Memoriam Piet Baltus 
Op 27 mei 1936 werd Piet Baltus geboren aan de Koningsweg 6 te Akersloot. Hij was het derde kind van Jaap Baltus en Duif Spaansen. Vader Jaap had een eigen bedrijf met bollen en 6 koeien, een gemengd bedrijf. Zodra de kinderen daar groot genoeg voor waren werden ze aan het werk gezet. En er werd hard gewerkt. ’s Morgens vroeg moesten de koeien worden gemolken en daarna waren de bollen aan de beurt. Hard werken werd Piet met de paplepel ingegoten en hij heeft dat tot op hoge leeftijd volgehouden, zes dagen per week. Zijn schaarse vrije tijd vulde hij met een potje biljarten of klaverjassen. Hij ging ook graag voetbal kijken bij Meervogels of AZ’67. Vissen was ook iets dat hem plezier deed. 
Hij was jarenlang trouw lid van de vrijwillige brandweer. Dinsdagavond moest er geoefend worden en bij een serieus alarm liet hij alles vallen en sprintte weg. De grootste brand die hij heeft helpen blussen was ongetwijfeld de benzinepomp van Verduin aan de Kerklaan. Ome Piet was als leliekweker uiteraard betrokken bij de Liliade. Dat was een jaarlijks hoogtepunt in het verder zo rustige Akersloot. Een bijzonder hoogtepunt was in1970 toen prinses Beatrix en prins Claus de opening kwamen verrichten. Allle deelnemers, waaronder ook Piet, glommen van trots. Waar de leliekwekerij zijn hoogtijdagen kende, kende het ook zijn dieptepunten. Er brak een virus uit waardoor hele akkers met bollen waardeloos werden. Dat heeft een hoop kopzorgen en heel veel geld gekost. Waar Piet erg goed in was, was het maken van rijmen. Een meterslange levensloop of een lied schudde hij zo uit zijn mouw. Piet was een bekend figuur in het dorp. Men kon hem uittekenen met zijn hondje. Hij bestierde zijn eigen bloemenstalletjes langs de weg, ging trouw naar de kerk en bezocht op geregelde tijden zijn zussen. Hij hield van een biertje, een sigaretje en een beetje gezelligheid. 
Langzaamaan begon de ouderdom zijn tol te eisen en zijn gezondheid liet het afweten. Uiteindelijk hebben Gerrit en Tineke zich over hem ontfermd. Zij deden met veel liefde de noodzakelijke dingen, samen met neef Marco en nicht Tineke. In 2020, na weer een val in huis, werd besloten dat het niet langer verantwoord was om hem alleen te laten wonen. Na een kort verblijf in Lauwershof in Oudorp is hij nog even aan de Koningsweg gaan wonen om er na 84 jaren afscheid van te nemen. Hij kon hij een kamer betrekken in Strammerzoom en daar is hij vanaf september 2020 liefdevol verzorgd. 
Begin december werd hij positief getest op corona en moest hij in quarantaine op de covidafdeling van Strammerzoom. Na een verblijf van 3 weken werd duidelijk dat het het niet goed meer kwam. Op donderdag 23 december, vroeg in de ochtend, is hij in zijn slaap overleden. Wij herinneren hem als een lieve broer, een fijne oom en een goed mens 
