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Spreuk van de week 
Je hoeft niet bijzonder te zijn om anderen te helpen. (Miep Gies) 
 
Algemene mededelingen 
Bedevaart Heiloo – zondag 27 oktober 
Pastor Nico Mantje schreef al eens eerder: “Opnieuw is er een bedevaart naar Heiloo van mensen uit onze 
geloofsgemeenschap. Iedere jaar hebben wij die traditie in Egmond. We steken een kaars aan die namens 
ons allemaal teken is van onze band met deze plek die al zoveel jaren middelpunt is van gebed. Sinds er 
hier mensen zijn die geloven.  
Op een plaats, bij de bron, de put van Heiloo. De eeuwen door is die plek zoveel geweest waar we voor 
danken. Wat we vragen is de kracht te vinden die we nodig hebben om zelf bron te worden, in een wereld 
die dorst heeft. Allemaal hebben zij en wij die kracht nodig. Kracht die geeft, dat water geen dood water is  
Ik wil u dan ook allemaal mee hebben. u moet er allemaal zijn, om een vloed van gebeden mee te bidden. 
Dat gebed is niet van vroeger, het is het gebed van de toekomst voor de toekomst. Sta naast ons, ga mee!” 
 
De viering begint om 10:30 uur. 
 
Lezing 'De torenbouw van Babel'  
ontstaan en ontwikkeling van menselijke talen door Geert Booij 
 
De verscheidenheid van de menselijke talen is altijd al een intrigerend verschijnsel geweest, getuige het 
verhaal van de torenbouw van Babel in Genesis 11:1-9. Tegenwoordig zijn er wel zo’n 6000 talen bekend. 
In deze lezing zal Geert Booij ingaan op twee onderwerpen die verband houden met die verscheidenheid:  
 Hoe is menselijke taal ontstaan, en waarin verschilt deze van de manieren waarop (andere) dieren met 

elkaar kunnen communiceren? 
 Hoe heeft zich zo’n grote hoeveelheid talen kunnen ontwikkelen, en hoe zijn ze in de loop van de 

geschiedenis over de aarde verspreid? 
 
Het gaat dus over twee vormen van evolutie bij de mens, biologische evolutie en culturele evolutie. De 
grote verscheidenheid aan talen maakte ook vertaling van de bijbel nodig vanuit de grondtalen, het (bijbels) 
Hebreeuws en het (Koine) Grieks. Over de beste manier om dat te doen is veel gediscussieerd, vooral door 
theologen. Daar gaan we ook kort op in vanuit het perspectief van de taalwetenschap. 
 
Geert Booij is emeritus-hoogleraar Taalwetenschap (Universiteit Leiden), en was lid van de 
begeleidingscommissie van het project Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
 
De lezing vindt plaats in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo op donderdag 24 oktober, aanvang 
20.00 uur. Bijdrage: € 5 per persoon (contant) 
 
   

 
 
 

  



 
 
 
 
Vieringen in de week 21 t/m 25 oktober 2024 
 
Egmond-Binnen Woensdag 09:15 uur 

09:30 uur 

Rozenkransgebed 

Eucharistieviering met pastor Nico Mantje 
Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje 

 
Vieringen in het weekend 26 en 27 oktober 2024 
 

Heiloo Zondag 10:30 uur Bedevaart Heiloo.  
Eucharistieviering met pastor Nico Mantje  
m.m.v Soli Deo Gloria 

 
Gebedsintenties: 
Gebedsintenties voor de vieringen kunt u schriftelijk dienen door een briefje in de brievenbus te doen. Het 
stipendium bedraag € 9,00 per intentie. In de Ontmoetingsruimte liggen hiertoe opgaveformulieren. Wij 
zorgen ervoor dat deze worden verwerkt en afgelezen tijdens de betreffende vieringen. 
 

Intenties vanuit Egmond-Binnen kunt u opgeven bij mevr. Tineke Roozen via telefoonnummer 506 14 44. 
 
Steunpunt H. Adelbertus 
 
Woensdag 
23 oktober 

Eef Belleman-Hopman; John Goderie; Piet Swart; Riet Steeman-Schutte; 
Cor Onderwater; Loek Seeboldt; Frits Schreuder; Voor alle slachtoffers van het 
oorlogsgeweld in Gaza, Libanon en Israël; Voor de bevolking en regering van de 
Oekraïne; Voor de regering van Rusland dat zij voor vrede gaan; Voor ons allen hier 
bijeen. 

 
H.M.M. Alacoque kerk 
 
Vrijdag 
25 oktober 

Eef Belleman-Hopman; John Goderie; Riet Steeman-Schutte; Cor Onderwater;  
Loek Seeboldt; Frits Schreuder; voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en 
woonzorgcentra 

  
Zondag 
27 oktober 

Riet Steeman-Schutte; Cor Onderwater; Loek Seeboldt; Frits Schreuder;   
Joke en Jos de Waard-Kortmann, levende en overleden familie de Waard-Kortmann; 
Ouders Dorus en Anna Swart-Groen, broers Joop, Cor, Piet en Theo; Ouders Harry en 
Dora Roozen-Apeldoorn, hun kinderen John, Marjoke en Nic; Wim Apeldoorn, dochter 
Carolien de Boer-Apeldoorn, levende en overleden familie Apeldoorn-Onderwater;  
Siem Hopman en overleden familie Hopman-Druiven; Piet Zuurbier; Niek Bisschop; 
Eef Belleman-Hopman; voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra 

_____________________________________________________________________________________ 
Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met: 
voor Egmond-Binnen: Mevrouw Tineke Roozen  telefoon: 506 14 44 
voor Egmond aan de Hoef: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64 
voor Egmond aan Zee: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64 

 

Het stipendium bedraag € 9,00 per intentie. 
 

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl 


