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Spreuk van de week 
Leef als een vlinder. Denk niet in weken of maanden, 
Maar ontdek en beleef de dag die je vandaag gegeven is. 
 
Algemene mededelingen 
Ringleiding 

In onze kerk in is in het middenschip ringleiding aanwezig. 
 

Voor goed bereik is het belangrijk dat u uw hoortoestel op stand T, zodat uw 
hoortoestel en de ringleiding worden gekoppeld.  
 
De T-stand neemt de galm weg en de verstaanbaarheid neemt toe.  
Het is belangrijk om te weten dat de T-stand alleen het geluid uit de ringleiding laat 
horen, dus het tegelijk voeren van een gesprek met iemand die naast u zit is 
onmogelijk. 
 

Bij veel moderne hoortoestellen moet de T-stand apart worden geprogrammeerd of is deze functie 
simpelweg afwezig. In beide gevallen is het belangrijk om advies te vragen van de audicien.  
 
Kopij parochieblad 
De sluitingsdatum om kopij aan te leveren voor het volgende parochieblad is dinsdag 19 november a.s.  
Kopij kunt u inleveren via: drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl 
 
FJOERTOUR 2023 
Een verrassende sprookjesachtige avondwandeling op vrijdag 24 en zaterdag 25 november. 
De parochiekerk staat in het licht beide avonden. Tevens zijn er vrijwilligers die zorgen dat de parochiekerk 
aan de Herenweg 188 geopend is. Diverse mensen verzorgen muziek en er is gelegenheid een kaarsje aan 
te steken. Weet dat u welkom bent! 
 
Alle vrijwilligers dank voor de inzet en hulpvaardigheid. 
 
Tweede excursie op woensdag 27 november in het kader van het jaarthema 
Op woensdag 27 november wordt er een tweede excursie georganiseerd. Ook nu gaan we naar 
Amsterdam. We beginnen in de ochtend met een bezoek aan de Hollandse Schouwburg en het Weeshuis. 
Twee musea die kortgeleden opnieuw zijn ingericht en opgeknapt. De Hollandse Schouwburg kennen we 
van de serie ‘de Joodse raad’ en de film over Walter Süskind. In de Tweede Wereldoorlog werd de 
schouwburg - gelegen in het hart van de oude Amsterdamse Jodenbuurt - namelijk door de Duitsers 
gebruikt als verzamel- en deportatieplaats naar Westerbork en de vernietigingskampen. 
We bezoeken de vaste expositie over de Jodenvervolging. Daarna gaan we naar het tegenovergelegen 
voormalige Weeshuis. Via dit Weeshuis verliep de kindersmokkel vanuit de Hollandsche Schouwburg. Er 
werden geheime operaties gehouden van enkele Nederlandse verzetsgroepen om Joodse kinderen te 
laten onderduiken die in de Hollandsche Schouwburg bijeengebracht waren voor deportatie naar de 
concentratiekampen. De kinderen werden per tram en trein naar Limburg, Drenthe en Friesland gebracht 
waar het verzet onderduikadressen regelde. Er is in het voormalige Weeshuis sinds dit jaar een nieuwe 
expositie geopend. 
Nadat we onze lunchpakketten genuttigd hebben, gaan we naar het Groote Museum bij Artis. Ging het in 
de ochtend vooral om ‘Vrede’, in de middag gaat het vooral om ‘Verbinding’. Waar kom je vandaan? Hoe 



ben je verbonden? Waar zijn we afhankelijk van? Met deze inzichten over jezelf en je relatie tot ander leven 
komt de vraag; waar gaan we naartoe? Het begint bij jezelf. In het Groote Museum ga je op een 
persoonlijke expeditie, met je lichaam als startpunt. Je kijkt in een spiegel waarin je steeds meer ontdekt. 
Overeenkomsten met planten, andere dieren en zelfs microben. Je gaat dwarsverbanden zien. Wat jouw 
darmen doen, bijvoorbeeld, doen de wortels van een boom ook. Toen jij als baby over de grond kroop, 
bewoog je hetzelfde als een krokodil. Door overeenkomsten als deze ga je anders naar jezelf kijken en 
naar de wereld om je heen. Je blijkt verbonden te zijn met alles wat leeft, tot in je kleinste vezels en véél 
afhankelijker dan je dacht. De exposities, installaties, tentoonstellingen, kunstwerken, films en verhalen in 
het interactieve museum houden je een spiegel voor, confronteren je met vragen en geven je andere 
perspectieven. Je ontdekt antwoorden, maar stelt ook nieuwe vragen. Blijf je verwonderen over de 
schoonheid van de aarde. 
 
Ga je mee? Je kunt je vóór maandag 25 november opgeven voor deze excursie. We vertrekken rond 9.30 
uur met de trein. Neem zelf een lunchpakket mee. We willen voor de spits weer thuis zijn. Je kunt je 
opgeven door een mailtje te sturen naar aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl. Graag vermelden 
of je een museumjaarkaart en/of OV-kaart hebt. We houden je dan op de hoogte. 
 
Johan Olling, namens de Werkgroep MOV-HALE (Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) 
 
Vieringen in de week 18 t/m 22 november 2024 
 
Egmond-Binnen Woensdag 09.30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje 
Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje 

 
Vieringen in het weekend 23 en 24 november 2024 
 

Egmond a/d Hoef Zondag 10:00 uur Viering met pastor Phil Kint m.m.v. Soli Deo Gloria. 
 
Gebedsintenties: 
 
Steunpunt H. Adelbertus 
 
Woensdag 
20 november 

Vronie Dekker-Levering; Theo Boendermaker; Cor Baltus; Diana de Haan-Bleker; 
Rika Groen-Tromp; In herinnering Bets de Groot-Orij, haar man Theo en dochter Thea; 
Joke en Jos de Waard-Kortmann en zegen over het gezin; Voor alle slachtoffers van 
het oorlogsgeweld in Gaza, Libanon en Israël; Voor de bevolking en regering van de 
Oekraïne; Voor de regering van Rusland dat zij voor vrede gaan; Voor ons allen hier 
bijeen. 

 
H.M.M. Alacoque kerk 
 
Vrijdag 
22 november 

Vronie Dekker-Levering; Theo Boendermaker; Cor Baltus; Rika Groen-Tromp;  
Diana de Haan-Bleker; voor de zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra 

  
Zondag 
24 november 

Vronie Dekker-Levering; Theo Boendermaker; Cor Baltus; Rika Groen-Tromp;  
Diana de Haan-Bleker; Jan de Groot en kleindochter Yue; Stefan Koopman, dochter 
Sanne en vader Wim Koopman; Jos en Joke de Waard-Kortmann, levende en 
overleden familie; Adrie Liefting-van Noort; Nelly Belleman; Thom Orij;  
Toon van der Jagt; Siem Hopman en overleden familie Hopman-Druiven; voor de 
zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra 

_____________________________________________________________________________________ 
Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met: 
voor Egmond-Binnen: Mevrouw Tineke Roozen  telefoon: 506 14 44 
voor Egmond aan de Hoef: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64 
voor Egmond aan Zee: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64 

 

Het stipendium bedraag € 9,00 per intentie. 
 

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl 


