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De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op18 mei 2025
Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk 22 april 2025
inleveren bij de lokale redacties,

bij voorkeur als Word document per email:
Locatie H. Willibrordus:
	 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Jacobus Major:
	 jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. M.M. Alacoque:
	 drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar 
waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aan-
geleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt 
gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen 
met de schrijver.
Dit parochieblad is ook te vinden op de website van 
Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl 
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt 
u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.

Parochie Bron van Levend WaterParochie Bron van Levend Water
p/a Westerweg 267p/a Westerweg 267
1852 AG Heiloo1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06Telefoon: 072-533 09 06
Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nlMail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nlWebsite: www.rk-bronvanlevendwater.nl

COLOFON

 Foto voorkant:

Promotiefoto vastenactie 2025 
‘schapen voor vrede’

 Foto achterkant:

Hongerdoek
‘samen dromen – liefde zij daad’
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Pastoraal woord
De veertigdagentijd 

Voordat Jezus zijn openbare leven begint, 
ontvangt Hij uit handen van Johannes de 
Doper een doopsel van bekering. Wij we-
ten dat Jezus tijdens deze doop de heilige 
Geest ontvangt en er klinkt een stem uit de 
hemel, die zegt: “Deze is mijn welbeminde 
Zoon. Luister naar Hem”. 
Jezus staat aan het begin van zijn roeping. 
Deze roeping verandert zijn leven hele-
maal. Het is voor Hem niet mogelijk om zo 
maar, van de ene dag op de andere, van 
‘baan’ te veranderen. 
Hij trekt zich veertig dagen terug in de 
woestijn om zich daar gedegen voor te be-
reiden op zijn nieuwe verkondigingstaak. Hij ondergaat in de barre omstandigheden van de woestijn een 
periode van heel direct contact met God.

‘Woestijn’ betekent in de bijbel: het ontbreken van vruchtbaar land, van planten, van overvloed. Het is een 
gebied van kaalheid en droogte, van extreme hitte en van hevige koude in de nacht. Luxe en extra’s be-
staan er niet. Menselijk leven is er nog net mogelijk. In een woestijn is het behoorlijk afzien. Doordat alleen 
de allereerste basisbehoeften aanwezig zijn, worden mensen niet afgeleid door allerlei andere dingen. De 
mens wordt hier als het ware terug geworpen op zichzelf en daardoor ook op God. Hierdoor kan er in een 
woestijn ruimte in de mens komen voor de wezenlijke vraag in ons bestaan: “Waar kom ik vandaan, waar 
ga ik naar toe, wat is mijn opdracht in dit leven?” Een woestijnperiode kan heel louterend zijn.

In de bijbel zien we een ander voorbeeld van een woestijnperiode. Nu gaat het niet om één persoon, maar 
om een heel volk. We kunnen denken aan de uittocht van de joden uit Egypte. Tijdens deze tocht door de 
woestijn worden deze Hebreeërs, het latere volk van Israël, zich bewust van hun verhouding tot God en zij 
leren hoe zij met elkaar om dienen te gaan. Ze ervaren dat God hen in leven houdt; Hij geeft hen te eten 
en te drinken. 
Een dergelijke woestijnperiode maakt ook Jezus door. Hij wordt zich bewust van zijn opdracht en vastend 
en biddend wordt Hij gesterkt door Gods kracht, door de heilige Geest. Na veertig dagen vol bekoringen en 
beproevingen, is Hij klaar om aan de slag te gaan.

Jezus predikt een boodschap van bekering, net zoals Johannes de Doper dit vóór Hem deed. Jezus roept 
op om een andere weg te in te slaan. De boodschap van Jezus gaat over het Rijk van God dat nabij is. 
Kijk niet achterom naar wat geweest is. Kijk vooruit! Kijk naar Gods Rijk dat in stilte groeit in deze wereld. 
Blijf niet zitten waar je zit, maar bouw mee aan een nieuwe toekomst. Er is behoefte aan mensen die aan 
deze toekomst bouwen en Jezus gaat naar hen op zoek. Hij maakt een begin met de stichting van de kerk 
door de roeping van zijn eerste leerlingen. Zijn leerlingen zoekt hij niet onder geleerde mensen, zoals de 
schriftgeleerden. Hij roept gewone mensen, eenvoudige vissers.

De veertigdagentijd is aangebroken. Voor ons geen echte woestijnperiode, maar wel een tijd van bezinning, 
van doorbereken van gewoonten, van afzien van luxe. Zo kunnen wij na veertig dagen als herboren aan de 
slag kunnen gaan, om te bouwen aan een nieuwe toekomst!

Igno Osterhaus, pastor   
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Pasen - Vastenactie
Pasen 

Het evangelie van Paasmorgen volgens Marcus vertelt ons dat in de vroege morgen, de zon ging juist op 
en het donker ging het verliezen van het licht, een paar vrouwen naar het graf van Jezus gingen... Daar 
aangekomen zagen zij dat de steen voor de opening van het graf weg was gerold. Zij zochten naar het 
lichaam van Jezus. Zij vonden het niet. Zij hoorden van hemelse boodschappers dat Jezus verrezen was 
uit de dood. ”Hij is niet dood, Hij leeft!”, werd hen gezegd… De vrouwen kwamen tot geloof. Zij vertelden 
het goede nieuws aan de andere leerlingen. Ook zij gingen zien, inzien en geloven. Zij vertelden het door 
aan iedereen die het maar horen wilde: Hij die mensen leven schonk, licht gaf aan mensen in het donker, 
vuur aan mensen in de kou, Hij die mensen deed opstaan uit de dood, is nu zelf opgestaan uit de dood. 
De kerk zegt het met Pasen de eerste leerlingen na: De Gekruisigde, Hij die gestorven en begraven is, 
gevallen als zaad in de grond, is tot bloei gekomen, want God heeft het leven sterker gemaakt dan de 
dood. Jezus overwon de dood. Het is alsof Hij ons vandaag wil zeggen: ‘Wees blij, de Heer is uit de dood 
opgestaan!’ Ga zien en geloven!
Dat is wat wij met Pasen zullen gaan vieren. Het is het feest van de Pascha, van de doortocht door de 
dood heen, naar het leven. De dood is slechts een tussenfase. Voor alle mensen is de dood een noodza-
kelijke stap op onze weg naar het eeuwig leven. Met Pasen vieren wij de opstanding van de Heer en wij 
denken daarbij ook aan de opstanding van alle mensen na de dood. Door zijn dood en verrijzenis heeft 
Jezus de weg naar het eeuwig leven voor iedereen opengesteld. God heeft Jezus doen opstaan uit de 
dood. Wij mogen vieren dat de dood het einde niet is. Het is het begin van het nieuwe leven.  

Igno Osterhaus, pastor  

Vastenactie 2025 samen met de wol:
‘schapen voor vrede in burkina faso’
Om de drie jaar kiest de werkgroep Missie en Ont-
wikkelingssamenwerking en Vrede van de paro-
chies ‘Bron van Levend Water’ en ‘Cornelius’ voor 
een project in Burkina Faso. 
Na jaren van terreur keren in Burkina Faso steeds 
meer ontheemden terug naar hun dorpen. De boe-
ren raakten hun middelen van bestaan kwijt. Met 
hulp van Vastenactie gaat een aantal vrouwen 
schapen houden waarmee ze hun leven kunnen 
opbouwen.

Wat is er aan de hand?
Tot tien jaar geleden was Burkina Faso in West-Afri-
ka een veilig land. Toen trokken vanuit buurland 
Mali terroristen steeds verder het land in. Zo’n twee 

miljoen mensen verlieten hun dorpen en raakten 
ontheemd. Sinds 2022 heeft het land een nieuwe 
regering die hard werkt aan het bestrijden van ter-
rorisme en herstel van de economie. Onder be-
scherming van door de overheid getrainde en be-
wapende vrijwilligers keren steeds meer mensen 
terug naar hun dorpen. Ze leefden van landbouw 
en veeteelt, maar raakten alles kwijt. De armoede 
is dan ook enorm. Vrouwen en kinderen hebben 
het extra zwaar, velen verloren hun man en vader.

Wat willen we bereiken?
In de stad Ouahigouya werkt de stichting Werk-
groep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL) 
al bijna dertig jaar samen met de plaatselijke ngo 
DSF. Met dit project wil de stichting een groep van 
twintig tot vijfentwintig vrouwen helpen een nieuw 
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Vastenactie
bestaan op te bouwen. Ze gaan schapen fokken 
en vetmesten, waarmee ze weer een inkomen kun-
nen genereren.

Hoe doen we dat?
De lokale partner selecteert de vrouwen en zorgt 
ervoor dat ze een training krijgen in het houden 
van schapen. Dat gaat niet alleen over het gezond 
houden van de dieren en het juiste voedermenu. 
Ze leren ook de mest verwerken en verkopen en 
krijgen les in ondernemerschap en het voeren van 
een eenvoudige boekhouding. De materialen voor 
stallen en omheining worden aangeschaft en de 
schapen worden gekocht. Elke vrouw krijgt twee 
rammen en een ooi. De rammen worden vetge-
mest en verkocht rond de feestdagen. Van de op-
brengst worden jonge rammen gekocht. Het geld 
dat overblijft kunnen de vrouwen gebruiken om 
hun kinderen naar school te sturen en medische 
zorg te geven. De vrouwen zorgen zelf voor water, 
gras, hooi en de kosten van de dierenarts (ontwor-
men en inentingen). De vrouwen krijgen een jaar 
lang begeleiding.

Parochie H. Cornelius in Limmen voert campagne 
in samenwerking met parochie Bron van Levend 
Water in Heiloo en omstreken  voor dit project om 
het benodigde projectgeld in te zamelen. 
Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor 
een totaalbedrag van € 14.101. Hiervan wordt € 
9.401 bijeengebracht door de parochie. Vastenac-
tie legt daar € 4.700 bij.

Dit is een Eigen Doel van: Parochie H. Cornelius in  
Limmen - Parochie ‘Bron van Levend Water’ in Heiloo, 
Akersloot en Egmond

Schapen voor vrede  
in Burkina Faso

Maak uw bijdrage over o.v.v. 402743 of gebruik de QR-code

WWW.VASTENACTIE.NL           IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50

Werkgroep Missie Ontwikkelingssamenwerking en 
Vrede (MOV)
van de parochies ‘Bron van Levend Water’ en ‘H. 
Cornelius’

In verband met de vele kopij welke voor deze editie van het parochieblad is 
binnen gekomen, heeft de redactie moeten besluiten om de kopij over de Stil-
le Omgang op 15 maart en het verslag van de kerststallententoonstelling op 
de website te plaatsen: www.bronvanlevendwater.nl
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Hemelvaartsdag 29 mei
Ziekenzalving (gemeenschappelijk)

Een kerkelijke viering, waarin een gemeenschappelijke ziekenzalving plaats vindt, kan een mooi en zinvol 
moment om samen met familieleden, vrienden, bekenden en parochianen te beleven. Dit sacrament is 
namelijk bij uitstek het teken van Gods bemoedigende nabijheid en troost. Het brengt voor ons tot uitdruk-
king, dat God ons niet alleen laat in het soms moeizame proces van ouder worden, of in een periode van 
afnemende gezondheid en toenemende eenzaamheid, maar dat Hij ons juist extra kracht en vertrouwen 
wil schenken met zijn blijvende nabijheid. Zo is de ziekenzalving bedoeld om mensen te sterken en te be-
moedigen.

De ziekenzalving is niet uitsluitend het sacrament voor wie in direct levensgevaar verkeert. Wellicht was dat 
in het verleden vaak wel het geval, maar vandaag de dag krijgt dit sacrament een bredere inbedding in de 
algehele levensfase, waarin gelovige oudere mensen verkeren. Het geschikte tijdstip om het sacrament van 
de zieken te ontvangen heeft dan ook eerder te maken met 
de afnemende levenskracht en het proces van ouder worden 
als zodanig dan met een acute levensbedreiging.
Als de situatie daar aanleiding toe geeft, kan de ziekenzalving 
desgewenst later altijd nog weer een keer herhaald worden. 
Soms kan het ook als een soort voorzorg dienen en geeft 
het een rustig en goed gevoel, dat je de ziekenzalving zelf 
bewust hebt mogen meemaken.

De viering in de Willibrorduskerk op Hemelvaartsdag donder-
dag 29 mei 2025 om 10.00 uur staat in het teken van de ge-
meenschappelijke ziekenzalving. 
Wilt u het sacrament ontvangen dan kunt u zich aanmelden 
via tel. 06-10519144 tot en met 24 april a.s.

Igno Osterhaus, pastor

Ouderen-en Ziekenzondag 2025

De viering ter gelegenheid van Ouderen-en Ziekenzondag zal worden gehouden op Hemelvaartsdag, don-
derdag 29 mei a.s. om 10.00 uur in de Willibrorduskerk.
Na de viering is er een gezamenlijke koffietafel voor genodigden in de Ontmoetingsruimte van het Willibror-
dushuis tot ongeveer 12.45 uur.
Leden van de werkgroep zullen u bezoeken en uitnodigen voor deelname aan de viering en de koffietafel. 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met

Alie Spaans-Kraakman
Tel. 06-10519144  
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Lief en Leed
Overledenen locatie Heiloo:

Jannie (Johanna) Admiraal-Jongkind				   * 27-06-1947	 † 21-11-2024

Cor (Cornelis Simon) Duijn 					     * 28-07-1924	 † 24-11-2024

Bart (Engelbertus Maria) van Dam 				    * 20-05-1931	 † 03-12-2024

Hennie (Hendrika Johanna Gerarda) Tervoort-Lammers	 * 16-02-1952	 † 08-12-2024

Clara (Clara Julia Maria) Reimert-Velner			   * 15-08-1941	 † 09-12-2024

Riet (Maria Adriana) Kaandorp-Briefjes			   * 10-07-1940	 † 12-12-2024

Ted (Theodorus Petrus Joseph Maria) Redeker		  * 04-01-1939	 † 25-12-2024

Agaath (Agatha Maria) Kuyper-Maalman			   * 16-12-1934	 † 31-12-2024

Cas (Casper Martha) Manshanden				    * 15-04-1935	 † 02-01-2025

Nanda (Wijnanda Hendrika) Oostrom-Kaandorp		  * 27-07-1932	 † 04-01-2025

Truus (Guurtje) Koning-Kunst					    * 14-08-1935	 † 05-01-2025

Willy (Wilhelmina Maria) Kuijper-Groefsema			   * 06-09-1950	 † 12-01-2025

Arie (Adrianus Martinus) Admiraal				    * 01-01-1939	 † 31-01-2025

Kees (Cornelis Gerardus Johannes) Harte			   * 10-11-1937	 † 07-02-2025

Overledenen locatie Akersloot:

Helga (Helga Maria Paula) Teeling-Reimsbach		  * 26-12-1937	 † 19-12-2024
 
Maarten (Martinus Jozef) Keijsper				    * 19-03-1936	 † 28-12-2024

Cees (Cornelis Paulus Maris) Wolvers			   * 19-08-1946	 † 01-02-2024

Overledenen locatie de Egmonden:

Jos (Josephus Johannes Maria) Junger			   * 25-03-1938	 † 19-12-2024

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.
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Liturgisch Rooster
 
 
 
 
Datum 

H. Willibrordus 
Heiloo 
 
 
Zondag 10.00 

H. Jacobus Major 
Akersloot 
 
 
Zondag 10.00 

H.M.M. Alacoque 
Egmonden 
Zaterdag 19.00 
of 
Zondag 10.00 

H. Cornelius 
Limmen 
Zaterdag 19.00 
en 
Zondag 10.00 

woensdag 5 maart 
Aswoensdag 

09.30 
Eucharistie 
I. Osterhaus 
D+H-koor 

10.00 
Gebedsviering 
B. Leurink 

19.00 
Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

19.30 
Gebedsdienst 
E. Brussee 
Spontaan Koor 

zaterdag 8 maart 
1e zondag 40-
dagen 

Géén vieringen 

zondag 9 maart 
1e zondag 40-
dagen 

regioviering Corneliuskerk Limmen 
pastores regio 

gezamenlijke koren 
zaterdag 15 maart 
2e zondag 40-
dagen 

  W&C-viering 
E. Brussee 
Hoeverture 

Med. viering 
J. Olling 
Samenzang 

zondag 16 maart 
2e zondag 40-
dagen 

W&C-viering 
Ph. Kint 
El Shaddai 

Eucharistie 
R. Hoogenboom 
Herenkoor 

 Eucharistie 
J. Veldt 
Caeciliakoor 

zaterdag 22 maart 
3e zondag 40-
dagen 

   Med. viering 
K. Kint 

zondag 23 maart 
3e zondag 40-
dagen 

Eucharistie 
I. Osterhaus 
Herenkoor 

W&C-viering 
parochianen 
Aquarius 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
E. Brussee 
Kleinkoor 

zaterdag 29 maart 
4e zondag 40-
dagen 

   Med. viering 
K. Kint, J. Olling 

zondag 30 maart 
4e zondag 40-
dagen 

Eucharistie 
I. Osterhaus 
Samenzang 

W&C-viering 
parochianen 
Amivocalis 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
K. Kint 
Dameskoor 

zaterdag 5 april 
5e zondag 40-
dagen 

  Eucharistie 
N. Mantje 
Hoeverture 

Med.Boeteviering 
B. Leurink 
Samenzang 

zondag 6 april 
5e zondag 40-
dagen 

W&C-viering 
E. Brussee 
Dameskoor 

Eucharistie 
R. Hoogenboom 
Herenk. + Aquarius 

 W&C-viering 
B. Leurink 
Vocaal Ensemble 

zaterdag 12 april 
Palmzondag 

   Familieviering 
E. Brussee 

zondag 13 april 
Palmzondag 

Eucharistie 
I. Osterhaus 
Herenkoor 

Familieviering 
E. Brussee + par. 
Kinderkoor 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
B. Leurink 
Heren Zanggroep 

dinsdag 15 april 
 

09.30 
Boeteviering 
I. Osterhaus 

   

donderdag 17 april 
Witte Donderdag 

10.00 
Eucharistie 
I. Osterhaus 
D+H-koor 

19.00 
Eucharistie 
I. Osterhaus 
Aquarius 

19.00 
Eucharistie 
N. Mantje 

19.30 
Eucharistie 
J. Veldt, E. Brussee 
Caeciliakoor 
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Liturgisch Rooster
 
 
 
 
Datum 

H. Willibrordus 
Heiloo 
 
 
Zondag 10.00 

H. Jacobus Major 
Akersloot 
 
 
Zondag 10.00 

H.M.M. Alacoque 
Egmonden 
Zaterdag 19.00 
of 
Zondag 10.00 

H. Cornelius 
Limmen 
Zaterdag 19.00 
en 
Zondag 10.00 

vrijdag 18 april 
Goede Vrijdag 

15.00 
Kruisweg eig. gel. 
19.30 
Gebedsviering 
B. Leurink 
D+H-koor 

15.00 
Kruisweg 
parochianen 
Herenkoor 

15.00 
Kruisweg 
parochianen 

15.00 
Kruisweg 
E. Brussee, 
lectoren 
19.30 
Oec. Gebedsviering  
Prot. Kerk 

zaterdag 19 april 
Paaszaterdag 

20.00 
Paaswake 
G. Wijers,  
E. Brussee 
Herenkoor 

20.00 
Paaswake 
I. Osterhaus 

21.00 
Paaswake 
N. Mantje 
Hoeverture 

22.00 
Paaswake 
I. Osterhaus, 
 E. Brussee 
Liturgisch Koor 

zondag 20 april 
Pasen 

Eucharistie 
I. Osterhaus 
D+H-koor 

W&C-viering 
E. Brussee 
Herenkoor 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

Eucharistie 
J. Veldt 
Caeciliakoor 

maandag 21 april 
2e Paasdag 

   Eucharistie 
I. Osterhaus 
Samenzang 

zaterdag 26 april 
Beloken Pasen 

   Med. viering 
K. Kint 

zondag 27 april 
Beloken Pasen 

W&C-viering 
B. Leurink 
Samenzang 

W&C-viering 
Ph. Kint 
Samenzang 

Eucharistie 
I. Osterhaus 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
K. Kint 
Spontaan Paaskoor 

zaterdag 3 mei 
3e zondag Pasen 

  Eucharistie 
N. Mantje 

Med. viering 
K. Kint 

zondag 4 mei 
3e zondag Pasen 

Eucharistie 
I. Osterhaus 
Dameskoor 

W&C-viering 
B. Leurink 

 W&C-viering 
E. Brussee 
Vocaal Kwartet 

zaterdag 10 mei 
4e zondag Pasen 

   Med. viering 
J. Olling 

zondag 11 mei 
4e zondag Pasen 

W&C-viering 
E. Brussee 
Herenkoor 

Familieviering 
parochianen 
Kinderkoor 

Eucharistie 
N. Mantje 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
B. Leurink 
Kleinkoor 

zaterdag 17 mei 
5e zondag Pasen 

  W&C-viering 
Ph. Kint 
Hoeverture 

Med. viering  
K. Kint 

zondag 18 mei 
5e zondag Pasen 

W&C-viering 
Ph. Kint 
Dameskoor 

W&C-viering 
B. Leurink 
Herenkoor 

 Eucharistie 1e Com. 
I. Osterhaus,  
E. Brussee 
CoKo-junior 

zaterdag 24 mei 
6e zondag Pasen 

   Med. viering 
K. Kint, J. Olling 
Liturgisch Koor 

zondag 25 mei 
6e zondag Pasen 

Eucharistie 
I. Osterhaus 
Samenzang 

W&C-viering 
E. Brussee 
Amivocalis 

W&C-viering 
parochianen 
Soli Deo Gloria 

W&C-viering 
parochianen 
Heren Zanggroep 
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Week- en meditatievevieringen

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
					     Eucharistieviering 	 dinsdag 	 09.30 uur
			    		  Rozenkrans	  	 vrijdag 		 09.30 uur 
Steunpunt Egmond Binnen*)
					     Eucharistieviering	 woensdag	 09.30 uur
H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef
					     Eucharistieviering	 vrijdag		 09.30 uur
*) vanaf januari 2024 zijn de vieringen in de kapittelkerk van de Abdij, Vennewatersweg 25, 1935 AR 
Egmond-Binnen

Meditatieve vieringen in de veertigdagentijd

Ook dit jaar zullen tijdens de veertigdagentijd weer meditatieve vespervieringen worden gehouden.
Het zijn vieringen die gezamenlijk door vrijwilligers en pastores van de protestantse kerk, de oud-katho-
lieke kerk en de rooms katholieke kerk worden georganiseerd. De duur van de kerkdiensten zal ongeveer 
een half uur zijn. Er wordt gelezen uit de Bijbel en er wordt een korte gedachte uitgesproken. Ook zal er 
worden gebeden, er zijn stiltemomenten en we zullen korte liederen zingen.
De vieringen vinden plaats tijdens vijf achtereenvolgende woensdagvonden om 19.30 uur in de protes-
tantse kerk in Egmond aan Zee. 
De eerste viering wordt gehouden op woensdag 12 maart a.s. De laatste viering zal zijn op woensdag 2 
april.
Graag heten wij u van harte welkom!
Namens vrijwilligers en pastores,

Igno Osterhaus, pastor.

Meditatieve vieringen rond het hongerdoek ‘samen dromen – liefde zij daad’ 

Tijdens de regioviering op zondag 9 maart wordt het nieuwe
hongerdoek ‘Samen dromen – Liefde zij daad’ gepresenteerd.

Tijdens de meditatieve vieringen in de veertigdagentijd op de
zaterdagavonden in de Corneliuskerk gaan we er verder op in.

De meditatieve vieringen zijn op 15, 22 en 29 maart (m.m.v. het 
Liturgisch koor) en 5 april. De vieringen beginnen om 19.00 uur. 
Om in de sfeer te komen en om een kaarsje aan te steken is het 
verstandig om 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

Meer informatie over het Hongerdoek vind je elders in dit parochieblad. 
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Hongerdoek 2025
Hongerdoek 2025: ‘Samen dromen – Liefde zij daad’

De hongerdoek Samen dromen - Liefde zij daad van 
Konstanze Trommer is de 25ste hongerdoek die ver-
schijnt. Het fenomeen hongerdoek beleeft daarmee 
zijn 50-jarig jubileum. 

Kinderen
De basis van deze hongerdoek Samen dromen - Lief-
de zij daad vormt een collage van foto's van bij ontwik-
kelingsprojecten betrokken kinderen uit Brazilië, Nige-
ria, Afghanistan en India en van kleinkinderen van de 
kunstenares. Kinderen uit alle windstreken, symbool 
voor alle kinderen op deze wereld. Alle kinderen lijken 
met iets bezig, gaan blijkbaar op in dagelijkse dingen 
zoals huishoudelijke klusjes, spelen of zwemmen. En 
al die bezigheden vinden plaats vóór een tent, op een 
soort eiland of wellicht een zandbank, te midden van 
een watervlakte. Alle kinderen zijn op een of andere manier betrokken op elkaar en op hun omgeving.

Dieren
Er zijn ook enkele dieren te zien. Een ooievaar, symbool voor het nieuwe leven en wederopstanding. En 
een ringstaartmaki. Deze halfapen komen slechts voor op het eiland Madagaskar en spelen daar een rol 
in de scheppingsmythen. Om het eiland heen zwemmen groepjes grienden, een dolfijnensoort. Grienden 
vergezellen vaak op zeevarende boten en zouden ook naar verluidt schipbreukelingen hebben gered. 
Tezamen verbeelden de dieren, een vogel, zeedieren en een landdier, alle fauna en flora op deze wereld.

Schijn bedriegt
Een vredig tafereel van gelukkige kinderen, omringd door enkele zachtmoedige dieren? Die schijn bedriegt 
zeer. Enkelen van hen moeten hard werken om water te halen of om een broertje of zusje te dragen. En ook 
de situatie roept vele vragen op. Zijn de kinderen geïsoleerd van hun ouders en andere mensen? Kunnen 
ze van het eiland af? Is de helikopter een bedreiging of brengt die juist hulp? Weet alleen de helikopterbe-
manning dat deze kinderen op die geïsoleerde plek verblijven? Biedt de tent, die niet verankerd lijkt, wel 
voldoende beschutting tegen regen en ontij?

Opvallend is de tweedeling in de doek. Links het mooie blauw van een zonnige zomerdag. Maar rechts het 
donker van naderend onweer en vooral, in de verte zichtbaar, een dreigende tornado. Hoe gaat dit aflopen? 
Een paar kinderen zitten in een bootje. Spelen zij of willen zij op tijd vluchten voor het aankomend onraad? 
En waarheen dan?

De tent staat met de punt van het dak precies in het midden van de doek. We staan in het bestaan van de 
mensheid op een snijpunt, waarop we snel de goede beslissingen moeten nemen.

Toekomst
Samen dromen over toekomst is een goede manier om daarbij niet alleen aan jezelf te denken, maar ook 
aan alle andere mensen op deze wereld. Samen dromen over toekomst leidt tot een handelen dat hopelijk 
het hoofd kan bieden aan bedreigingen, die op ons afkomen, in het heden én in de toekomst. Liefde voor 
elkaar en voor de aarde als plek waar we samen dromen en leven, is daarbij onontbeerlijk. En die liefde 
voor mens en milieu moet niet blijven steken in goedbedoelde woorden, maar moet zich uiten in daden om 
echt te zijn, zoals het heilige Vincentius à Paulo al zo krachtig uitdrukte in zijn levensmotto 'Liefde zij daad’.
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Vier sobere maaltijden
In het kader van de Vastenactie organiseert de werkgroep ‘Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede’ 
(MOV) van onze regio vier sobere soepmaaltijden op vier verschillende locaties: 

•	 op vrijdag 14 maart in de H. Willibrorduskerk in Heiloo, 
•	 op 21 maart in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Akersloot, 
•	 op 28 maart in de kerk van H. M. M. Alacoque in Egmond ad Hoef,
•	 en op vrijdag 4 april in de Corneliuskerk in Limmen. 

De sobere soepmaaltijden worden gehouden in de ontmoetingsruimtes van de kerken en beginnen om 
18.00 uur en zullen om 19.00 worden afgesloten. Bij de veertigdagentijd of vastentijd hoort het woord 
‘versoberen’. Dit wil zoveel zeggen als: “Je laat iets staan opdat er ruimte ontstaat voor de diepere vragen 
van het leven. Een stukje solidariteit ook in deze wereld waar miljoenen mensen op de vlucht zijn, honger 
moeten lijden en bijna niets hebben om mee rond te komen". 

VERSOBEREN, INKEER EN ONTMOETING
Het zijn deze drie begrippen (versoberen, inkeer en ontmoeting) die de ingrediënten zijn van deze soep-
maaltijden. De maaltijd is voor iedereen toegankelijk. Voor jong en oud, alleenstaanden en gezin, iedereen 
is van harte welkom! De maaltijd is eenvoudig maar voldoende en bestaat uit soep en brood. Voor de 
maaltijd wordt stilgestaan bij het Vastenactieproject in Burkina Faso en een korte bezinning gehouden rond 
het hongerdoek ‘Samen dromen – Liefde zij daad’. Een aansprekende vorm van liturgie waar je zo bij kunt 
aanschuiven.

NEEM JE SOEPBORD/SOEPKOM EN LEPEL MEE EN MELD JE AAN
We stellen het op prijs als je zelf een soepbord of soepkom en lepel meeneemt. Bij het verlaten van de 
maaltijd staat er een mandje voor een vrijwillige bijdrage voor de Vastenactie. 
Om de organisatie van deze maaltijd ook de kans te geven zich goed voor te bereiden, vragen we je om je 
vóór de donderdag dat je mee wilt eten en vieren, per e-mail aan te melden:

•	 voor vrijdag 14 maart in de Willibrorduskerk in Heiloo:
	 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl 
•	 voor vrijdag 21 maart in de kerk van Jacobus de Meerdere 		
	 in Akersloot:
 	 53yvsb6215@gmail.com tel: 06-22248723
•	 voor vrijdag 28 maart in de kerk van H.M.M. Alacoque 
          in Egmond ad Hoef: 	
          coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl tel: 072-5061364
•	 voor vrijdag 4 april in de Corneliuskerk in Limmen:
aanmelden.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl
Voor de maaltijden in Heiloo, Akersloot en Limmen kun je tussen 9 
en 12 uur ook bellen naar 072-5330906. De pastorie van de Willi-
brorduskerk is op werkdagen dan bemenst. 
 
Werkgroep MOV-HALE
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voor elk wat wils voor elk
Kinderkoor De Meerzangertjes 

Afgelopen jaar begon voor het kinderkoor span-
nend met de deelname aan de kerstmusical van 
Aquarius. Vier keer optreden voor een volle kerk. 
Met veel enthousiasme zongen en speelden ze 
toneel. Sommige kinderen deden ook nog mee 
aan de kerstviering van De Brug in onze kerk, die 
heel drukbezocht was, alle zitplaatsen waren be-
zet.  
Er is ook flink geoefend voor de kerstviering in het 
bejaardenhuis Strammerzoom en voor de kerst-
viering op kerstavond met het kerstspel over de 
zoektocht naar de echte koning.  Ouders speel-
den mee als “de foute koningen”. Uiteindelijk kwa-
men de drie wijzen, met hulp van de engelen, te-
recht bij de echte koning, het kindje Jezus. Jozef 
en Maria lieten trots hun kindje Jezus zien aan de 
kerk. Dat was een mooie afsluiting van die drukke 
kerstperiode en een begin van de welverdiende 
vakantie. Ook dit jaar zingen we elke familievie-
ring. Wie graag wil zingen; we repeteren woens-
dag van 19.00 tot 19.45. 
Met Palmpasen lopen we weer met de mooi ver-
sierde stokken door de kerk.  
Vrijdag 11 april gaan we om 15.00 uur palmpaas-
stokken versieren. Je hoeft je niet aan te melden, 
iedereen is welkom! 
Familieviering groep, Yvonne Hoogenbosch, 
Yvonne van Stiphout, Marian Meijne en Margriet 
Velzeboer 

De Kerstmarkt op de Brug was een groot 
succes!

Elk jaar zamelen de beide scholen van ons dorp 
levensmiddelen in voor kerstpakketten.
Zo ook dit jaar. Op de Brug ontstond zelfs een 
groter plan: Er werd een grote Kerstmarkt ge-
houden. 
De opbrengst gaat voor de ene helft naar de leer-
lingenraad; voor spullen op het schoolplein, en 
voor de andere helft naar De werkgroep Caritas 
& Diaconie Akersloot, die zich inzet voor mensen 
die het (even) financieel wat minder hebben.

De opbrengst was in het totaal € 1643,20!
Dat betekent dus twee cheques van € 821,60!

Hierboven een trotse leerlingenraad, directeur 
Anne-Roos en Marga en Wouter van de werk-
groep.

Bij Maria op de koffie in 2025

Wij waren blij met de positieve reacties na de 
Maria viering vorig jaar. Dit jaar bent u ook weer 
welkom op vrijdag 2 mei. We starten om 10 uur 
met een viering in de Jacobuskerk. We zingen 
bekende Marialiedjes en luisteren naar inspire-
rende woorden. Neem een bloemetje mee om 
Maria hulde te brengen. Na de viering is er kof-
fie/ thee met wat lekkers in het parochiecentrum. 
Mogen wij u ook begroeten bij Maria in de Jaco-
buskerk? Tot dan.  

Namens de bezoekgroep, Ans Kaptein 
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Derde editie van Kruisweg-project.

Voor de derde keer wordt op Goede Vrijdag, 18 
maart, in Akersloot en 11 maart in Uitgeest een 
speciale muzikale uitvoering van de Kruisweg ge-
houden.
Er worden bij elke statie mooie teksten gelezen 
en er is een dia-voorstelling met kruiswegstaties. 
Dit jaar de staties van de OL Vrouwgeboortekerk 
in Uitgeest.
Er wordt tijdens de uitvoering bij elke kruisweg-
statie een bijpassend muziekstuk gezongen.
De zang wordt verzorgd door de mannenkoren 
St. Caecilia uit Akersloot en Laus Deo uit Uitgeest 
aangevuld met gastzangers.
Muzikale leiding: Dirigent: Ineke Mulder en orga-
nist Ton Schoen.

Het is mogelijk als projectzanger hieraan mee te 
doen. Het meedoen vereist enig thuiswerk.
Er is een mogelijkheid -indien gewenst- mee te 
repeteren met één van beide koren.
Bladmuziek is beschikbaar en ook zijn er mi-
di-files om mee te oefenen.
Er zijn twee gezamenlijke repetities op vrijdag-
morgen, 28 maart en 4 april om 10.00 uur in Uit-
geest.

Infomatie: Arie Krom tel, 0251 310939 of 06 1365 
4339

Doe mee met ‘tafelen voor de vastenactie’  
op zondag 30 maart 2025

Meld je aan!
‘Tafelen voor de Vastenactie’ vindt plaats op 
zondag 30 maart vanaf 
17.00 uur. Als er veel gastadressen zijn, kunnen 
we ook veel eters laten deelnemen. Dus geef je 
op als kok of als deelnemer. Je kunt je aanmel-
den tot donderdagavond 27 maart bij: aanmel-
den.activiteit@corneliuskerk-limmen.nl Informa-
tie en spelregels volgen daarna.

Hoe werkt het?
Het idee is dat je als deelnemer een driegan-
gendiner hebt op drie verschillende adressen 
in Limmen. Je meldt je om 17.00 uur in de ont-
moetingsruimte van de Corneliuskerk, je betaalt 
voor het driegangendiner ten minste € 20,- per 
persoon en je wordt dan – in koppeltjes van 
twee – naar een bepaald adres gestuurd voor 
het voorgerecht. 
Na het voorgerecht krijg je – op de afgesproken 
tijd - als koppel een envelop met het adres waar 
het hoofdgerecht genuttigd kan worden. En 
daarna krijg je het adres voor het toetje.

Degene die de gasten ontvangt, krijgt dus drie 
keer twee koppeltjes van twee gasten op be-
zoek. Als gastheer en/of gastvrouw eet je na-
tuurlijk zelf ook mee. Een initiatief waar iedereen 
aan mee kan doen, maar meld je wel aan.

De opbrengst komt geheel ten goede aan het 
Vastenactieproject. Het gaat bij deze actie om 
de verbondenheid met elkaar, en dat gebeurt als 
gevers en ontvangers samenkomen. Ook gaat 
het bij deze actie 
om de verbonden-
heid met het Vaste-
nactieproject. 

Werkgroep MOV

Collecten

Willibrorduskerk
Caritas november 	 € 437,10
Adventsactie		 € 374,70

H.M.M. Alacoque
Caritas november	 € 353, =
Caritas december	 € 183,25
Pater P. de Waard	 € 140, =

Jacobuskerk
Adventsactie		 € 145,80
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Oecumenische Stilte Wandeling Akersloot 15 
April 19.00 uur

Dit jaar zal de stilte wandeling weer gewoon in de 
avond gelopen worden. Deze wandeling is een 
traditie die op de dinsdagavond in de Stille week 
gelopen wordt. Iedereen die kan lopen is van har-
te welkom om mee te lopen. 
Een speciale oproep voor de jeugd, loop ook 
eens gezellig mee.
We lopen ongeveer 75 min. De wandeling gaat 
door Akersloot en tijdens de wandeling zal er-
gens onderweg enkele momenten van bezinning 
gehouden worden.
De start is om 19.00 uur bij de PKN-kerk aan het 
Dielofslaantje, en eindigt bij de RK Jacobus kerk, 
waar we onder het genot van een kopje koffie of 
thee op een gepaste wijze het geheel zullen af-
sluiten. 

Jeanne Eekels

Oecumenische viering Akersloot

Op 19 januari j.l.  begon de internationale gebedsweek. In een goed gevulde kerk aan het Dielofslaantje 
was op zondag 26 januari er in dit kader een oecumenische viering ter afsluiting van de internationale ge-
bedsweek met als thema: JA, IK GELOOF. Door de oecumenische werkgroep is er gezocht naar teksten 
en liederen die daarmee het ”Ja ik geloof” versterkten. Iedereen bracht daar zijn of haar eigen beleving 
naar voren. 
Dominee Tjalling Huisman begon de dienst met te verhalen over het concilie van Nicea. Een vergadering 
van kerkvaders en wat het eerste oecumenische concilie was. En dit was in het jaar 325 na Christus. 
Ook in de overweging werd naar voren gebracht dat geloven niet eenvoudig is. Als kind geloof je alles 
wat papa en mama vertellen maar wat dan als je groter wordt? En je moet het allemaal zelf gaan waar-
maken? Hoe belangrijk het is dat we elkaar respecteren in ons geloven. Dat we in deze multiculturele 
wereld naar elkaar moeten omzien, luisteren en misschien van elkaar moeten en kunnen leren. Aldus de 
overweging.
Het geheel werd muzikaal ondersteund door 6 mannen van St. Cecilia. Bij één lied kregen zij medewer-
king van de cantorij.  Met prachtige liederen, met samenzang en orgelspel werd het geheel opgeluisterd. 
Kortom een prachtige viering die onder het kopje koffie erna nog druk besproken werd. Mede door de 
heerlijkheden die door het team meegebracht werden en zelfgebakken waren.
 
Oecumenische werkgroep

Bezoek van leerlingen ‘De Kiem’

Ook het afgelopen jaar hebben leerlingen van 
de onderbouw van De Kiem uit Egmond aan den 
Hoef vóór Kerstmis een bezoek gebracht aan 
de H.M.M. Alacoquekerk. Op maandag 16 een 
dinsdag 17 december hebben zij een rondlei-
ding en uitleg over de adventskrans en kerststal 
gekregen.
Op 24 december waren flink wat gezinnen in de 
kerstviering aanwezig. Voor aanvang speelde 
een leerling van groep 7 van De Kiem enkele 
kerstliederen op de piano. Heel mooi en bijzon-
der. Puck nogmaals hartelijk dan daarvoor!
Ook de leerlingen van de bovenbouw zullen 
onze kerk gaan bezoeken. Voor Pasen, in de 
Goede Week zullen zij met hun leerkrachten 
uitleg krijgen over het lijdensverhaal van Jezus, 
middels een tocht langs de kruisweg. Zo berei-
den we ons voor op Pasen 2025.

Laura Habraken
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Kerstmusical in de Jacobuskerk 
Indruk van een toeschouwer

Na een lange voorbereiding was daar dan einde-
lijk de opvoering van “Hoezo? ‘n gelukkig Kerst-
feest!”. Een verhaal waar de verschillen tussen 
arm en rijk, goed en fout naar voren kwamen. 
Ondersteund door bekende popsongs met aan-
gepaste tekst. Het Aquarius koor zong de (kerst)
sterren van de hemel. De verschillende perso-
nages, de meesten gewoon leden van het koor, 
speelden en zongen hun rol met verve. Zowel 
de zwerver Harrie en zijn Matties als de perso-
nen rond Adriaan Latjes. Ook het kinderkoor had 
een rol in het geheel. Ze zongen een aandoenlijk 
kerstlied om geld op te halen bij de rijke Adriaan 
Latjes. Er waren verrassende plots en natuur-
lijk kwam ons dorp Akersloot regelmatig voor in 
de scenes. Respect voor de wijze waarop Cor-
rie Kerssens deze musical heeft geschreven en 
geregisseerd, met een boodschap en humor. Het 
meest in het oog sprong de gigantische Kerst-
boom die een groot deel van het decor vormde 
en waar diverse spectaculaire verrassingen ach-
ter vandaan kwamen. Kerstmannen, confetti en 
sneeuw!!  Alles bij elkaar zag het publiek een heel 
onderhoudende voorstelling. Complimenten hoor!

Ans Kaptein               

Terugblik op de kerstmusical door het Aqua-
riuskoor

Wat hebben wij genoten van onze voorstellingen.
En we zijn overladen met leuke reacties op het 
geheel.
Wij danken u, ons publiek. U kocht in groten geta-
le kaarten, meer dan 1000 stuks.
Fantastisch gewoon, u maakt er voor ons een nog 
mooier feestje van!!!  Wij genieten nog volop na, 
u ook?
Wij danken iedereen die zich heeft ingezet, als 
vrijwilliger voor en achter de schermen. Geluid & 
licht, grime, klusjesmannen, onze dirigenten, de 
muzikale ondersteuning van de Hunkemänner, 
Meerzangertjes en ouders, de gastspelers en 
projectleden!! Sponsoren Akerbouw, Marskramer 
en de RK Kerk.

Het Aquariuskoor 

Wat is er te doen in de Jacobus kerk Akersloot

Vrijdag		  21 maart 	 Sobere maaltijd			   18.00 uur
Vrijdag		  28 maart	 Samen eten bij Jacobus		  17.30 uur
Zondag		  30 maart	 Walking Dinner			   16.45 uur
Vrijdag		  04 april     	 Sponsorloop				    13.00 uur
Vrijdag		  11 april		 Palmpasenstokken versieren		 15.00 uur
Zondag		  13 april	 Palmpasen viering			   10.00 uur
Dinsdag		  15 april	 Stilte wandeling. Start PKN-kerk	 19.00 uur
Vrijdag		  18 april	 Kruisweg – Passie			   15.00 uur
Vrijdag		  25 april	 Samen eten bij Jacobus		  17.30 uur
Vrijdag		  02 mei		 Bij Maria op de koffie			   10.00 uur  
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Heilige van de maand
Voedstervader van Jezus.

‘Riep u, papa.?’
Met die woorden stormt de kleine Jezus de timmerwerkplaats van zijn voedster-
vader binnen, nadat die zich met een hamer flink op de duim heeft geslagen en 
Gods naam ijdel heeft gebruikt. Dat grapje is een van de vele verhalen die al 
eeuwen over Jozef de ronde doen.

Jozef zou al de gezegende leeftijd van tachtig jaar hebben bereikt toen hij met 
Maria in het huwelijk trad. Maria was toen al zwanger van de Heilige Geest. Raak-
ten ongehuwde vrouwen zwanger, dan werden ze volgens de heersende wetten zonder pardon gestenigd. Om 
dat te voorkomen moest de zwangere Maria in allerijl een huwelijk sluiten. Er dienden zich verschillende kandi-
daten aan, sommige uit pure wellust, andere - onder wie Jozef - uit mededogen. In de tempel van Jeruzalem kre-
gen alle pretendenten een dorre tak in de handen gedrukt. Degene wiens tak zou gaan bloeien, zou ‘gewonnen’ 
hebben. Jozef was de gelukkige, maar hij schaamde zich en hield zijn tak onder zijn mantel verborgen. Nadat 
alle andere kandidaten hun dorre tak hadden laten zien, eiste de hogepriester dat ook Jozef zijn tak zou laten 
zien. Hij had die nog niet tevoorschijn gehaald of een duif ging op zijn schouder zitten. Daarop werd het huwelijk 
ingezegend. Samen met zijn kersverse echtgenote vestigde hij zich in Nazaret.

Op bevel van de Romeinse keizer Augustus (31 voor Christus - 14 na Christus) werd aan het begin van onze 
jaartelling een volkstelling gehouden. Jozef en de hoogzwangere Maria reisden naar Betlehem, omdat beiden 
geboortig waren uit het geslacht van David. In Betlehem was het een drukte van je wenste. Alle herbergen zaten 
vol. Voor Jozef en Maria was slechts plaats in een donkere stal. Nauwelijks hadden ze zich daar zo goed en zo 
kwaad mogelijk geïnstalleerd of de bevalling begon. Jozef haast zich weg om een vroedvrouw te halen. Bij zijn 
terugkeer was de hele stal verlicht: in een kribbe lag het kind dat de hemel zou heropenen. Een os en een ezel 
hielden met hun adem het kind warm.

Ondertussen zagen herder die in de buurt hun schapen hadden geteld, een lichtstraal uit de hemel komen. Daar-
in zagen ze engelen neerdalen die met glasheldere stemmen zongen.
‘Gloria in altissimi Deo et in terra pax in hominibus bona voluntatis’ (Eer aan God in de hoogste hemel en vrede 
op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft).
Vol verwondering gingen ze naar de stal om naar het kind te kijken. Later kwamen ook drie wijzen uit het Oosten 
de pasgeborene bezoeken. Na het bezoek van de wijzen werd Jozef midden in de nacht wakker geschud door 
een engel:
‘Jozef vlucht met Maria en je kind naar Egypte. Koning Herodes heeft bevolen alle kinderen onder de twee jaar 
te doden. Haast je. Er is geen tijd te verliezen.’

Jozef zette moeder en kind op een ezel en zo snel ze konden reisden ze naar Egypte. Vier jaar lang (totdat He-
rodes gestorven was) verbleven Jozef, Maria en Jezus veilig en wel in Egypte.
Na de dood van Herodes ging het gezin weer in Nazaret wonen waar Jozef als timmerman de kost verdiende. 
Toen Jezus twaalf was, gingen ze naar Jeruzalem ter gelegenheid van het paasfeest. Op de terugreis ontdekten 
Jozef en Maria dat hun zoon zich niet in het reisgezelschap bevond. Ze maakten rechtsomkeert en zochten heel 
Jeruzalem af, maar waar ze ook zochten, ze vonden hem nergens. Na drie dagen troffen ze hem in de tempel 
aan. Tot hun stomme verbazing was hij aan het debatteren met de leraren. Maria zei:
‘Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Bedenk toch met wat voor pijn je vader en ik naar je gezocht hebben.’
‘Waarom hebben jullie me gezocht?’ antwoord Jezus. ‘Wisten jullie dan niet dat ik in het huis van mijn vader 
moest zijn?’
Maar Jozef en Maria begrepen toen nog niet wat Jezus daarmee bedoelde. Gedrieën keerden ze naar huis terug 
waar Jezus zich verder voorbeeldig gedroeg.

Voor Jozef begonnen de jaren te tellen. Hij was de honderd al gepasseerd toen hij geveld werd door een dode-
lijke ziekte. In aanwezigheid van Maria en Jezus overleed hij in alle rust: engelen voerde zijn ziel naar de hemel.
 
Feestdag 19 maart.
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Een eeuw geleden V
Om een en ander beter te kunnen begrijpen: toen 
stond er nog de vorige kerk, gebouwd in 1877; de 
pastoor was A.J.M. van Meeuwen, in 1923 tot pas-
toor benoemd, er was één kapelaan, J.H. van Kes-
sel, eveneens in 1923 benoemd, en sedert 1898 
was de koster W. Kaandorp. De parochie telde on-
geveer 2000 parochianen.

= Maandag 2 Februari 1925. Om 11.00 uur wor-
den de kerkeschapen en de armenschapen ver-
kocht. Dit is een oud gebruik ten behoeve van de 
inkomsten van de kerk en van het armenfonds. In 
de herfst worden door het Kerkbestuur lammeren 
gekocht, die bij de deelnemende boeren worden 
opgefokt en grootgebracht. In het voorjaar wor-
den zij dan in het openbaar geveild in de kerkestal 
tegenover de kerk. De houders der schapen wor-
den vriendelijk verzocht de schapen bijtijds in de 
kerkestal te brengen. Dit jaar was de opbrengst ƒ 
888,95. Helaas was dit een van de zeer weinige 
jaren, dat er verlies werd geleden: de lammeren 
waren aangekocht voor ƒ 945,10.
= Woensdag 4 Februari. De eerste van de zeven 
Woensdagen die aan het feest van de H. Jozef (19 
Maart) voorafgaan. De gelovigen kunnen vele afla-
ten verdienen, als zij - ter ere van de zeven smar-
ten en de zeven vreugden van de H. Jozef - op 
deze zeven Woensdagen zeven Onzevaders, ze-
ven Weesgegroeten en zeven Geloofd zijt gij bidden.
Vrijdag 6 Februari is de derde verjaardag der keuze van Paus Pius XI. Elk jaar werd deze "verjaardag" 
gememoreerd met de aansporing: op die dag byzonder wordt voor onze Opperherder een hartelijk gebed 
gevraagd.
= Zondag 8 Februari 1925. De derde Zondag voor Aswoensdag, genaamd Zondag Septuagesima. Van-
wege de verjaardag der Paus keuze op de Vrijdag daarvoor wordt na de Hoogmis de lofzang Te Deum 
gezongen. Op deze Zondag collecte voor de R.K. Universiteit te Nijmegen. Nadat de Protestanten een 

eigen universiteit te Amsterdam (de Vrije Universiteit) hadden opgericht, wilde 
het Episcopaat ook een R.K.-universiteit. In 1905 werd hiervoor de Sint Rad-
boudstichting opgericht (genoemd naar de H. Radboud, bisschop van Utrecht 
van 899 tot 917), die hiervoor gelden moest inzamelen (tot 1948 werd door het 
Rijk geen subsidie verstrekt). Hiervoor werd in vele parochies, ook in Heiloo, 
het Parochiële Universiteitscomité der Sint Radboudstichting opgericht. De le-
den van dit comité gingen de parochianen langs met intekenlijsten, en de toe-
gezegde gelden werden halfjaarlijks door hen geïnd, en daarnaast werd een 
jaarlijkse collecte gehouden - die speciaal door de Bisschop werd aanbevolen. 
De R.K.-universiteit werd in 1923 geopend.
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= Zondag 15 Februari, genaamd Zondag Sexagesima. Er is gevonden een rijwielplaatje, terug te bekomen 
aan de pastorie.
= Zondag 22 Februari, genaamd Zondag Quinquagesima. De H. Mis van 10.00 uur wordt opgedragen voor 
de meest verlaten zielen in het vagevuur. Zoals elk jaar in Februari vraagt de pastoor ook dit jaar weer (het 
wordt voorgelezen vanaf de kansel) vriendelijk aan hen die het kunnen doen mest te willen brengen voor 
de pastorietuin en ook voor de gestichtstuin. Met deze laatste wordt bedoeld de tuin van het zusterklooster 
aan de Mallevoortsdijk. De Woensdag daarop is het Aswoensdag, begin van de 40-daagse vasten. 7.00 
uur wijding van de as en uitdelen van het askruisje, waarna een gezongen H. Mis, 8.15 uur uitdeling van 
het askruisje waarna de H. Mis. Inde vasten is er elke Vrijdag 19.00 uur een Kruiswegoefening, behalve de 
komende Vrijdag, dan is er een speciaal Lof met preek als voorbereiding van het komende 40-urengebed.
= Zondag 1 Maart de eerste Zondag van de vasten. Voor onze parochie is deze Zondag het begin van het 
40-urengebed. Het gebruik van het 40-urengebed is ontstaan in de 16e eeuw, waarschijnlijk als een ge-
bedsdienst voor de vrede, in Italië.: De geconsecreerde hostie werd in een monstrans 40 uren achtereen 
ter aanbidding uitgesteld - de 40 uren herinneren aan de tijd die Christus' lichaam in het graf heeft doorge-
bracht. Omdat 40 onafgebroken uren niet practisch was, zijn zij later over drie dagen verspreid: de Zondag, 
Maandag en Dinsdag. 
Decennialang was het een der hoogtepunten in het parochiële leven. De kerk is dan geopend van 7.00 uur 
's morgens tot ongeveer 20.00 uur en de bedoeling is dat er constant parochianen in de kerk aanwezig zijn 
ter aanbidding van het Allerheiligste. Hiervoor zorgen de zusters van het klooster, die om beurten de kerk 
bezoeken, en de leden van de Broederschap van de H. Familie, die zich verplichten om één uur aanwezig 
te zijn; achter in de kerk hangt een lijst met de namen der leden en de tijden waarop zij hun biduur moeten 
vervullen. Het is de bedoeling, dat zij alsdan op de eerste banken plaatsnemen en hun herkenningstekens, 
een lint en een medaille, zichtbaar dragen. Bovendien kan men onder de gebruikelijke voorwaarden ook 
een volle aflaat verdienen. 
Het programma verloopt als volgt. Zondag om 7.00 uur wordt het H. Sacrament uitgesteld, waarna de H. 
Mis, daarna om 8.30 uur een H. Mis en om 10.00 uur de plechtige Hoogmis. Onder alle Missen schaalcol-
lecte voor de onkosten van het 40-urengebed. 14.30 uur gezamenlijke aanbidding, van 17.00 tot 19.00 uur 
biechthoren door een speciaal voor deze gelegenheid aanwezige pater, 19.00 uur Lof met preek. Maan-
dag 7.00 uur uitstelling, waarna de H. Mis. Onder de H. Mis van 8.00 uur algemene H. Communie van de 
schoolmeisjes, 9.30 uur gezongen H. Mis voor de leden van het Genootschap der Gedurige Aanbidding, 
14.30 uur Vespers met rozenhoedje en een gebed voor de dagelijkse H. Communie, 19.00 uur Lof met 
preek. Dinsdag 7.00 uur uitstelling waarna de H. Mis, 8.00 uur H. Mis met algemene H. Communie der 
schooljongens, 9.30 uur gezongen H. Mis, 14.30 uur Vespers met rozenhoedje en gebed voor de dagelijkse 
H. Communie, 19.00 uur Lof met preek, processie in de kerk en afsluiting met de lofzang Te Deum.

Deze week was toch al een zeer drukke week: Woensdag 19.00 uur het Lof ter ere van Sint Jozef en Vrij-
dag de Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus, 19.00 uur Kruiswegoefening.
Daarnaast zijn de Woensdag, Vrijdag en Zaterdag ook nog quatertemperdagen, geboden vasten- en ont-
houdingsdagen - voor zover al niet vallende onder de 40-daagse vasten. Op deze dagen was het gebruik 
van boter niet, van vet wel toegestaan.
Tenslotte is er nog op Woensdag om 19.30 uur in de Bruno een vergadering van het Genootschap van de 
Stille Omgang. Dit genoot¬schap stimuleerde en regelde de deelname van Heilooërs aan de Stille Omgang 
in Amsterdam. In de nacht van Zondag 22 Maart wordt de Stille Omgang gehouden; op de Zaterdagavond 
daarvoor om 21.45 uur is er in de kerk een Lof voor hen die aan de Stille Omgang deelnemen als voorbe-
reiding op deze tocht, waarna men naar Amsterdam vertrekt. De volgende morgen is er om 7.00 uur een H. 
Mis voor de levende en overleden leden van de Stille Omgang.

W. Admiraal
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Rond de waterput
Voor het tweede deel van het seizoen 
heeft de commissie weer een prachtig pro-
gramma met wel 20 activiteiten samenge-
steld. De programmaboekjes, ditmaal met 
wit-oranje kaft, kunt u afhalen in onze ker-
ken. Zie ook onze website www.rondde-
waterput.nl voor het laatste nieuws. 
Aanmelden kan via ronddewaterputnl@
gmail.com of 072 5330906. 
Commissie ‘rond de waterput’ 

Een greep uit het programma voor de komende maanden:
■ De gespreks-, bijbel- en eetgroepen vervolgen de bijeenkomsten ook dit voorjaar.
■ In de Veertigdagentijd is er iedere donderdag om 19.30 uur een avondgebed in de Ter Coulsterkerk. Daar-
na kunt u deelnemen aan een gesprekgroep o.l.v. ds. Helga Frömming 
■ Op dinsdag 18 maart zal de heer Cor Butter in de Ontmoetingsruimte van het Willibrordushuis vertellen 
over zijn voetreis van Egmond naar Mekka.
■ Augustinus staat centraal in een lezing door pastor Eugène Brussee op donderdag 3 april in de Ontmoe-
tingsruimte in het Willibrordushuis.
■ Ds. Robert Blaauw verzorgt in het Willibrordushuis twee avonden over het boek Vertroostingen van Dirk 
de Wachter, op dinsdag 22 en 29 april, aanvang 20 uur.
■ Na Pasen zal Marga Jelles haar naaldkunstwerken tentoonstellen in de Kerkstraat van het Willibrordus-
huis. Zij vertelt op dinsdagmiddag 6 mei aan belangstellenden over haar werk en u kunt haar dan vragen 
stellen van 14.00-15.30 uur. 
■ Op bezoek bij Sint-Nicolaas is de titel van een excursie naar de drie Sint Nicolaaskerken van Amsterdam 
op zaterdag 24 mei. De voorbereidingsavond is op dinsdag 20 mei om 20 uur in het Willibrordushuis.

Minder is meer - verrijking door vasten
Vespers en gespreksgroep 

De 40-dagen-tijd is een mooie aanleiding om erover na te denken met welke bezigheden, gewoontes en 
spullen wij ons leven vullen terwijl ze ons niet goed doen. 
Tijdens de 40-dagen-tijd ontmoeten we elkaar elke donderdag in een gespreksgroep om onze wensen en 
ervaringen rondom het minderen te delen. 
Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid om deel te nemen aan een avondgebed in de stijl van Taizé. Vanaf 20.15 
uur ontmoeten wij elkaar in de vastengroep. 

Wie:		  ds. Helga Frömming
Wanneer: 	 donderdag 6, 13, 20 en 27 maart,
		  3 en 10 april 
		  Om 19.30 uur avondgebed;
		  om 20.15 uur ‘vastengroep’
Waar:		 Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo
Bijdrage: 	 vrijwillige bijdrage na afloop (contant)
Aanmelding:	 h.fromming@pknheiloo.nl of 06- 455 961 56
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Rond de waterput
Een voetreis van Egmond naar Mekka 

Hij wandelde, in etappes, van de Egmondse Adelbertusbron 
naar Mekka: Cor Butter, nu 75 jaar en al achttien jaar voorzitter 
van het bestuur van de Adelbertusakker.
Wie alles wil zien en horen over deze wonderbaarlijke spirituele 
en persoonlijke reis, is welkom op dinsdagavond 18 maart in het 
Willibrordushuis. Cor houdt hier een lezing en vertoont een film.
Het wordt, belooft Cor, een verhaal over wat de reis met hem 
deed, over de vreugde die hij ervoer en vooral over de ontmoe-
tingen met broeders en zusters. Daar was het hem allemaal om 
te doen. Net als de leerlingen van Jezus wist Cor ’s morgens 
nooit of hij die dag te eten zou krijgen en of iemand hem een 
slaapplaats zou geven. En ook horen we dan of hij Mekka wel in mocht, want dat mochten christenen niet, 
kreeg hij te horen. Kom luisteren hoe het afliep.

Wie:	 Cor Butter
Waar: 	 Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo
Wanneer:	 dinsdag 18 maart, 20.00 uur
Bijdrage:	 € 5,- per persoon (contant)

Franciscaan Rob hoogenboom vertelt over de 
franciscaanse beweging

Op donderdag 20 maart vertelt pastor Rob 
Hoogenboom over Franciscus, de franciscaanse 
spiritualiteit en de franciscaanse beweging. De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden 
in de ontmoetingsruimte van de Corneliuskerk in 
Limmen. De toegang is gratis en de koffie en thee 
staan klaar.

In onze samenwerkende parochies ‘H. Cornelius’ 
en ‘Bron van Levend Water’ kennen we pastor Rob 
Hoogenboom als voorganger in de kerken van Hei-
loo, Akersloot en Limmen. Deze avond biedt een 
mooie gelegenheid om hem beter te leren kennen. 
Rob Hoogenboom is studentenpastor, coördinator 
van stadsklooster La Verna en minister-provinciaal 
van de Franciscanen in Ne-
derland geweest.

Naast de reisgenoten die 
vanuit onze regio in april 
meegaan met de reis ‘In de 
voetsporen van Franciscus’, 
is iedereen van harte wel-
kom die meer wil weten over 
Franciscus en het persoon-
lijke verhaal van de Francis-
caan Rob Hoogenboom.

Lezing over Augustinus 

Augustinus heeft vele pro-
testantse en katholieke 
christenen geïnspireerd. 
Hij werd een belangrijke 
theoloog in de overgang 
van oudheid naar Middel-
eeuwen.
Veelvuldig geciteerd door 
Calvijn als man van ge-
nade maar tevens een 
kerkvader bij wie de liefde 
voorop stond. 
Wie is deze man die begon als dronken student 
maar al zoekend tot geloof kwam? 

Wie: 		  pastor Eugène Brussee
Waar: 	 Willibrordushuis, Westerweg 267 	
		  Heiloo
Wanneer: 	 donderdag 3 april om 19.30 uur
Bijdrage:	 € 5,- per persoon (incl. koffie/thee)
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Parochienieuws
Gelukkig het is weer voorjaar. Laten we hopen op 
een mooie lente en een prachtige zomer. Toch wil 
ik aan het begin van dit stukje even terugkijken 
naar eind vorig jaar. In de tijd dat wij in Egmond 
aan Zee met de vaste groep de kerststal en de 
kerstboom in de kerk plaatsten, was er altijd wel 
een van de beelden die het op een ludieke manier 
moest ontgelden. Was het niet de engel die hoog 
boven de stal zweefde, dan wel de donkere koning 
die steevast vooraan werd geplaatst, omdat ik dan 
altijd zei: “Kijk maar naar de halve marathon van 
Egmond, daar lopen de donkere jongens ook altijd 
voorop”.
In het verlengde hiervan kunnen we het volgende 
humoristische verhaal ook plaatsen. Voor de fjoer-
toer vroeg Marianne aan mij: “Kees, weet jij waar 
die knikengel is? Zij bedoelde de engel met het 
geldbakje dat uit Egmond aan Zee na de sluiting 
van de kerk naar Egmond aan den Hoef was ver-
huisd. Ik zei haar dat ik die engel vorig jaar ook al 
had gemist. Nadat op veel plaatsen was gezocht 
bleek de engel al twee jaar in de biechtstoel te 
hebben gestaan. Dit ontlokte mij de opmerking ik 
“Wist niet dat engelen ook zondig waren en als je 
zolang in de biechtstoel zit, heb je wel heel wat op 
je geweten.” Alles is uiteindelijk goed gekomen en 
kreeg de engel een prominente plaats tijdens de 
fjoertoer. Of de engel die avonden nog wat heeft 
opgebracht, daarop moet ik het antwoord schuldig 
blijven.
Om nog even in kerstsfeer te blijven, kan ik vertel-

len dat we een gift hebben ontvangen van de O.K. 
oudpapiergroep ter grootte van €450,00 en dit zou 
bestemd zijn voor een tegemoetkoming in de kos-
ten van de kerstversiering. Een fantastisch bedrag 
waarvoor uiteraard onze grote dank. Zoals overal 
hebben de mannen die het oud papier ophalen be-
hoefte aan versterking van hun groep. Dus mocht 
u denken dat is wel iets voor mij of misschien voor 
iemand waarvan u denkt: Die zou het wel willen. 
Neem dan eens contact op met deze groep en-
thousiaste mensen.

In en rond de kerk in Egmond aan den Hoef gaat 
verder alles zijn gangetje en zijn hier ook gelukkig 
nog mensen die het een en ander op zich nemen 
om de boel draaiende te houden.
We zitten nu in een vrij rustige periode, maar de 
drukte komt er weer aan. Want we gaan nu de vas-
tentijd in gevolgd door het grote feest van Pasen. 
Dan wordt er weer een beroep gedaan op menig 
vrijwilliger.

Pasen, naast dat dit het grootste Christelijke feest 
is, roept het bij mij ook altijd het gevoel van de 
lente op. Misschien niet geheel toevallig. Door de 
dood van Jezus is er een nieuwe weg ten leven 
ontstaan. En in het voorjaar zien we overal weer 
nieuw en jong leven ontluiken. Geniet hiervan en 
een ZALIG PASEN.

Kees Kager

Bericht van de kerkhof administratie, willibrordushof	

Op 1 januari 2021 was de grafhuur verlopen van het volgende graf:
L03-10    Nicolaas de Vries
Op 1 januari 2024 was de grafhuur verlopen van de volgende graven:
I-13         Anna Maria Denneman
F03-02   Rembertus Mulder en Elisabeth Mulder-Hollenberg
Op 1 januari 2025 was de grafhuur verlopen van de volgende graven:
II-15       Christina M. Zuiderduin-van der Meij en Wilhelmus G. Zuiderduin
A02-07 Jan Out en A. Out-Buur
D08-12 A. Kusch en Theodora van Tholen-Kemna
III-14      Cornelia Bakker en Nicolaas Bakker
UK-04     Johanna Koster-Schabbing (urnenhof)

Wij verzoeken nabestaanden en/of zij die nabestaanden kennen zich te melden bij de administratie van 
het kerkhof. De meldingen worden ook gemaakt op het mededelingenbord en aan het graf.

De kerkhofadministratie, Ina Hoogeboom
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Mama Jane
Mama jane en sponsorloop 2025

Ook dit jaar is er weer een sponsorloop in april en 
komen de kinderen weer bij u langs voor een bijdra-
ge.  Dit geld gaat naar het weeshuis Mama Jane, 
dat al jarenlang gesteund wordt door onze paro-
chie en scholen. Esther Schagen is bestuurslid van 
de steungroep voor Mama Jane in Nederland. Zij 
helpen Mama Jane aan fondsen vanuit Nederland 
en regelmatig bezoeken zij het weeshuis. Hierbij 
een verslag van Esther.

In Jinja weten ze waar Akersloot ligt!
 
Iedereen bij Mama Jane weet dat mensen in Aker-
sloot zich met hen verbonden voelen. Dat is speci-
aal en geeft echt support. Om blij mee én trots op 
te zijn. In oktober was ik weer daar. Heel fijn om te 
zien dat het goed loopt. Zo kiezen de kinderen nu 
zelf wat ze op feestdagen willen eten en bespreken 
ze steeds op zondag samen de week door. Wat 
ging er goed en wat kan anders. Op taart is ieder-
een dol natuurlijk, dus die trakteerde ik.
Met de auto die ze door jullie sponsoring konden 
aanschaffen scheuren de ‘social workers’ door de 
regio, op bezoek bij de kinderen die bij pleegge-
zinnen wonen. Toen ik wegging, kreeg ik een tas 
mee met voor de kinderen in Akersloot een kleine 
verrassing, gemaakt bij Mama Jane.

Walking dinner zondag 30 maart
Opbrengst voor mama jane
 
Je kunt je aanmelden als kok (belangeloos), of als 
betalende gast, 15 euro per persoon, maar daar 
krijg je dan wel wat voor!
 
Een 3-gangen diner dat plaats vindt op 3 locaties 
in Akersloot.
Na elk gerecht wordt er gewisseld en krijgt de kok 
4 andere personen aan tafel. De start is bij het 
parochiecentrum aan de Kerklaan om 16.45 uur
 
Aanmelden kan tot 24 maart, met naam, adres en 
telefoonnummer bij
walkingdinner@kpnmail.com
Ik stuur je een retourmailtje, eventueel ook met 
uitleg. Bellen mag ook. 
 
Jeanne Eekels 06- 22310467
Annelies Swart 06-1886 6074

 
Natuurlijk blijven er uitdagingen. Zo 
zijn er altijd de kosten van het naar 
school gaan, ook voor de kinderen in 
de pleeggezinnen. Daar kan Mama 
Jane extra hulp bij gebruiken. Een 
mooi doel voor de sponsorloop van dit 
jaar. 
 
Een leerling van de lagere school on-
geveer 100 euro aan schoolspullen, 
waaronder een uniform, nodig.
 
Er gaan nu 35 kinderen naar de lage-
re school. Op de middelbare kost al-
les nog wat extra. Bij een uniform zou 
je misschien denken: dat kan wel een 
paar jaar mee? Maar ze wassen met 
de hand en dragen het elke dag. Na 
1 schooljaar herken je het niet meer 
terug.

 
Heel veel lieve groeten vanuit Jinja!
Esther Schagen
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Caritas Heiloo
Succes?

December blijft voor de Caritas Werkgroep de maand met de meeste impact. Voorbereiding begint al ruim voor 
de zomer. Te beginnen met evalueren van de afgelopen acties: wat zou anders kunnen, waar moeten we meer 
aan denken, wat heeft meer aandacht nodig. Om vervolgens dit aan te passen in het draaiboek. Daar hebben 
we er al diverse van zodat we precies weten hoe we bepaalde acties op moeten zetten. Zo begonnen we vorig 
jaar voorzichtig met het, op aanvraag, verstrekken van kadokaarten voor boodschappen. Het plan lag er al om 
deze actie dit jaar breder op te zetten. Daar heb je natuurlijk wel meer partners/donateurs voor nodig. Deze 
werden in de vroege zomer al aangeschreven daar vaak in het najaar al wordt besloten over donaties.  PKN, 
kringloopwinkels KeeropKeer & Dorcas, Rotary Heiloo & Zusters van de H. Juliana van Falconieri met soms een 
noodzakelijke persoonlijk toelichting. Het resultaat was boven verwachting.  De actie zelf werd ook breder in de 
publiciteit gebracht met o.a. het aanschrijven van Zaffier, Sociaal Team, Mee/ de Wering en lokale FB-pagina’s. 
Aanvraagbrieven waren verkrijgbaar bij kringloopwinkels, Trefpunt, diverse kerken en digitaal bij de CWH. Ook 
artikel in de Uitkijkpost. Dit jaar kadokaarten bij de Lidl daar er vorig jaar bij de Vomar nogal wat logistieke pro-
blemen waren. Vorige 1ste actie verstrekten we 70 kaarten, deze 2de actie 120. Is de actie dan een succes? 
Bij Caritas doen wij niet aan dit “labelen”. Is de actie nodig? Ja, dat zeker. Niet alleen voor mensen die het goed 
kunnen gebruiken maar ook om inwoners van Heiloo met de neus op de feiten te drukken: ook hier is armoede!  
Een paar conclusies kunnen we nu al trekken: Instanties zoals Zaffier moeten eerder aangeschreven worden 
daar klantencontacten soms maar om de paar maanden plaatsvinden. Inschrijving zal meer digitaal moeten 
kunnen plaatsvinden. Formulieren ophalen en inleveren blijkt toch een barrière. Het gemak van digitaal is nu 
eenmaal een gegeven en dient ook de mens… Daarnaast behoeft het besteedbare bedrag per kaart, was nu 
€50, misschien aanpassing.  Die ruimte is er. 

Donateurs veel dank! Uw gouden donaties, in welke vorm dan ook, zijn onmisbaar!!

Onze donateurs, groot en klein, financieel en materieel, zorgen voor het levenselixer van ons mooie dankbare 
werk. Het blijft tegenstrijdig dat ons onbaatzuchtige werk soms best wel veel geld kost. Weet dat al uw giften 
goed besteed worden. Onze jaarlijkse donateursactie in december was weer gevuld met ruim- en warmhartige 
bedragen, soms voorzien van een hartverwarmende boodschap. Wij willen u hierbij zeer van harte danken voor 
uw bijdrage, in welke vorm dan ook. Wij kunnen onze acties zo, zonder concessies te hoeven doen, goed opzet-
ten en invullen. En daar kleven nu eenmaal soms behoorlijke kosten aan vast. Een goede PR is van groot belang 
en wij merken dat de naam Caritas bij steeds meer mensen een belletje doet rinkelen. Ook bij bedrijven die soms 
onze voorraden weer aanvullen voor de boodschappentafels. We blijven dan ook werken aan ons netwerk.                                                   

En verder…

-nieuw lid: per januari hebben wij weer een nieuw lid in onze werkgroep mogen verwelkomen. Dhr. Simon Bijpost 
maakte kennis met onze organisatie op de Meet, Greet & Match in september j.l. en ons werk sprak hem zeer 
aan. Wij zijn zeer blij met ons nieuwe lid en wensen hem veel succes! Ook hij brengt weer een nieuwe dosis 
kennis en kunde in onze organisatie.                                                                                   
-boodschappentafels: deze zijn inmiddels hun derde jaar ingegaan. Wij gaan de inhoud wat zorgvuldiger af-
stemmen op artikelen die veel afgenomen worden. In de Goede Week vindt weer een inzameling plaats in de 
Kerkstraat om onze voorraden aan te vullen.  Boodschappen zullen duur blijven.                                                                                              
 -kadokaarten boodschappen: deze kaarten zijn op aanvraag ook verkrijgbaar buiten de acties om! Wij kregen 
daar vragen over van organisaties.                                                                                                                                  
-herhaling kadokaartactie: door de zeer ruime donateursopbrengst, en het uiteindelijke aantal afgenomen kado-
kaarten, denken wij er serieus over na om deze actie met Pasen te herhalen.                                   
-hulpvragen: wij zien een duidelijke verschuiving naar ondersteuning in zorgkosten. Ook daar groeit de kloof 
tussen arm en rijk. De verplichte verzekering met eigen bijdrage, die elk jaar weer verder omhooggaat, is voor 
veel mensen een financiële aderlating waardoor ze steeds meer op zorg bezuinigen.                                                                              
-Sociaal Team & Mee/de Wering: de samenwerking met deze organisaties verloopt goed en intensiveert steeds 
meer. Door het wegnemen van, vooral financiële, stress kunnen wij gezamenlijk veel mensen weer op weg 
helpen. En zij helpen ons weer als blijkt dat er meer professionele hulp nodig is. Een mooie samenwerking die 
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zichzelf aanvult waar nodig!                                                                                                                     
-nieuwe penningmeester: onze huidige penningmeester Astrid Wiebering – Vlaar, die vele 
jaren onze financiën zeer professioneel en nauwgezet heeft bijgehouden, heeft aangegeven 
te willen stoppen ivm privé-omstandigheden. We zijn haar veel dank verschuldigd voor dit 
niet altijd even makkelijke, maar onmisbare, werk! Momenteel zijn we in gesprek met een 
mogelijke opvolgster.                                                               
-inboedel/opslag: wij krijgen regelmatig spullen aangeboden uit een inboedel en moeten 
bijna altijd nee verkopen. Wij hebben zelf geen opslag en dit soort spullen zijn toch ook zeer 
persoonlijk. We verwijzen altijd door naar de kringloopwinkels. Daarentegen kunnen wij wel 
ondersteuning bieden bij hulpvragen voor bijv. (nieuw) witgoed. Wij werken daarvoor ook 
nauw samen met Dorcas.                                                               
-contact CWH: wij verzoeken u om uitsluitend per email contact met ons op te nemen. Onze secretaris heeft er 
nog een drukke, part-time, baan bij en is telefonisch minder bereikbaar en niet altijd in de gelegenheid om terug 
te bellen. Ons adres: cwh.heiloo@gmail.com .   

Theo van Diepen
Secretaris   Caritas Werkgroep Heiloo     

Is het echt waar

Zijn we in februari beland en liggen de eerste maanden van het nieuwe jaar alweer achter ons? Wat gaat de tijd 
toch snel. Na de drukte in november en december gevolgd door de leuke evenementen in januari in Egmond 
aan Zee, rollen we februari in. Een maand waarin velen al stiekem aan de lente denken en vooral hopen dat 
het een mooi voorjaar wordt. Altijd weer een prachtige tijd, een periode van stijgende temperaturen met zo’n 
heerlijk lentezonnetje, nieuwe blaadjes aan de bomen, ontluikende bloemen, het buitenleven dat op gang komt, 
activiteiten die gepland worden, kleurrijke bloembakken, mensen gaan de tuin in, trekken erop uit, lopend of op 
de fiets en over het algemeen zijn de mensen blijer en wordt er minder gemopperd. 
Maar zoals ik eerder al eens schreef heeft ieder seizoen zijn eigen charme en betekenis. Door mee te bewegen 
met de veranderingen van de seizoenen word je bewuster van de dingen om je heen en weerspiegelt het met je 
eigen leven. Zoals de natuur te maken krijgt met verwelken, afsterving, verdorren, kou en natheid in de herfst en 
winter en vervolgens het herleven, opbloeien, ontluiken, warmte, frisheid en groei en bloei in de lente en zomer, 
zo is het ook bij de mens. Ook wij kennen onze ups en downs, moeten omgaan met tegenslagen, ziektes en 
afscheid maar daar tegenover staan vele mooie momenten. Meebewegen en merken dat iedere fase van het 
leven waardevol is.
Waardevol proberen we ook te zijn met ons Caritas werk. In november vorig jaar zijn we gestart met de voor-
bereidingen voor de kerstmiddag. Mensen enthousiast maken en ze uitnodigen, persoonlijk of via het aanmeld-
formulier. Blij verrast waren we dat we ruim 100 personen mochten verwelkomen in dorpshuis Hanswijk. Om 
alles in goede banen te leiden vergt zo’n activiteit wel wat energie van de groep, je probeert er samen met de 
mensen van het dorpshuis een geslaagde middag van te maken. Dat niet alles dan vlekkeloos verloopt is een 
smetje op de verder heel gezellige middag met elkaar. We hebben hier uiteraard over gesproken met de groep, 
de reacties van deelnemers aangehoord, verbeterpunten genoteerd maar ook de pluspunten doorgenomen. Zo 
kwamen we tot de conclusie dat we er, met volle overgave en inzet van allen, toch weer voor velen een mooie 
dag van hebben gemaakt. Een treffende opmerking van één van onze leden zette mij aan het denken, zij zei 
namelijk dat we niet te kritisch op onszelf moesten zijn. Terwijl wij ons tijdens onze evaluatie vooral bezighielden 
met de kritiek van mensen en de minpunten opnoemden vertelde zij dat ze heel veel blije gezichten gezien had 
en lovende woorden had gehoord. 

Mooi vond ik dat, een oogopener want waarom juist de minpunten of het slechte benoemen als er zoveel dingen 
goed gaan. Soms heb je mensen in je omgeving nodig die je daarop wijzen. Je continu ergeren aan dingen die 
je niet aan staan of misgaan, daar word je niet blij van en het zal je op den duur in een negatieve spiraal terecht 
brengen, niet leuk voor jezelf en al helemaal niet voor een ander.
Met dit leermomentje zijn we het nieuwe jaar ingestapt, positief en dankbaar dat we iets hebben kunnen bete-
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kenen voor mensen in Egmond. Met onze gebreken maar altijd met goede bedoelingen. Op deze voet zullen we 
dan ook verder gaan en zullen er weer verschillende activiteiten door onze werkgroep georganiseerd worden. 
Als eerste staat de Keezavond op de agenda, die zal gehouden worden op vrijdag 7 maart en waarvoor zich 
16 mensen hebben aangemeld via de Hoeverveiling. Net als vorig jaar belooft dit weer een gezellige avond te 
worden.
Verder in maart wordt er door ons meegewerkt aan de sobere soepmaaltijden rond het Hongerdoek in de 40 da-
gentijd, in Egmond aan den Hoef zal deze avond plaatsvinden op vrijdag 28 maart. De bijeenkomst is van 18.00 
– 19.00 uur en wordt voorgegaan door Johan Olling. De voorgaande keren was er weinig animo dus hopen we 
nu op meer deelnemers.  Het zijn bijzondere avonden met goede gesprekken, er heerst een ontspannen sfeer 
en ik weet zeker dat u met een goed gevoel naar huis gaat. Zeker de moeite waard om deze avond een keer 
mee te maken. Verdere informatie kunt u in het parochieblad vinden en tegen die tijd in onze eigen kerkkrant. 
Daarna volgt Pasen en ook dan zullen we niet stilzitten. De bloemengroet aan de eigen inwoners en de attenties 
voor de bewoners van de zorgcentra zullen in onze volgende vergadering uitvoerig besproken worden. Genoeg 
te doen dus.
Tot zover het wel en wee van onze werkgroep, heeft u vragen, op- en/of aanmerkingen mail ons dan op caritas.
egmondaandenhoef@gmail.com.
Lieve mensen, ga met een blij gevoel en een optimistische kijk op het leven het voorjaar tegemoet. Hou elkaar 
scherp maar wees niet te kritisch.

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef
Karin Twisk

Hoop is een lichtje in uw hart, dat vandaag moed geeft en morgen kracht

Wat zijn er veel lichtjes aangestoken in de parochiekerk rondom de fjoertoer en kerstmis in de parochiekerk 
alsook in de Mariakapel.
Kerkzijn in een samenleving en beleving waarin mensen op zichzelf zijn aangewezen, vormen wij als paro-
chie van de Egmonden een parochie-gemeenschap, waarin mensen altijd welkom zijn.
Waar te midden van drukte de kerk open staat om te delen, ontmoeten en omzien naar elkaar. 

En zo zijn wij aangekomen bij begin februari 2025. De tijd gaat snel.
Graag wil ik onderstaand gedicht met u delen.

De tijd glijdt als zandkorrels door je vingers
De tijd glijdt als zandkorrels door je vingers.
Soms heb je geen idee hoe snel de tijd op een dag aan je voorbijglijdt.
De ochtend is nog maar net begonnen of de klok slaat alweer twaalf uur.
De tijd gaat razendsnel, gebruik hem wordt er vaak gezegd.
Toch, de klok tikt oneindig verder seconden, minuten, uren, dagen en jaren.
Eer je het beseft, zijn kinderen volwassen, ontdek je hier en daar de eerste grijze haren en rimpels en sta je 
wel eens vaker stil dat de tijd als zandkorrels door je vingers glijden.
De tijd een kostbaar gegeven naarmate de jaren zijn verstreken.
Laat de tijd niet nodeloos voorbijgaan, geniet van iedere seconde, minuut, uur, dag en jaar die je wordt ge-
geven.
U mag weten: U bent niet alleen.

Dit hebben wij onder andere mogen voelen rondom de fjoertoer en de december maand in de parochiekerk.
Vele vrijwilligers hebben geholpen, heel veel dank daarvoor. “SAMEN STERK”. 

In deze op dit moment onrustige wereld, blijven wij aan elkaar denken.
Waar nodig voor elkaar zorgen en troost bieden, dit heeft zo een onvoorstelbaar groot effect.

Namens de avondwake groep warme groet, Marianne de Waard.



Adressen
Parochie Bron van Levend Water

Postadres:	 Westerweg 267 
		  1852 AG Heiloo
Telefoon: 	 072-533 09 06

📩 info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:
Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
📩 financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Parochieraad:
De heer Martien den Blanken		   voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel	 secretaris
De heer Harry Broers	 penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:
H. Willibrordus:	 NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
			   NL20 INGB  0000 6815 70
tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major:	 NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot
H. Adelbertus:		  NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond
H. M.M. Alacoque:	 NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond
O.L.V. Onb. Ontv.:	 NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
📩 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
📩 coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:
Willibrordushof, Heiloo:
📩willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
📩 jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:
📩 rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl
De Karmel, Egmond aan den Hoef:
📩 dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:
📩 cwh.heiloo@gmail.com                                
📩 caritas.egmondaandenhoef@gmail.com
📩 cwa.akersloot@gmail.com

	 Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267 
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 11.30 uur
📩 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl 
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
📩 willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl   
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
📩 misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl 

	 Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37 
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
📩 jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl 

	 Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond 
	    aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Secretariaat:
Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
📩 rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl 

Pastores
Administrator: Marcelo Salão Rocha pr. 
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26
📩 i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Diaken: Eugéne Brussee

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65

tnv RK Parochie Bron van Levend Water
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Samen dromen

Niemand is een eiland
Niemand leeft voor zichzelf
Verbondenheid is nodig

Liefde zij daad

Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid,
onderdrukking en de uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

Moge God ons zegenen met onbehagen
Over de klimaatverandering en de exploitatie van de aarde
Zodat we streven naar duurzaamheid en leven in eenvoud.

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven
een verschil te kunnen maken in deze wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.


