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Spreuk van de week 
Soms, als het voelt alsof de hele wereld instort,  
kan het in feite zo zijn dat alles zijn juiste plek begint te vinden. (Gerardus kalender) 
 
Algemene mededelingen 
Sobere soepmaaltijd voor de vastenactie   
In het kader van de Vastenactie organiseert de werkgroep ‘Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede’ 
(MOV) van onze regio op vrijdag 28 maart een sobere soepmaaltijd in de pastorie. De bijeenkomst begint 
om 18.00 uur en zal om 19.00 worden afgesloten. De maaltijd is eenvoudig, maar voldoende en bestaat uit 
soep en brood. 
 
Vóór de maaltijd wordt stilgestaan bij het Vastenactieproject in Burkina Faso en wordt een korte bezinning 
gehouden rond de hongerdoek ‘Samen dromen – Liefde zij daad’. Een aansprekende vorm van liturgie 
waar je zo bij kunt aanschuiven. 
 

Neem je soepbord/soepkom en lepel mee en meld je aan 
 

We stellen het op prijs als je zelf een soepbord of soepkom en lepel meeneemt. Bij het verlaten van de 
maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage voor de Vastenactie gevraagd.  Om de organisatie van deze maaltijd 
ook de kans te geven zich goed voor te bereiden, vragen we je om je vóór donderdag 27 maart, 12:00 uur 
aan te melden via coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl of via het secretariaat op donderdag tussen 
9-12 uur op 072 506-13 64. 
 
Veertig dagen 

 
Veertig dagen 
om intenser te leven, 
te genieten van het 'gewone', 
stil te staan 
bij wat je vanzelfsprekend vindt 
en dankbaar te zijn voor alles 
wat je 'normaal' noemt. 
 
Veertig dagen, 
om nog meer dan anders 
blij te zijn om de mensen 
die van je houden, 
gelukkig te zijn met hen 
die je jouw liefste noemt, 
die je jouw vrienden noemt 
en die je nog niet moet missen. 

Veertig dagen, 
om misschien nu en dan 
wat langzamer te leven 
om te herademen 
en weer voeling te krijgen 
met Zijn diepste droom, 
met jouw warmste verlangen. 
 
En kracht vinden 
om er weer voor te gaan, 
doorheen het stof van je ontgoocheling 
en de woestijn van je onmacht, 
dwars door alles heen 
op weg 
met de belofte 
van een Lentemorgen. 
      
    (Mieke Kerckhof) 

 
Samen getuigen van de hoop  
Het Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog te Vaticaanstad stuurde vrijdag 7 maart een boodschap toe 
aan de islamitische gemeenschap ter gelegenheid van de vastenmaand Ramadan en ‘Id al-Fitr.   
Deze brief is te lezen op  
https://www.rkkerk.nl/boodschap-bij-gelegenheid-van-ramadan-en-id-al-fitr-samen-getuigen-zijn-van-hoop/ 

https://www.rkkerk.nl/boodschap-bij-gelegenheid-van-ramadan-en-id-al-fitr-samen-getuigen-zijn-van-hoop/


Nieuws uit de Kerkstraat 
Vroeger waren veel katholieken geabonneerd op het blad Sursum Corda. Deze R.-K. krant van het bisdom 
Haarlem, dat in 2006 ophield te bestaan, had een algemeen katern en een regionaal katern. In het 
regionale deel stond naast de gegevens over doop, trouw, begraven en misintenties ook regelmatig 
informatie over activiteiten binnen de parochies. Pastor Dirk Braakman, later ook deken van Alkmaar, 
schreef voor dit blad, onder de titel ‘Beste mensen’, talloze pastorale stukjes. Kleine impressies van 
ontmoetingen tijdens zijn dagelijkse werk als priester, die zeer werden gewaardeerd door de lezers. In het 
parochieblad van Alkmaar, Het Mirakel, worden de komende tijd enkele verhalen van pastor Braakman 
gepubliceerd door Martien Hemels, een goede vriend van hem. Hieronder de eerste aflevering. 

Marieke Hoetjes 
 

DE ZEGEN         uit de memoires van pastor Dirk Braakman (* 1932-✝2003) 

    Hij was ernstig ziek. Ik kende hem niet. Hij was niet kerkelijk meer en of hij wel gelovig was, wist hij zelf 
ook niet. Een familielid had gevraagd of ik naar hem toe wilde gaan. Natuurlijk wilde ik best, maar ik heb er 
altijd wel moeite mee om door familieleden gestuurd te worden. Het mag goedbedoeld zijn, maar dan moet 
de zieke het minstens goed vinden. 
    Enige tijd verliep totdat het familielid mij zei, dat ik welkom was. Ik er heen. Toen ik binnenkwam zei hij 
meteen: "Als mijn familie u niet gebeld had, had ik het zelf gedaan." Hij vertelde honderduit. Over het mooie 
en over het droevige in zijn leven. Hij was ook open over zijn levensovertuiging. Hij geloofde wel in God, 
maar niet in God van één godsdienst. Hij had Turken leren kennen, waarmee hij bevriend raakte. "Ook dat 
zijn goede mensen en hun God is net zo goed als de onze. God is degene die van alle mensen houdt." Dit 
laatste is natuurlijk prachtig gezegd. Daar hoef je geen theologie voor gestudeerd te hebben. Het is de 
vrucht van een intens persoonlijk leven. 
    Op het einde van het gesprek, vroeg ik hem of ik hem de zegen zou geven. Dat vraag ik nooit zomaar. 
Het hangt van het gesprek af. Ik wil geen zegen geven aan mensen die er moeite mee hebben. 
    Een zegen is geen automatische formule. De bede heeft alleen zin als je er open voor staat. En sta je 
dat niet, is het ook niet erg. Ik heb ook wel eens misgetast. Voor sommige mensen roept de zegen iets op 
van een bedreiging. Ik vermoed van de dood, of iets van een magische formule van hogerhand, of het komt 
over als een teken van overdreven vroomheid. Maar eigenlijk is een zegen niets anders dan een 
hartenwens, iemand iets goeds toewensen namens God, die van alle mensen houdt. De man waar ik over 
sprak, wilde best dat de zegen over hem uitsprak. Hij werd ontroerd. En hij was zelfs verbaasd over zijn 
eigen ontroering. De bede dat God hem bij zou staan bleek echter te zijn dan hij zelf wist. God is degene 
die van alle mensen houdt. Die man ondervond dat God ook van hem hield. Meer dan hij zelf gedacht had. 
 

Vieringen in de week 24 t/m 28 maart 2025 
Egmond-Binnen Woensdag 09.30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje 
Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:30 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje 

Vieringen in het weekend 29 en 30 maart 2025 
Egmond a/d Hoef Zondag 10:00 uur Eucharistieviering met pastor Nico Mantje 

m.m.v. Soli Deo Gloria. 
Gebedsintenties: 
Steunpunt H. Adelbertus 
Woensdag 
26 maart 

Riet Gaarthuis-de Wildt: Wil Kastanje: Riet Sprenkeling-Glorie; Peter Trompert:  
Piet Apeldoorn: Aad Baltus: Petra Glorie: Nel Sprenkeling-Ligthart;  
Riet Schutte-van der Harst: Marijke de Groot-Heddes; Voor alle slachtoffers van het 
oorlogsgeweld in Gaza, Libanon en Israël; Voor de bevolking en regering van de 
Oekraïne; Voor de regering van Rusland dat zij voor vrede gaan; Voor ons allen hier 
bijeen. 

H.M.M. Alacoque kerk 
Vrijdag 
28 maart 

Riet Gaarthuis-de Wildt: Wil Kastanje: Riet Sprenkeling-Glorie; Peter Trompert:  
Piet Apeldoorn: Aad Baltus: Petra Glorie: Nel Sprenkeling-Ligthart;  
Riet Schutte-van der Harst: Marijke de Groot-Heddes; voor de zieken thuis, in het 
ziekenhuis en woonzorgcentra 

  

Zondag  
30 maart 

Riet Gaarthuis-de Wildt: Wil Kastanje: Riet Sprenkeling-Glorie; Peter Trompert:  
Piet Apeldoorn: Aad Baltus: Petra Glorie: Nel Sprenkeling-Ligthart;  
Riet Schutte-van der Harst: Marijke de Groot-Heddes; Joke en Jos de Waard-Kortmann, 
levende en overleden familie: Sjaan Melker-Apeldoorn en Piet Melker, levende en 
overleden familie;Toon van der Jagt; Nelly Belleman; Adrie Liefitng-van Noort;  
Thom Orij; Siem Hopman en overleden familie Hopman-Druiven; Jan de Groot en 
kleindochter Yue; Stefan Koopman, dochter Sanne en vader Wim Koopman; voor de 
zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra 

 


