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Pastoraal w

Geen starheid maar voluit leven

De aanwezigheid van Gods Geest is nhoodzakelijk om de kerk levend te houden en geen star instituut te
laten zijn. In die zin sprak ook paus Franciscus, die net gestorven is als ik dit stukje schrijf, over de Geest.
Hij zei: ‘Zonder de Heilige Geest zijn al onze inspanningen zinloos’.

Die rol van de Geest werd ook heel treffend verwoord tijdens de Wereldraad van Kerken van 1968 met de
volgende uitspraak: ‘Zonder de Heilige Geest is God ver, is Christus in het verleden, is het evangelie dode
taal, is de Kerk slechts organisatie, het gezag heerschappij, de zending propaganda, de eredienst herinne-
ring en het christelijk handelen een moraal van slaven. Maar in de Geest en in het handelen met Hem is de
verrezen Christus aanwezig, wordt het evangelie kracht van leven, heeft de Kerk de betekenis van drieéne
gemeenschap, is het gezag een bevrijdende dienst, de zending een Pinksteren, de liturgie herinnering én
anticipatie, het menselijk handelen vergoddelijkt.’

Zonder de Geest kunnen we als kerk dus wel inpakken. Maar met behulp van die Geest is er veel mogelijk,
meer dan we denken. Jezus belooft die Geest als Hij, veertig dagen na zijn opstanding uit de dood, terug-
gaat naar zijn Vader, zijn Hemelvaart. Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest als een vuur over
de leerlingen van Jezus kwam. Dat maakt dat zij erop uit gaan en gaan vertellen over Jezus. En iedereen
verstaat hen. Gods Geest werkt in hen.

Zo zijn ook wij in deze tijJd aangewezen op die Geest van God. We hebben die ontvangen bij onze doop
en heel bijzonder bij ons vormsel. Maar het gaat er vooral om, dat je open staat voor wat die Geest kan
bewerken, in jezelf, in de kerk en in de samenleving waarin we leven.

Pasen als feest van bevrijding en verlossing kan ons hoop geven. Maar Pinksteren helpt ons om de hoop
niet te verliezen. Omdat God ons door zijn Geest nabij is en helpt en inspireert, telkens weer opnieuw. En
waar we star geworden zijn of opgesloten in onszelf kan deze Geest ons verzachten en openbreken en
helpen voluit te leven, ook als gelovig mens.

Pastor Eugéne Brussee, diaken

Oproep

Voor de kostergroep in Heiloo zijn wij, wegens afscheid van een van onze
nieuwe kosters.
Bent u de persoon die ons team komt versterken?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Hoetjes,
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl of via telefoonnummer: 072-5




- Oproep

Het is al 65 jaar geleden: op 11 juni 1960 wijdt bisschop J.P.
Huibers 18 jonge mannen tot priester in de Haarlemse Sint Bavo
kathedraal. Pastor Jan Veldt is één van hen en is tot zijn eigen
verbazing, weliswaar op bescheiden schaal, nog steeds actief
als priester. Een oud gezegde luidt: "Priester blijf je in eeuwig-
heid" en daarmee vergoelijkt hij dat voorgaan, ondanks enige be-
perkingen die zijn leeftijd met zich meebrengt. Hij is geboren in
1933... reken maar uit.....

Er schuilt iets van een koppige gedrevenheid in hem als het om
priesterlijk functioneren gaat. De ervaring van zoveel jaren en zijn
interesse in wat aan spirituele

literatuur nog op de markt komt, wil hij graag delen. Tegelijk houdt hij van stijl in de liturgie, niet star en stijf
en op de automatische piloot, maar eigentijds en het liefst in mooi en verzorgd taalgebruik.

Huub Oosterhuis is tot op vandaag zijn grote inspirator. Dié is het... die zijn visie op geloven, in woord en
lied laat horen. Di¢ is het... die dagelijks voedsel voor de ziel aanreikt.

ledere dag leest pastor Veldt één van Oosterhuis 150 vrij vertaalde psalmen en probeert er een vers van te
onthouden. Dat onthouden en door de dag heen herhalen, is niet gemakkelijk, maar het traint zijn hersenen
en houdt hem bij de les, iedere dag een les voor het leven.

De dag waarop het memorabele feit herdacht wordt van die priesterwijding 65 jaar geleden, is op zondag
15 juni met een feestelijke viering in de Corneliuskerk. Het thema voor die viering is zo'n vers, voor deze
dag geplukt uit psalm 49:

Dank elkaar
voor ogenlicht en levensadem
en je liefsten het allermeest.

Die liefsten ...dat zijn er velen, ook zijn medeparochianen in Limmen, de beminde gelovigen, zoals men
vroeger zei. Maar gelovig of niet, twijfelend of zoekend...u bent van harte welkom.

Oproep om informatie over kindergraven begraafplaats Rinnegom

Voor onze kerkhofadministratie van begraafplaats Rinnegom te Egmond-Binnen zijn wij op zoek naar de
rechthebbenden en/of belanghebbenden van de kindergraven. Als bestuur zijn wij verplicht om contactge-
gevens van de rechthebbende, als mede adreswijzigingen, in onze administratie op te nemen.

Helaas ontbreken deze gegevens bij de meeste kindergraven op de begraafplaats Rinnegom. Daarom
doen wij een oproep aan de rechthebbenden en/of belanghebbenden van de kindergraven en verzoeken
hen vriendelijk om zich te melden via rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

Ook wanneer u geen rechthebbende of belanghebbende bent, kunt u informatie over de kindergraven
doorgeven.

Voor de goede orde verwijzen wij u naar het reglement van de begraafplaats, zoals deze op de website
van de parochie Bron van Levend Water terug te vinden is onder kopje Informatie - kerkhoven. Desge-
wenst kunt u een papieren exemplaar opvragen.

Namens het bestuur:
mevrouw A.A.M. Wittebrood - Schouten
parochie codrdinator

T|



Ons bereikte het droevige bericht dat op 7 febru-
ari 2025 is overleden te Badhoevedorp, na het H.
Sacrament der zieken te hebben ontvangen, de
zeereerwaarde heer

Cornelis Gerardus Johannes (Kees) Harte

Kees Harte werd op 10 november 1937 geboren
te Amsterdam-Sloten en hij werd op 8 juni 1963
tot priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam
gewijd.

Zijn eerste benoeming was in 1963 bij pastoor Pol-
der in de Sint Laurentius te Oudorp waar hij als ka-
pelaan werkte. Vervolgens werkte hij als kapelaan
in de H. Pius X parochie te Amsterdam Slotervaart
(1966-1977), als kapelaan in de parochie H. Catha-
rina binnen de Veste te Amsterdam (1967-1977),
als pastoor voor de parochie H. Moeder Gods te
Heiloo (1977-1990), in de Willibrordus parochie te
Heiloo (1984-1990) en in de parochie O.L. Vrouw
van Altijddurende Bijstand te Santpoort-Velser-
broek (1990-1996). Vanaf 1996 zou hij in Almere
werken, als priester-pastor in de R.K. parochie

In mem

van Zuidelijk Flevoland, met name in de wijkparo-
chie St. Martinus te Almere-Stad (1996-2003), als
pastoor van de parochie van St. Martinus te Alme-
re-Stad en als administrator van de parochie St.
Bonifatius te Almere-Haven (1997-2003) en als
administrator van de parochie van de H. Andreas
te Almere-Buiten en de parochie Sterre der Zee te
Zeewolde (2000-2003). In 2003 kreeg Kees eervol
ontslag als dienstdoend priester van Bisdom Haar-
lem-Amsterdam en ging hij met emeritaat.

Vlak voor het emeritaat van Kees kwam zijn trouwe
huisgenote zr. Juliette na een kort ziekbed te over-
lijden, wat een groot verlies was voor Kees. Met
het verstrijken der jaren was een verhuizing naar
Voorhout noodzakelijk en hier heeft Kees zelfstan-
dig kunnen wonen totdat de COPD steeds meer
ging opspelen en verhuizing naar het verpleeghuis
De Meerwende noodzakelijk werd. Kees Harte was
een man van weinig woorden maar met zijn humor
en relativeringsvermogen wist hij vele harten te ra-
ken. Vele vrijwilligers in de Nederlandse parochies
gebruikten jarenlang ook zijn tekstboeken voor be-
zinning of gebed. Kees heeft verschillende boeken
uitgegeven van verzamelde teksten en gebeden,
maar het liefst opereerde Kees op de achtergrond
en was hij de aan zijn zorgen toevertrouwde paro-
chianen op een bescheiden wijze nabij.

De uitvaartviering vond plaats op donderdag 13
februari om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk te
Almere waarna pastoor Harte in besloten kring is
gecremeerd.

Correspondentieadres: de heer P. Harte, Edison-
straat 22, 1171 AL Badhoevedorp

Vrijdag 14 maart hebben we in een kerkdienst met verschillende koren afscheid moeten nemen van
Arie Krom. Een plotseling afscheid en voor velen is dit een groot gemis. Arie was de promotor van
meerdere koren. Hij bezat een enorme muziekkennis en inspireerde daardoor vele zangkoorleden.
Voor ons herenkoor stond Arie altijd klaar.

Als het te moeilijk werd kon hij de muziek zo maken dat we het wel konden zingen.

Kerstconcert en Kruiswegviering, Arie regelde het met dirigent en organist.

ledere week was de map van elk koorlid up to date.

Invallen als dirigent was voor hem geen probleem, voor het koor ‘Just Men’ is hij zelfs oprichter en diri-
gent. Ook het kleinere koor ‘Amivocalis’ was onder zijn leiding graag gezien en gehoord in de kerkdienst.
Dit alles en zijn altijd opgewekte humeur zullen wij moeten missen.

Wij wensen Trudy, kinderen en kleinkinderen alle sterkte om dit grote verlies te dragen.

Herenkoor St. Caecilia.
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Jorge Mario Bergoglio werd op 13 maart 2013 als
paus Franciscus de eerste jezuiet en Latijns-Ame-
rikaanse leider van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij
overleed op 21 april 2025 op 88-jarige leeftijd, na
een pontificaat dat de kerk dichter bij de gemargi-
naliseerden bracht.

Pontificaat 2013-2025

Na de onverwachte abdicatie van paus Benedictus
XVI in februari 2013 werd Bergoglio op 13 maart
2013 tijdens het conclaaf verkozen tot paus. Hij
koos de naam Franciscus, geinspireerd door de
heilige Franciscus van Assisi, die bekendstaat om
zijn eenvoud en zorg voor de armen. Hij was de
eerste jezuiet, de eerste Latijns-Amerikaan, en de
eerste paus van het zuidelijk halfrond.

Franciscus’ pontificaat werd gekenmerkt door zijn
nadruk op nederigheid, barmhartigheid en sociale
rechtvaardigheid. Hij brak met tradities door te wo-
nen in het eenvoudige Domus Sanctae Marthae
in plaats van het Apostolisch Paleis en door so-
bere gewaden te dragen. Zijn vissersring was van
verguld zilver in plaats van goud, een symbool
van zijn ascetische levensstijl. Hij benadrukte een
“kerk van de armen” en bekritiseerde de “globali-
sering van onverschilligheid” en ongebreideld ka-
pitalisme.

Belangrijke daden en hervormingen

. Milieu en sociale rechtvaardigheid: In 2015
publiceerde Franciscus de encycliek Laudato
si’, waarin hij klimaatverandering als een more-
le kwestie bestempelde en pleitte voor zorg voor
“ons gemeenschappelijk huis”. Hij verbond milieu-
vervuiling met de marginalisering van de armen.

. Interreligieuze dialoog: Franciscus bevor-
derde eenheid tussen katholieken, andere chris-
tenen, en niet-christenen. Hij was de eerste paus
die de Arabische Peninsula bezocht (2019) en

o

ondertekende een verklaring over menselijke broe-
derschap met de grootimam van Al-Azhar. In 2021
ontmoette hij grootayatollah Ali al-Sistani in Irak,
een historische stap in de katholiek-islamitische
dialoog.

. LHBTQ-rechten en inclusiviteit: Francis-
cus pleitte voor respect en pastorale zorg voor
LHBTQ-personen maar handhaafde tegelijkertijd
de katholieke leer over homoseksualiteit.

. Misbruikschandaal: Franciscus werd bekriti-
seerd voor zijn aanvankelijke aanpak van de mis-
bruikcrisis, met name in Chili (2018), maar herriep
later zijn standpunt, bood excuses aan en voerde
hervormingen door.

. Curiehervorming: Met de apostolische consti-
tutie Praedicate Evangelium (2022) hervormde hij
de Romeinse Curie, waarbij hij evangelisatie voor-
opstelde en leken toegang gaf tot leidinggevende
posities.

. Symbolische gebaren: Op Witte Donderdag
2013 waste Franciscus als eerste paus de voeten
van vrouwen en moslims in een jeugdgevangenis,
waarmee hij kerkelijke regels negeerde die alleen
mannenvoeten toestonden

Gezondheid

Ondanks gezondheidsproblemen bleef Franciscus
actief, maar in februari 2025 werd hij opgenomen in
het Gemelli-ziekenhuis in Rome met bronchitis, dat
overging in een longontsteking in beide longen. Na
een maand werd hij ontslagen, maar hij overleed
op 21 april 2025, enkele uren na zijn paasrede, op
88-jarige leetftijd in zijn residentie in Vaticaanstad.

Nalatenschap

Paus Franciscus werd wereldwijd bewonderd om
zijn toegankelijkheid en progressieve standpunten,
zoals zijn pleidooi voor migranten, armen, en milieu.
Hij ontving in 2013 de titel Persoon van het Jaar van
Time en werd genomineerd voor de Nobelprijs voor
de Vrede in 2014. Zijn autobiografie, Hoop (2025),
benadrukte zijn visie op een inclusieve kerk. Hij
wordt herinnerd als een paus van paradoxen: een
hervormer die tradities respecteerde, een leider die
eenvoud predikte, en een stem voor de gemargina-
liseerden. Moge hij rusten in vrede.

Tekst overgenomen van website bisdom Haarlem-Amsterdam



Locatie Heiloo

Overledenen:

Netty (Antoinette Hubertina) Fraase Storm-Halsema
Arie (Adrianus Willibrordus) Winnips

Ben (Bernardus Johannes Maria) Geerlings
Clemens (Clemens Jozef Maria) van Baar

Theo (Theodorus Petrus) Hoogland

Maria (Maria Elisabeth) Pels-van de Laarschot
IJsbrand (IJsbrand Franciscus Maria) Kops

Piet (Petrus Johannes) Zonneveld

Margreet (Margaretha Anna Ewalda) van der Wijst
Theo (Theodor Anthonius Andreas) Bakker

Locatie Akersloot

Overledenen:

Piet (Petrus Antonius) Bart

Arie (Adrianus Gerardus) Krom
Gerard (Gerardus Joseph) Veldt
Bernard (Bernard Antoon) Looijer

Locatie de Egmonden

Overledenen:

Riet (Maria Wilhelmina Theresia) Gaarthuis — de Wildt
Riet (Maria Cornelia) Sprenkeling - Glorie

Piet (Petrus Maria) Apeldoorn

Petra (Petronella Elisabeth) Glorie

Nel (Petronella Brigitta) Sprenkeling — Ligthart

Annie (Anna Theresia) Groot - Bongers

Anton (Antonius Theodorus) Kuppers

Lief en

* 24-03-1934
*07-11-1935
*19-02-1936
*10-03-1937
*10-04-1949
* 13-09-1941
*02-07-1937
* 27-02-1939
*18-01-1933
*14-09-1936

*28-11-1942
* 06-03-1947
*10-03-1943
*14-05-1945

* 30-12-1937
* 05-02-1932
* 28-05-1938
*14-11-1965
* 30-08-1935
*21-07-1930
* 28-08-1941

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.

Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Dopelingen:
Mias Hengeveld

Wij bidden dat hij zich thuis mag voelen in onze parochie en mag opgro




Rooster

Datum

H. Willibrordus
Heiloo

Zondag 10.00

H. Jacobus Major
Akersloot

Zondag 10.00

H.M.M. Alacoque
Egmonden
Zaterdag 19.00
of

Zondag 10.00

H. Cornelius
Limmen
Zaterdag 19.00
en

Zondaf_; 10.00

zaterdag 24 mei
6¢ zondag Pasen

Med. viering
K. Kint, J. Olling
Liturgisch Koor

zondag 25 mei Eucharistie W&C-viering W&C-viering W&C-viering
6° zondag Pasen I. Osterhaus E. Brussee parochianen parochianen
Samenzang Amivocalis Soli Deo Gloria Heren Zanggroep
donderdag 29 mei Eucharistie W&C-viering Eucharistie W&C-viering
Hemelvaart I. Osterhaus, E. Ph. Kint Pater Esko B. Leurink
Brussee Soli Deo Gloria
D+H-koor
zaterdag 31 mei Med. viering
7¢ zondag Pasen J. Olling
zondag 1 juni Eucharistie Familieviering Viering Eucharistie
7€ zondag Pasen I. Osterhaus parochianen I. Osterhaus
Herenkoor
zaterdag 7 juni Eucharistie Med. viering
Pinksterzaterdag Pater Esko J. Olling
Hoeverture Taizékoor
zondag 8 juni Eucharistie Oec. viering 09.00
Pinksteren I. Osterhaus parochianen Eucharistie
D+H-koor 10.00
Oec. viering
E. Brussee
zondag 15 juni W&C-viering W&C-viering W&C-viering Eucharistie
Drie-eenheid parochianen Ph. Kint B. Leurink J. Veldt+E. Brussee
El Shaddai Soli Deo Gloria
zondag 22 juni W&C-viering Eucharistie Eucharistie Eucharistie
Sacramentsdag E. Brussee I. Osterhaus 07.00 en 10.00 J. Veldt
D+H-koor Adelbertusakker
Abt Th. Ketelaars
14.00
Dekenale Bedevaart
Onze Lieve Vrouw ter Nood
zaterdag 28 juni Géén vieringen
H. Petrus en Paulus
zondag 29 juni Regioviering Jacobuskerk Akersloot
H. Petrus en Paulus pastores regio
gezamenlijke koren
zaterdag 5 juli Viering
14¢ zondag d.h.j.
ZoKo
zondag 6 juli W&C-viering Eucharistie W&C-viering
14¢ zondag d.h.j. K. Kint I. Osterhaus E. Brussee
Dameskoor
zondag 13 juli W&C-viering W&C-viering Viering W&C-viering
15¢€ zondag d.h.j. E. Brussee Ph. Kint parochianen
Herenkoor Soli Deo Gloria
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Vieringen

Bij het samenstellen van dit blad zijn nog niet alle voorgangers en koren
bekend. Voor actuele informatie verwijzen we u naar de website rk=bron=
vanlevendwater.nl, menuonderdeel ‘vieringen’.




Vieringen
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Uitnodiging dekenale bedevaart

Beste parochianen,

In dit Jubeljaar mogen wij als Pelgrims van Hoop op dekenale be- O ® ?—;’;

devaart naar 't Putje in Heiloo gaan. Graag nodigen wij u/jou uit om ’} ' e

met ons mee te gaan op onze dekenale bedevaart op zondag 22 ' _::;'

juni a.s. Er is voor u, voor jou, een mooi programma samengesteld NS

door organisatie van 't Putje. P ﬁﬁ\;{'ﬂ
ELGR

We hopen vele parochianen uit het Samenwerkingsverband Alk-

maar-Zuidschermer-Bergen en Schoorl, parochie St. Joannes de
Doper, parochie H. Dionysus en het samenwerkingsverband van de parochies Bron van Levend Water en
H. Cornelius te mogen begroeten op onze dekenale bedevaart naar 't Putje.

Laten we samen deze bedevaart beleven in deze onrustige tijden, opzoek naar hoop en verbinding met
God en met elkaar.

Programma
14:00 uur  We ontmoeten elkaar onder het genot van koffie/thee bij het Oesdom, waar we met
elkaar kennis kunnen maken en bijpraten met (oude) bekenden.
Voor wie wil is er gelegenheid om de kruisweg te bidden en/of biechtgelegenheid.
15:00 uur  Eucharistieviering in de Bedevaartkapel
16:00 uur  Afsluiting met Sacraments-/kaarsenprocessie en Mariagroet bij de Genadekapel

Kosten

De kosten voor de bedevaart bedragen € 12,50 per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie en taart tijdens de
ontvangst en een goodybag. Deze is voorzien van een duurzame thermobeker met OLV-logo voor koffie/
thee (gratis refills op deze middag), een waterflesje van OLV om water van de put in te doen, kaartje/folder
met dank en info en een kaars met windkapje voor de processie.

Aanmelden

Uw/jouw aanmelding ontvangen we graag voor 12 juni a.s.

De aanmelding en betaling voor onze bedevaart verloopt via uw lokale secretariaat.

U kunt zich ook aanmelden via bedevaartdekenaatalkaar25@gmail.com en de kosten overmaken op reke-
ningnummer NL46 RABO 0327 0640 21 t.n.v.

RK Parochie Bron van Levend Water o.v.v. Dekenale Bedevaart 2025.

U bent van harte uitgenodigd om met ons mee op bedevaart te gaan.
We hopen velen van u te mogen begroeten op zondag 22 juni a.s.!

Hartelijke groet, mede namens de dekenale pastores,
Deken-pastoor Marcelo Saldo Rocha

Hulp gevraagd voor onze dekenale bedevaart

Voor onze dekenale bedevaart op zondag 22 juni a.s. zijn wij op zoek naar parochianen die de vrijwilligers
van het Heiligdom willen ondersteunen bij de koffie/thee service. Helpt u mee om onze bedevaart tot een
succes te maken?

U kunt zich aanmelden bij: bedevaartdekenaatalkaar25@gmail.com
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Als dit parochieblad bij u binnenkomt staan we aan het begin van hopelijk een lange, hete en fantastische
zomer.

De vastentijd, goede week en Pasen zijn goed verlopen. Nu maken we ons op voor Hemelvaartsdag en
Pinksteren. Een van de mooie dingen van Hemelvaartsdag is dat dit nog steeds een vrije dag is. In de
loop der jaren zijn er veel Rooms Katholieke feestdagen, die ook als vrije dag bekend stonden, in Neder-
land als zodanig afgeschaft. Dan denk ik altijd met Hemelvaartsdag nog vaak aan de uitspraak van mijn
moeder, die zei dan: “Ja, Hemelvaartsdag een vrije dag, want naar de hemel wil iedereen”.

We hebben in onze regio eigenlijk nog steeds behoefte aan een fulltime pastor. Daar wordt door het
bestuur herhaaldelijk de aandacht op gevestigd richting bisdom. Maar dit blijft een moeilijke kwestie.
Gelukkig beschikken we nog over enkele “lekenvoorgangers” die dan in woord, gebed en communie-
vieringen voorgaan. Zo doende zijn wij rijk dat er elk weekend nog een viering is in alle locaties van de
regio. Er komt misschien een tijd dat dit niet meer mogelijk is. Dat de voorgangers enorm gewaardeerd
worden, hebben deze mensen op 20 februari mogen ervaren. Als dank voor hun inzet was er een gezellig
samenzijn georganiseerd in de pastorie in Limmen. Koffie, hapje, drankje en gevolgd door een etentje. Er
werd Chinees eten bezorgd en dat smaakte overheerlijk. Tijdens dit gebeuren ontstonden er weer mooie
gesprekken, waarvan ik persoonlijk enorm heb genoten. Ik vond het een prachtig initiatief en heb dit ook
bijzonder gewaardeerd. Dank aan de initiatiefnemers en organisatoren.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst nog een beetje humor toe. Eugéne Brussee stelde voor dat Mar-
celo Salao Rocha als deken de inleiding zou houden. Hij opende en omdat hij hier de eerste keer was,
besloot hij tot een voorstelronde. Elk vertelde in het kort iets over zichzelf. Kees Kroone uit Limmen vertel-
de dat hij sinds jaar en dag al Sinterklaas was bij de jaarlijkse intocht in Limmen. Achteraf dacht ik: “Dan
had Kees de inleiding moeten doen, want ja een bisschop is toch iets meer dan een deken”. Daarentegen
is er ook een tijd geweest dat de deken zelfs hoger was dan de paus. Dat was in de tijd dat er nog geen
dekbedden waren, want toen lag de paus onder een deken.

Na dit luchtige stukje even een heel ander onderwerp, ik kan wel schrijven een heel ernstig onderwerp.
We kregen op 21 maart de onheilstijding dat pastor Mantje voorlopig niet inzetbaar is. Dat de basis van
de pastorale invulling in onze regio heel smal is, blijkt helaas nu wel. En dat allemaal vlak voor de Goede
Week, Pasen en wie weet hoe lang nog. Gelukkig is er na veel werk, inzet en passie door diverse mensen
in ieder geval invulling gevonden voor de vieringen rond deze hoogtijdagen. Daarvoor wil ik deze mensen
hartelijk bedanken en mijn waardering uitspreken over al het werk dat zij hebben verzet. Ook de plaats-
vervangende priesters pater Esko en pater Andreas mogen hierin delen. Ik weet zeker dat ik in dit geval
namens vele mensen spreek.

Ook hebben de lectoren van de regio weer een opfriscursus gehad. Deze cursus werd gegeven door
Ko Schuurmans. Eerst een bijeenkomst voor alle lectoren uit de regio, waarna er nog per locatie werd
geoefend. Waar vooral de houding van de lector en de manier van lezen werden besproken. Helaas was
de animo voor deze avond in Egmond niet al te best. En dat is eigenlijk wel jammer, want door de bezie-
lende manier van cursus geven van Ko Schuurmans leer je altijd weer iets nieuws. In het verleden heb ik
meerdere cursussen van Ko gevolgd en ik kan niets anders zeggen dan dat ik geweldige avonden vond.
Ko bedankt ook nu weer voor je inzet, maar vooral voor wie je bent.

Tot slot wens ik iedereen een prachtige zomer toe en als u op vakantie gaat, heel veel plezier. Geniet
ervan.

Kees Kager.

E
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Wat is er te doen de komende tijd in de Jacobus kerk Akersloot.

Vrijdag 30 mei
Zondag 08 juni
Vrijdag 27 juni
Zaterdag 05 juli
Vrijdag 25 juli

Nieuw werkjaar samen voorbereiden

Wie er samen wil nadenken over een nieuw jaar-
thema voor onze Corneliusparochie en de paro-
chie ‘Bron van Levend water’ is van harte welkom
op dinsdagavond 24 juni om 19.30 uur in de ont-
moetingsruimte van de Corneliuskerk in Limmen.
Het wordt een brainstormavond om op creatieve
wijze vorm te gaan geven aan het werkjaar 2025
2026. leders talent is van belang. Dus heel graag
tot 24 juni!

Pastor Eugene Brussee.

Samen Zingen olv Marja Buur.

Afgelopen november heeft Marja Buur het initia-
tief genomen om op donderdag middag samen
met andere bewoners uit Akersloot te gaan zin-
gen. Vooral fijn voor mensen die graag zingen
maar ‘s avonds niet meer op pad willen. Er wordt
gezongen in het Kruispunt onder leiding van
Marja met muzikale begeleiding van Frans Ver-
haar. Na een paar maanden is er een aardig vast
groepje dat lekker aan het zingen is. Van oude
hits tot meerstemmige kerkliedjes. Er is nu een

zomerstop maar in oktober wordt er weer gestart.
Misschien zien we u dan ook?!

Ans Kaptein

Samen eten bij Jacobus
Oecumenische buitenviering
Samen eten bij Jacobus
Vrijwilligers BBQ

Samen eten bij Jacobus

17:30 uur
10:00 uur
17.30 uur
17:00 uur
17:30 uur

Voor jongeren die de Bijbel willen leren lezen

In september wil ik met de groep ‘Bijbelavonden
voor jongeren’ proberen wat meer handvatten te
geven hoe de Bijbel te lezen en van daaruit te kij-
ken wat je er zelf mee kunt in je leven. ‘De Bijbel
is niet een boek om van kaft tot kaft te gaan lezen
maar een zoekboek, zoals een priester onlangs

zei. Want er staat veel in dat onbegrijpelijk is en
je zelfs in de war kan brengen. Er zijn al een paar
jongeren die meedoen. Wil je je bij deze groep
aansluiten of wil je informatie ontvangen over de
data mail dan naar: pastor@corneliuskerk-lim-
men.nl.

Pastor Eugéne Brussee

Collecten en acties

Tot half april is voor de Vastenactie opgehaald:

Willibrorduskerk: € 546,21
Egmond aan den Hoef: € 307,25
Egmond Binnen: € 23,50
Akersloot: € 241,05
Totaal € 1118,01

Deze bedragen kwamen uit de collectes, vasten-
kisten en bijdragen sobere maaltijden.

In het volgende blad zullen we de gehele op-
brengst publiceren.

B
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Gezinsviering Palmpasen

Dit jaar was het weer als vanouds. Samen palmpasenstokken maken, een gezellige boel met 36 kinde-
ren. Heel enthousiast was iedereen aan het werk, geholpen door leiding van scouting en ouders. Het kruis
werd geknoopt, dat was even lastig, maar het lukte iedereen. Daarna versierd met crépepapier en vol-
gehangen met rozijnen, pinda’s en eitjes. Daarna het haantje erop en klaargezet voor zondag in de kerk.
Ook thuis werden stokken gemaakt, zodat er in de viering nog meer kinderen waren, die met hun stok de
kerk in liepen. Tijdens de viering werd door middel van een spel getest of |edereen wist wat de betekenis

is van de symbolen van de palmpasenstok.

De viering werd opgeluisterd door het kinderkoor De ===
Meerzangertijes met vrolijke liedjes. Aan het eind BT
van de viering gingen de kinderen met pastor Euge- |i&!

ne Brussee in optocht door de kerk. Tot slot kreeg [
iedereen een groot paasei van Margriet Veldt. Een

mooie begin van de Goede Week.

Namens werkgroep Palmpasen, Marian Meijne

Sponsorioop 2025

Het was weer een groot feest op 4 april 2025. Alle klassen van de basisschool De Brug verzamelden zich
rond 13.00 uur bij de Jacobuskerk. De zon scheen en de kinderen hadden er veel zin in. Na een korte
inleiding waarvéér er gelopen ging worden, gaf Marian met een prachtige toeter het signaal om van start
te gaan. Onderweg vonden de kinderen een puzzel in geheimtaal, een stempelpost, een post waar ze ge-
trakteerd werden op wat lekkers (door DEKAmarkt gesponsord) en bij het theater bij het meer een heerlijk
verkoelend glas limonade.(gesponsord door Frans).

In de kerk werden de kinderen verrast door muziek gespeeld op het orgel en zij kregen een spaarpotje
om het gesponsorde geld in te doen.

Zaterdag 5 April kwamen de kinderen weer in de kerk om al hun spaarpotjes met gesponsord geld in
te leveren. Natuurlijk moesten ook daar verschillende vragen beantwoord worden. Het raden hoeveel
paaseitjes er in de pot zaten gaf de mogelijkheid om de pot te winnen. Uiteindelijk was Mats Bolten uit
groep 5 er het dichts bij. Er zaten 111 paaseitjes in de pot er Mats had 108 opgeschreven. Bij het uitrei-
ken was hij dan ook heel verrast dat hij de pot gewonnen had. Met een eind resultaat van 3.700 euro is
er weer een pracht bedrag naar de stichting Mama Jane gegaan.

Heel jammer dat juf Angelique niet mee kon lopen. Een dag voor de sponsorloop is zij gevallen en brak
daarbij haar knieschijf. Wij wensen haar heel veel sterkte en een voorspoedig herstel toe.

Natuurlijk hopen wij dat volgend jaar beiden scholen weer mee willen doen aan de sponsorloop. Een
unieke samenwerking die de onderlinge band en saamhorigheid van de kinderen alleen maar vergroot.
Natuurlijk kunnen we dit niet organiseren zonder hulp van heel veel vrijwilligers en Iangs deze weg willen
wij hen dan ook heel hartelijk danken voor hun steun en hulp. o’

Het sponsorteam,
Annelies Swart
Marian Meijne
Maria Overtoom
Jeanne Eekels

T'
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Oecumenische stilte wandeling

In de goede week werd op dinsdagavond ook dit
jaar de stilte wandeling gehouden. Dit in voor-
bereiding op het Paasfeest. De start was bij Het
witte Kerkje van de PKN. Daar werd gestart met
een gedicht over het thema van deze wandeling.
Aandacht voor.....

Het weer was ons gunstig gezind ondanks de
minder goede voorspelling van de weerman.

De wandeling ging via het spinnelaantje naar de
Westdijk en via Starting door naar de Krochtlaan.
Via een achterom kwamen we bij het bruggetje
naar de Veldbloemlaan. Ondertussen werd op
verschillende plaatsen een gedicht voorgedragen
‘houd elkander vast’ van Huub Oosterhuis. En bij
de picknickplaats een toepasselijk gedicht over
het thema ‘aandacht’.

Via een stukje langs het meer kwamen we bij
de RK Jacobus kerk, alwaar de koffie/thee klaar
stond.

Daar werd intens nagepraat over de wandeling en
werd er afgesloten met een gedicht over aandacht
voor de natuur uit ‘Ontdekkingen van de natuur’.
En door samen het lied ‘Ga met God’ te zingen
kunnen we weer terugzien op een mooi jaarlijks
terugkerende oecumenische stilte wandeling.

Jeanne Eekels

Vrijwilligers Barbecue Jacobuskerk

Het is inmiddels bijna 2 jaar geleden dat we de
vrijwilligers van onze Jacobuskerk in het zonne-
tie hebben gezet. Hoog tijd om al die helpende
handen weer uit te nodigen voor een gezellige
bijeenkomst. Het wordt weer een BBQ buiten op

het grasveld bij de kerk. Zaterdag 5 juli gaat dit
gebeuren. Noteer maar vast op de kalender. Jul-
lie krijgen in juni nog een persoonlijke uitnodiging.

Het organisatie comité, Joke, Ina, Ans

Sobere maaltijden

Vanuit de MOV zijn er weer op vier locaties de
sobere soepmaaltijden gehouden.

Hieronder leest u een verslagje van gasten uit
Akersloot.

De sobere soep maaltijd op 21 maart, ook dit
jaar hebben wij weer meegedaan aan de sobere
soep maaltijd in de kerk en aula Jacobus Major in
Akersloot en wij waren niet alleen, we waren met
40 personen jong en oud. De jongste waren drie
kinderen van 12 -13 en 14 jaar uit oorspronkelijk
Eritrea.

We begonnen in de kerk, waar Johan Olling uit-
leg gaf over het hongerdoek, deze hing in de kerk
van wege de 40 dagen vastentijd, dat deed hij op
helder en soms op humoristische wijze. Daarna
gingen we naar de aula, waar de kook groep kerk
Akersloot, de soep tomaten en groentesoep klaar
had om uit te delen, verder stond er stokbrood op
tafel.

Tijdens het eten van de soep werd er uitleg ge-
geven over het sponsoren van een schaap voor
mensen de waren verdreven uit hun dorp door
een burgeroorlog, deze mensen konden weer te-
rug naar hun dorpen, maar al hun vee was ver-
dwenen en was daar niets meer.

Tijdens het eten waren er leuke gesprekken on-
derling tussen de mensen, die elkaar niet altijd
tegen komen. Al met al een geslaagde maaltijd.

Paula en Dick Pekel
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Walking Dinner Akersloot

Wat kunnen wij met veel trots en plezier terugkijken op ons Walking Dinner van zondag 30 maart 2025 te
Akersloot. -In Limmen vond deze dag dit evenement ook plaats-

Na het openen van de eerste envelop gingen rond 17.00 uur maar liefs 60 mensen in koppels van twee
opstap vanuit het parochiecentrum voor het voorgerecht bij een kok in hun dorp.

Een fantastisch evenement vonden vooral de nieuwe koks. Mensen die pas kort in Akersloot zijn komen
wonen. Maar ook de mensen die voor het eerst met dit initiatief meededen vonden het een prachtige ge-
legenheid om Akersloot en de mensen te leren kennen.

De koks kookten belangeloos en die hebben we tijdens de evaluatie van een week later in het zonnetje
kunnen zetten. Helaas kon daarbij niet iedereen aanwezig zijn. Er zijn nieuwe suggesties en ideeén ont-
staan om deze in 2026 misschien wel uit te voeren?

We hebben veel leuke positieve berichten mogen ontvangen en zijn super trots op al de koks en gasten,

dank jullie wel!

Het mooie bedrag van maar liefst € 1.360,00 gaat in z'n geheel naar het goede doel,

Weeshuis Mama Jane in Uganda.
Ben jij er volgend jaar ook (weer) bij?

Met een vriendelijke groet van het,
Walking- Dinner team

JeAnne & Frans Eekels,

André & Annelies Swart namens de MOV

walkingdinner@kpnmail.nl mamajane.nl

Van de Locatie Raad Jacobus.

Afgelopen periode zijn 2 betrokken parochianen
ons ontvallen. Arie Krom en Gerard Veldt. Beide
hebben zich vele jaren voor onze kerk ingezet.
Een van de initiatieven van Arie is de kruisweg
op Goede Vrijdag. Hij heeft een samenwerking
opgestart met Uitgeest wat resulteerde in een
prachtig koor. Helaas heeft hij het inspirerende
eindresultaat dit jaar niet meer mee mogen ma-
ken.

Gerard is jarenlang de voorman geweest van de
dragers. Hij zorgde dat er voldoende dragers wer-
den opgetrommeld. Het team van Gerard zorgde
ervoor dat er op een waardige wijze afscheid ge-
nomen kon worden. Tevens hield hij heel wat jaar
van de kerk zowel de buitenboel (tuinkabouter)
als de binnenboel (stofzuigen) schoon.

Op deze mannen kon je altijd een beroep doen.
We zijn beide mannen dankbaar voor wat ze
voor onze parochie hebben betekend. We zullen
ze missen.

Gerard Kaptein

Moderne kunst van 100 jaar geleden

Tot en met 15 juni 2025 is in Museum Catharij-
neconvent in Utrecht een expositie van de mooi-
ste modernistische topstukken uit het Interbel-
lum (de jaren tussen de beide wereldoorlogen

vorige eeuw).

Aan de hand van werken van toonaangevende
namen als Wassily Kandinsky, Max Beckmann
en Charley Toorop zochten kunstenaars in de
jaren twintig en dertig van de vorige eeuw naar
vernieuwing en zingeving. Een zoektocht die de
moderne kunst voorgoed veranderde en waarin
religie en spiritualiteit een onverwacht grote rol
speelden.

De tentoonstelling ‘Tussen hemel en oorlog’
brengt hoogtepunten uit de Europese avant-gar-
dekunst van 1918-1939 samen in een kleurrijk
geheel, dat raakt en inspireert.
Info: www.catharijneconvent.nl




Heilige van de

Idesbald van Ten Duinen
Belijder en abt.

Betekenis van de naam: Succesvol heerser.
Iconografie: Als cisterciénzer met een scheepje of hengel in de hand.
Patroon van: Polderjongens, kustbewoners en vissers.

Aangeroepen tegen: Koorts en reumatiek.

Op zestigjarige leeftijd begaf Idesbald zich naar de Cisterciénzerabdij Ten Duinen, in de

noordwesthoek van West-Vlaanderen. Hij wilde zijn laatste jaren doorbrengen in de verstilde rust van het
klooster, ver weg van de woelige wereld.

Idesbald werd omstreeks 1090 geboren in Veurne als telg van de invloedrijke en machtige familie Van der
Gracht. Zijn vader Eggewaard zorgde dat zijn zoon een goede opleiding kreeg. Daarbij werd aandacht be-
steed aan ridderlijke en intellectuele vaardigheden

De jongeling wist zich een vooraanstaande positie te verwerven aan het hof van de graaf van Vlaanderen.
Een schitterende carriére lag in het verschiet.

Het liep anders. Hij was nog geen dertig toen hij zijn echtgenote verloor in het kraambed. Diepbedroefd
verliet hij het hof. Hij schonk een groot deel van zijn erfenis weg om rond de kapel die zijn vader ten oosten
van Veurne had laten bouwen - het huidige polderdorp Eggewaartskapelle - een priorij te stichten. Zelf werd
hij kanunnik in de kerk van Veurne, die dankzij graaf Boudewijn | met de IJzeren Arm (1879) beschikte over
relikwieén van de heilige Walburga.

Het leven als kanunnik kon Idesbald uiteindelijk niet bekoren. Hij moest veel tijd steken in allerlei wereld-
lijke beslommeringen. Naar zijn gevoel kon hij te weinig tijd besteden aan God. Daarom wilde hij zelfs op
gevorderde leeftijd toch nog toetreden tot de strenge orde van de cisterciénzers.

Die orde was ongeveer een halve eeuw daarvoor gesticht door Robert van Molesmes (circa 1017-1111)
uit onvrede met de leefwijze van de benedictijnen. Robert en zijn medestanders vonden dat de monniken
een luxueus leven leidden en te ver waren afgedwaald van de doelstellingen van hun stichter, de heilige
Benedictus van Nursia. Zij wilden leven in overeenstemming met de oorspronkelijke regel, dus in alle so-
berheid. Hun eerste klooster bouwden ze in Citeaux (Latijn: Cistercium), ten zuiden van Dijon. De orde
begon te groeien nadat de heilige Bernardus van Clairvaux (1090-1153) met dertig edellieden die nieuwe
orde kwam versterken. Her en der in Europa verrezen nieuwe vestigingen. Rond 1138 sloot de in 1128
gestichte benedictijnenabdij Sancta Maria Dunarum, in de wandeling Ten Duinen genoemd, zich aan bij de
cisterciénzers.

Van meet af aan voelde Idesbald zich hier thuis. Het geregelde leven beviel hem uitstekend. Elke dag stond
men om zes uur op. De dagorde werd bepaald door de getijden die om de drie uur in de kerk werd gezon-
gen. Daartussen werkten de monniken op het land en kopieerden en illustreerden ze boeken. Idesbald had
een prachtige stem en werd aangesteld tot cantor, voorzanger. Hij ging zo op in het koorgezang dat hij tijd
en plaats vergat: zijn medebroeders moesten hem dan uit het koor halen voor de maaltijd.

Ondanks zijn afkeer van bestuurstaken werd hij in 1155 gekozen tot abt. In die hoedanigheid wist hij Ten
Duinen tot grote bloei te brengen. Na twaalf jaar moesten de broeders afscheid nemen van Idesbald: na
een kort ziekbed overleed hij op 18 april 1167. Gewoonlijk begroeven de cisterciénzers hun overleden
broeders op het kerkhof. Maar Idesbald kreeg zijn laatste rustplaats in de kerk, omdat ze van zijn heiligheid
overtuigd waren.

In 1577 werd de abdij verwoest ten tijJde van de religieuze troebelen. De monniken konden |desbald stof-
felijke resten veilig naar Brugge brengen, naar de Onze Lieve Vrouwenkerk op de Potterielei. Toen men in
1623 de kist opende, steeg er niet alleen een aangename geur uit op, maar bleek het lichaam van de abt
ongeschonden te zijn. Het duurde echter tot 1894 vooraleer Idesbald zalig werd verklaard.

Feestdag 18 april.
Uit Heilige in de Lage Landen.

[+
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Om een en ander beter te kunnen begrijpen: toen stond er nog de vorige kerk, gebouwd in 1877; de pastoor
was A.J.M. van Meeuwen, in 1923 tot pastoor benoemd, er was één kapelaan, J.H. van Kessel, eveneens
in 1923 benoemd, en sedert 1898 was de koster W. Kaandorp. De parochie telde ongeveer 2000 parochi-
anen.

= Zondag 8 Maart. De tweede Zondag van de vasten. Elke Zondag tijdens de vasten om 19.00 uur Lof en
lijdensmeditatie en elke Vrijdag 19.00 uur Kruiswegoefening.

= Woensdag 18 Maart is de laatste Woensdag voor het feest van de H. Jozef, en tevens het feest van het
Mirakel van het H. Sacrament te Amsterdam. Om 19.00 uur Lof ter ere van de H. Jozef. De volgende dag
is het feest van de H. Jozef, de H. Missen zijn dan 7.00 uur, 8.00 uur de schoolmis (alle kinderen van de
lagere scholen worden geacht deze Mis bij te wonen) en 10.00 uur de plechtige Hoogmis; om 19.00 uur Lof
ter ere van de H. Jozef. De Zaterdag daarop is van 16.00 tot 20.00 uur biechthoren, 19.00 uur Marialof en
21.45 uur Lof voor de leden van de Stille Omgang, die daarna voor deelneming aan de Stille Omgang naar
Amsterdam vertrekken.

In deze tijd loopt het schooljaar van April tot en met Maart. Er wordt dan ook vanaf de preekstoel afgekon-
digd, dat in de loop van deze week de nieuwe kinderen voor de (R.K.) scholen moeten worden opgegeven,
voor de meisjesschool aan "het gesticht" (zo wordt het zusterklooster aan de Mallevoortsdijk aangeduid),
voor de jongensschool bij de heer Tamis, het hoofd der school. Een week later kunnen ook aan het gesticht
worden opgegeven de kinderen die per 1 April op de bewaarschool (een andere naam voor de kleuter-
school, die door de zusters van het klooster wordt geleid) zullen komen; alle kinderen van drie jaar en ouder
worden aangenomen Ook worden allen die dat niet nog hebben gedaan, aangemaand om hun plaatsen-
geld te betalen om niet de kans te lopen het recht op hun plaats te verliezen.

= Zondag 22 Maart is Zondag Laetare, half vasten. Dit is een van de twee Zondagen in het jaar, dat het roze
kazuifel wordt gedragen. De H. Mis om 7.00 uur is voor de levende en overleden leden van de Stille Om-
gang. Deze Zondag is er de halfjaarlijkse collecte voor de Sint Pieterspenning. Toen in 1860 de Kerkelijke
Staat is veroverd en bij het Koninkrijk Itali€ is gevoegd, miste de Paus de inkomsten uit deze staat. Om hem
aan voldoende inkomsten te helpen vindt er halfjaarlijks in Nederland - en ook elders- een collecte plaats
waarvan de opbrengst bestemd is voor de Paus. Woensdag is het feest van Maria Boodschap. 8.15 uur de
schoolmis, 10.00 uur de plechtige Hoogmis, 19.00 uur Marialof met rozenhoedje. Een aantal kinderen zal
op 2 April hun Eerste H. Communie doen, zij moeten op Maandag, Woensdag en Zaterdag om 11.30 uur in
de kerk aanwezig zijn voor godsdienstonderricht; ook moeten zij meenemen een briefje waarop geschreven
staat hun naam, voornaam, datum van het ontvangen van het H. Doopsel en de naam van de plaats waar
hun het H. Doopsel is toegediend. Donderdag 7.00 uur gezongen requiemmis voor degenen wier naam op
het doodceel staat.

= Zondag 29 Maart. Passiezondag. Dinsdag is 18.30 uur Lof ter ere van de H. Jozef met Te Deum als afslui-
ting van de maand Maart, speciaal aan de H. Jozef toegewijd. Vrijdag is het eerste Vrijdag van de maand
en tevens het feest van de Zeven Smarten van Maria. Dit feest werd tweemaal gevierd: op de Vrijdag na
Passiezondag en op 15 September; het werd in 1817 officieel ingesteld en wordt thans alleen nog op 15
September gevierd. Volgens de traditie zijn de zeven smarten: De voorspelling van Simeon aan Maria bij
de opdracht van Jezus in de tempel; de vlucht naar Egypte; het achterblijven van Jezus als twaalfjarige in
de tempel na de viering van het Paasfeest; de ontmoeting met de kruisdragende Jezus langs de kruisweg;
de kruisdood; de kruisafneming; de graflegging.

Met ingang van Passiezondag tot en met Goede Vrijdag worden alle beelden en kruisbeelden in de kerk
met een paarse doek bedekt;

De volgende Zondag is Palmzondag. Op die Zondag begint voor deze parochie de Paastijd die duurt tot
en met de eerste Zondag na Pasen, genaamd Beloken Pasen. Pasen is het belangrijkste Christelijke feest.
Aan de gelovigen wordt dan ook nu het navolgende bekend gemaakt. In deze Paastijd moet iedere gelovige
die tot de jaren des onderscheids is gekomen (dit betekent: tot het gebruik van het verstand) onder dood-
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zonde verplicht ten minste
eenmaal waardig de H. Com-
munie te ontvangen. Zij die [§
hieraan in deze twee weken §
niet voldoen, moeten het toch
op een ander tijdstip ontvan-
gen. Het is niet verplicht, doch
wel de bedoeling, de Commu-
nie in de eigen parochiekerk
te ontvangen; als men deze
in een ander kerk ontvangt,
moet men hiervan mededeling
doen aan zijn eigen pastoor.
Daarnaast worden de gelovi-
gen eraan herinnerd, dat de
kerkelijke wet gebiedt aan ie-
dere gelovige die tot de jaren
des onderscheids is gekomen,
eenmaal per jaar, bij voorkeur
in de Paastijd, alle doodzon-
den, waaraan hij zich schuldig
weet, getrouw te biechten.

In de maand April zullen de
zelatricen van de Levende Ro-
zenkrans bij het ophalen van
de halfjaarlijkse contributie te-
vens een gift vragen voor de
aanschaf van een beeld van
Willibrordus, patroon van de parochie. Er staat wel een beeld van Willibrordus op de voorgevel van de
kerk, maar nog geen in de kerk.

Donderdag om 8.00 uur doet een aantal kinderen hun Eerste H. Communie; de drie dagen daarvoor heb-
ben zij om 11.30 uur in de kerk godsdienstles. Pastoor adviseert om als geschenk voor deze kinderen te
kopen het kerkboekje voor kinderen "Spijze der Engelen”.

Op Dinsdagavond voor ongetrouwden en op Woensdagavond voor getrouwden is er in de Bruno een
missie-avond. De Directeur van het Missiehuis van Rozendaal, die zelf 17 jaar missionaris in Oeganda is
geweest, geeft dan een lezing met lichtbeelden. Deze avonden worden byzonder aanbevolen: Voorzeker
verdient het missiewerk, de verbreiding van het H. Evangelie onder de heidenen, vooral in dit Jubilee-jaar,
waarin de Paus ons aanspoort te bidden voor de verbreiding van het Rijk van Christus, en waarin Z.H. in
Rome een internationale missietentoonstelling in het Vaticaan heeft georganiseerd ons aller belangstel-
ling en liefdadigheid. De entree is 10 cent en er wordt gecollecteerd voor het Missiehuis van Rozendaal.
Woensdagmiddag is een aangepaste lezing met lichtbeelden voor de schoolkinderen.

W. Admiraal
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waterput

De bijeenkomsten van dit voorjaar zijn zeer goed be-
zocht en dat geeft ons het enthousiasme om ook voor

komend najaar weer een mooi programma op te gaan > spintualiteit en geloofsverdieping
tuigen. Maar eerst de activiteiten in mei en juni, weer - -\ o
een gevarieerd aanbod. O i -r;ll;{ 5
> AP Q
m Na Pasen is de Kerkstraat van het Willibrordushuis Q'QE tq}
verrijkt met een tentoonstelling van naaldkunstwer- e wa

ken van de hand van Marge Jelles. de werken blijven

hangen tot 30 juni.

m Op bezoek bij Sint Nicolaas is de titel van een excursie naar de drie Sint Nicolaaskerken van Amsterdam
op zaterdag 24 mei. De voorbereidingsavond is op dinsdag 20 mei om 20 uur in het Willibrordushuis.

m Diezelfde zaterdag 24 mei geeft Riétte Beurmanjer ’s middags een workshop Bibliodans in het Willibror-
dushuis.

Wanneer u aan één van de activiteiten wilt deelnemen is opgave gewenst: dan weten we op hoeveel deel-
nemers we kunnen rekenen en kunnen wij u altijd bereiken in geval van wijzigingen.
Opgeven via: ronddewaterputnl@gmail.com of 072 5330906

Op bezoek bij Sint Nicolaas

Sint Nicolaas staat in de katholieke traditie bekend als heilige. En als zodanig is hij ook patroon, bescherm-
heilige, onder andere van zeelieden én van de stad Amsterdam die vanouds een sterke band heeft met de
scheepvaart.

We willen 24 mei bij de goedheiligman op bezoek gaan, dwz. een bezoek brengen aan de oude Sint Nico-
laaskerk, de Oude Kerk in Amsterdam, en naar de oude schuilkerk, oftewel Ons’ Lieve Heer op Solder, om
af te sluiten bij de Sint Nicolaaskerk, tegenover het Centraal Station is.

Bezoek aan deze plekken zal voor ons de kapstok zijn om ons te verdiepen in de reformatie, de periode
daarna en het herstel van de Rooms-Katholieke kerk in ons land. Tussendoor zullen we ook ergens de
lunch gebruiken.

Voor bezichtiging van zowel de Oude Kerk als de schuilkerk wordt toegang geheven, maar bezit van een
museumjaarkaart volstaat ook.

Dinsdag 20 mei is er een informatieavond in het Willibrordushuis.

Wie: Henk Hudepohl en André Burghardt

Informatieavond: dinsdag 20 mei, 20.00 uur, Willibrordushuis

Excursie: zaterdag 24 mei reis per OV naar Amsterdam

Kosten: reiskosten OV, entrees, koffie en lunch

Opgave: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl of 072-5330906
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Rond de wat

Expositie ‘Met vijftig dagen van Pasen de zomer tegemoet’

Het nieuwe leven vangt aan met Pasen, het feest van de Opstanding
van Jezus en met Pinksteren, het feest van de komst van de Heilige
Geest. Ook wij mogen opstaan en het nieuwe leven vieren. Met de |
komst van de lente vieren we dat de zomer in aantocht is. Alles staat in
groei en bloei en straalt ons tegemoet.

Marga zal 6 mei een lezing geven over deze expositie (zie pag. 10).
Als beeldend kunstenaar werkt Marga Jelles-van Huizen met Textiele
Werk-vormen, vaak figuratief en soms abstract, gebruik makend van
verschillende technieken en materialen. Marga werkt vrij en soms in
opdracht, vanuit haar inspiratiebronnen: de Bijbel, de natuur en de cul-
tuur.

Daarnaast is zij lid van KinK (kunst in de kerk), een kunstgroep in de
Protestantse Gemeente in Alkmaar.

Wie: Marga Jelles
Waar: Kerkstraat Willibrorduskerk
Wanneer:  vanaf 23 april tot 30 juni

Bericht Pater de Gier
Beste parochianen,

Het is alweer enige tijd geleden dat ik iets van me heb laten horen. In onze gemeenschap zijn er voor de
komende tijd veranderingen op komst. Het is de bedoeling van onze bisschop dat de acht gemeenschap-
pen in deze bergstreek van de gemeente Bom Jesus do ltabapoana, in de staat Rio de Janeiro, in de
nabije toekomst een nieuwe parochie zullen vormen. Tot op heden behoren deze gemeenschappen tot de
parochie Senhor Bom Jesus. De pastoor van onze parochie is tot nu toe uiteraard verantwoordelijk voor
alle pastorale activiteiten.

Toen ik eind 2009 in Rosal ging wonen, district van de gemeente Bom Jesus do Itabapoana, kreeg ik van
de toenmalige bisschop de verantwoordelijkheid voor drie districten met als vaste woonplaats het district
Rosal. In verband met de oprichting van de nieuwe parochie is in Rosal een priester komen wonen die
als taak heeft de voorbereidingen te treffen voor de oprichting van de nieuwe parochie. Hij zal vooral na
moeten gaan of de oprichting van een nieuwe parochie ook financieel haalbaar zal zijn. De nieuwe paro-

chie zal bestaan uit gemeenschappen in het binnenland die uiteraard niet over grote financiéle middelen
beschikken. Voor mij persoonlijk gaat er weinig veranderen: ik blijf verantwoordelijk voor de drie districten.

Ik maak van de gelegenheid gebruik u allen te danken voor de jaarlijkse bijdrage, die het me mogelijk
maakt wekelijks de gemeenschappen te bezoeken. Deze bijdrage wordt dan ook voornamelijk gebruikt
voor brandstof en onderhoud van mijn wagen.

Ik wens u allen een Zalig Pinksteren.

Met vriendelijke groeten, Pe. Herbert de Gier




e van Leeuwen

Hanneke van leeuwen

Hanneke heeft al van jongs af aan willen beeldhouwen en met kunst werken. Een autodidact. Omstreeks
1990 is zij begonnen met Beeldhouwles en heeft daarna 15 jaar zelf les gegeven. Via pastor Strack- van
Schijndel, die haar vroeg naar het afgetakelde Mariabeeld te kijken, aan restauratie van het beeld begon-
nen. Dit heeft twee jaar geduurd en met behulp van een collega heeft zij de fijne kneepjes van het schilde-
ren geleerd, daarna volgde het Jacobusbeeld. Het beeld werd opgeknapt, maar moest eerst worden be-
handeld voor de houtworm. Er volgden nog meer restauraties van o.a.

Het beeld van Elisabeth van Turingen, het altaarkleed in de kapel (in de tijd van Bill van Schie), het schilde-
rij met de geboorte van Jezus, het Laatste Avondmaal, De kruisiging en diverse schilderijen van pastoor Van
de Berg. En dit is wat Hanneke er zelf over zegt:

Een aantal jaren geleden vroeg Arie Krom aan mij om eens te kijken naar een schilderij, wat hij had
van pastoor Van den Berg. Een schilderij van Maria tenhemelopneming. Het schilderij was 80 cm breed en
160 cm hoog. Ik was wel benieuwd en het klonk erg interessant. Ik ben gaan kijken wat er aan gedaan kon
worden. Het was heel erg vies en een paar beschadigingen. Ik had niet zoveel ervaring met schilderijen,
want ik ben een beeldhouwer. |k ben gaan zoeken naar manieren om schilderijen schoon te maken. Heb
informatie gevraagd aan Groothuizen in Alkmaar en bij een goede kennis, die veel wist over restaureren van
schilderijen, met haar meegelopen en ben gaan proberen op schilderijen die ik zelf had en hoe alles werkte.
Met Henk Krom heb ik toen het schilderij gehaald, en Henk heeft de mooie zwarte lijst meegenomen en op-
geknapt. Dit heeft hij ook met de andere schilderijen gedaan. Prachtig! Toen ben ik heel voorzichtig begon-
nen. Het is een geduldig werkje, maar ook wonderbaarlijk om te zien hoe een dof, soms zelfs beschimmeld
schilderij verandert in een afbeelding met prachtige kleuren, waar details ineens naar boven kwamen, die je
niet verwachtte.

Pastoor Van den Berg was, wat mij betreft, een goede schilder, maar de schilderijen waren zo ver-
schrikkelijk smerig. Dat kwam, denk ik, omdat hij sigaren rookte en bij kaarslicht werkte. Ongelooflijk, zo-
veel vuil eraf kwam, maar het lukte dus wel. Ook moest ik leren om met het olieverf om te gaan, kleuren te
mengen en aanbrengen in zijn stijl, dus dun en subtiel. Inmiddels heb ik meerdere schilderijen, een stuk of
7 grote en wat kleinere, van hem, schoongemaakt en opgeknapt. Het is een bijzonder werk en ik had van
mezelf niet verwacht, zoveel geduld te hebben en dit met zoveel liefde te kunnen doen. Als ik de schilderij-
en nu zie hangen in de kerk, ben ik best een beetje trots! Soms doe ik ook andere kleinere schilderijen en
lijsten en het is een groot plezier om elke keer

het resultaat te zien. . PR e |

% | =3
Het restaureren van werken voor de kerk staat oni P '
voorop. Wilt u voor vragen etc. en met Hanneke : h el "1]_! I'l f i Vo
in contact komen, dan kan dat per mail: hanne- & ¢ UL —
kehouba@quicknet.nl. '

Namens onze parochie dank ik Hanneke voor
al het werk, wat ze tot nu toe voor
ons heeft gedaan en zijn reuze trots op haar!!

Yvonne van Stiphout-Boos
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Week Nederlandse Missionarissen

en leder mens:

in de ander. telt mee.

STmer— 8 juni 2025 help & cdoneer!

Week Nederlandse Missionaris (WNM)

Elk jaar is er de Pinksteractie van Week Nederlandse Missionaris (WNM). Dit jaar loopt de Pinksteractie
van 31 mei tot en met 8 juni. De opbrengsten van deze actie zorgen ervoor dat missionarissen en missio-
nair werkers financieel ondersteund worden in hun bestaanszekerheid en persoonlijk welzijn. Erg belang-
rijk, want dat geeft hun alle ruimte en rust om zich volledig te richten op de ondersteuning van de meest
kwetsbare medemens.

Geinspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen
zij altijd en overal ter wereld. Traditiegetrouw hebben we ook in 2025 weer twee bijzonder missionarissen
die de Pinksteractie een persoonlijk gezicht geven. Dit jaar zijn dat Mirella en Marc.

Lekenmissionaris Mirella werkt sinds 2022 in Ghana. Eerst bij een vrouwenproject op het platteland en
sinds kort bij een doveninstituut. Dankzij de steun van WNM kan ze haar hart volgen en zich inzetten voor
een rechtvaardiger wereld.

Missionair werker Marc van der Post woont en werkt sinds 2001 in de straatarme volkswijk El Jaguel in
Buenos Aires. Hij zet zich met hart en ziel in voor de mensen die het onder de toch al moeilijke omstandig-
heden extra zwaar hebben, zoals kinderen of mensen met een beperking. Het maakt hem een rijk mens,
vindt hij: “Ik heb hier geleerd om naar de wereld te kijken vanuit het gezichtspunt van arme mensen. Dan
zien de dingen er heel anders uit! Ik leer nog steeds veel van de soepelheid waarmee de mensen hier om-
gaan met tegenslagen, onverwachte moeilijikheden en de hardheid van het leven. De ondersteuning van
WNM geeft mijn gezin en mij een basis in bestaanszekerheid, waardoor we ons helemaal kunnen richten
op ons missionaire werk. Daar ben ik dankbaar voor.”

Net als Mirella en Marc staan alle andere missionarissen en missionair werkers altijd klaar voor de ander.

En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!
Op Pinksteren wordt er gecollecteerd voor dit doel.
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> Egmonden

Wat toch heerlijk als de dagen weer langer worden, je de natuur om je heen ziet veranderen, de vogeltjes
vrolijk hoort fluiten, de warmte op je lijf voelt en zo af en toe even buiten kan zitten spragen in het heerlijke
voorjaarszonnetje. De bollenvelden staan in bloei en tonen hun kleurenpracht, automobilisten trappen weer
pardoes op hun rem en halen de meest gevaarlijke capriolen uit om het perfecte plaatje te kunnen schieten.
Touringcars gaan af en aan en ook de zomerhuisjes rijden weer in grote getalen voorbij om op hun plek
gezet te worden op het strand. Volop bedrijvigheid aldaar om de paviljoens zomer klaar te maken, terrassen
verrijzen, de boetjes en keetjes worden neergezet en ook de strandhokjes worden weer van stal gehaald.
Kortom, een levendig schouwspel waar je vrolijk van wordt omdat je weet dat het zomerseizoen voor de
deur staat.

De lente, altijd weer een mooie tijd met vele activiteiten. Zo ook bij onze Caritas groep. Begin maart moch-
ten we 16 personen ontvangen in de ontmoetingsruimte van onze kerk voor een gezellige keezavond. Jong
en oud door elkaar, die het spel speelden en het gesprek met elkaar aangingen onder het genot van een
hapje en drankje. Wederom een geslaagde avond en voor herhaling vatbaar. Eind maart stond de sobere
soepmaaltijd op het programma en kwam een klein groepje in de pastorie bijeen, onder leiding van Johan
Olling, die door middel van gebed, zang en tekst uitleg gaf over het hongerdoek. Een goeie viering en een
mooi initiatief in de vastentijd.

Daaropvolgend de voorbereidingen voor het paasfeest. Met veel plezier hebben we weer gewerkt in het
mooie atelier van Ellen Liefting. Deze dag is inmiddels uitgegroeid tot een traditie en is niet meer weg te
denken uit onze Caritas werkgroep. Een hele dag ‘frébelen’ en gezelligheid met als resultaat ruim 200
paasstukjes om uit te delen aan de bewoners van zorgcentrum Agnes en de Prins Hendrik Stichting. Ook
mensen in ons dorp, die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken werden niet vergeten. Een win win
situatie dus want wat is het mooi om hieraan mee te werken en mensen blij te kunnen maken. Even per-
soonlijk contact, een praatje, wat aandacht en met een goed gevoel naar huis terugkeren, daar doe je het
toch uiteindelijk voor.

En zo vliegt de tijd weer voorbij en hebben we ongetwijfeld allemaal weer het een en ander meegemaakt
de afgelopen maanden. Ziek en zeer, lief en leed, vreugde en verdriet, we krijgen er allemaal een vleugje
of veel van mee. Het scheelt dan enorm of je gesteund wordt door mensen om je heen, dingen kunt delen
en je er niet alleen voor staat.

Dat de tijd wat sneller gaat vind ik op dit moment niet zo erg daar wij aan het aftellen zijn naar het moment
dat ons ‘meissie’ weer terugkomt van haar reis naar Zuidoost-Azié. Vier maanden alleen op pad om met
andere culturen in aanraking te komen, verschillende mensen te ontmoeten en de sfeer in landen met een
andere levensstijl te ervaren. Ongelooflijk wat ze allemaal meemaakt maar ook zo mooi om te horen hoe
bewust ze de dingen beleeft. Mensen die weinig of niets hebben maar blij zijn met hun bestaan, gelukkig
ogen en veel minder stress hebben dan hier in onze westerse wereld. Heel treffend zei ze: “Wat je niet hebt,
mis je niet” en dat is zo waar. We beseffen ons tekort hoe goed we het hier hebben en met onze drang naar
meer maken we heel veel kapot. Door de verhalen en foto’s van onze dochter kom je weer met beide voeten
op de grond te staan en ga je dingen weer anders benaderen. Wees tevreden met wat je hebt en ga je druk
maken om dingen die er echt toe doen. Kijk meer om je heen, heb respect voor mens, dier en natuur, maak
tijd vrij voor een ander en leef wat relaxter.

De jeugd kent geen grenzen meer, zij gaan op ontdekkingstocht, passen zich aan, zijn niet bang voor veran-
deringen en nemen al die bagage mee in hun verdere leven. Heel waardevol om dat met elkaar te kunnen
delen, ook voor ons weer een leermomentje.

Laten we met die jeugdige frisheid open en positief het zomerseizoen ingaan, zie de dingen van de zonnige
kant, wordt iedere ochtend wakker met een lach en bedenk hoe mooi we hier wonen en hoe goed we het
hebben.

?'



Caritas F

Namens onze Caritas groep wens ik u allen een prachtige zomer toe, een fijne vakantie en mooie momen-
ten met elkaar.

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef
Karin Twisk

Marja, Margreet en Lia komen een paar keer bij elkaar om te bespreken waarmee we onze parochianen
kunnen verwennen. We hebben alle drie een aantal vaste adressen. De mensen zijn altijd erg blij om ons
te zien. Even lekker bijpraten. Het luisterend oor is van groot belang. Bij de een zit je wat langer, net hoe
de behoefte is. Sommigen bezoek je wat vaker, omdat ze ernaar vragen. Voor de Kerst zijn Marja en Lia
samen bij allen langsgegaan ook naar de contacten van Margreet. Margreet zat toen thuis met een gebro-
ken bovenbeen. Ze vonden het ook heel leuk om zo kennis te maken met de andere Caritas personen.
Lia maakt zelf de kleine kaartjes met caritas erop, die we aan het bloemetje of iets dergelijks bevestigen.
Dit vinden ze altijd erg leuk. Onderaan schrijven we dan de namen van ons drieén. We doen het zo op
ons eigen manier met heel veel liefde en krijgen veel liefde terug. Het voorjaar staat voor de deur: vrolijk
gekleurde boeketten of mandjes met bollen geven dan weer gezelligheid na al die regenachtige donkere
dagen, die nu achter ons liggen. De zon, warmte en bezoekjes geven weer licht en vrolijkheid.

Voor iedereen een goede tijd en zalig Pinksteren

Namens Caritas Egmond aan Zee,
Marja, Margreet en Lia

Er waren zoveel donaties binnengekomen voor de 2024 Kerstaktie, waarbij men zich kon aanmelden voor
een Lidl boodschappen kadokaart, dat we besloten om deze aktie met Pasen te herhalen en daarbij het be-
steedbare bedrag 50% op te hogen. Boodschappen worden alleen maar duurder en Pasen is in de winkels
de nieuwe Kerst: nog duurder! Aanmelding was niet nodig, we gebruikten onze eigen interne Kerstlijst. Sa-
men met de PKN werd de Paasaktie vormgegeven en zo’'n twee weken voor Pasen hebben ca. 120 gezin-
nen een Lidl kadokaart van €75 in de bus gekregen. In een envelop met Caritas/- en PKN/logo, vergezeld
van Paaskaart met een inspirerende voorjaarssticker.

Daarnaast hebben wij de Voedselbank nog een mooie Paasdonatie gegeven.

En veel dank voor alle mooie donaties die dit mogelijk hebben gemaakt!

Caritas Heiloo




Helloo

Naast onze steeds terugkerende activiteiten zoals het oplossen van hulpvragen, het aanvullen van de
boodschappentafels en het houden van diverse acties steken wij ook tijd in het vergroten van ons netwerk.
Hiervoor hebben wij af en toe een werkbezoek.

Ons laatste werkbezoek was naar de Voedselbank in Alkmaar. Ook gezinnen uit Heiloo kunnen hier gebruik
van maken vandaar onze interesse. Daarnaast krijgt de Voedselbank van ons met Pasen een donatie.
Donderdag 3 april gingen wij met vier werkgroep leden naar de voedselbank waar wij een afspraak hadden
met Teresa Hwan de secretaris. We werden hartelijk ontvangen, kregen uitgebreid informatie over alle werk-
zaamheden en een rondleiding door de gebouwen.

We waren erg onder de indruk over hoe groot de voedselbank is en hoe goed georganiseerd. Het grote aan-
tal gezinnen dat er gebruik van maakt en de hoeveelheid voedsel en non food artikelen dat er staat opgesta-
peld.

Sinds corona leveren de supermarkten minder dan daarvoor, daarom moet er meer ingekocht worden. Het
geld komt van enkele grote sponsoren en via acties van scholen, bedrijven en kerkelijke organisaties. Maar
ook wordt er veel voedsel en non food gedoneerd.

Om enkele feiten te noemen: er worden per week 700 kratten uitgedeeld. In een krat zit voor ongeveer €
50,- 4 € 90,- aan voedsel. Afhankelijk van de grootte van het gezin. 1x per maand zit daar een goodie bag
bij met non food artikelen.

Alkmaar heeft drie uitdeellocaties. Verspreid over deze drie lokaties werken er 85 vrijwilligers.

Ook de landelijke collega’s zijn vrijwilligers.

Om in aanmerking te komen voor de voedselbank heeft men een verwijzing nodig van een instantie uit het
sociale team. Op het ogenblik word gewerkt aan de mogelijkheid om drie maanden voedsel pakketten te
leveren aan mensen in de vorm van noodhulp. Deze kan direct bij de voedselbank aangevraagd worden. Na
deze tijd is dan weer wel een officiéle aanvraag nodig.

We vonden het een geslaagde
en leerzame ochtend. Vooral wat
betreft het bieden van Noodhulp
zouden wij goed met de Voed-
selbank kunnen samenwerken.
En er zijn ook vast wel meer
mogelijkheden waarin we samen
kunnen werken.

Joukje Holten
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Parochie Bron van Levend Water

( Ad )
L ressen J

Locatie H. Willibrordus

Postadres: =~ Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

¥/ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiéle Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06

¥/ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Parochieraad:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris
De heer Harry Broers penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere qiften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21

tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus

H. Jacobus Major: NLO7 RABO 0300 9542 63

tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91

tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94

RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie codrdinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel

Telefoon: 072-533 09 06

* willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
¥ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
*willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:

¥ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:

¥ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:

¥/ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:

¥/ cwh.heiloo@gmail.com

¥/ caritas.egmondaandenhoef@gmail.com
¥/ cwa.akersloot@gmail.com

Adres:

Westerweg 267

1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 11.30 uur
* willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer

* willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties

¥ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:

Kerklaan 37

1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur

¥ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond

aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Secretariaat:
Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
* rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Marcelo Saldo Rocha pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26

¥ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Diaken: Eugéne Brussee

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water







