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Pastoraal »

Beste lezers,

Het activiteitenjaar 2024/2025 ligt alweer achter ons. Wat gaat de tijd toch snel! Het is een jaar geweest,
waarin velen van ons zich op een geweldige manier hebben ingezet voor onze regio! Met een heel dank-
baar gevoel denk ik terug aan heel veel vrijwilligers en aan natuurlijk ook aan anderen, die het afgelopen
jaar belangeloos voor onze regio keihard hebben gewerkt. Een woord van dank is geheel op zijn plaats naar
al deze mensen die veel van hun tijd en aandacht hebben gegeven. Bij deze, dus!!! Heel graag gedaan!!!

Op het moment dat ons parochieblad verschijnt, breekt voor velen van ons een welverdiende vakantie-
periode aan, een tijd van rust en ontspanning. Sommigen van ons hebben reikhalzend naar deze tijd van
vrij zijn uitgekeken en nu is deze dan aangebroken. Sommigen gaan naar een al dan niet ver en tropisch
buitenland. Anderen zullen hun vakantie in het eigen land doorbrengen. Ook zijn er mensen die hun va-
kantietijd in de huiselijke omgeving zullen gaan houden. Waar het om gaat is dat we er even uit zijn en dat
we onze dagelijkse beslommeringen even van ons af kunnen laten glijden. Anderen kunnen zich op een
gezonde manier gaan ontspannen: door bijvoorbeeld het maken van fietstochten, door te wandelen, het
maken van dagtochten, of door lekker te toeven in de vrije natuur. We kunnen misschien ook buitenlandse
steden bezoeken, genieten van plaatselijke gerechten, van musea bezoeken, of van lekker op het strand
liggen We kunnen even gewoon lekker ontspannen en doen waar we echt zin in hebben. We mogen even
al onze dagelijkse zorgen laten voor wat ze zijn We mogen tijd en rust nemen om even op adem te komen.
We mogen ook genieten van rust en stilte.

Rust, stilte en zeker ook de prachtig mooie natuur kunnen ons dichter bij God brengen. We kunnen ge-
nieten van de vrijheid. We mogen kijken naar de wonderen van de natuur om ons heen. We kunnen dan
denken: wat is alles mooi, zo is het leven goed. Wat mooi, die imposante bergen, die prachtige meren, dat
schitterende landschap... We kunnen genieten van de prachtige dingen die God gemaakt heeft en we kun-
nen diep onder de indruk raken van al die schoonheid. In de prachtige omgeving, in de schitterende natuur
kunnen we ons veilig voelen en geborgen. Er ontbreekt niets. Alles is in harmonie met elkaar.

Vakantie kan zeker ook een tijd van bezinning zijn... Alles klopt... Komt een dergelijk gevoel niet dicht in de
buurt van wat lang geleden eens door een psalmdichter is gedicht?

“De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.

Hij brengt mij naar groene weiden,

Laat mij rusten aan het water.

Hij geeft mij kracht en leidt mij langs veilige paden, zoals Hij beloofd heeft”. (Psalm
23)

Misschien is dit een mooi beeld om de vakantie mee in te gaan. Ik wens u een heel
mooie vakantie toe en een behouden thuiskomst! Gods zegen!

Igno Osterhaus, pastor.

Opening nieuw werkjaar op zondag 14'sept

Op 14 september aanstaande vieren we met de hele regio de opening

Willibrorduskerk in Heiloo. Dan zal ook het nieuwe jaarthema g
Op 24 juni zijn we bijeengeweest om een thema te zoeken, dat was rui
van dit parochieblad. Maar we hebben een regel opengehouden zodat

konden voegen.
Het jaarthema 2025-2026 luidt:
Durf te dromen
Hiermee hopen we met elkaar een inspirerend werkja




 Papam

Op de vroege avond van 8 mei klonk het ‘Habemus Papam’ vanaf het balkon van de Sint Pieter te Rome.
Even daarna verscheen de nieuw gekozen Paus Leo XIV op datzelfde balkon. Hieronder kunt u zijn eerste
toespraak lezen, vertaald in het Nederlands

Vrede zij met u allen!

Dierbare broeders en zusters, dit is de eerste groet
van de verrezen Christus, de goede herder die zijn
leven gaf voor Gods kudde. Ook ik zou willen dat deze
vredesgroet doordringt tot in uw hart, tot in uw familie,
tot bij iedereen, waar ook ter wereld — tot bij alle volke-
ren, tot over de hele aarde. Vrede zij met u!

Het is de vrede van de verrezen Christus: ontwape-
nend en ongewapend, nederig en standvastig. Die
vrede komt van God — God die ieder van ons onvoorwaardelijk liefheeft. We horen het nog: die zwakke,
maar altijd moedige stem van paus Franciscus die Rome zegende!

Toen de paus Rome zegende, zegende hij de hele wereld — die paasmorgen. Sta mij toe die zegen voort
te zetten: God houdt van ons. God houdt van u. Het kwaad zal niet overwinnen! Wij zijn allemaal in Gods
hand. Laten we dan zonder angst, hand in hand met God en met elkaar, verdergaan. Wij zijn leerlingen van
Christus. Christus gaat ons voor. De wereld heeft zijn licht nodig. De mensheid heeft Hem nodig — als een
brug waardoor God ons met zijn liefde kan bereiken.

“‘Dank u, paus Franciscus!”

Help ons — help elkaar — om bruggen te bouwen: door dialoog, door ontmoeting, door verbondenheid, zodat
wij één volk van vrede worden. Dank u, paus Franciscus!

Ik wil ook mijn broeder kardinalen danken die mij gekozen hebben tot opvolger van Petrus — om samen met
u op weg te gaan, als één Kerk, steeds op zoek naar vrede en gerechtigheid. Laten wij trouw blijven aan
Jezus Christus en zonder angst het evangelie verkondigen, als missionarissen.

Ik ben een zoon van Sint-Augustinus — een augustijn — en hij zei: “Met u ben ik christen, voor u ben ik bis-
schop.” Zo mogen ook wij samen op weg gaan naar dat vaderland dat God voor ons bereid heeft.

Een bijzonder woord tot de Kerk van Rome! Laten we samen zoeken hoe we een missionaire Kerk kunnen
zijn — een Kerk die bruggen bouwt, die in dialoog gaat, die altijd gastvrij is. Zoals dit plein met zijn wijd open
armen: allen, werkelijk allen die onze nabijheid, onze liefde, onze aanwezigheid nodig hebben — zij moeten
welkom zijn.

“Laten we bidden voor vrede in de wereld.”

En als u het goedvindt, wil ik graag nog een groet brengen — aan allen, maar in het bijzonder aan mijn ge-
liefde bisdom Chiclayo in Peru: een gelovig volk dat zijn bisschop heeft gedragen, het geloof heeft gedeeld,
en zoveel heeft gegeven — om een trouwe Kerk van Jezus Christus te blijven.

Aan u allen — broeders en zusters van Rome, van Italié en van de hele wereld — willen wij zeggen: wij willen
een synodale Kerk zijn, een Kerk op weg, een Kerk die steeds vrede en liefde zoekt, en die altijd nabij wil
zZijn — vooral bij wie lijdt.

Laten we daarom samen bidden.

Voor deze nieuwe zending, voor de hele Kerk, voor vrede in de wereld.
En laten we daarvoor een bijzondere genade vragen aan Maria, onze Moeder.
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Parochieni

In mijn vorige bijdrage aan het parochieblad schreef ik over de zomer
en de vakantietijd. Gelukkig zitten we daar nog middenin. Ellie en ik
hebben rond half mei het tweede gedeelte van het Pieterpad gefietst.
Vorig jaar rond dezelfde tijd waren we in Groningen gestart. Net als
toen waren ook dit jaar de weergoden onze goed gestemd. Prachtig
zonnig weer en de wind uit noordelijke richtingen. Wat is Nederland
dan toch een schitterend land met vele variaties aan landschappen.
Van bos tot heide, van platteland tot heuvelachtig gebied en van
mooie steden tot pittoreske dorpjes. En onderweg komen je zomaar
op je pad schitterende pareltjes tegen. Zo fietste wij ook het Noord
Limburgse Tienray in. Ook wel “klein Lourdes” genoemd. De kerk die
daar stond was open, dus wij uiteraard naar binnen. Daar voorin die
kerk was het gebeuren van Maria’s verschijning aan Bernadette uit-
gebeeld. Een bijzondere ervaring en toen was het ons duidelijk waar
de naam klein Lourdes vandaan kwam.

Vlak voor Pasen kregen we te maken met het voorlopig wegvallen van pastor Mantje. Maar er was nog iets
wat toen speelde en wel het feit dat Wim Nooteboom vanwege gezondheidsredenen heeft moeten stoppen
met de muzikale begeleiding van het koor

Soli Deo Gloria. Gezien zijn leeftijd zat dat er al een tijdje aan te komen. Hij woont nu met Ria in de Prins
Hendrik Stichting en het is voor hen te hopen dat ze daar nog gelukkige jaren mogen beleven. Als je Mu-
ziek zei, dan zei je Wim. Zijn leven bestond voor een groot gedeelte uit muziek. Gelukkig heeft de parochie
Margaretha Maria Alacoque vele, vele jaren van zijn muzikale begeleiding genoten. Toen ik de laatste jaren
in Egmond aan den Hoef de vieringen bezocht lette ik vaak op Wim en constateerde het gemak waarmee
hij de piano bespeelde. Uit de souplesse en vingerzetting maakte ik op dat we hier eigenlijk niet met een
liefhebber, maar bijna met een professional te maken hadden. Wim heeft ook nog jaren het koor in Egmond
aan Zee begeleid. Wim voor dit alles heel, heel veel dank.

Wim kwam ook elke donderdagmorgen op het secretariaat om gezellig een kopje koffie te drinken. Na de
koffie zorgde hij dat alles werd afgewassen en opgeruimd. Dat alles ga ik wel missen, Wim of eigenlijk mis
ik dat nu al. In verband met Hemelvaartsdag was het secretariaat op woensdag open en dronken Astrid en
ik samen met de tuinploeg koffie. Dan zit je daar met een groep met alle respect “oudere” vrijwilligers en
dan denk je wat is deze locatie hier nog rijk mee. Deze mannen zorgen er wekelijks voor dat alles rond de
kerk in de tuinen er goed verzorgd uitziet. Het zou mooi zijn als deze groep versterking zou kunnen krijgen
van het liefst iets jongere heren. Dames mag ook hoor.

Nadat Wim het koor heeft moeten verlaten heeft het koor een beroep op Marlies Bras kunnen doen. En de
keren dat Marlies verhinderd was, is er gelukkig een vervanger gevonden. Het zou mooi zijn als het koor
weer een vaste pianiste zou kunnen krijgen. We wachten het af.

De naam Astrid is net gevallen. Sinds enkele maanden is zij weer terug op het secretariaat. Op donderdag
is zij enkele uren aanwezig om diverse zaken, waaronder veel administratief werk op zich te nemen.

Vlak voor het afsluiten van mijn bijdrage aan het parochieblad vernam ik dat pastor Mantje in de viering om
7 uur op de Adelbertusakker voor zou gaan. We wensen hem sterkte met zijn verdere herstel.

Tot slot zoals ik in het begin schreef we zitten nog midden in de zomer en vakantietijd en eindig ik net als
vorige keer: Ik wens iedereen een prachtige zomer en een mooie vakantie toe.

Kees Kager
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Penningen van verdienste

Deze laatste dinsdag van mei zijn de kosters bijeengekomen.
Niet voor een roosterbespreking maar voor een ‘afscheidsfeest- ;
je’ voor Egbert Odijk, koster van het eerste uur. Toen koster ' 4*
Wilson van de Moeder Godskerk in 1991 met pensioen ging, ' 1
werden vele kostertaken met succes opgepakt door vrijwilli- |
gers: Kerkversiering, Klussenclub en natuurlijk de Kosters. Eg-
bert, destijds voorzitter van het parochiebestuur, meldde zich
ook aan. Na de sluiting van de Moeder Godskerk ging hij met
zijn collega’s over naar de Willibrorduskerk en vervulde deze
taak tot en met Pasen dit jaar. Toen gaf hij, na de Paaswake, de |
koster—sleutels terug De Iocatleraad heeft voor hem zijn col-

met een kopje koffle en wat lekkers georganiseerd en ook pas-
tor Osterhaus en Martien, de voorzitter van de Parochieraad,
zijn aanwezig.

Na het eerste kopje koffie neemt Jeanne, voorzitter van de Lo-
catieraad, het woord voor een korte speech. Als blijk van waar-
dering speldt zij Egbert even later de Penning van Verdiensten
op. Egbert heeft zelf ook een woordje voorbereid en op de hem
kenmerkende wijze gaat hij zijn kosters-carriére langs, waarbij
hij soms ook de vinger op de zere plek legt. Maar zijn conclusie is dat hij zich, als niet-Heilooér, altijd
zeer thuis heeft gevoeld bij onze gemeenschap.

Na een tweede kopje koffie is het woord weer aan Jean-
ne en zij kondigt een tweede Penning van Verdiensten
aan voor iemand die al 70 jaar vrijwilliger is in onze kerk.
Het duurt niet lang voordat de meeste aanwezigen door
hebben om wie het gaat, zeker als Jeanne zijn staat van
dienst opnoemt. misdienaar, acoliet, raadgever, lector,
koster, bezorger en archivaris. Dat kan maar één iemand
zijn: de heer W. Admiraal. Zichtbaar verheugd met deze
blijk van waardering beaamt hij dat hij inderdaad op zijn
tiende gevraagd werd om misdienaar te worden.. Sinds-
dien is hij bijna iedere zondag én bij bijzondere vieringen
en hoogtijdagen als misdienaar, acoliet, lector of koster
aanwezig en kan zo nodig de voorgangers en andere
acolieten op onopvallende wijze door een viering lood-
sen. Hij kent immers de liturgische gewoonten en gebrui-
ken als geen ander.

Tenslotte is er nog drankje en we heffen het glas op bei-
de heren. We zijn hen als parochiegemeenschap zeer
dankbaar en wensen hen nog vele gezonde jaren, actief
of in ruste.

Marieke Hoetjes




Locatie Heiloo

Overledenen:

Kees Borst

Ton (Antonius Josephus Nicolaas) Verbraak

Abraham (Abraham Johannes) Adelaar

Locatie Akersloot

Overledene:

Willem (Wilhelmus Gerardus Maria) Veldt

Locatie de Egmonden

Overledenen:

Trees (Theresia Maria Henriétte) van der Laan
Alie (Alida Maria) te Buck

Riet (Maria Agnes Divera) Zut

Lief en

*17-10-1956

*16-10-1931

*07-04-1937

*06- 02-1942

*01-11-1927

* 20-05-1936

* 23-12-1941

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.

Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.




Rooster

Beste mensen,

Hierbij een mededeling betreffende het vieringenrooster. Het wordt steeds moeilijker het rooster sluitend
te krijgen. Door de vakantie van pastores en het wegvallen van hulpkrachten zijn wij genoodzaakt om het
rooster aan te passen. Dit houdt in, dat er in bepaalde locaties niet ieder weekend een viering zal worden
gehouden. Dit proberen we evenredig onder alle locaties van onze beide parochies te verdelen. Houdt u

hiervoor onze website en nieuwsbrieven in de gaten voor het actuele liturgisch rooster.

Tot en met zondag 7 september a.s. vervallen de volgende vieringen:

Zaterdag 5 juli H.M.M. Alacoque
Zondag 3 augustus H. Jacobus Major
Zondag 10 augustus H. Cornelius
Zondag 7 septemberH. Willibrordus

Uiteraard begrijp ik, dat dit een ingrijpende maatregel is die heel vervelend over kan komen. Maar mogelijk
biedt het ook mogelijkheden om andere locaties en kerken binnen onze regio te leren kennen. Ik hoop en
reken op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet, mede namens het pastoresteam en parochiebestuur,

Pastoor Marcelo

14e zondag door het jaar

Za 5 jul ‘ 19:00 H. M. M. Alacoque
Zo 6 jul ‘ 10:00 H. Willibrordus

Zo 6 jul ‘ 10:00 H. Jacobus Major
Zo 6 jul ‘ 10:00 H. Cornelius

15e zondag door het jaar

VERVALLEN
W&C viering
Eucharistieviering

W&C viering

‘ K. Kint
‘ . Osterhaus

‘ E. Brussee

Rooster vanaf zaterdag 5 juli tot en met zondag 14 september 2025

Dameskoor

CoKo junior + Cornelius

‘ 10:00 H. Cornelius

16e zondag door het jaar

‘ K. Kroone

Zo 13 jul ‘ 10:00 H. Willibrordus W&C viering ‘ E. Brussee ‘ Herenkoor

Zo 13 jul ‘ 10:00 H. Jacobus Major W&C viering ‘ P. Kint ‘ Organist met samenzang
Zo 13 jul ‘ 10:00 H. M. M. Alacoque Eucharistieviering ‘ J. de Wit ‘ Soli Deo Gloria

Zo 13 jul W&C viering ‘ Spontaan koor

o

Za 19 jul ‘ 19:00 H. M. M. Alacoque W&C viering ‘ P. Kint ‘ ZoKo

Zo 20 jul ‘ 10:00 H. Willibrordus Eucharistieviering ‘ I. Osterhaus ‘ Dameskoor

Zo 20 jul ‘ 10:00 H. Jacobus Major W&C viering ‘ Y. van Stiphout ‘ Organist met samenzang
Zo 20 jul ‘ 10:00 H. Cornelius Eucharistieviering ‘ J. Veldt ‘ Spontaan koor

17e zondag door het jaar

Zo 27 jul ‘ 10:00 H. Willibrordus W&C viering ‘ P. Kint ‘ Herenkoor

Zo 27 jul ‘ 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering ‘ I. Osterhaus ‘ Organist met samenzang
Zo 27 jul ‘ 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering ‘ K. Kager ‘ Soli Deo Gloria

Zo 27 jul ‘ 10:00 H. Cornelius WS&C viering ‘ K. Kroone ‘ Spontaan koor




Liturgisch Rooster




gen - Eerste Communie

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo

Eucharistieviering

Rozenkrans
Steunpunt Egmond Binnen *)
Viering

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef *)
Viering

09.30 uur
09.30 uur

dinsdag
vrijdag

woensdag 09.30 uur

vrijdag 09.30 uur

*) Mogelijk vervallen deze zomerperiode enkele doordeweekse vieringen in de Egmonden. Voor actuele

gegevens zie de KerkKrant

Eerste Communie

Op 18 mei deden 11 kinderen uit onze regio, vijf
uit de parochie Bron van Levend Water en zes uit
de Corneliusparochie, hun Eerste Communie. De
feestelijke viering werd gehouden in de Cornelius-
kerk in het bijzijn van familie, vrienden en parochi-
anen.

Samen onderweg

Met een enthousiaste groep van 11 communi-
cantjes zijn we onderweg gegaan naar hun Eerste
Communie. De start was een speurtocht door de
kerk, waarbij de kinderen elkaar én de kerk op een
speelse manier leerden kennen. Samen op weg
richting de feestelijke viering van de Eerste Com-
munie.

Elke twee weken stond een nieuw thema centraal,
zoals de Doop, de Bijbel, Bidden, en de Goede
Week en Pasen. Tijdens de bijeenkomst rondom
de Goede Week liepen we een kindvriendelijke
passieroute door de kerk. Aan het eind kregen alle
kinderen — én broertjes of zusjes die mee wilden
doen — een houten kruis mee naar huis, met de
uitnodiging om dit te versieren.

Samen ontdekken en verdiepen

In totaal zijn er acht bijeenkomsten, waarin ouder
en kind samen op weg gaan. De belangrijkste on-
derdelen van het geloof komen aan bod op een
manier die toegankelijk en begrijpelijk is. In het

o]

werkboek kunnen de kinderen thuis verder aan
de slag: ze oefenen met de liedjes, lezen alvast
over het volgende thema en kunnen hun creativi-
teit kwijt in

tekeningen, bijvoorbeeld over hun favoriete Bijbel-
verhaal.

Op deze manier verdiepen ouder en kind samen
het geloof, en groeit het besef van de betekenis
van de Eerste Communie.

Ruimte voor beleving en vragen

We willen inhoud bieden die aansluit bij de leef-
wereld van kinderen, met ruimte voor verwonde-
ring, beleving én vragen. Het draait niet om ‘alles
weten’, maar om samen ervaren en groeien. Het
belangrijkste is dat ouders en kinderen samen, op
een warme en laagdrempelige manier, toewerken
naar een bijzondere mijlpaal in hun geloofsweg: de
Eerste Communie ontvangen. Dit hebben we zon-
dag 18 mei met een feestelijke viering gevierd.

Werkgroep Eerste Communie




Rond de wai

Op vrijdag 11 juli sluit de commissie ‘rond de waterput’ het een- ﬁ ' spiritualiteit en geloofsverdicping
entwintigste seizoen af. We hebben dit seizoen onder veel dank _

afscheid genomen van twee commissieleden, dominee Robert R ;

Blaauw en Lies Sluis. We hebben gelukkig ook een nieuw lid kun- Lhm "‘ Q

nen verwelkomen: Dominee Helga Frommer is bereid gevonden G"e w a"f‘

om mee te denken over en ook bijdragen te leveren aan het pro-

gramma van het komend seizoen.

Het nieuwe programma wordt zoals gebruikelijk weer geopend met een tentoonstelling van werken van de
groep KINK. Begin september starten ook de bijeenkomsten van ‘Op adem komen’ weer, in de Buurkerk in
Egmond-Binnen. Op 20 september wordt in de Willibrorduskerk een indrukwekkende voorstelling gebracht
onder de titel ‘Schemermens’. U leest er elders in dit blad meer over.

Dit is slechts een greep uit het nieuwe programma. Begin september wordt het nieuwe boekje weer in de
kerken en op andere plaatsen verspreid. We hopen dat ook in het Tweeéntwintigste seizoen velen zich
zullen verzamelen rond de waterput!

Marieke Hoetjes

Schemermens van Trio Wilde Eend

Het muzikaal verteltheater ‘Trio Wilde Eend’ dat eerder in februari dit jaar onder grote belangstelling de in-
drukwekkende en roerende voorstelling ‘De poppenspeler van Warschau’ heeft opgevoerd, zal op vrijdag
19 september om 20.00 uur de theatrale voorstelling ‘De Schemermens’ opvoeren.

De voorstelling vindt ditmaal plaats in de Willibrorduskerk, Westerweg 265 te Heiloo.

Het verhaal gaat over Salomon Zeitscheck, een joodse man op leeftijd. Hij vult zijn eenzame dagen met
lezen en schrijven, wandelen en mijmeren. Na de Tweede Wereldoorlog houdt slechts één ding hem nog
bezig: het leed dat hem is overkomen en vooral het grote waarom. Hoe houd je je staande te midden van
wreedheid, haat en oorlog? Daarover voert Salomon de denker pittige dialogen met zijn andere helft, ge-
voelsmens Zeitscheck. Sinds zijn terugkeer uit het concentratieckamp leeft hij in een schemergebied. Op
de grens van dag en nacht voelt hij zich thuis en vertoeft hij tussen de schimmen van zijn verdwenen ge-
liefden. Zoekend naar antwoorden in de Bijbel herontdekt Zeitscheck de tragische figuur van Job met wie
hij een sterke verwantschap voelt, omdat die alles verloor en toch niet verbitterd raakte. Maar Job maakte
één kardinale fout: hij begon een rechtszaak tegen God, maar
zette die niet door. Dat wil Zeitscheck anders doen en gaatop |
zoek naar zeventig juryleden. Dan krijgt hij een geschenk van |
een jonge vrouw dat alles in een ander licht zet.

Tijdens de theatrale vertelling klinken klassieke composities
van o.a. Edvard Grieg, Jean Sibelius, Pjotr Tsjaikovski en Di-
mitri Sjostakovitsj, maar ook Russische tangomuziek van Pjotr
Leschenko en moderne klezmer-jazz van John Zorn. Deze
theatrale voorstelling is gebaseerd op de novelle ‘Drie rode
rozen’ van de bekroonde schrijver Abel J. Herzberg (1893 -
1989). Romanpersonage Salomon Zeitscheck wordt vaak be-
schouwd als het alter ego van de schrijver. Daarnaast is geput
uit ‘Tweestromenland’, de dagboekaantekeningen tijdens de gevangenschap van Abel Herzberg in con-
centratiekamp Bergen-Belsen.

U bent van harte welkom bij deze voorstelling en we hopen op een grote opkomst.

[+



lkcollecte 2025

Stroomuitval tijdens operaties kost onnodig mensenlevens: Geef artsen in Uganda licht om levens
te redden

Op 16 en 17 augustus 2025 vindt de jaarlijkse MI-
VA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar
vraagt stichting MIVA aandacht voor verpleegkundige
Enock, die in het St. Francis Ziekenhuis in Uganda
dagelijks vecht voor het leven van zijn patiénten. Zijn
werk wordt vaak belemmerd door stroomuitval. Dit
heeft al meerdere levens gekost. Met zonnepanelen
en stabiele stroomvoorziening kan Enock tientallen
levens redden.

Opereren bij het licht van een zaklamp

ledere week is het meerdere malen raak: er is geen
stroom. Soms wel 8 uur lang. Enock kent de gevolgen maar al te goed. Op een hectische avond hielp hij
een moeder die onder begeleiding van een vroedvrouw beviel. Tijdens de geboorte verloor ze zoveel bloed
dat ze in shock raakte. Net op het moment dat een infuus moest worden aangebracht, viel de stroom uit.
Met slechts het licht van een zaklamp kon het team haar leven redden. Maar niet elke nacht heeft een goe-
de afloop. Een andere moeder arriveerde met haar baby in stuitligging. De operatie was dringend, maar de
stroom viel opnieuw uit. Twee uur lang konden artsen niets doen. Toen het licht eindelijk terugkwam, was
het te laat. Het kindje was overleden en de moeder verloor haar baarmoeder. Verpleegkundige Enock voelt
zich machteloos:

"Deze vrouw heeft haar kindje verloren, maar ook de kans om ooit nog een kindje te krijgen. Alleen omdat
we geen licht hadden. Dat had niet mogen gebeuren”

Licht voor levens: doneer voor zonnepanelen

leder moment dat het ziekenhuis geen betrouwbare energievoorziening heeft, staan levens op het spel.
Daarom wil MIVA het ziekenhuis van Enock voorzien van zonnepanelen. Dit betekent: altijd goed licht tij-
dens operaties en bevallingen en stabiele energie voor levensreddende ingrepen, zoals bloedtransfusies.

Over Stichting MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest
kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ziet het als haar
missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen en solaroplossin-
gen. En om zo hoop te bieden op een betere toekomst.

Meer informatie en meteen steunen

Op www.miva.nl leest u meer over het werk van verpleegkundige Enock. Wilt u Enock nu al steunen? Scan
dan onderstaande QR-code en doneer. Hartelijk dank!

Doneer voor
zonnepanelen

Helpt u mee met een gift voor Zonnepanelen?
Daarmee redt u levens

Scan de QR-code met de camera van uw mobiel en
doneer direct.

E




voor elk wat wils vo

Vakantietijd

Aan het randje van het loket in kantoor van de
Willibrorduskerk hangt al weken een briefije met
erop vermeld “Vakantie 2025”.

Het lijstje verandert steeds want als de vakantie
van één van ons erop zit dan wordt het weer aan-
gepast.

Dit jaar lopen onze vakanties heel mooi, is de een
geweest dan gaat de ander en zo wisselen we
elkaar af.

Toch kunnen we ook dit jaar niet garanderen dat
we alle dagen open zijn, want de bezetting in kan-
toor is minimaal.

Er hoeft maar wat te gebeuren en we zullen toch
moeten besluiten om dicht te gaan.

Indien dit het geval is dan zullen we een briefje
aan de deur hangen.

Heel blij zijn we dan ook met degenen die, in ge-
val van nood, willen bijspringen.

Het is gewoon heel fijn als er in kantoor een gast-
heer/vrouw aanwezig is.

Mocht u zich afvragen waarom er een gastheer/
vrouw aanwezig is dan kan ik verzekeren dat het
niet alleen heel fijn is dat er een tweede persoon
aanwezig is in kantoor, maar ook dat het bijna
noodzakelijk is. Er zijn dagen dat het druk is, te
denken valt aan werkgroepen die komen werken
en aanschuiven voor de koffie, telefoontjes die
binnenkomen, nota’s inschrijven, documenten
inscannen, kopiéren, kantoorartikelen aanvullen,
juist voor dit soort randzaken is het heel prettig als
iemand deze dingen op zich wil nemen. Zo kan
ik doorgaan met de financiéle taken en ook dit is
een heel pakket aan werkzaamheden waar ik al
mijn aandacht bij moet houden.

Vanuit mijn werkplek in kantoor Heiloo wens ik ie-
der een hele fijne vakantietijd...

Astrid Wiebering — Vlaar, Financiéle Administratie

Hartelijk dank

Op dinsdag 10 juni ben ik in de Foreest kliniek te
Alkmaar geopereerd aan een nieuwe
knieprothese. Na 2 dagen mocht ik naar huis,
maar na een dag werd ik weer teruggebracht
naar het ziekenhuis in Alkmaar. Ik was midden in
de nacht 2 x flauwgevallen. Oorzaak: te lage
bloeddruk met te laag HB-gehalte. Dus de gene-
zing verloopt moeizaam.

Op donderdag 19 juni werd ik door Margreet
Blekemolen blij verrast met een prachtig boeket
bloemen namens de Caritas Egmond aan Zee.
Ik hoop de activiteiten
voor de parochiege- -
meenschap met 2 maan- & /i
den weer op te kunnen ads’ ot €
pakken. et
Mijn hartelijke dank, £.5%

UL L

Y
Groetjes Ed Burgmeijer '

Nieuwe opzet voor de Bijbelavonden voor
jongeren

Vanaf september 2025 wil ik met jongeren die
dat willen de grote verhalen gaan doornemen
van de Bijbel om zo de Bijbel wat beter te kun-
nen begrijpen en vervolgens ook beter zelf te
kunnen lezen. Er is al een groepje die meedoet.
Vind je het leuk om je aan te sluiten of wil je in-
formatie ontvangen over de data mail dan naar:
pastor@corneliuskerk-limmen.nl.

Pastor Eugéne Brussee
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Bij Maria op de koffie - Gobod tot Maria

s - Als gij haar valge,
Op 2 mei jl. zijn wij op uitnodiging van de R.K kerk van Akersloot op de o’ hmtﬂnﬁm.
koffie geweest bij Maria. i  wanhoopt i niet.
Wij zijn een 15-tal bewoners van verzorgingshuis Strammerzoom met ' "

een even groot aantal vrijwilligers. De dienst stond in het teken van

Maria vanwege de meimaand oftewel Mariamaand.

Er werden mooie liedjes gezongen en lezingen voor gedragen.

Na de viering werden we uitgenodigd in de pastorie voor koffie met

iets lekkers en volgde er fijn informeel samen zijn. Waar een klein dorp

groot in kan zijn....

Nogmaals bedankt voor deze waardevolle ochtend!

Een medewerker van Strammerzoom

Schoenendoosactie Willibrorduskerk Heiloo

Ten tijde van dit schrijven moet de zomer(vakantie) nog beginnen. De werkgroep schoenendoosactie is
echter al volop in de voorbereiding voor een nieuwe actie:

er worden knikkerzakken gehaakt, tassen, poppenkleren en etuis genaaid, dozen verzameld en beplakt
en in de aanbieding zijn er basisspullen gekocht.

We kregen van het bestuur van de actie een mooi overzicht van de actie van vorig jaar (2024). Er zijn toen
44.286 schoenendozen gegaan naar kinderen die in armoede of oorlog leven. Zij zijn blij verrast met een
bijzonder geschenk. Zij merkten dat er aan hen gedacht is.

De dozen gingen naar: Togo, Sierra Leone, Roemenié, Moldavié, Oekraine, Albani€, Bosnié&, Bulgarije en
(de vluchtelingenkampen) in Griekenland. De 240 dozen van onze locatie gingen naar Albanié.

Jullie worden van harte uitgenodigd om ook dit jaar met ons mee te doen. We zien jullie graag in de viering
van 5 oktober waarin we samen met El Shaddai, de schoenendoosactie van 2025 starten. In de 5 weken
daarna staan we iedere zondag voor en na de viering met onze kraam in de kerkstraat. Zullen we de 240
dozen net als vorig jaar halen?

Als jullie zelf schoenendozen willen verzamelen en vullen dan is de maat (incl

deksel) belangrijk omdat de dozen in transportdozen gaan:

Lengte maximaal 33 cm

Hoogte 10,5 tot max 11,5 cm

Breedte 20- 21 cm, (min 18, max 22cm).

Ook dit jaar ontvangen we graag (kinder) mutsen, handschoenen, wanten &

o,

sjaals om mee te sturen.
Wij wensen u een goede zomer toe.

Werkgroep Schoenendoosactie Willibrorduskerk
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Nooit meer in ons midden maar altijd in ons hart.

Wanneer ik u nu iets probeer te schrijven is het zondag 15 juni 2025, vaderdag en Hoever dorpsfeest.
Wat vaderdag betreft denk ik aan vroeger, de herinneringen aan mijn eigen lieve zorgzame vader. Mijn vader
spil van het gezin, bollenkweker en sociaal betrokken bij diverse vrijwilligersactiviteiten. Vele herinneringen
komen vandaag anders bij mij binnen.
Onderstaande woorden vertalen wat mijn hart voelt.

De mensen van voorbij, ze blijven met ons leven.

De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen, in bloemen en in geuren.

In een lied dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten.

Diverse festiviteiten in Egmond de komende tijd vragen veel van vrijwilligers in bijvoorbeeld avondvierdaagse,
zomerfestival/kermisweekend/timmerdorp. Ik zie diverse familieleden actief helpen. Het is mooi dat familiele-
den helpen en actief zijn. Het maakt de wereld mooier er voor elkaar te zijn in behulpzaamheid en aandacht
voor elkaar.

Uiteraard doet eenieder dat naar eigen gevoel en kan er voor een ander te zijn.

En zo rijgen de dagen, weken en maanden aaneen.

Namens de avondwake groep hebben wij een verzoek ingediend voor Allerzielen.
Mocht u willen helpen of zich willen aansluiten bij de avondwake groep, bent u van harte welkom.

Onderstaand gedichtje wil de avondwake groep u met u delen:
Nooit meer je stem.
Nooit meer je lach.
Nooit meer samen genieten van een mooie dag.
U handen hebben voor ons gewerkt,
U hart heeft voor ons geklopt.
Om wat u was, zijn wij dankbaar.
Om uw heengaan treuren wij.
Niets is meer hetzelfde in ons leven,
Maar wij houden van u
En alle herinneringen zijn gebleven.
Ik weet, u bent niet hier bij mij, maar toch dichtbij.

Wij blijven aan elkaar denken en wensen u kracht en sterkte.
Warme groet namens de avondwake groep, Anny, Laura, Alie en Marianne

Promoveren op Augustinus

Op 3 april mocht ik een lezing geven over Augustinus in de Willibrorduskerk in Heiloo.

Het was een fijne avond met een levendige discussie. Inhoudelijk ging het over de onderwerpen die ik in mijn
proefschrift beschrijf.

Voor wie het leuk vindt om de verdediging van mijn proefschrift mee te maken: je bent van harte welkom op
vrijdag 31 oktober om 13.30 uur in de grote aula van Tilburg University in Tilburg.

Pastor Eugene Brussee

[+s
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Nog is de Heilige Deur niet gesloten!

4 Toch nog naar Rome in het Heilig Jaar?

Gaat u mee van 8 — 13 december 20257

d Een prachtige pelgrimage naar Rome. We passeren de heilige deuren
' 4 van de vier pauselijke basilieken, bezoeken het graf van paus Francis-
' cus en - als paus Leo in Rome is — gaan we op audiéntie. Het is advent.
4 De stad komt in kerstsfeer. Heel bijzonder in Rome!

Gaat u mee naar Assisi, 800 jaar
Franciscus gedenken?

van 8 tot 13 april 2026

Het is dit jaar nu zo’n 800 jaar ge-
leden dat Franciscus in zijn laat-
ste levensjaren door het ltaliaanse
land rondom Assisi trok, predi-
kend, zijn zonnelied zingend. Dit willen we vieren met een prachtige pelgrimage. We nodigen u van harte
uit om met ons mee te gaan naar “Het Land van Franciscus”. Met de bus zullen we vanuit ons hotel nabij
Assisi rondrijden in deze misschien wel mooiste streek in Italié. We bezoeken de dorpjes en stadjes waar
de verhalen van Franciscus nog dagelijks actueel zijn.

Nadere info over deze twee reizen:

De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal deze reis faciliteren.

Meer informatie vindt u binnenkort op de website van DrieTour: www.drietour.nl.
Via die website kunt u zich dan ook aanmelden.

Pastorale begeleiding:
Pastor/diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam; robmascini@gmail.com

Praktische organisatie:
Chris Ketelaars van het bisdom Groningen-Leeuwarden; chrisketelaars45@gmail.com

1o




Lourdesreis 17 - 2

Op zaterdag 17 mei ging een groep pelgrims uit Heiloo op bede vaart naar Lourdes. Eén van hen, Tamara Schuit,
schreef een uitgebreid verslag. Het was te lang om hier integraal te plaatsen. Hieronder twee dagen uit haar
dagboek.

Maandag 19 mei 2025

Even aan mijn vader gedacht dat ik wakker werd, het is vandaag namelijk 2 jaar terug dat hij overleden is, dus
dat is best een beetje verdrietig. Daarom ben ik erg dankbaar dat ik bij Maria mag zijn zodat ik de kracht krijg om
deze dag door te komen.

Vanochtend na het ontbijt verzamelen we allemaal weer om naar de openingsviering te gaan, wederom bij de
grot en Maria. lkzelf vond dit een mooie mis. Daarna mochten we door de grot langs Maria, dat geeft mij wel altijd
een speciaal gevoel. Na dit alles was het alweer gauw lunchtijd, dus wéér eten... pfff wat eten we veel.

Na de lunch gingen we om 14:00u naar de kleine kerk de Crypte (de middelste van de 3 kerken boven de grot)
waar onze pastor Marc een mis gaf. Hannie deed de 1e en 2e lezing en Mark las de misintenties één voor één
op die we allemaal in de trein aan Mark hadden gegeven. De bijzondere plek en de eenvoud zorgden voor me-
nigeen een traan. Dat geeft niks we zijn één groep en we troosten en knuffelen daar waar dat nodig is.

Na deze indrukwekkende mis hadden we met z'n allen een kaars gekocht die Ronald op zijn rolstoel mocht dra-
gen, eerst door de grot en dan naar de kaarsen waar Hannie nog iets voordroeg over haar gedachtegang over
het thema dit jaar: HOOP. Er werd door het dameskoortje Liesbeth, Monique en Mariska ‘Love, shine a light’
gezongen, waarbij de kaars werd ontstoken.

Hieronder een kort stukje van Ingrid (mijn duwer) over de lichtprocessie van deze avond; ik was hier namelijk
zelf niet aanwezig.

Snel dineren met elkaar en daarna direct weer op pad naar de heiligdommen voor de lichtprocessie waarin wij
als gehele Nederlandse groep in meelopen.

Verbaasd over deze enorme kerk de ondergrondse Pius X basiliek. Dit was voor vanavond de locatie voor de
licht processie, vanwege het regenachtige weer werd deze nu binnengehouden. De banken stroomden vol en
na wat gezang en gebed liepen we met zijn allen achter het Mariabeeld aan. Helaas bleven de lichten in de kerk
aan waardoor de kaarsjes niet zo mooi uitkwamen als in het donkere buiten. Onze Olga en Hannie zaten in het
koor en Jolanda droeg het vaandel. Het was een mooi samenzijn en een mooie afsluiting van deze dag.

Vrijdag 23 mei 2025
Vandaag alweer de laatste dag hier, met de afscheidsviering in de Bernadettekerk op de Heiligdommen. Het was
een mooie mis maar wat een wierook. Ik heb aan Marc gevraagd waarom ze dat doen en dat blijkt dus om te
eren. Nou, van mij mogen ze ook een stukje minder eren dan, word ik er niet zo misselijk van.

‘s Middags gingen we de kleine kruisweg lopen. Wat een eyeopener was dat! De kruisweg kun je ook op jezelf
toepassen en ik ben dus gaan nadenken over hoe ik dat kon doen. En achteraf gezien heeft iedereen wel een
kruis bij zich op zijn rug. En valt iedereen weleens terug, totdat we het kunnen dragen. Ik vond dat zo toepasselijk
bij mij en ik heb hier echt wel van geleerd.

Na de kruisweg hebben we van 2 takjes een kruis gemaakt en mocht iedereen zijn kruis in de rivier de Gave
gooien, wat ook weer emotioneel was. Daarna heb ik nog een kaars aangestoken voor iedereen die de kracht
nodig heeft en voor mijn dierbaren die ik heb verloren.

‘s Avonds na het eten gingen we in een zaal zitten met zijn allen en deden Marc, Liesbeth
en Mariska een dankwoord naar alle vrijwilligers toe. Met een gedicht en het speldje ‘de
helpende handjes van liefde’ werden de vrijwilligers bedankt. Daarna ging Marc iedereen
langs en gaf een zegen over de gekochte spulletjes.

En nu gaan we maar de koffers pakken want morgen mogen we op tijd op om weer terug
te reizen naar Heiloo. Jammer, maar ik weet 1 ding zeker: Ik ga volgend jaar weer heen, &
want ik heb nog heel veel te leren. Ik persoonlijk wil iedereen bedanken voor de mooie
bedevaart en gezelligheid die ik met jullie mocht beleven. :

Groetjes Tamara Schuit, pelgrim

Het gehele verslag vindt u op de website van Lourdesgroep Heiloo: www.lourdesgroep- &
heiloo.nl .....
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Om een en ander beter te kunnen begrijpen: toen stond er nog de vorige kerk, gebouwd in 1877; de pastoor
was A.J.M. van Meeuwen, in 1923 tot pastoor benoemd, er was één kapelaan, J.H. van Kessel, eveneens
in 1923 benoemd, en sedert 1898 was de koster W. Kaandorp. De parochie telde ongeveer 2000 parochia-
nen.

= Zondag 12 April is Pasen. Zoals gebruikelijk bij alle grote feesten is er onder alle Missen een schaalcol-
lecte voor de sieraden der kerk zeer byzonder in Uw aller milddadigheid aanbevolen. Op beide Paasdagen
14.30 uur Vespers en daarna tot 16.00 uur biechthoren. Dinsdag en Woensdag om 9.00 uur is er cateche-
satie voor de kinderen die hun Plechtige H Communie zullen doen. Omdat het verplicht is in de Paastijd de
H. Communie te ontvangen, is er Woensdag onder de Mis van 8.00 uur gemeenschappelijke Paascommu-
nie voor alle schoolmeisjes en Donderdag voor alle schooljongens. De zieken en ouderen die niet naar de
kerk kunnen komen om de Paascommunie te ontvangen, en niet bij de Pastoor bekend zijn, moeten aan de
pastorie worden opgegeven, waarna zij thuis zullen worden bezocht.

= Zondag 19 April Beloken Pasen. Heden de opening van het bedevaartseizoen op Kapel. Jarenlang was
het gebruik dat het bedevaartseizoen werd geopend en gesloten door een grote bedevaart van de Heilooér
parochie naar Kapel. Om 7.00 en 8.00 uur stille H. Missen in de parochiekerk voor hen die niet naar Kapel
gaan. Daarna gaan velen te voet vanaf de kerk naar Kapel (velen ook op eigen gelegenheid per fiets). Daar
is om 10.30 uur de plechtige Hoogmis, dit jaar opgedragen door Mgr. P. Stroomer, Deken van Amsterdam,
Heilooér van geboorte, met aan het einde Te Deum als sluiting van de Paastijd. Hierna kunnen zij die de ge-
hele bedevaart willen meemaken, terecht in de verschillende horecabedrijven aan de Kapellaan. Vervolgens
is om 13.00 uur de gezamenlijke Kruiswegoefening met preek bij de Kruisberg (daar stonden - en staan nog
steeds - eenvoudige zitbanken), 15.00 uur plechtig Lof (met collecte voor Kapel) waarna processie door het
park - de meisjes die deze middag als bruidjes in de processie willen meelopen, moeten zorgen dat zij te
kwart voor drie op de eerste banken in de Bedevaartskerk plaats nemen - -daarna gebeden en gezangen bij
het beeld van Willibrordus voor de bekering der zondaars. Vaak had deze bedevaart een speciale intentie -
voor dit jaar is dat de bekering der zondaars en de terugkeer der niet-Katholieken tot de H. Kerk.

Dinsdag Plechtige H. Communie van de kinderen: 8.00 uur plechtige H. Mis met het opzeggen van de
geloofsbelijdenis, 14.30 uur plechtig Lof waaronder de hernieuwing der doopbeloften en opdracht aan het
Heilig Hart van Jezus; terstond daarna gaan de kinderen met familieleden en belangstellenden naar de
kleine kapel op Kapel waar een kort Lof is met toewijding der kinderen aan Onze Lieve Vrouw ter Nood.

De Bisschop van Haarlem heeft aan allen die de plechtigheden van deze dag bijwonen een aflaat van 40
dagen verleend.

Woensdagavond is er vergadering van de leden van de Stille Omgang in de Bruno. Zaterdag 7.00 uur H.
Mis voor de vruchten der aarde.

eur van de vorige Kerk.

Op de voorgrond zijn nog de eerste ‘armenbanken’
te zien.

De preekstoel stond niet voor in de kerk maar bij de
tweede travee.

Deze preekstoel is later overgebracht naar de nieu-
we kerk.

Linksboven een schilderij van Onze Lieve Vrouw
ter Nood, rechtsboven van Willibrordus.

Rechts hangen vier collectezakken.




Een eeuw geled

= Zondag 26 April. Collecte voor het Gesticht "De Goede Herder". Door de Bisschop is tot Kerkmeester (lid
van het Kerkbestuur) benoemd C. Bakker en herbenoemd tot Armmeester (lid van het parochieel Armbe-
stuur) W. Swart.

Vrijdag 1 Mei is Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan de verering van het H. Hart, tevens begin van
de Meimaand, toegewijd aan Maria. Elke avond in deze maand 19.00 uur Marialof.

= Zondag 3 Mei. Om 2.30 uur (dus des nachts!) wordt in de kerk een korte oefening gehouden voor hen die
mee gaan naar de Stille Omgang in Alkmaar. Vanaf 1917 werd er jaarlijks op of omstreeks 1 Mei in Alkmaar
een Stille Omgang gehouden - in navolging van die te Amsterdam - ter herinnering aan en verering van het
Heilig Bloedwonder, dat volgens de overlevering in 1429 te Alkmaar heeft plaatsgevonden, en ter ere waar-
van vanaf 1501 bijna jaarlijks tot aan het beleg van Alkmaar in 1573 een processie door de stad trok.

De Lager Onderwijswet 1920 biedt de mogelijkheid om gesubsidieerde Katholieke lagere scholen te stich-
ten. Dit vinden de Bisschoppen zeer belangrijk en er wordt dus veel gebruik van gemaakt, ook in Heiloo: in
1923 de meisjesschool aan de Mallevoortsdijk en in 1924 de jongensschool aan de Westerweg. Hiervoor
zijn Katholieke onderwijzers nodig. Vandaar deze Zondag de navolgende oproep: Jongens die Katholiek
onderwijzer willen worden en voor 1 Augustus 14 jaar oud zijn, worden verzocht zich deze maand aan te
geven bij de Zeereerwaarde Regent der Bisschoppelijke Kweekschool te Beverwijk, die verder alle inlichtin-
gen verstrekken zal.

= Zondag 10 Mei. Collecte voor het seminarie Warmond. Na de Hoogmis vindt de verkoop plaats van de
openstaande plaatsen. Tot nadere aankondiging zal de parochiebibliotheek alleen geopend zijn des Zon-
dags na de Hoogmis, zolang er achtereenvolgens lezers komen. Dinsdag 7.00 uur gezongen H. Mis voor
hen wier naam op het Doodceel staan.

= Zondag 17 Mei. 7.00 uur H. Mis ter ere van de Heilige Theresia van het Kindje Jezus (Theresia van Lisi-
eux, 1873-1897, ongeschoeide Carmelietes, in 1925 heilig verklaard, in 1927 uitgeroepen tot patrones van
de missién). Collecte voor de Militaire Verenigingen. Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn de Kruisdagen.
De Kruisdagen, ook Biddagen genoemd, zijn de drie dagen voor Hemelvaartsdag. Zij heten Kruisdagen
omdat in vroeger tijd de gewoonte was om met het kruis voorop een processie te houden door de akkers
en beemden om te bidden voor de vruchten de aarde. Tot voor kort waren het ook vasten- en onthoudings-
dagen. Alle drie dagen wordt er voor de eerste H. Mis de Litanie van Alle Heiligen gebben voor de vruchten
der aarde en ter voorkoming van ziekten en misoogst. Voor een agrarisch dorp als Heiloo was dit van groot
belang.

Donderdag Hemelvaartsdag waarop gevierd wordt dat Christus na zijn verrijzenis door eigen macht ten
hemel is opgeklommen met zijn verheerlijkte ziel en lichaam - te vieren als Zondag. De Missen zijn als op
Zondag; 14.30 uur de Vespers en 19.00 uur Marialof met rozenhoedje. Vanaf Vrijdag zal iedere morgen

na de H. Missen het gebed "Kom Heilige Geest" gebeden worden ter voorbereiding van het Pinksterfeest.
De bus van de Vastendispensatiegelden wordt na Pinksteren voor het laatst geleegd; zij die hun 15 cent
nog niet geofferd hebben, worden dus aangespoord dit voor Pinksteren nog te doen. De vasten was aan
verschillende regelen gebonden; onder bepaalde omstandigheden was dispensatie mogelijk, bijvoorbeeld
als iemand zwaar werk had. Telkens wanneer van een dergelijke dispensatie gebruik werd gemaakt, moest
men een gebed bidden; in plaats daarvan moest dispensatiegeld worden betaald, 15 cent. Dit geld ging
naar het Bisdom, dat het gebruikte voor charitatieve doeleinden.

W. Admiraal
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an de maand

Jacobus de Meerdere
Apostel en martelaar.

Volgens de evangelist Marcus liep Jezus langs het Meer van Galilea toen hij de vissers Simon Petrus en
Andreas vroeg hem te volgen. lets verder waren de broers Jacobus en Johannes met hun vader Zebedels
bezig in een boot de netten te herstellen. Zodra Jacobus en Johannes Jezus zagen, lieten ze hun vader in
de steek. Petrus, Jacobus (de meerdere genoemd ter onderscheiding van zijn naamgenoot die zich later bij
Jezus aansloot) en Johannes waren de drie belangrijkste apostelen. Zij waren aanwezig bij de opwekking
uit de dood van de dochter van Jairus. Zij waren getuige van Jezus’ verheerlijking op de berg Tabor. Maar
ze vielen in slaap, toen Jezus in de Hof van Olijven door angst overvallen werd, vlak voor hij verraden werd.
Vanwege hun opvliegende karakter werden Jacobus en Johannes door Jezus ‘Donderzonen’ genoemd.
Volgens de handelingen van de apostelen zou Jacobus rond het jaar 44, op last van Herodes Antipas in
Jeruzalem zijn onthoofd.

Deze summiere gegevens zijn in latere eeuwen opgesierd en aangevuld met allerlei verhalen. Zo zou Jaco-
bus na het pinksterwonder enige tijd predikend door Samaria en Judea zijn rondgetrokken. Al snel verliet hij
zijn vaderland om de Blijde Boodschap naar Spanje te brengen. Na geruime tijd had hij daar slechts negen
mensen kunnen bekeren. Teleurgesteld keerde hij terug naar Judea.

Daar kreeg hij het aan de stok met de tovenaar Hermogenes. Hermogenes was ontzettend kwaad toen
Philetus, een van zijn eigen volgelingen, overliep naar Jacobus. Hermogenes sprak een vlioek over Philetus
uit, zodat die zich niet meer kon verroeren. Een omstander berichtte dat aan Jacobus die daarop zei:
‘Laat Philetus deze doek aanraken en hij zal weer kunnen gaan en staan waar hij wil.’

En zo geschiedde. Hermogenes liet het er niet bij zitten. Aangezien hij als tovenaar duivels naar zijn pijpen
kon laten dansen, sommeerde hij een duivel om Jacobus geboeid en wel naar hem toe te brengen. Toen
die duivel Jacobus bereikte, begon hij luidkeels te klagen:

‘Jacobus, help me. Ik sta in brand.’

‘Waarom ben je gekomen?’

‘Hermogenes heeft me opgedragen jou te halen, maar een engel heeft me met vurige kettingen geboeid.’
‘De engel zal je bevrijden. Breng Hermogenes hierheen, maar doe hem geen kwaad!

De duivel kweet zich nauwgezet aan de opdracht. Zodra Hermogenes voor Jacobus stond, gaf die de dui-
vel opdracht hem vrij te laten:

‘Hermogenes, je kunt gaan en staan waar je wilt.’ Ik ben bang voor de kracht van de duivel. Geef me iets
waarmee ik hem kan afweren.’

Daarop gaf de apostel Hermogenes zijn straf. Geen enkele duivel durfde de tovenaar te naderen. Nu was
de tovenaar overtuigd van Gods almacht. Hij bekeerde zich en verbrandde al zijn toverboeken.

Een aantal joodse volgelingen van Hermogenes waren verbijsterd over de ommekeer van hun leider. Zij
deden hun beklag bij koning Herodes Antipas. Die wilde graag zoete broodjes met deze joden bakken. Hij
liet Jacobus arresteren en veroordeelde hem na een schijnproces ter dood. Op weg naar de executieplaats
kwam men langs het huis van een lamme. Smekend stak de zieke zijn armen naar Jacobus uit.

‘In Gods naam, neem je bed op en wandel’, zei de apostel hem. Meteen stond de lamme op, volledig ge-
nezen.

Na zijn terechtstelling wist Philetus in het holst van de nacht het lichaam van de apostel te bemachtigen.
Hij legde het in een bootje en ging samen met enkele volgelingen aan boord. Zonder zeilen of roeiriemen
en zonder eten of drinken gingen ze de Middellands Zee op. Tijdens de tocht werden ze op miraculeuze
wijze van voedsel en drank voorzien. Na enkele weken bereikte het bootje de kust van Noordwest-Spanje.
Eerbiedig haalde men Jacobus’ lichaam van boord en legde het voorzichtig op een rots. Terstond werd de
steen zacht, het lichaam zonk weg en de rots sloot zich om het lichaam als een sarcofaag.
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Pinksteren in Aker

Nu heerste in dat deel van Spanje een koningin die luisterde
naar de naam Lupa. Dat betekent in het Latijn zowel wolvin als
slet. Ze deed haar naam eer aan: ze roofde alles wat los en vast
zat en het aantal mannen met wie ze het bed gedeeld had, was
niet te tellen. Jacobus’ volgelingen vroegen de wrede vorstin of
ze het lichaam van Jacobus ergens mochten begraven.

‘In de bergen leven ossen. Span die voor een kar en begraaf je
meester waar die ossen het lijk heen brengen.’

Lupa verheugde zich al over de uitkomst. Immers, de ossen wa-
ren wilde, onhandelbare beesten. Jacobus’ leerlingen maakten
echter een kruisteken over de dieren die zich daarop gewillig
voor een kar lieten spannen. De sarcofaag werd op de kar gela-
den en de stoet zette zich in beweging. Rechtstreeks liepen de
ossen naar waar nu Santiago de Compostela ligt.Daar werd de
apostel met veel eerbetoon begraven, op 25 juli van het jaar 45.

Al snel vonden wonderen boven Jacobus’ graf plaats; stom-
men begonnen te praten, doven konden horen, lammen gingen
lopen en krankzinnigen werden normaal. De toeloop van pel-
grims werd steeds groter, zodat boven het graf een imposante
kerk werd gebouwd. Na Jeruzalem, waar Christus gekruisigd is,
en Rome, waar de apostelen Petrus en Paulus de marteldood
stierven, was in de Middeleeuwen, en tot op heden Santiago de
Compostela het belangrijkste bedevaartsoord voor christenen.

Feestdag: 25 Juli

Afbeelding: Michel Bunel, 1699 - 1735, collectie Museum Catharijneconvent

Pinksteren 8 Juni 2025

De nacht voor Pinksteren kwam het water met bakken uit de hemel. Dat was een heel grote streep door
de rekening. Want zoals elk jaar wordt de oecumenische Pinksterviering in de tuin van de H. Jacobus kerk
gehouden. Met de werkgroep hadden we een mooie viering/dienst samengesteld met als thema: Veelkleu-

righeid.

De veelkleurigheid vind je in de apostelen maar zeker ook in de mensen bij elkaar. Men komt uit verschil-
lende continenten van de wereld en samen maken we kerk. Maar zeker ook veelkleurigheid in het geloven.
Ook de zon stond centraal. Want als er iets veelkleurig is, is het de zon wel. Zo kreeg iedereen een boekje

met de regenboog erop, en in het boekje zat een zonnestraaltje. Dit zonnestraaltje
werd tijdens de viering door iedereen op de zon geprikt en zo ontstond een veel-
kleurigheid in optima forma. Ook in de overweging werd stilgestaan bij de veelkleu-
righeid. Zo ook in de liederen die met zorg gekozen waren en samen met Aquarius
en de samenzang was dit alles iets om met een heel goed gevoel op terug te kijken.
De collecte was bestemd voor de jongeren in Myanmar en bracht ruim 300 euro op.
Dank daarvoor. Met het gedicht ‘Pinksteren’ van Henk Jongerius uit de bundel ‘In het
licht van de seizoenen’ kunnen we terugkijken op een inspirerende en mooie oecu-
menische viering. En dat het niet buiten maar in de kerk plaats vond deed niets af

aan de gezellige sfeer later bij de koffie.

Jeanne Eekels.
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Uws

Einde Herenkoor St Caecilia Akersloot.

De oprichtingsdatum van het herenkoor is niet be-
kend maar waarschijnlijk is het herenkoor al opge-
richt véér 1900. En wij besluiten zomaar om het
koor op te heffen. Natuurlijk niet zomaar, er is een
reden: Door uitval van koorleden en dan in het bij-
zonder het verlies van Arie Krom in maart 2025 is
gebleken dat ons koor niet op dezelfde manier ver-
der kon. Het bestuur heeft dan ook in samenspraak
met dirigent en organiste besloten te stoppen. Zon-
dag 7 september verzorgen we de laatste viering.

Het oudste koorlid is dit jaar 65 jaar lid. Dit was nog
in de tijd dat elke zondag de Hoogmis van half ne-
gen door ons herenkoor verzorgd werd. Later werd
het half tien, maar wel elke zondag. Gregoriaans
was de hoofdmoot. Ik kan me de tijd nog herinne-
ren van het Te Deum en de verschillende Credo's
in een volle kerk.

Begin jaren 70 kwamen er nog drie nieuwe leden.
Daarna was het bijna 20 jaar zonder aanwas. Toen
de pastoor met emeritaat ging en de lekenpastor
kwam werd alles anders. Minder vieringen en meer
mensen bleven thuis. Rond die tijd bestond het
koor uit ongeveer 20 leden. We hebben een actie
opgezet en geprobeerd mensen warm te krijgen
voor het koor. Zonder resultaat. Een paar jaar later
hebben we dat nog eens geprobeerd. Ik geloof dat
er toen één of twee gereageerd hebben.

In 1999 kwam er een nieuwe organiste, dat was
een vooruitgang en met de toenmalige dirigente
liep het goed. Elke veertien dagen een viering en
er werden verschillende muziekmissen ingestu-
deerd. De huidige dirigente kwam in 2010 en

wist de vaart er goed in te houden. Tot de corona-
tijd, toen werd het moeilijk. In die tijd vielen ver-
schillende leden uit. Na die tijd nog één viering per
maand.

De teloorgang begon, stemmen werden minder bij
sommigen en we waren geslonken naar 10 man.
Na het overlijden van Arie Krom, viel er een sterke
pijler onder het koor weg. Na ampel beraad met
bestuur en leiding moesten we besluiten te stop-
pen.

Het is voorbij en dit is een gemis voor de hele ge-
meenschap.

Arie Veldt, voorzitter
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Kinderkoor De Meerzangertjes

Met veel plezier kijken we terug op een leuk jaar,
want zingen met elkaar dat doen we graag.

De familievieringen waarin we zongen met oa.
voordrachten, toneelspel, quizzen, waren ge-
slaagd. Mede door de inzet van Yvonne van Stip-
hout, Yvonne Hoogenbosch, Margriet Velzeboer,
Marian Meijne, Piet Schut en niet te vergeten alle
ouders en kinderen. Ook Sinterklaas hebben we
toegezongen met zang en dans.

We hebben ook meegedaan met de kerstmusical
van het Aquariuskoor. Daarvoor hebben we flink
geoefend. Genoten hebben we, zeker bij het slot
met de sneeuwvlokken. De kinderen kregen bij de
afsluiting van het seizoen als verrassing een bon
van het Aquariuskoor waarmee ze deze zomer ijs-
jes kunnen kopen bij de ijssalon.

Nieuwe liedjes hebben we geleerd. De repetities
zijn erg gezellig, maar het mooie weer en de va-
kantie komt eraan en dan zijn we liever buiten. De
afsluiting van het seizoen met spelletjes, speur-
tocht en samen eten was een succes. Het gras
was te nat buiten, dus bleven we binnen.

Woensdag 3 september gaan we weer beginnen.
We gaan dan meteen aan de slag met het oefenen
van de schoenendoos liedjes. Dus iedereen kan
weer verzamelen voor de schoenendoos actie.
Van alles kan mee: knuffels, kleine speeltjes, au-
tootjes, zeep, tandpasta, schriftjes, kleurpotloden.
Dat kan je brengen in de kapel aan de Julianaweg.
Houd je ook van zingen? Doe mee, we repeteren
van 19.00 uur tot 19.45 uur. ledereen is welkom!

Marian Meijne en Margriet Velzeboer




El Shaddai

Slechts vier keer repeteren en dan al een viering.
En dat zo’'n 5x per jaar! Zie daar het idee achter
het projectkoor EI Shaddai (vrij vertaald: God Al-
machtig).

Blijkbaar spreekt het aan! Want steeds weer is er
iemand, die bij ons aanhaakt. Eerst informeren,
dan een keer luisteren en ja, daarna 66k om te zin-
gen.

Wat zijn wij superblij met onze beide dames:
Marja, verantwoordelijk voor het pianospel en ook
voor de leiding op de eerste twee repetitieavonden.
Ongelooflijk knap om niet alleen de muzikale bege-
leiding te doen, maar ook nog eens om de koorle-
den op weg te helpen met het instuderen van de
(nieuwe) nummers.

Wilma, een geweldenaar daar waar het gaat om de
zanginstructie en het dirigeren. U hebt haar vast al
een keer zien acteren bij een viering met El Shad-
dai! Dat enthousiasme draagt ze niet alleen uit in
de kerk, maar 66k op de repetities.

Maar eerlijk is eerlijk: beide dames weten én ont-
dekken ook dat de koorleden van El Shaddai de
betreffende nummers al goed hebben doorgeno-
men voordat de repetities starten. Een tijdrovende
klus (dat opnemen van de pianomuziek en Wilma'’s
inzingen in drie partijen!), maar een enorme steun
in de rug voor ons, koorleden. Immers, door het
vaker te beluisteren gaat een lied / stem al goed

Korenni:

beklijven.

El Shaddai groeit in aantal, enthousiasme én in
kwaliteit en niet in de minste plaats door de vele
inspanningen van Marja en Wilma. Het is fijjn om
daar bij te horen!

Bent u nog niet bij een viering met El Shaddai ge-
weest? Op 5 oktober krijgt u een nieuwe kans!
En ... neem dan gelijk uw kinderen, buur-, klein-
of achterkleinkinderen mee en vergeet niet hun
vriendjes en vriendinnetjes. Want het koor onder-
steunt die zondagmorgen met haar muziek de start
van de schoenendoosactie! Hoe waardevol die ac-
tie is, beseft u zodra u de desbetreffende filmbeel-
den heeft gezien.

Ongetwijfeld wordt u dan geinspireerd om 66k één
of meer schoenendozen te gaan vullen en mis-
schien zélfs wel om een volgende viering met ons
projectkoor mee te komen zingen.

Weet dat het gezellig is en dat we — gelet op alle re-
acties vanuit de parochie — een positieve bijdrage
leveren aan de kerkelijke viering.

Graag zien wij je / u op 5 oktober in de Willibror-
duskerk! En ....bewaar alvast maar die schoenen-
doos!

Bart de Vries

Collecten en acties

Totaal is voor de Vastenactie uit de collectes, vastenkisten en bijdragen sokt
in onze parochie Bron van Levend Water tenminste 2.200 euro in contante
Samen met de opbrengsten in de Corneliusparochie, de donaties voor het
de overige donaties en de directie donaties aan Vastenactie is het streefbe

gevers van harte bedankt!!!

Opbrengst collecte Week Nederlandse Missionaris:

Locatie Jacobuskerk: € 77,55
Locatie M.M. Alacoquekerk € 30,20
Locatie Willibrorduskerk: € 375,35
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gmond aan den

En het werd zomer...... langere dagen en aangename temperaturen. We hebben van een prachtig voorjaar
kunnen genieten, altijd weer een mooie periode om de accu op te laden en toe te leven naar, laten we ho-
pen, heerlijke zomermaanden. Energie stoppen in dingen waar je vrolijk van wordt, bewust af en toe het
nieuws even langs je heen laten gaan omdat er zoveel in de wereld gebeurt waar je niets van snapt, het
deprimeert en maakt je somber. En dat wil je niet, we willen leven, positiviteit uitstralen en dat overbrengen
op de mensen om ons heen. Het gaat ons echter niet lukken om dat wereldwijd te doen dus laten wij maar
beginnen in ons eigen kringetje en hopen dat dat kringetje zich verder uitbreidt.

Energie halen we uit de activiteiten die georganiseerd worden in Egmond. Vele evenementen in onze drie
dorpen die voor levendigheid en reuring zorgen en waar vele vrijwilligers, jong en oud, hun tijd in stoppen
met als doel het mensen naar de zin te maken.

Neem het Hoever Dorpsfeest in juni waar veel Egmonders elkaar ontmoeten en waar het twee dagen lang
één groot feest is. Zo ook de Visserijdag in Egmond aan Zee waar gelukkig weer nieuw leven in geblazen
is, altijd weer een feest van herkenning en volop gezelligheid,

Dan Egmond Binnen met zijn Egmond op z'n Kop, dit jaar alweer voor de vijftigste keer. Een feest dat
verbindt, jong en oud bij elkaar brengt om er met elkaar een groots driedaags festijn van te maken. Het
Zomerfestival in Egmond aan den Hoef, met z'n kortebaandraverij, is ook zo’n evenement waar jongeren
hun schouders onder hebben gezet en wat nu niet meer weg te denken is.

De diverse markten in Egmond met als grote trekpleister de wekelijkse braderie op woensdag in Egmond
aan Zee. Altijd druk bezocht en heel gezellig. Naast deze festiviteiten zijn er ook vele andere activiteiten,
zeker op cultureel gebied want wat hebben wij hier een rijke historie. Historisch Egmond, die enorm actief
is en ook nu weer een prachtige expositie geopend heeft in Huys Egmont. Heimwee naar Egmond en Het
einde van het Slot zijn zeker het bezoeken waard. Egmond Binnen met zijn abdij en de Adelbertusakker
waar in juni traditiegetrouw twee vieringen worden gehouden rondom het feest van de heilige Adelbert. Hoe
bijzonder om dit mee te maken in de open lucht. Egmond aan Zee heeft zijn museum van Egmond en de
Prins Hendrik Stichting waar momenteel de tentoonstelling over de evacuatie in oorlogstijd te zien is.
Allemaal plekken waar mensen elkaar ontmoeten, een praatje maken, soms ook hun eenzaamheid verge-
ten of om even los te zijn van hun zorgen. Mooi om dat zo dichtbij te hebben.

Voor ons als Caritas werkgroep zijn er nu weinig activiteiten maar dat wil niet zeggen dat we stil zitten. We
kijken om ons heen en helpen daar waar we kunnen. Het is eigenlijk heel simpel, een praatje maken, spon-
taan even bij iemand op bezoek gaan of iemand even meenemen, er zijn zoveel dingen waar je mensen
mee kan opvrolijken, een klein gebaar doet soms wonderen.

En dat mensen je soms kunnen verrassen heeft onze dochter laten zien. Na vier maanden rondgereisd te
hebben in Zuidoost Azié besloot ze om een week eerder dan gepland thuis te komen. Alles bekokstoofd
met mijn broer en schoonzus (wat is familie dan waardevol). Breed lachend stapte ze uit de kofferbak van
hun auto en liet ons als twee standbeelden staan, totaal overdonderd waren we, wat een verrassing en wat
waren we blij haar weer te zien.

Met een backpack vol herinneringen, levenservaring en prachtige belevenissen om op terug te kijken was
ze ook weer blij om thuis te zijn. Je thuisbasis van waaruit het mogelijk is om zulke mooie dingen te doen
en mensen om je heen te hebben die om je geven.

Met dit stukje in ons parochieblad wil ik duidelijk maken hoe rijk we hier zijn, wat er gedaan wordt, wat we
allemaal hebben en hoe we onszelf op allerlei manieren kunnen vermaken. Dat kan met weinig, als je zelf
maar wilt en initiatief neemt.

Lieve mensen, ga genieten van de zomer, trek erop uit, moedig elkaar aan en straal warmte uit naar men-
sen in je omgeving, zo maken we elkaar sterker.
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Hoef, Akersloot en H

Fijne zomermaanden toegewenst, mede namens Marian, Simon, Nel, Trudy, Ineke, Tanny en Roos.
Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef
Karin Twisk

Beste mensen
Na drie succesvolle jaren gaan wij stoppen met de boodschappentafels.

Drie jaar hebben de tafels zonder toezicht kunnen functioneren.

Er werd naar behoefte gehaald en gebracht.

We merken nu dat controle nodig is.

Dit kunnen en willen wij niet.

Wij doen al ons werk vrijwillig en op basis van vertrouwen, ook de tafels.

Voorlopig vullen wij aan uit voorraad en als overgangsperiode, maar na de zomer stoppen wij definitief met
de tafels.

Wel komt er een andere vorm van boodschappenhulp, ook bevelen wij de voedselbank aan, zie de
folders.
En natuurlijk blijft de Caritas Werkgroep Heiloo (CWH) gewoon beschikbaar voor noodhulp.

Dank aan allen die de afgelopen drie jaren goed meegewerkt hebben.
Zowel de gulle gevers als degenen die bescheiden gehaald hebben.

Met vriendelijke groet,
de medewerkers van de Caritas Werkgroep Heiloo

Analyse CWH

Hoe zijn we bezig als CWH, zijn er onderdelen van \ ,
ons werk die wel een update kunnen gebruiken? \ I
Het is als organisatie heel gezond om je eigen werk

eens tegen het licht te houden. Ons nieuwe lid Si-
mon Bijpost, met veel werkervaring in het manage-

ment veld, verklaarde zich bereid om de CWH eens , \\
grondig door te lichten en daar een analyse op los ’ \

te laten. Hij voerde daartoe een uitgebreid gesprek

met onze secretaris Theo van Diepen, met zo’'n 10 .
‘dienstjaren’ al redelijk ervaren in het Caritas werk-

veld. Zo kwamen er de volgende notities uitrollen: Carltas
*mogelijkhedenomdebekendheidvanCaritastever-
groten voor diegenen die acute hulp nodig hebben.
*andere mogelijkheden voor het vergroten van het
hulpvolume, onze doelen & uitgaves.

*structuur aanbrengen in overleg met hulp-
verleningsinstanties en andere organisaties.

*welke hulp verlenen we nu en wat kunnen we
daar in uitbreiden dan wel verbeteren.

Belangrijk daarbij is wel om:

a) te beseffen dat het vrijwilligerswerk betreft wat
diverse leden ‘er bij doen’ naast een betaalde baan
en dat

b) het voor onze organisatie wel behapbaar moet
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leiloo

blijven.

Eén van de eerste doelen daarbij, en al een tijdje
op ons netvlies, is een eigen CWH-website. Dit kan
een belangrijk centraal punt zijn voor de CWH. Een
informatiebron voor donateurs en hulpvragers, er
kunnen nieuwsbrieven in en mensen kunnen er
zelf digitaal aan de slag met bijv. hulpvragen. Zo
gebruiksvriendelijk als mogelijk. Maar het is nog
niet zo eenvoudig om zoiets op te zetten en een
website moet ook bijgehouden worden. Een ex-
tern bureau is inmiddels bereid gevonden daarbij
te helpen en Simon is, samen met onze secretaris,
de hoofdlijnen aan het uitzetten. We verwachten er
eigenlijk best veel van, communicatie zal aanzien-
lijk verbeteren.

Verder hebben we ook onze jaarplanning grondig
tegen het licht gehouden. Brieven naar donateurs,
contacten leggen moet vaak al maanden eerder
plaatsvinden voordat een aktie opgestart wordt.
Begroting & jaarrekening moeten op tijd klaar
zijn. Vergaderingen moeten met enige regelmaat
plaatsvinden. Het is goed om daar een duidelijk
overzicht van te hebben.

Dank

Naast al deze beschouwingen en aktiviteiten heeft
er op de achtergrond nog iets belangrijks plaatsge-
vonden: een wisseling van penningmeester!

Astrid Wiebering heeft voor ons sinds april 2020
de honneurs waargenomen met grote accurates-
se, kennis van zaken en professioneel van aard.
Financieel beheer is binnen de Caritas steeds be-
langrijker geworden en we zijn verplicht daarover
jaarlijks verantwoording af te leggen aan het Bis-
dom. Astrid had loop 2024 aangegeven wegens
privé-omstandigheden dit werk er niet meer bij te
kunnen doen. Gelukkig vond zij een goede ken-
nis van haar: Mieke Liefting, bereid haar taken
over te willen nemen. Mieke heeft 0.a. vele jaren
RABO-bank ervaring. De volmacht, die de CWH
daarbij afgeeft, is recent op Mieke’s naam overge-
schreven, inclusief nieuwe bankpas. Wij wensen
Mieke heel veel succes in haar nieuwe functie. As-
trid heeft jarenlang op de achtergrond haar werk
gedaan, als een soort financiéle server. Onmis-
baar, onzichtbaar aanwezig. Zij heeft aangegeven
ook op deze manier afscheid te willen nemen. Dat
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respecteren wij als CWH natuurlijk maar we willen
hierbij toch Astrid zeer bedanken voor al haar fi-
nanciéle inspanningen voor de CWH!! Ze bilijft be-
schikbaar voor eventuele vragen, problemen etc.
Caritas is geen alledaagse organisatie.

Tot slot merken wij een behoorlijke toename van
hulpvragen, met name voor financiéle ondersteu-
ning in zorgproblemathiek. Zorgarmoede is als
eens eerder in deze rubriek voorbij gekomen. Dit
wordt eerder meer dan minder. Bedragen worden
ook forser. We hebben als CWH ons beleid daar
dan ook op aangepast. Mensen vragen soms om
een lening waarvan wij, uit ervaring, inschatten dat
dat totaal niet verantwoord is en een donatie meer
op zijn plaats is. Wij benadrukken bij alle organi-
saties die bij ons aankloppen dat wij verwachten
dat eerst alle andere mogelijkheden voor hulp zijn
aangewend voordat men bij ons komt.

Theo van Diepen
Secretaris CWH
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Locatie H. Willibrordus

Postadres: =~ Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

¥/ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiéle Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06

¥/ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Parochieraad:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris
De heer Harry Broers penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere qiften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21

tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus

H. Jacobus Major: NLO7 RABO 0300 9542 63

tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91

tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94

RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie codrdinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel

Telefoon: 072-533 09 06

* willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
¥ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
*willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:

¥ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:

¥ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:

¥/ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:

¥/ cwh.heiloo@gmail.com

¥/ caritas.egmondaandenhoef@gmail.com
¥/ cwa.akersloot@gmail.com

Adres:

Westerweg 267

1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 11.30 uur
* willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer

* willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties

¥ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:

Kerklaan 37

1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur

¥ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond

aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Secretariaat:
Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
* rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Marcelo Saldo Rocha pr.
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr
bij pastorale spoed en overlijden:
Telefoon: 06 17 85 80 26

¥ i.osterhaus@rk-bronvanlevendwater.nl
Priesterassistent: Nico Mantje, pr.
Diaken: Eugéne Brussee

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water




Buig je je hoofd als je bidt of kijk je
omhoog die blauwe ruimte in?
Kies maar, gebeden vliegen aan uit alle
richtingen.
En maak je geen zorgen over welke taal je
gebruikt,

God begrijpt ze ongetwijfeld allemaal.
Zelfs wanneer de zwanen naar het noorden
vliegen en
zo’n kabaal maken, luistert God vast

en zeker
en begrijpt het.

Mary Oliver (1935-2019)
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