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Spreuk van de week 
Het mooie van bescheidenheid is, dat je er niet over kunt opscheppen. (Gerardus kalender) 
 

Algemene mededelingen 
De taal van de liefde 
Onlangs las ik een boek over ‘de taal van de liefde’. En dat dat bij ieder anders is. De een uit z’n liefde met 
een knuffel, de ander door een lekkere maaltijd voor te zetten of een bloemetje mee te nemen of door iemand 
een compliment te maken. En wat is dan Gods taal van liefde? Jezus vertelt daarover als Hij de vergelijking 
maakt tussen God en een herder. Een herder die op zoek gaat naar het verloren schaap en die het zieke 
schaap verbindt. Een herder waar ook psalm 23 over spreekt en die beging met de woorden ‘De Heer is mijn 
Herder’ en ‘Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt’. Juist bij een mens 
in nood, wat die nood ook moge zijn, is God nabij.  
 

Hartelijke groet, Pastor Eugène Brussee, diaken 
 

Secretariaat beperkt bereikbaar 
Donderdag 10 juli vindt de jaarlijkse harddraverij plaats op de Herenweg. Het secretariaat is hierdoor beperkt 
bereikbaar.  
 

Nieuws uit de Kerkstraat 
    Met veertien parochianen zitten we rond de tafel in de grote zaal van de pastorie van de Corneliuskerk in 
Limmen om vanavond na te denken over een nieuw thema voor het komend werkjaar. Voor pastor Eugène 
Brussee is het zoals hij zelf zegt ‘een avontuur’, hij heeft in zijn vorige parochies geen ervaring met 
jaarthema’s. Als openingstekst leest hij een gebed. Daarin wordt de uniciteit van iedere mens benoemd en 
uitgesproken dat we samen, met ieders unieke inbreng, veel meer kunnen dan alleen. Daar hopen we ook 
op vanavond. 
    Eugène heeft al enkele suggesties ontvangen waaronder het voorstel om het huidige jaarthema te 
prolongeren: Vrede Vraagt Verbinding blijft immers hoogst actueel. Hij stelt voor om de kring rond te gaan, 
zodat ieder een voorstel kan doen. Marius steekt van wal. Hij is geïnspireerd door het lied ‘Horen, zien en 
spreken’, dat op 15 juni voor het eerst werd gezongen door El Shaddai. Echt horen, met nieuwe oren, echt 
zien en elkaars taal spreken en verstaan.  
    De volgende suggestie is ‘Op vleugels van de hoop’, geïnspireerd op de woorden van Vaclav Havel: 
‘Diep in onszelf dragen we de hoop. Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de 
wereld gebeurt’. Het is verbonden met het thema van dit Heilig Jaar. Marja, die vorig jaar het themalied 
componeerde én van tekst voorzag, komt met het voorstel ‘De kracht van U en de kracht van Nu’. Peter 
legt het voorstel ‘Je hoort erbij’ op tafel. Er volgen meer bijdragen waarin Vrede, Verbondenheid en Hoop 
een rol spelen. Addy, één na laatste in de rij, stelt verwoordt haar gedachten in de uitspraak ’Leven vanuit 
je hart’. 
Tenslotte krijgt Matthé het woord. Hij kreeg deze week een Nieuwsbrief van de Caritas in handen en las 
daar: ‘Durf te dromen’. De slogan sprak hem aan, er zit een aspect in van hoop, van verlangen en van 
vertrouwen.  
    En zo zijn we weer aangekomen bij Eugène, die concludeert dat de thema’s wel heel verschillend zijn, 
maar dat er toch ook duidelijk een lijn in zit. We vragen ons af of we moeten gaan stemmen, maar op een 
of andere wijze gaat het gesprek gewoon door en worden voorbeelden en suggesties aangedragen, vooral 
rond het laatste voorstel. 
    Marius vertelt over zijn leerlingen op het VMBO, kinderen die zich soms ‘dom’ voelen omdat ze op het 
‘laagste niveau’ opgeleid worden. Toch krijgt hij na verloop van jaren vaak bericht van hen dat ze heel goed 
terecht zijn gekomen, een eigen zaak hebben opgebouwd of een goede baan hebben in de bouw, iets waar 



ze van durfden te dromen. Kiki hoopt dat we, ondanks alle doemscenario’s toch met en voor onze 
kleinkinderen kunnen blijven dromen. We herinneren ons allemaal de toespraak van Martin Luther King, I 
have a dream… 
    ‘Durf te dromen’ herbergt het vergezicht van een nieuwe wereld, waarin je hoort met nieuwe oren, ziet 
met nieuwe ogen en spreekt in taal die iedereen verstaat. Een wereld waarin iedereen er bij hoort, waarin 
je leeft vanuit je hart, vanuit de kracht van U. Durf te dromen, vanuit hoop en verlangen. Het is een thema 
dat een ideaal weerspiegelt maar ook aanzet tot actie. 
    Zo is het na ruim een uur, zonder stemronde, helemaal duidelijk en kunnen we nog wat praktische zaken 
bespreken. Marja weet niet of het haar weer gegeven wordt om een lied te maken. Vorig jaar ging dat als 
vanzelf. Maar ze wil het in ieder geval een kans geven. En we spreken af om ook het lied ‘Vrede Vraagt 
Verbinding’ in ere te houden. Marius wil gaan nadenken over een visualisering van dit thema en komt 
binnenkort met wat voorstellen naar de groep.  
    Met een goed gevoel sluiten we de avond af. Het was inderdaad een avontuur, voor ons allemaal. Al 
horend, ziend en sprekend werden we geleid naar een gaaf resultaat: ‘Durf te dromen!’   
 

Marieke Hoetjes 
 

Vieringen in de week 7 t/m 11 juli 2025 
Egmond-Binnen Woensdag 09.30 uur Viering o.l.v. parochianen. 
Egmond a/d Hoef Vrijdag 09:30 uur Viering 

 

Vieringen in het weekend 12 en 13 juli 2025 
Egmond a/d Hoef Zondag 10:00 uur Viering met pastor Jeroen de Wit m.m.v. Soli Deo Gloria. 

 

Gebedsintenties 
Overleden 
Op woensdag 25 juni is Trudy (Geertruida Johanna Francisca) Hilbers - van Dijk overleden. Twee dagen 
later, op vrijdag 27 juni, overleed haar echtgenoot Frans (Franciscus Petrus Maria).  
Zaterdag 5 juli was de uitvaartviering. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op De Karmel plaats. 
 

Wij wensen hun kinderen, kleinkinderen en familie veel kracht en sterkte en Gods liefde toe.   
 

Steunpunt H. Adelbertus 
Woensdag 
9 juli 

Cees van der Molen; Jan Verdwaald; Frans Dekker; Elly Demmendal-Knapen;  
Riet Zut; Herman van der Molen; Nel Kerssens-Berger; Leida van de Voorde; 
Frans Hilbers en Trudy Hilbers-van Dijk; Nic Bommer; Annie Smit-van de Berg; Voor 
alle slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne, het Midden-Oosten en waar ook 
ter wereld; Voor regeringsleiders en politici, dat zij zich inzette voor vrede en veiligheid; 
Voor ons allen hier bijeen 

 

H.M.M. Alacoque kerk 
Vrijdag 
11 juli 

Cees van der Molen; Jan Verdwaald; Frans Dekker; Elly Demmendal-Knapen;  
Riet Zut; Herman van der Molen; Nel Kerssens-Berger; Leida van de Voorde; 
Frans Hilbers en Trudy Hilbers-van Dijk; Nic Bommer; Annie Smit-van den berg; voor de 
zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra 

  

Zondag 
13 juli 

Frans Dekker; Elly Demmendal-Knapen; Riet Zut; Herman van der Molen;  
Nel Kerssens-Berger; Leida van de Voorde; Frans Hilbers enTrudy Hilbers-van Dijk;  
Nic Bommer; Annie Smit-van den Berg; Alie te Bück-Broersen; Toon van der Jagt; 
Thom Orij en Nel Orij-Zut; Nelly Belleman; Adrie Liefitng-van Noort; Piet Zuurbier;  
Joke en Jos de Waard-Kortmann en overleden familie; overleden familie  
Homan-Apeldoorn; Jan Kuiper en Gré Kuiper-Hooijmans; voor de zieken thuis, in het 
ziekenhuis en woonzorgcentra 

_____________________________________________________________________________________ 
Voor het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met: 
voor Egmond-Binnen: Mevrouw Tineke Roozen  telefoon: 506 14 44 
voor Egmond aan de Hoef: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64 
voor Egmond aan Zee: Parochiesecretariaat telefoon: 506 13 64 

 

Het stipendium bedraag € 9,00 per intentie. 
 

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl 


