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Spreuk van de week
Als de vlinder niet worstelt om uit te breken, zal hij nooit vliegen.

Algemene mededelingen

Benoeming pastor Mario Agius

Het bestuur van de parochies Bron van Levend Water en Cornelius is opnieuw verheugd om de komst van een
pastor aan te mogen kondigen. Pastor Mario Agius (uitspreken als Adjoez) wordt per 1 september aanstaande
aangesteld als pastor voor onze beide parochies. Pastor Mario geniet momenteel van een welverdiende
vakantie en zal zich later aan u voorstellen.

Met het vertrekt pastor Jan-Jaap van Peperstraten in de Regio Alkmaar, Bergen en Schoorl, is ook daar
versterking van het pastoresteam gewenst. Het bisdom heeft daarom besloten om pastor Mario en pastor-deken
Steve een aanstelling te geven voor beide regio's.

In de komende periode zal door het pastoresteam gekeken worden hoe invulling te geven aan de onderlinge
taakverdeling.

Kopij parochieblad
De sluitingsdatum om kopij aan te leveren voor het volgende parochieblad is dinsdag 12 augustus a.s.
Kopij kunt u inleveren via: drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

Bloembollen

Twee jaar terug hebben wij een fantastische prachtige bloemen tentoonstelling gehad in de slotkapel. De
bloemen bestonden hoofdzakelijk uit heel veel soorten narcissen. In de komende 3 weken kunt u, wanneer u
interesse heeft, helpen deze bollen te verzorgen waarna ze naar diverse landen worden getransporteerd.

De werkzaamheden worden in Egmond gedaan.

Mocht u willen en kunnen helpen, neemt u dan contact op met Marianne de Waard tel.nr. 506 3453.

Vreemde valuta

Graag wil ik uw aandacht vragen:

Mocht U vreemde valuta hebben en niet weten wat U daarmee kunt doen, dan heb ik onderstaand voorstel.

De komende week kunt U vreemde valuta inleveren bij de Mariakapel in het geldkistje. Vanuit de vrijwilligers
Mariakapel en parochie hebben wij afgelopen jaar ook voor een goed doel gedoneerd. Rond 10 augustus lever
ik de vreemde valuta in bij het ziekenhuis Alkmaar. Het geld wordt dan gebruikt voor een goed doel, een kinder-
oogkliniek in Afrika. Dank voor uw aandacht en hulp.

Vriendelijke groet, Marianne.

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is al weer 10 jaar geleden dat we als vijf kerken van de regio zijn gefuseerd tot één parochie Bron van
Levend Water. Naast alle interne veranderingen, op bestuurlijk, organisatorisch en financieel gebied, werd toen
ook nagedacht over de presentatie van de nieuwe parochie. Allereerst moest er een nieuw logo ontworpen
worden. Het werd de bekende cirkel met waterdruppel en kruis. De kleuren van het ontwerp, blauw en oker,
werden de basiskleuren voor de nieuwe ‘huisstijl’.

Voor het ontwerp van een glossy flyer werd contact gezocht met een drukkerij in Alkmaar. In deze
samenwerking ontstond het idee van de honingraat, de zeshoek. ledere kerk of locatie een eigen zeshoek die je
aan elkaar kunt verbinden terwijl ze aan veel kanten toch ook ‘los’ blijven. Toen de parochiebladen vervolgens
ook opgingen in één blad, werd de honingraat de basis voor de lay-out. Inmiddels zijn we acht jaargangen
verder en bepaalt de honingraat nog steeds de contouren van de foto op de voorkant.

In 2018 werd onze gezamenlijke website gelanceerd. Daarin vonden alle locaties een eigen plek naast het
algemene gedeelte met informatie en nieuws voor de hele parochie. Ook in de lay-out van de website werden de




honingraat en de twee basiskleuren gebruikt. Na de sluiting van de Adelbertuskerk en de OLV Onbevlekt
Ontvangen bleven deze kerken op de homepage zichtbaar. Bij aanklikken van één van deze kerken verschijnt
nu een korte geschiedenis van de betreffende kerk en de datum van ‘onttrekking aan de eredienst’.

Na zeven jaar is het nodig om weer eens goed naar de website te kijken. Daarom zijn we vanmorgen met zijn
drieén in de pastorie, Astrid (Wittebrood), Paula en ik. Paula heeft ooit onze eerste website opgezet, toen nog
alleen voor de Willibrordusparochie. Door haar werk in de ICT bij KLM is ze daar zeer bedreven in. Sindsdien is
zij betrokken gebleven bij de website en doet, naast een wekelijkse update, de moeilijkere klussen als onze
webmaster.

Het ontwerp en het beheer van de technische achtergrond is in handen van David van de firma Webheld.
Eind vorig jaar liet David weten dat de technische ondergrond van de website verouderd is en aangepast zal
moeten worden. Daarbij kunnen we kiezen voor een geheel nieuwe opzet van website of voor behoud van de
huidige indeling en vormgeving.

Een geheel nieuwe opzet zou behoorlijk wat investering in tijd en geld betekenen. Je dient een nieuwe
vormgeving kiezen en alle informatie krijgt onder een nieuwe indeling een andere plek. Om dat allemaal logisch
en verantwoord te doen moet je tal van keuzes maken.

De opzet behouden betekent dat je alle tijd kunt besteden aan het de informatie zelf en de teksten kritisch kunt
doorlezen en zo nodig aanpassen.

Omdat we denken dat de gebruikers van de website over het algemeen ‘vaste klanten’ zijn, die gewend zijn
aan de huidige indeling, zijn we het snel eens en besluiten we de huidige opzet en indeling te behouden. De
nieuwe technische ondergrond biedt daarbij een aantal extra mogelijkheden die we nog gaan verkennen. Eén
onderdeel is in ieder geval al vernieuwd: het vieringenrooster. Dat rooster wordt nu beheerd door Astrid en
wanneer zij een aanpassing maakt wordt dat direct doorgevoerd op de website. Zo is het rooster op de website
altijd betrouwbaar.

Deze zomer gaat David aan de slag met de technische ondergrond zodat de site weer een tijdje vooruit kan.
En wij gaan de website heel kritisch doorlezen. Ook moeten sommige foto’s vernieuwd worden, zoals die van de
parochiecooérdinatoren, we zijn inmiddels wel 10 jaar ouder!

Marieke Hoetjes

Vieringen in de week 4 t/m 8 augustus 2025
Egmond-Binnen Woensdag 09.30 uur  Viering met pastor Eugéne Brusse.
Egmond a/d Hoef  Vrijdag 09:30 uur  Viering

Vieringen in het weekend 9 en 10 augustus 2025
Egmond-Binnen Zondag 10:00 uur  Egmond op zijn Kop, gebedsdienst
met pastor Eugéne Brussee

Dus geen viering in de kerk Margaretha Maria Alacoque.

Gebedsintenties:
Steunpunt H. Adelbertus
Woensdag Leida van de Voorde; Nic Bommer; Annie Smit-van den Berg; Ria Koppes-Beentjes;
6 augustus Trudy Hilbers-van Dijk en Frans Hilbers; Gré Bakkum-Dekker; Nel Bakker-Bes;
Voor het welzijn van pastor Nico Mantje; Voor het welzijn van de jarige Jaap Baltus;
Voor Diny Baltus-Verbiest, haar zonen Gertjan en Peter, levende en overleden familie
Baltus-Verbiest; In herinnering Joost Drost, levende en overleden familie Drost-Mul;
Voor alle slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraine, het Midden-Oosten en waar ook
ter wereld; Voor regeringsleiders en politici, dat zij zich inzette voor vrede en veiligheid;
Voor ons allen hier bijeen;
H.M.M. Alacoque kerk
Vrijdag Leida van de Voorde; Nic Bommer; Annie Smit-van den Berg; Ria Koppes-Beentjes;
8 augustus Trudy Hilbers-van Dijk en Frans Hilbers; Gré Bakkum-Dekker; Nel Bakker-Bes; voor de
zieken thuis, in het ziekenhuis en woonzorgcentra

Zondag Trudy Hilbers-van Dijk en Frans Hilbers: Ria Kops-Beentjes; Gré Bakkum-Dekker;

10 augustus Nel Bakker-Bes; We bidden voor de organisatie en deelnemers van Egmond op z'n Kop en
voor het welzijn van onze dorpsgemeenschap; Voor de werkers van de Stichting
Adelbertusakker; Voor vader Abt Ketelaars, de levende en overleden broeders van de Abdij;
Wim Apeldoorn, zijn dochter Carolien de Boer-Apeldoorn en overleden familie
Apeldoorn-Onderwater; Piet Melker en Sjaan Melker-Apeldoorn en overleden familie;
Joke en Jos de Waard-Kortmann en overleden familie; Toon v/d Jagt; Thom Orij en
Nel Orij-Zut; Nelly Belleman; Adrie Liefting-van Noort; voor de zieken thuis, in het
ziekenhuis en woonzorgcentra

Wilt u de Kerk-Krant digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan: rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl



