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De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op 26 okotober
Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk 30 september
inleveren bij de lokale redacties,

bij voorkeur als Word document per email:
Locatie H. Willibrordus:
	 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Jacobus Major:
	 jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. M.M. Alacoque:
	 drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar 
waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aan-
geleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt 
gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen 
met de schrijver.
Dit parochieblad is ook te vinden op de website van 
Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl 
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt 
u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.

Parochie Bron van Levend WaterParochie Bron van Levend Water
p/a Westerweg 267p/a Westerweg 267
1852 AG Heiloo1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06Telefoon: 072-533 09 06
Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nlMail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nlWebsite: www.rk-bronvanlevendwater.nl

COLOFON
Bijschrift foto’s:

Afbeelding voorkant
Ster ‘dare to dream’ een aquarel van 
Carrie Alderfer. 

Foto achterkant
Wolkenlucht door Astrid Wiebe-
ring-Vlaar

Tekst achterkant
Jaarthemalied geschreven en ge-
componeerd door Marja Kraakman

Belangrijke mededeling

Per 1 september 2025 kunt u voor 
het melden van een overlijden en 
het aanvragen van een afscheids-
dienst in één van onze locaties, 
contact opnemen met mevrouw 
Yvonne van Stiphout-Boos.
Zij is bereikbaar op telefoonnum-
mer 06 22248723. 
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Pastoraal woord - Diaken Steve 
Durf te dromen

We staan aan het begin van een nieuw werkjaar. Zelf ben ik intussen bijna een jaar actief in deze regio. En 
in juli ben ik met mijn gezin verhuisd naar Limmen, dus wat dichter bij alles. Dat is fijn. Het scheelt een hoop 
op en neer reizen. En wonen in de omgeving waarin je werkzaam bent, heeft een toegevoegde waarde. 
Dat heb ik tenminste zo ervaren in al die jaren dat ik in Ouderkerk aan de Amstel werkzaam en woonachtig 
was. Ik hoop velen van jullie tegen te komen onderweg.
Bij een nieuw werkjaar hoort ook een nieuw thema. In juni is gekozen voor het thema ‘Durf te dromen’.  Het 
is op een bijzondere wijze tot stand gekomen met allen die daarbij aanwezig waren. Iedereen kreeg het 
woord. Het belang van vrede kwam aan bod en er werd gesproken over hoop en over oog hebben voor een 
ander en dat iedereen erbij hoort, over liefde en verbondenheid en leven vanuit je hart en over vertrouwen 
en nog veel meer. En toen noemde iemand het thema ‘Durf te dromen’. Het leek vervolgens alsof alles wat 
gezegd was tot dan toe samenkwam in die woorden. De hoop op een beter wereld waarin vrede en verbon-
denheid belangrijk zijn en ook een wereld waarin ieder tot zijn recht komt.
Met dit nieuwe thema kunnen we dus vooruit. Want bij elk onderwerp en elke gebeurtenis kun je dromen 
hebben in de zin van verwachtingen of hoopvolle gedachten. En als gelovige mensen mogen we blijven 
dromen van een betere wereld en ons daar vervolgens ook voor inzetten. 
Bovendien heeft ‘het dromen’ in zich dat je je richt op wat je graag wilt en belangrijk vindt. Ook dat is goed. 
In die lijn is het hoopvol dat de wens (of droom) dat we versterking zouden ontvangen in het pastoresteam 
is uitgekomen met de komst van pastor-diaken Steve Purperhart en priester Mario Agius. Wie weet welke 
dromen van ons nog meer z’n vervulling krijgen dit jaar. 

Pastor-diaken Eugène Brussee

Komst pastores 

Het bestuur van de parochies Bron van Levend Water en Cornelius is verheugd u de komst aan te kunnen 
kondigen van twee pastores die het huidige team gaan versterken. Pastor Steve Purperhart is per 1 au-
gustus aangesteld als diaken voor onze beide parochies. Pastor Mario Agius (uitspraak adjoez), komt per 
1 september en zal werkzaam zijn in onze regio en in de regio Alkmaar.
Pastor Purperhart stelt zich in dit parochieblad aan u voor. In de volgende editie zal Pastor Agius zich aan 
u voorstellen.

Van kloosterleven naar parochiepastoraat

Mijn naam is Steve Purperhart. Ik ben geboren in 
Suriname in een gezin van zes kinderen. Mijn wor-
tels liggen in het katholieke geloof, maar ik groeide 
op tussen een rijke verscheidenheid aan spirituele en 
religieuze tradities. Die veelzijdigheid heeft mijn hart 
altijd aangesproken.
Toen ons gezin naar Nederland verhuisde om een 
nieuw leven te beginnen, begon ook mijn eigen inner-
lijke zoektocht. Wie ben ik, waar geloof ik echt in, wat 
betekent God voor mij, en wat is de bedoeling van 
mijn leven? Vragen die mij nog steeds bezighouden. 
Een weg van vragen, van stilte, van luisteren. Die reis 
bracht me uiteindelijk naar de abdij van Egmond.
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Diaken Steve - Durf te dromen
Daar, in het ritme van gebed, werk en studie, verdiepte ik mijn roeping. Ik voltooide mijn priesteropleiding 
aan de Tiltenberg en werd op 19 maart 2018 door bisschop Punt tot diaken gewijd. Vervolgens volgde ik 
in Gent een eenjarige cursus Geestelijke Begeleiding. Momenteel ben ik bezig met de afronding van mijn 
masteropleiding Geestelijke Verzorging aan de universiteit.
Na vijftien jaar als benedictijn te hebben geleefd, groeide in mij het verlangen naar een plek van nog die-
pere stilte. Ik trad in bij de trappisten in Zundert, die bekendstaan om hun strikte naleving van de Regel 
van Benedictus. Drie jaar lang leerde ik daar het mysterie van het zwijgen, van het luisteren met het hart, 
van stilte, eenzaamheid en soberheid. In die tijd werd het helder: ik ben monnik in hart en ziel, maar ik voel 
mij geroepen om die spiritualiteit te delen — niet achter kloostermuren, maar midden tussen mensen, voor 
mensen, uit dankbaarheid en liefde voor God. Ik ben benieuwd naar de mens achter de mens die zich al 
dan niet aan God wil geven.
Bisschop Hendriks gaf mij de kans om die roeping verder vorm te geven als diaken in het dekenaat Alk-
maar, bij de parochies Bron van Levend Water en Cornelius. Per 1 augustus ben ik daar officieel benoemd. 
Met vreugde, dankbaarheid en vertrouwen begin ik aan dit stagejaar.
Ik zie ernaar uit u te ontmoeten, samen met u onderweg te zijn, en samen kerk te zijn — gevoed door stilte, 
gedragen door gebed, en geleid door liefde.

Diaken Steve

Durf te dromen

Vlak voor de vakantie hebben we, onder leiding 
van pastor Eugène Brussee, in de pastorie van 
Limmen het nieuwe jaarthema bedacht. Wij, dat 
zijn voorgangers en parochianen van de parochies 
Bron van Levend Water en Cornelius. Om te be-
ginnen mocht iedereen een voorstel doen voor een 
nieuw thema. De suggesties leken heel verschil-
lend. Toch kwam er uiteindelijk een voorstel op 
tafel dat direct veel bijval kreeg en dat uiteindelijk 
unaniem werd omarmd: ´Durf te dromen´. Achter-
af bezien is dat ook niet verwonderlijk. Waren alle 
suggesties op zich al geen dromen?  

Toen ik een paar weken later op een maandag-
ochtend de krant opensloeg bleek tot mijn verras-
sing dit thema het onderwerp van een column van 
René Diekstra. Hij stelt in zijn stuk de vraag hoe 
wij ons onze overleden dierbaren herinneren. Uit 
onderzoek is gebleken dat die herinneringen niet 
gaan over wat je (groot)ouders, leraren of goede 
vrienden hebben gepresteerd of welke rijkdom ze 
tijdens hun leven hebben vergaard. Nee, we her-
inneren ons hun dromen, de idealen waar ze voor 
stonden, dromen die ze met ons hebben gedeeld 
en die ze hebben geprobeerd waar te maken met 
hun inzet en hun trouw.

Diekstra stelt vervolgens: ‘Dat is precies waarom 
mensen als Jezus Christus, Boeddha, Lao-Tse, 
Mahatma Gandhi en Martin Luther King nog altijd 
worden ’her-innerd’. Niet vanwege hetgeen ze in 
praktische zin hebben gepresteerd of de bezittin-
gen, voorwerpen, kunstuitingen of uitvindingen die 
ze hebben nagelaten. Wij ’her-inneren’ hen vooral 
vanwege de dromen die ze hebben gekoesterd en 
ons hebben nagelaten.’

Je zou kunnen zeggen dat Jezus een dromer bij 
uitstek was. Zijn niet al zijn gelijkenissen parabels 
dromen over een betere wereld? Hij durfde te dro-
men en durfde die dromen ook te delen, ook wan-
neer dat betekende dat het hem zijn leven zou kos-
ten. En zo verging het helaas menigeen na hem. 
Dromen delen is blijkbaar een gevaarlijke bezig-
heid, er is moed voor nodig.

'Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan 
zou ik vandaag een appelboompje planten.' Het is 
een aloud gezegde dat tot de verbeelding spreekt. 
Het omschrijft een droom, de droom van bloesem 
in het voorjaar en een appeloogst in het najaar, in 
weerwil van alle sombere vooruitzichten en doems-
cenario’s. Het is de droom om ondanks alles een 
poging te wagen en toch iets goeds te doen voor 
de wereld. Of het wat uitmaakt zal je nooit zeker 
weten, maar het gaat om de poging.
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Jaarthemalied
Als je er oog voor krijgt zie je het dagelijks gebeu-
ren, dat mensen op de meest onmogelijke plekken 
en in de moeilijkste situaties toch ‘een appelboom-
pje planten’. Dat zij hun droom delen en geweld-
loos en met grote inzet werken aan hun droom: 
een theatertje in een gebombardeerde stad in Oe-
kraïne, muziekles voor kinderen in een vluchtelin-
genkamp en dichterbij een huiskamer voor dak- en 
thuislozen, een ecologisch buurttuintje in de wijk, 

een goed gevulde schoenendoos voor een onbe-
kend kind.

Het raakt je wanneer je ziet dat mensen zich met 
hart en ziel inzetten voor hun droom. Dat die kleine 
maar waardevolle dromen ons mogen blijven inspi-
reren!    

Marieke Hoetjes

Ontstaan van het jaarthemalied "Durf te dromen"

Hoe ontstaat een lied, waar komt de inspiratie vandaan, en wat is er eerder: het woord of de muziek?
Tijdens de bijeenkomst naar de zoektocht van het nieuwe jaarthema werd het eerste zaadje geplant.
We waren met een grote groep mensen bijeen, waarbij ieder zijn/haar  idee in de groep mocht inbrengen. 
Door met elkaar in gesprek te gaan werd uiteindelijk het nieuwe jaarthema geboren: "Durf te dromen".

"Wat komt er nu in je op, wat voel je erbij, waar brengt het je naartoe?"
De volgende zinnen/ woorden kwamen naar voren als: bouwen aan vrede; jij hoort erbij; milieu; zorg voor 
moeder Aarde; op vleugels van hoop; rechtvaardige wereld; oog hebben voor de ander; I have a dream....
enz.
Toen ik thuiskwam heb ik eerst een moodboard gemaakt en al deze ingevingen opgeschreven rondom het 
thema " Durf te dromen". "Hoe kan ik deze verschillende aspecten integreren in het lied?", dacht ik. Van 
daaruit kwamen de volgende thema's naar voren:
- persoonlijke pijn en verdriet,
- zorg voor/en om God's schepping, 
- de verdeeldheid en machtsdenken in de wereld.

Dan...vanuit een 'beginpositie' (de actuele situatie) ontstaat er een klank wat vervolgens door woorden in 
beweging word gezet; een muzikale lijn die naar de 'droom' toe rijkt!
Deze dromen staan niet op zich, maar vragen ons om in beweging te komen, in een wereld die ons steeds 
weer uitdagingen biedt.

Dit alles is ontstaan, door mij middels gebed open te stellen voor inspiratie.
Ik hoop dat u allen een punt van herkenning zult vinden in dit lied en mogelijk tot een (innerlijke) beweging 
zult worden aangezet.

Warme groet, Marja Kraakman

Het lied vindt u op de achterpagina van dit parochieblad
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VOG - Kerkhofadministratie
VOG voor bepaalde vrijwilligers nodig
 
Vanuit het Bisdom wordt gevraagd om als parochie te 
voldoen aan het preventiebeleid inzake grensover-
schrijdend gedrag zoals dat door het Bisdom is vastge-
steld. Kort samengevat betekent dit dat voor specifieke 
groepen vrijwilligers binnen de parochie een Verklaring 
Omtrent Gedrag moet worden aangevraagd. Voor be-
stuursleden, medewerkers en voorgangers geldt dit 
preventiebeleid al. Welke vrijwilligers onder de regeling 
vallen wordt momenteel afgestemd met het Bisdom. Uit-
gangspunten om onder de regeling te vallen zijn: het na-
mens de parochie omgaan met kwetsbare personen of 
kinderen en/of het binnen de parochie toegang hebben 
tot financiële/waardevolle middelen of tot bestanden met persoonsgegevens.
 
Dat zal betekenen dat onze parochie voor vrijwilligers die onder de regeling vallen een VOG moet overleg-
gen aan het Bisdom (het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers kan gratis). Dat aanvragen gaat digitaal 
maar daarvoor is medewerking van de vrijwilliger nodig zowel voor de aanvraag en het verkrijgen (de aan-
gevraagde VOG wordt aan de vrijwilliger toegestuurd). Wij verwachten eind dit jaar de vrijwilligers voor wie 
een VOG nodig is met een brief te kunnen informeren. In die brief zal ook de procedure beschreven staan 
hoe de VOG aangevraagd kan worden en hoe wij vanuit de parochieraad u als vrijwilliger (indien
gewenst) kunnen assisteren met de aanvraag. Hierbij bent u alvast voorbereid indien u als vrijwilliger de 
brief gaat ontvangen.
 
Het parochiebestuur Bron van Levend Water en Cornelius

Bericht van kerkhofadministratie De Karmel

Tweede oproep:
Op 1 januari 2025 was de grafhuur verlopen van 
het volgende graf:

Locatie B14-04
Jacobus Hendrikus Maria van Duijn

Vriendelijk verzoeken wij nabestaanden van deze 
overledenen of zij die nabestaanden kennen, om 
zich te melden bij de kerkhofadministratie. De mel-
dingen worden ook aangegeven op het mededelin-
genbord bij de begraafplaats.

Begraafplaatsadministratie De Karmel,
Astrid Wittebrood – Schouten, parochie coördina-
tor

dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl
072-506 13 64 (donderdag van 09:00 tot 12:00 uur)

Bericht van kerkhofadministratie Rinnegom

Tweede oproep:
Op 1 januari 2026 is de grafhuur verlopen van het 
volgende graf:

Locatie B-148
Klazina van den Berg – Boon
Petrus van den Berg
Agatha Cornelia van den Berg - Gaarthuis

Vriendelijk verzoeken wij nabestaanden van deze 
overledenen of zij die nabestaanden kennen, om zich 
te melden bij de kerkhofadministratie. De meldingen 
worden ook aangegeven op het mededelingenbord 
bij de begraafplaats.

Begraafplaatsadministratie Rinnegom,
Astrid Wittebrood – Schouten,
parochie coördinator

rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl
072-506 13 64
(donderdag van 09:00 tot 12:00 uur)
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Lief en Leed
Locatie Heiloo

Overledenen:
	
Frans (Franciscus Petrus Gerardus) Peters			   * 17-04-1932  † 23-06-2025

Jan (Johannes Adam) de Wit					    * 14-09-1937  † 26-06-2025

Ria (Maria Petronella Geertruida)  Kops-Beentjes		  * 06-04-1943  † 02-07-2025

Anneke (Johanna Suzanna Maria) Kager-Hendriks		  * 22-07-1934  † 25-07-2025

Margaret (Margaretha Divera Alida) Kuijs-Mak		  * 04-12-1956  † 26-07-2025

Erik (Hendrik Willem Johan) Plukker				    * 21-12-1965  † 04-08-2025

Locatie Akersloot

Overledenen:

Jan (Johannes Petrus) Krom					     * 22-05-1943  † 27-05-2025.
 	  
Locatie de Egmonden

Overledenen:

Trudy (Geertruida Johanna Francisca) Hilbers - van Dijk	 * 24-01-1941  † 25-06-2025

Frans (Franciscus Petrus Maria) Hilbers			   * 27-04-1934  † 27-06-2025

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter 
Nood

Zondag 26 oktober a.s., 10:30 uur vindt 
de jaarlijkse Egmondse bedevaart naar 
’t Putje plaats. Traditiegetrouw komen we 
samen voor de Heilige Mis met aanslui-
tend de processie door het Heiligdom. 

U bent van harte uitgenodigd om met ons 
mee te gaan.
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Liturgisch Rooster

 

Liturgische rooster vanaf zaterdag 13 september tot en met zondag 26 oktober 2025 

Kruisverheffing - Opening werkjaar 

Zo 14 sep 10:00 H. Willibrordus Regioviering Pastoresteam Regiokoor 

25e zondag door het jaar 

Za 20 sep 19:00 H. M. M. Alacoque Eucharistieviering  pater Pee de Waard 
S. Purperhart 

Hoeverture 

Zo 21 sep 10:00 H. Willibrordus Eucharistieviering R. Hoogenboom Herenkoor 

Zo 21 sep 10:00 H. Jacobus Major Oecumenische 
vredesviering 

J. Eekels 
ds. T. Huisman 

 

Zo 21 sep 10:00 H. Cornelius Startzondag E. Brussee Cornelius koor 

26e zondag door het jaar 

Za 27 sep 19:00 H. Cornelius Med.viering –  
Eenzaamheid 

K. Kint 
J. Olling 

 

Zo 28 sep 10:00 H. Willibrordus W&C viering S. Purperhart Samenzang 

Zo 28 sep 10:00 H. Jacobus Major Familieviering - Start 
Schoenendoosactie 

Y. van Stiphout 
Wg Familieviering 

De 
Meerzangertjes 

Zo 28 sep 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering E. Brussee Soli Deo Gloria 

Zo 28 sep 10:00 H. Cornelius W&C viering B. Leurink  

27e zondag door het jaar 

Za 4 okt 19:00 H. M. M. Alacoque W&C viering B. Leurink Hoeverture 

Za 4 okt 19:00 H. Cornelius Meditatieve viering J. Olling  

Zo 5 okt 10:00 H. Willibrordus Eucharistie - Start 
Schoenendoosactie 

I. Osterhaus 
 

El Shaddai 

Zo 5 okt 10:00 H. Jacobus Major W&C viering S. Purperhart  

Zo 5 okt 10:00 H. Cornelius Eucharistieviering W. Bakker 
E. Brussee 

Rejoice - 
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Liturgisch Rooster

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
					     Eucharistieviering 	 dinsdag 	 09.30 uur
			    		  Rozenkrans	  	 vrijdag 		 09.30 uur 
Steunpunt Egmond Binnen
					     Eucharistieviering	 woensdag	 09.30 uur
H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef
					     Eucharistieviering	 vrijdag		 09.30 uur

28e zondag door het jaar 

Za 11 okt 19:00 H. Cornelius Familieviering  
met dopeling  
Actie Schoenendoos 

E. Brussee 
S. Purperhart 
 

CoKo junior 
 

Zo 12 okt 10:00 H. Willibrordus W&C viering E. Brussee Dameskoor 

Zo 12 okt 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering R. Hoogenboom  

Zo 12 okt 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering K. Kager Soli Deo Gloria 

Zo 12 okt 10:00 H. Cornelius Eucharistieviering I. Osterhaus  

29e zondag door het jaar 

Za 18 okt 19:00 H. M. M. Alacoque W&C viering P. Kint Hoeverture 

Za 18 okt 19:00 H. Cornelius Meditatieve viering K. Kint  

Zo 19 okt 10:00 H. Willibrordus Eucharistieviering I. Osterhaus Herenkoor 

Zo 19 okt 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering M. Agius 
S. Purperhart 

 

Zo 19 okt 10:00 H. Cornelius W&C viering K. Kint  

30e zondag door het jaar 

Za 25 okt 19:00 H. Cornelius Meditatieve viering J. Olling  

Zo 26 okt 10:00 H. Willibrordus W&C viering P. Kint Samenzang 

Zo 26 okt 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering 
familieviering 

I. Osterhaus 
E. Brussee 

Kinderkoor De 
Meerzangertjes 

Zo 26 okt 10.30 OLV ter Nood bedevaart Egmond M. Agius  

Zo 26 okt 10:00 H. Cornelius W&C viering B. Leurink  
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Schapen voor de vrede
Schapen voor Vrede een succes in Limmen en Burkina Faso!

Tijdens de Vastentijd voerden de kerken in Limmen, Akersloot, Hei-
loo en Egmond en Stichting WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamen-
werking Limmen) actie voor het project “Schapen voor Vrede” in het 
West-Afrikaanse land Burkina Faso. Het project wordt tevens onder-
steund door Vastenactie.
Het streefbedrag was €9.401,-. Als we dit haalden, zou Vastenactie 
€4.700,- bijleggen. We hebben het streefbedrag behaald! Dank aan 
allen die hier aan meegewerkt hebben: de eters en kokers van tafelen 
voor Vastenactie, de speelgoedmarkt van de Kerkuil, de statiegeldac-
tie bij AH, de kerkcollectes, de giften tijdens de sobere soepmaaltij-
den, het bruidspaar dat donaties voor het project had gevraagd, de 
donaties die direct naar Vastenactie of naar Stichting WOL zijn over-

gemaakt. En niet te vergeten de sponsors van een schaap. Deze sponsors ontvangen binnenkort een foto van 
het schaap en de vrouw die het dier ontvangen heeft.

In juni is het laatste geld overgemaakt naar Vastenactie en eind juni heeft Vastenactie het overgemaakt naar 
DSF, de partner van WOL in Burkina Faso.
In juli is het project in Burkina van start gegaan. DSF heeft 20 vrouwen geselecteerd op basis van een aantal cri-
teria die WOL en DSF vooraf hebben opgesteld. Alle vrouwen hebben vanwege de terroristen hun dorp moeten 
ontvluchten. Nu is het weer veilig keren zij terug naar het dorp. Alle vrouwen hebben ook schoolgaande kinderen 
en zullen de opbrengst van de schapen gebruiken voor de scholing en verzorging van hun kinderen. Voor hun 
vlucht uit het dorp hadden de vrouwen al ervaring met het houden van schapen. De geselecteerde vrouwen zijn 
extra kwetsbaar omdat de meeste hun man verloren zijn of hun man gehandicapt is geraakt.

In overleg met de provinciale directie voor veterinaire zorg zijn 60 schapen gekocht. Door de schaarste aan 
schapen bleek de prijs voor een dier hoger dan was begroot. Daarom konden ook maar 20 vrouwen aan het pro-
ject deelnemen in plaats van de geplande 25. Op advies van de directie voor veterinaire zorg krijgt iedere vrouw 
twee ooien en een ram en niet twee rammen en een ooi, zoals eerder het plan was. Men wil de veestapel weer 
zo snel mogelijk op orde brengen en daarom worden vanuit de overheid fokprogramma’s gestimuleerd. 
Eind juli hebben de vrouwen een bijscholing gevolgd in het houden van de schapen. Aan de orde kwam, voeding, 
fokken, verzorging van lammeren, signaleren van ziekten. Het komende jaar worden de vrouwen nog begeleid, 
m.n. op economisch gebied zodat ze inkomsten uit de schapenhouderij kunnen verwerven.

Vrijdag 1 augustus was de grote dag: tijdens een ceremonie 
bij het kantoor van WOL en DSF in Ouahigouya werden de 
schapen aan de vrouwen overhandigd. Naast de drie scha-
pen ontving iedere vrouw drie zakken met veevoer en water- 
en drinkbakken. Alle vrouwen zijn individueel met hun scha-
pen op de foto gezet. Binnenkort ontvangen de sponsors 
van een schaap hun foto!

Yvonne Zomerdijk-Vermeer
Voorzitter Stichting WOL
Meer info: www.stichtingwol.com of info@stichtingwol.com
Donaties voor onderwijs in Burkina Faso blijven welkom op 
NL18 RABO 0336 4265 77.
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Missio - Vredesweek
Missio Wereldmissiemaand 2025: Myanmar 

Missionarissen van Hoop 
Op 19 oktober is het Missiezondag. Missio brengt 
dit jaar de katholieke kerk in Myanmar voor het 
voetlicht. De bevolking van dit Zuidoost-Aziatische 
land gaat al vele jaren gebukt onder een bloedige 
burgeroorlog. Eind maart van dit jaar werd het land 
getroffen door een verwoestende aardbeving.
 
Op de vlucht 
Na een lange tijd van militaire dictatuur waren er 
sinds 2010 hoopvolle democratiseringsprocessen 
op gang gekomen, die in 2021 door een nieuwe 
militaire coup teniet werden gedaan. Sindsdien 
woedt er een bloedige burgeroorlog tussen het 
regeringsleger en een breed verbond van gewa-
pende verzetsgroepen. De humanitaire en econo-
mische situatie is rampzalig. Er zijn ongeveer drie 
miljoen vluchtelingen in eigen land. Ook vluchten 
duizenden mensen de grens over naar Thailand. 

Campagne 
In de campagne van Wereldmissiemaand laat Mis-
sio zien dat de kerk de mensen niet in de steek 
laat. Talrijke kerkelijke medewerkers moesten zelf 
vluchten uit oorlogsgebieden, zoals de bisschop 
van Loikaw, Celso Ba Shwe. Veel kerkelijke me-
dewerkers zorgen in vluchtelingenkampen voor 
levensmiddelen en medicijnen, en voor onderwijs 
aan de kinderen en jongeren. Maar zeker zo be-
langrijk: door met de vluchtelingen te praten en te 
bidden geven ze hun moed en hoop. 

MISSIO ondersteunt de Missionarissen van Hoop 
in Myanmar. Help mee! 
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de 
collecte op Missiezondag 19 oktober of stort uw 
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Mis-
sio Wereldmissiemaand, ’s-Hertogenbosch. Meer 
informatie: www.missio.nl

‘Niets doen is geen optie’ 

De roep om verandering is luider dan ooit. Drie jaar 
na de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne 
zijn conflicten wereldwijd geëscaleerd, van de ge-
nocide in Gaza tot het bloedige conflict in Soedan. 
Ondertussen bezuinigt ons kabinet zwaar op ont-
wikkelingssamenwerking en diplomatie, waardoor 
Nederland zich steeds meer afsluit van het wereld-
toneel en het internationaal recht onder druk komt 
te staan. 

Er staat veel op het spel. Daarom is niets doen 
geen optie. Het is nu de tijd om in actie te komen. 
Nederland volgt een gevaarlijke ‘Netherlands 
First’-strategie, waarin basisrechten zoals demon-
streren en vrije meningsuiting worden ingeperkt, 
terwijl antidemocratische bewegingen wereldwijd 
terrein winnen. Wij zetten ons in voor inclusieve 
vrede, bescherming van burgers en het beëindi-
gen van gewapend conflict. Er zijn vele manieren 
om bij te dragen, van aansluiten bij organisaties 
tot zelf activiteiten organiseren. Jij kunt het verschil 
maken, ook door alledaagse vrede na te streven in 
je dagelijks leven.

De Vredeweek loopt dit jaar van 20 t/m 28 sep-
tember. In onze regio zijn verschillende activitei-
ten gepland: Op 19 september de muzikale vertel-
voorstelling Schemermens in de Willibrorduskerk 
(zie aankondiging elders in dit blad), op vrijdag 26 
september de Vredesmaaltijd voor statushouders 
en hun helpers in het Willibrordushuis. De deurcol-
lecte op 28 september is bestemd voor het werk 
van PAX
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Frans en Trudy Hilbers-van Dijk
Zaterdag 5 juli heeft de uitvaart plaatsgevonden van Trudy en Frans Hilbers. Zoals bekend overleed Frans 
twee dagen na zijn geliefde vrouw Trudy. Een klein beetje aandacht voor deze twee zeer betrokken, toege-
wijde en diep gelovige mensen is hier wel op zijn plaats. Je hebt in elke parochie wel mensen die, je zou 
kunnen zeggen, vergroeid zijn met de of moet ik zeggen “hun” kerk. Daar is Frans er zeker één van. Frans 
was op zeer vele gebieden bijzonder actief. Misschien wel te veel om 
hier op te noemen. Maar toch….
Bloemenschikken (inherent aan zijn bloemenzaak) koster, tuinman en 
ga zo nog maar even door. Frans hoorde bij de kerk met Trudy altijd 
trouw aan zijn zij. Na de vrijdagochtend zorgde Trudy voor de koffie met 
het nodige “lekkers” erbij. Helaas hebben wij afscheid moeten nemen 
van deze twee trouwe kerkgangers. Zij rusten nu bij Hem waar zij zo 
diep in geloofden.

Kees Kager

Een glimlach vol liefde, een traan van gemis
Omdat het zonder trudy en frans
Nooit meer hetzelfde is.

Een groot gemis nadat Trudy op 25 juni en Frans op 27 juni het leven hebben los gelaten. De familie Hilbers 
hebben vele voetstappen en hulpvaardigheid in en rond de parochie achtergelaten. In onder andere de 
afscheidsdienst werden herinneringen gedeeld. Vele parochianen waren daarbij aanwezig. In de parochie 
werd geschokt gereageerd nadat bekend was dat Siska en Koen beide ouders verloren in enkele dagen.

Woensdagochtend 17 juli waren de tuinmannen in de kerktuin aan het 
werk. Rond 9.30 uur kwamen de kinderen Koen en Siska van Trudy en 
Frans, de keuken van de parochiekerk in om herinneringen te delen. 
Zij vonden het fijn om de kerktuin setting te zien en spreken. Het keu-
kentje waar hun ouders ontelbare voetstappen, werk en hulpvaardig-
heid hebben verzet. Er aandacht was voor elkaar.

Na de koffie met lekkers, werd de tuin gezamenlijk bewonderd. Is er 
een pompoen geplant bij de bramenstruiken van Frans door de kinde-
ren. Een kleurrijke bos dahlia’s werd geplukt uit de kerktuin en meege-

geven door de tuinmannen.

Een ochtend van samen herinneringen delen en nieuwe herinnerin-
gen maken. Het was fijn en mooi. De herinneringen talrijk en voor 
altijd. Door deze ochtend samen te delen en aandacht voor elkaar, 
werd het een bijzondere ochtend voor Siska, Koen en alle tuinman-
nen.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht 
toe.
 
Dank u wel en vriendelijke groet, mede namens Siska en Koen, Ma-
rianne
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voor elk wat wils voor elk
Aankondiging Eerste Communie 2026

Begin 2026 starten we een 
voorbereiding op de Eerste 
Communie voor de Cornelius-
parochie en de parochie Bron 
van Levend Water.
De viering van de Eerste Com-
munie in de St. Corneliuskerk 
in Limmen zal plaatsvinden op:  
zondag 17 mei 2026.

Geloven is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. 
Wij willen u en uw kind hierbij van harte onder-
steunen.  
Heeft u een zoon/dochter die in aanmerking komt, 
stuur dan alvast een email en geef uw kind op. De 
leeftijd van Eerste Communicanten is rond  de 8 
jaar of ouder. Op school zitten deze kinderen in 
groep 4 of hoger en kunnen dan al redelijk zelf-
standig lezen en schrijven. 
Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich opgeven 
via:
communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl
        
Namens de werkgroep 
Eerste Communievoorbereiding
Pastor-diaken Eugène Brussee

Aankondiging Vormsel 2026

Maakt het verschil of je gelooft of niet. Sta je daar-
door anders in het leven? 
Maak je andere keuzes? Wie is God voor jou? 
Wat doet Hij met je? 

Over deze en andere vragen gaan we in gesprek 
met hen die zich willen voorbereiden op hun 
Vormsel. De viering voor de Corneliusparochie en 
de parochie Bron van Levend Water zal plaatsvin-
den op zondag 31 mei 2026 in Limmen. 

Praten over je geloof is niet zo gemakkelijk, voor 
niemand niet. Maar er over praten met leeftijdsge-
noten die zich deze vragen ook wel eens stellen, 
kan wel hartstikke leuk zijn. En wie weet hou je er 
nog een leuke vriendenclub aan over ook.

Graag horen we vóór het einde van dit jaar 2025 
wie er mee wil doen. Na de voorbereidingsbijeen-
komsten is ieder vrij om te kiezen of hij/zij zich wel 
of niet laat 'vormen'.

Via de mail houden we je verder op de hoogte, 
ook wanneer de bijeenkomsten zijn.
Laat wat horen via: vormselwerkgroep@corneli-
uskerk-limmen.nl

Namens de werkgroep Vormselvoorbereiding
Pastor-diaken
Eugène Brussee

Mozesgroep start weer

De Mozesgroep is een Bijbelgroep die één keer 
per maand bij elkaar komt op een donderdag-
avond in de pastorie van de Corneliuskerk
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarin 
naast het Bijbelverhaal dat besproken wordt ook 
het eigen persoonlijk levens- en geloofsverhaal 
de ruimte krijgt.
De volgende Mozesgroep-avonden staan ge-
pland voor donderdag 18 september en 16 okto-
ber van 20.00 uur tot 21.30 uur. 
Gespreksleider is in dit nieuwe seizoen pastor 
Eugène Brussee. Wil je meer weten of meedoen 
neem dan contact op via de mail (pastor@corne-
liuskerk-limmen.nl) of telefonisch (06-39142565).
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Even tot rust komen: stiltewandeling 

Vrijdagavond is een uitgelezen moment om de gebeurtenissen van de week te verwerken, de drukte af te 
schudden en de rust welkom te heten. 
We wandelen een klein uurtje op gemoedelijk tempo in stilte door de natuur. 
Zo nemen we niet alleen de natuur bewust waar, maar komen ook zelf tot rust door de verbinding met de 
omgeving. 
Gedurende de laatste 20 minuten is er gelegenheid om zachtjes ervaringen te delen of de wandeling in 
stilte af te maken. Daarna kunnen we bij een bakje thee of koffie napraten en het weekend in alle rust 
welkom heten. 

19 september 18.00 uur,
startpunt: mozaïek-bankje bij de Witte Kerk, Heiloo 
3 oktober 18.00 uur,
startpunt: parkeerplaats Baafje / Zwembad Loos 
10 oktober 18.00 uur,
startpunt: ingang Adelbertusakker, Egmond 
17 oktober 18.00 uur,
startpunt: mozaïek-bankje bij de Witte Kerk, Heiloo 
Bij sterke regen of onweer gaat de wandeling niet door.

Samen eten bij Sint Jacobus

Het is alweer een aantal jaren geleden dat we begonnen zijn maandelijks in de ontmoetingsruimte van 
de Jacobuskerk bijeen te komen voor een smakelijke en vooral gezellige maaltijd. Onderbroken, nood-
gedwongen door de perikelen rond Covid, maar inmiddels zijn we alweer een heel tijdje actief.
Toen we begonnen hadden we in no time een ploeg enthousiaste mensen bijeen om te koken. Maar, zou 
het wel in een bepaalde behoefte voorzien? Zouden er mensen in Akersloot zijn die op de uitnodiging 
wilden ingaan? Het resultaat heeft van begin af aan alle verwachtingen overtroffen. En nog steeds mo-
gen de maaltijden zich verheugen in een grote belangstelling.
In principe houden we de maaltijd op de laatste vrijdag van de maand. Wanneer de feestdagen zich aan-
dienen kijken we altijd naar een geschikte datum en wijken we af van die laatste vrijdag.
Daarover wordt iedereen geïnformeerd via het Witte Blaadje. Met enige regelmaat worden de data gepu-
bliceerd van de maaltijden, met daarbij ook de momenten waarop je je kunt opgeven en bij wie.
Misschien dat je denkt: het zou wel wat voor mij zijn. Aarzel dan niet en meld je gewoon aan. Een keer 
meedoen is niet zo moeilijk. En bij de meeste mensen is het zo: hebben ze de smaak eenmaal te pak-
ken……
Dus gewoon meedoen! Let op de aankondigingen in het Witte Blaadje. En, o ja, iedereen is welkom. 
Weet je iemand waarvan je denkt: dat zou wel iets voor hem/ haar zijn, neem die persoon (na opgave 
uiteraard) lekker mee. Ook voor ons koks, die altijd de lekkerste diners bedenken, geldt het principe: hoe 
meer zielen (en lichamen!) hoe meer vreugd.

Namens alle koks,
Henk Hudepohl.
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Onvervangbaar gemis
Rond Allerzielen is er veel aandacht voor de dood en herinneringen delen met nabestaanden.
Onderstaande woorden wil ik daarom met u delen namens de avondwake groep.

De wereld voelt leger aan, nu u er niet meer bent. Een leegte die mijn hart met verdriet omspant.
Uw aanwezigheid was een constante, een troost. Nu is er alleen een gemis, dat mijn ziel pijn doet.
Herinneringen dansen als vlinders in de wind. Momenten van geluk, die ik nooit zal vergeten
U stem, een melodie die door mijn ziel zingt. Een echo die voor altijd in mijn hart blijft hangen.
Hoewel de dagen voortkruipen, traag en stil. Weet ik dat uw geest over mij waakt.
De herinneringen zijn een licht in de duisternis. Een herinnering aan uw liefde, voor altijd.

Bovenstaand gedichtje met als “onvervangbaar gemis”.
Eenieder onder ons, maakt en voelt dit.
In gedachten, liefde, kracht en licht, willen wij met de medemens mee leven.
Wij zijn u niet vergeten.

In Egmond wordt Allerzielen herdacht 
zondag 2 november om 10.00 uur in de parochiekerk.
De viering van samen herdenken, elkaar ontmoeten en delen wordt voorgegaan door Eugéne Brussee, de beide 
koren Soli Deo Gloria en Hoeverture werken mee naast de vele vrijwilligers.
Het thema 2/11/2025 is “Levende Herinnering”.
Vandaag 8/8/2025 heeft de avondwake groep samen met Eugéne een eerste gesprek over Allerzielen gehad en 
dit thema zorgvuldig gekozen.
Iedereen is welkom, misintenties kunt u aanmelden zoals u bekend is. Briefjes hiervoor liggen in de ontmoetings-
ruimte alsook in de Mariakapel.
In verband met de viering 2 november 10.00 uur, is er zaterdag 1 november geen viering.
Mocht u zich willen aansluiten bij de avondwake groep, bent u van harte welkom.
Wij blijven aan elkaar denken en wensen u kracht en sterkte.
Dank voor alles wat is gedeeld, gezegd en gegeven.
Warme groet, namens de avondwake groep, 
Anny, Alie, Laura en Marianne.

Wat is er te doen de komende tijd in de Jacobus kerk Akersloot

Zondag   	   7 september   	 Viering met Herenkoor. (laatste keer) 		  10:00 uur

Zondag   	 14 september    	 Regio viering IN HEILOO. Geen mis in A’sloot	 10:00 uur

Zondag    	 21 september    	 Oecumenische viering  			    	 10:00 uur 

Vrijdag	 26 september    	 Samen eten bij Jacobus 				    17:30 uur 

Zondag   	 28 september    	 Start schoenendoos actie 				    10:00 uur

Vrijdag	 31 oktober         	 Samen eten bij Jacobus  				    17:30 uur
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wat wils voor elk wat wils
De vrijwilligers BBQ van de Jacobusparochie. 5 juli

Wat was het weer een succes! Met 85 parochianen waren we verzameld onder de Kerktoren, waar onze 
lokale slager, Guus en Janet Hoogland, gezorgd had voor een heerlijke BBQ. Voor we gingen eten zette 
Gerard Kaptein, voorzitter van de Locatie raad, een vrijwilliger in het zonnetje. Cor de Vries die meer dan 
45 jaar zich bekommert heeft over de kerkklokken en de toren. Gerard vroeg Cor nog naar wetenswaar-
digheden die hij wist met betrekking tot de toren en de klokken. De toren is pas een paar jaar na de nieuwe 
kerk gebouwd. En de klokken zijn afkomstig uit de oude kerk. Een schilderbeurt van de toren was een 
hele onderneming wist Cor te vertellen. En tijdens de oorlog redde de Fam Velzeboer ( Piet de Koster) de 
klokken, die ze hadden verborgen voor de Duitsers. En ja als Cor een steekje liet vallen in de toren was 
het hele dorp van slag! Zo heeft hij heel wat uurtjes doorgebracht in de kerktoren. Vanwege zijn jarenlange 
inzet voor de kerk kreeg Cor door de voorzitter van de Locatieraad de penning van verdienste opgespeld. 
Dit officiële moment werd afgesloten met het zingen van het vrijwilligers lied met begeleiding op gitaar van 
Wouter Molenaar.  Ondertussen waren de eerste hamburgers klaar om verorberd te worden en daar werd 
goed gebruik van gemaakt. Ook de kookgroep van ” Samen eten bij Jacobus” had een heerlijke pasta sa-
lade gemaakt. Zij zorgde er ook voor dat het vlees gebakken werd. Het was een gezellige informeel buiten-
gebeuren, wel wat bewolkt maar de temperatuur was goed. Er werd deze avond heel wat af gekletst. De 
organisatie had nog voor een verrassend toetje gezorgd. Lisa’s ijssalon had heerlijk ijs geleverd. Jammer 
was dat het toen helaas ging regenen en er al wat gasten waren vertrokken. Dat werd een abrupt einde 
van een geslaagde avond. Een heel aantal vrijwilligers hielp gelukkig bij het opruimen en na een uur zag 
het er rond de kerktoren uit alsof er niets gebeurd was. Ook de volgende dag, na de zondagse viering, 
werd er nog positief nagepraat over de goed georganiseerde BBQ. Dank aan Ina, Joke, Jan, Ans en alle 
hulptroepen die dit mogelijk hebben gemaakt.      
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Parochienieuws
Als u dit parochieblad ontvangt loopt de zomer he-
laas alweer teneinde. Hopelijk krijgen we nog mooi 
nazomerweer in september en oktober.

Het was wel een zomer die op kerkelijk gebied 
nogal (mag ik het voorzichtig zeggen) roerig was. 
Het begon allemaal met de pastoresperikelen van 
voor Pasen. Gelukkig heeft het bestuur toen twee 
tijdelijke plaatsvervangers kunnen vinden. Pater 
Andreas en pater Esko. Als ik vanuit mijzelf spreek 
waren we daar heel tevreden over, meer dan dat 
zelfs. Maar daarmee waren de problemen nog niet 
opgelost. Want wij moeten als parochie verder en 
zoals ik al zei, deze twee priesters waren maar 
voor tijdelijk. Dus het bestuur en het pastoresteam 
stonden voor een moeilijke taak om hier een oplos-
sing voor te vinden. Laten we wel even vooropstel-
len dat zij hier ook niet om hebben gevraagd.

Er moest duidelijkheid komen voor iedereen. En 
om te voorkomen dat elk verhaal een eigen leven 
zou gaan leiden, heeft het bestuur met deken Mar-
cello besloten om een bijeenkomst te beleggen 
met eenieder die daarvoor belangstelling had. Op 
15 juli stond de koffie klaar en was het de bedoeling 
om met elkaar de zaken proberen helder te krijgen. 
Heel begrijpelijk dat emoties en zelfs frustraties 
naar voren kwamen. Ieder is gehecht aan zijn of 
haar kerkje en alles daarom heen. En het is goed 
om dat eens te uiten. Ook heel belangrijk voor het 
bestuur om te weten wat er zoal leeft. Hoewel ik 
inschat dat men dat al wel een beetje weet.
Ik hoop dat deze avond tot wederzijds begrip heeft 
geleid. Dat het bestuur de emotie begrijpt en dat 
de parochianen weten dat het bestuur hun uiterste 
best doet om tot een goede pastorale invulling te 
komen. Hiermee is men overigens al jaren bezig 
richting bisdom.

Maar kort na deze bijeenkomst komt er een beetje 
licht aan de horizon. De parochie Bron van levend 
water krijgt er twee voorgangers bij. Het zijn pas-

tor diaken Steve Purperhart en pastor Mario Agi-
us. Echter beide heren horen ook inzetbaar te zijn 
in de regio Alkmaar. Hoe dit verder ingevuld gaat 
worden in het liturgisch rooster moeten we nog 
even afwachten. Het betekent wel dat er iets meer 
ruimte komt in het voorgaan van vieringen. 

Of het toeval is of niet refererend naar bovenstaan-
de bijeenkomst wil ik het volgende met u delen. Op 
dinsdag 5 augustus brachten Ellie en ik een be-
zoek aan slot Loevestein. Daar was een expositie 
met een rode draad genaamd polarisatie. Een the-
ma dat in deze tijd zeer actueel is. Met een verwij-
zing naar het jaarthema van vorig jaar wil ik u het 
volgende niet onthouden. Op een van de borden 
stond de volgende tekst.

Zullen we verbinden.

Iedereen is anders.Je draagt verschillende petten 
op verschillende momenten.

Maar er is altijd wel een pet die we met elkaar 
delen. 

Het is niet erg om het oneens te zijn met elkaar, 
zolang je de ander maar blijft zien als een mens 
met meerdere kanten en niet alleen als die ene 

mening.
Tegenpolen kunnen elkaar afstoten als ze tegen-

over elkaar komen te staan.
Maar ze kunnen ook de afstand tussen ‘wij’ en ‘zij’ 

overbruggen.
Door contact te maken, door vragen te stellen, 

door te luisteren,
Zowel naar jezelf, als naar de ander.

Zoek jij verbinding?

Met deze tekst eindig ik vandaag mijn bijdrage aan 
het parochieblad. Een tekst waar we even bij stil 
kunnen staan en goed over na kunnen denken.

Kees Kager.
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Een eeuw geleden VIII
Een eeuw geleden VIII

Om een en ander beter te kunnen begrijpen: toen stond er nog de 
vorige kerk, gebouwd in 1877; de pastoor was, A.J.M. van Meeu-
wen, in 1923 tot pastoor benoemd, er was één kapelaan, J.H. van 
Kessel, eveneens in 1923 benoemd, en sedert 1898 was de koster 
W. Kaandorp. De parochie telde ongeveer 2000 parochianen.

= Zondag 31 Mei. Het Hoogfeest van Pinksteren. Op de Donderdag 
daarvoor moeten alle schoolmeisjes, en op de Vrijdag alle school-
jongens klassikaal biechten. De Zaterdag daarvoor is het vigilie van 
Pinksteren, dus een geboden vasten- en onthoudingsdag. Op deze 
dag wordt om 6.45 uur (dus vroeg in de morgen) het doopvont ge-
wijd. Op Pinksteren zelf wordt, zoals gebruikelijk op de grote fees-
ten, gecollecteerd voor de sieraden der kerk welke collecte zeer byzonder in Uw aller milddadigheid en 
eerbied voor Gods huis wordt aanbevolen. 14.30 uur Vespers waarna gelegenheid om te biechten en om 
19.00 uur Marialof met preek tot sluiting van de Meimaand. Op deze Zondag hangt voor het laatst de bus 
voor de vastendispensatiegelden achter in de kerk. Op Tweede Pinksterdag zijn de H. Missen als op Zon-
dag en ook om 14.30 uur Vespers.
De Woensdag, Vrijdag en Zaterdag daarop zijn de Zomerquatertemperdagen, welke geboden vasten en 
onthoudingsdagen zijn, en speciale dagen van inkeer en gebed, met name ook voor de vruchten der aarde, 
voor agrarisch Heiloo van belang.
Zaterdag is een byzondere dag voor Katholiek Heiloo. Dan wordt de Heilooër Nicolaas Bijl in de kathedraal 
te Haarlem tot priester gewijd. Op basis van het kerkelijk recht wordt dan ook op Pinksteren van de kansel 
afgelezen: "Zij die enig beletsel weten zijn verplicht dit aan de pastorie aan een der Eerwaarde Heren Gees-
telijken bekend te maken". Er waren geen beletselen en de priesterwijding heeft plaatsgevonden.
= Zondag 7 Juni is dus een groots feest voor de parochie, terwijl het ook al het feest van de Allerheiligste 
Drievuldigheid is. De neomist (zo wordt een pas gewijd priester genoemd) wordt feestelijk welkom geheten. 
Alle Katholieken worden aangemaand de vlaggen uit te steken op Zondag en Maandag, met name dege-
nen in de buurt van de kerk ter verwelkoming van de nieuw gewijde priester en ter uiting hunner vreugde 
over de grote eer welke de parochie ten deel valt, wijl het God behaagd heeft een harer zonen tot het Heilig 
priesterschap te roepen. Deze Zondagmiddag is er geen congregatie, want de kerk moet worden versierd. 
Om 19.30 uur is er plechtig Lof, gecelebreerd door de neomist. Maandag zijn de gewone Missen om 7.00 
en 8.15 uur; om 9.30 uur draagt de neomist zijn plechtige eerste H. Mis op in het bijzijn van vele familiele-
den. De feestpredicatie wordt gehouden door de oud-pastoor der parochie, de heer De Jong, nu pastoor te 
Den Helder. Des avonds is er wederom een plechtig Lof. De voorste eerste drie banken moeten vrijgelaten 
worden voor de familie van de neomist. Deze houdt op die Maandagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur 
receptie ten huize van zijn ouders.
Donderdag is het Sacramentsdag, een plechtige feestdag. Hoewel het geen officiële Zondag is, zijn de H. 
Missen als op Zondag (Nu wordt deze dag op de Zondag daarop gevierd).
Vanwege de Bisschop worden de gelovigen gewaarschuwd, alleen dan aan vreemde collectanten aalmoe-
zen te geven, ook al zijn het broeders of nonnen, als zij een schriftelijke aanbeveling kunnen tonen van de 
Bisschop.
Vrijdag 19 Juni feest van het H. Hart, 7.00 uur gezongen H. Mis en 19.30 uur Lof met preek als voorberei-
ding op het Hoogfeest van Aanbidding.
= Zondag 21 Juni. Hoogfeest van Aanbidding. 's Morgens voor de eerste H. Mis van 7.00 uur wordt het 
H. Sacrament ter aanbidding uitgesteld. De leden van de Broederschap van de Altijddurende Aanbidding 
worden geacht op basis van een rooster beurtelings ter aanbidding in de kerk aanwezig te zijn zodat ge-
durende die dag ook echt van een altijddurende aanbidding sprake is. 14.30 uur Vespers met litanie van 
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het H. Hart en het gebed voor de dagelijkse H. Communie. 19.30 uur plechtig Lof met processie, daarna 
feestpredicatie door kapelaan Bakker uit Den Helder. Na de preek wordt door de pastoor de Pauselijke Ze-
gen gegeven. Bij mooi weer gaat de processie door de tuin van de pastorie en het pastoorsbos. Dat is een 
buitenkans, met name voor de wat oudere jeugd, die in de processie achteraan pleegt te sluiten en daar, 
ver van de pastoor met het Allerheiligste, vaak niet de vereiste eerbiedigheid betrachtte. Derhalve vermaant 
de pastoor vanaf de kansel De gelovigen worden vriendelijk doch dringend verzocht eraan te denken dat 
men in de tuin zich bevindt in de processie, waarin het H. Sacrament wordt rondgedragen, en dus ook daar 
de grootste eerbied en godsvrucht jegens het H. Sacrament te tonen. 
De parochie had ook een eigen spaarbank in het leven geroepen, de Patronaatsspaarbank. Vanaf deze 
Zondag is er na elke Hoogmis in de bibliotheek gelegenheid om geld in te leggen bij deze bank - elke be-
drag boven de vijf cent kan worden ingelegd.
= Zondag 28 Juni 19.30 uur Lof ter ere van de H. Willibrordus. 
Maandag het Hoogfeest van de Apostelen Petrus en Paulus, de gewone H. Missen om 7.00 uur en 8.15 
uur (de schoolmis).Toch om 10.00 uur nog een Hoogmis - vanwege het feit, dat tot voor kort dit hoogfeest 
een verplichte Zondag was.
Donderdag is het feest van Onze Lieve Vrouw Visitatie. Op dit feest wordt herdacht dat Maria haar zwan-
gere nicht Elisabeth bezoekt, waarbij zij haar Magnificat heeft uitgesproken. Dit feest is het titelfeest van 

de Bedevaartsplaats Onze Lieve Vrouw ter Nood. 
Daarom is er om 7.30 uur in de Kleine Kapel een 
H. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw ter Nood, die 
zal worden opgedragen tot intentie van een byzon-
der belang van de Willibrordusparochie en er is 's 
avonds in de Kleine Kapel een Lof.
Vrijdag weer eerste Vrijdag van de maand, toege-
wijd aan het H. Hart van Jezus, 7.00 uur gezongen 
H. Mis met uitstelling van het Allerheiligste.
Woensdag zijn er verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Het is van belang, dat alle Katholieken op 
de Katholieke partij stemmen. Immers, op dit mo-
ment is Ruys de Beerenbrouck de eerste Katholieke 
minister-president van Nederland. Dit is belangrijk 
voor de emancipatie van het Katholieke volksdeel 
en moet zo mogelijk gecontinueerd worden. Dus de 
kiezers en kiezeressen die door een of andere oor-
zaak, bijvoorbeeld ziekte of ouderdom, niet te voet 
naar het stembureau kunnen gaan, moeten Zondag 
aan de pastorie worden opgegeven. Daar zal ervoor 
worden gezorgd, dat dezen door parochianen met 
een auto naar het stembureau worden gebracht. 
= Zondag 5 Juli. De zelatricen van het Genootschap 
van de Gedurige Aanbidding zullen de komende 
week de contributie bij de leden ophalen. Donderdag 
is het feest van de Heilige Martelaren van Gorcum.

Dit is de laatste aflevering van Een Eeuw geleden. Een geheel jaar (Juli 1924-Juli1925) is de revue gepas-
seerd. Eerdere en latere jaren wijken nauwelijks af van dit vastliggende stramien.

W. Admiraal
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Rond de waterput
Het nieuwe programmaboekje van ‘rond 
de waterput’, met rood-witte kaft, is vanaf 
begin september beschikbaar en zal in de 
kerken van de regio verkrijgbaar zijn.

‘Rond de Waterput’ is een initiatief van de 
gezamenlijke kerken in de regio Heiloo. Zij 
biedt jaarlijks talrijke cursussen, lezingen, 
muzikale en andere activiteiten op het ge-
bied van spiritualiteit en geloofsverdieping. 
Hierbij gaat de aandacht ook naar cultureel 
relevante en maatschappelijke onderwerpen. Ook belangstellenden die minder of niet zo vertrouwd zijn met 
‘het kerkelijk leven’ zijn van harte uitgenodigd! 
Op het programma najaar-2025 staan diverse activiteiten, lezingen en gespreksgroepen rondom levensbe-
schouwing, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor kunst en muziek. U kunt 
ook genieten van een mooie film of een bijzondere wandeling. 
Kijkt u vooral nog even op de website of er bijzonderheden zijn: 
Informatie: www.ronddewaterput.nl  
Aanmelden: ronddewaterputnl@gmail.com  of 072-5330906 
U bent van harte welkom!

Expositie van KinK in het Willibrordushuis

Dit keer heeft de groep Kunst in de Kerk in Alk-
maar (KinK) gekozen voor een overzichtsexposi-
tie.
In deze expositie zijn kunstwerken vanuit ver-
schillende Bijbelse verhalen en thema’s van de 
afgelopen jaren te zien. Wij hebben een selectie 
gemaakt en daarmee deze expositie opgebouwd.
Wij werken ieder jaar met een Bijbels thema of 
verhaal, waarmee wij aan de slag gaan.
Verschillende technieken zijn vertegenwoordigd 
zoals fotografie, dicht-
kunst, schilderkunst 
en naaldkunst.

Wie: 	
leden groep Kunst in 
de Kerk
Waar:	 
W i l l i b r o r d u s h u i s , 
Westerweg 267 Hei-
loo
Wanneer: 
september-november 
2025, iedere ochtend 
behalve zaterdag 

Op adem komen 

in het kleine kerkje naast de 
abdij in Egmond – Binnen…

Om de twee weken kan dat. 
Op initiatief van de abt van 
de abdij komen we samen 
in de “Buurkerk”. We ma-
ken het licht, laten ons ver-
der leiden op het pad door 
te luisteren naar bekende 
en minder bekende verha-
len uit de bijbel. We maken 
ruimte voor stilte en al dan 
niet hardop uitgesproken gedachten die ons bezig-
houden. Met elkaar zoeken we uit wat de dieren in 
de verhalen van Toon Tellegen vinden en sluiten af 
met een kop koffie of thee.
Wees welkom.
Voor meer informatie: wijkomenopadem@gmail.
com

Wie: 		  Nico Knol en Marius Prein
Waar: 	 Buurkerk, Abdijlaan Egmond-Binnen
Wanneer: 	 vanaf maandag 13 oktober 2025,
		  om de week om 19.30 uur
Bijdrage:	 vrijwillige bijdrage na afloop (contant)
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Rond de waterput

Filmavond – ‘No Other Land’ 

‘No Other Land’ heeft in maart 2025 de Oscar voor 
beste documentaire gewonnen. De film is gemaakt 
door een palestijns-israëlisch collectief en wil niet 
polariseren maar onrecht aan de kaak stellen. De 
makers filmden vanaf 2019 de stelselmatige ver-
woestingen - door Israëlische kolonisten - van de 
Palestijnse nederzettingen op de Westelijke Jor-
daanoever. 
De documentaire laat zien hoe een jonge Pales-
tijnse activist zich verzet tegen de pogingen van 
het Israëlische leger om zijn dorp van de aardbo-
dem weg te vagen. De soldaten willen het gebied 
gebruiken voor een ‘militair oefenterrein’. Overdag 
leggen bulldozers dorpen plat, ’s nachts bouwen 
wanhopige inwoners hun huizen weer op. De film 
is een krachtige en urgente getuigenis van de reali-
teit waarmee Palestijnse gemeenschappen gecon-
fronteerd worden. 

Na afloop van de film is er gelegenheid tot nage-
sprek (met Ds. Helga Frömming). 
Wanneer: vrijdag 26 september om 19.30 uur 
Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo 
Bijdrage: € 5,- per persoon

Schemermens
muzikaal verteltheater - over leven na een oorlog

Het muzikaal verteltheater ‘Trio Wilde Eend’ dat 
eerder in februari dit jaar onder grote belangstel-
ling de indrukwekkende en roerende voorstelling 
‘De poppenspeler van Warschau’ heeft opgevoerd, 
zal op vrijdag 19 september om 20.00 uur de thea-
trale voorstelling ‘De Schemermens’ opvoeren.
De voorstelling vindt ditmaal plaats in de Willibror-
duskerk, Westerweg 265 te Heiloo.

Kort na de Tweede Wereldoorlog gaat de joodse 
advocaat Salomon Zeitscheck op zoek naar ant-
woorden om zijn menselijkheid te hervinden. Hij 
vertoeft vaak in de schemering, tussen de schim-
men van zijn verdwenen geliefden. Al denkend 
en schrijvend probeert Zeitscheck een uitweg te 
vinden. De Bijbelse figuur Job helpt hem daarbij. 
Maar een onverwacht geschenk zet hem op een 
heel ander spoor. 

‘Schemermens’ is een aangrijpend verhaal geba-
seerd op de novelle ‘Drie rode rozen’ en de oor-
logsdagboeken van de joodse auteur Abel Herz-
berg (1893 – 1989). Romanpersonage Salomon 
Zeitscheck wordt vaak beschouwd als het alter ego 
van de schrijver die tijdens de oorlog in concentra-
tiekamp Bergen-Belsen gevangen zat.

Trio Wilde Eend bestaat uit Gottfrid van Eck (thea-
terspel en klarinetten), Juul Beerda (accordeon) en 
Jiska ter Bals (viool). Regie: Eugène Ligtvoet.
U bent van harte welkom bij deze voorstelling en 
we hopen op een grote opkomst. 

Wie: 		  Trio Wilde Eend
Waar:		 Willibrorduskerk Heiloo, Westerweg 	
		  267
Wanneer:	 Vrijdagavond 19 september 2025, 	
		  aanvang 20.00 uur
Er is collecte na afloop van de voorstelling ter be-
strijding van de kosten
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Kerkbalans - Parochiebijdrage
Reminder Actie Kerkbalans 2025

Het parochieblad dat u nu leest is van de maand september. Het volgende blad verschijnt in oktober en het kan 
zijn dat u daarin een brief vindt.
Als u het Parochieblad ontvangt dan gaan we er van uit dat u deze leest en dat u geïnteresseerd bent in het wel 
en wee van de Parochie. 
Aan het begin van het jaar heeft u de folder van actie kerkbalans in uw bus gehad, het kan zijn dat door omstan-
digheden, deze folder aan uw aandacht ontsnapt is. 
Jaarlijks versturen wij in oktober een reminderbrief aan mensen die nog geen vrijwillige bijdrage hebben overge-
maakt. In de praktijk blijkt dat na deze brief alsnog veel mensen hun donatie overmaken, schijnbaar is hen dat 
gedurende het jaar ontschoten. 
Daarom onze vraag of u alsnog iets wil bijdragen aan de Actie Kerkbalans 2025: van harte aanbevolen het hele 
jaar door. 

Opbrengst parochiebijdragen blijft achter

De titel van dit artikel stemt niet zo vrolijk en vraagt 
natuurlijk om een toelichting. Cijfers geven vaak een 
duidelijker beeld dan alleen maar opmerkingen en 
aannames. 
Als we de opbrengsten van de parochiebijdragen 
2024 vergelijken met die van het jaar 2023 dan zien 
we wederom een daling. Hieronder ga ik uw interesse 
proberen te wekken door middel van enkele cijfers 
(tenslotte is dat mijn dagelijkse bezigheid):
Het eerste interessante cijfer betreft het aantal pa-
rochianen: 10.670 parochianen, (hiervan zijn 7.700 
zelfstandige adressen), staan officieel ingeschreven 
bij onze parochie Bron van Levend Water. 
De tweede interessante vraag is: hoeveel parochi-
anen namen in 2024 actief deel aan de bijdragen? 
Eenmalig, of periodiek, dat maakt niet uit. Dat aantal 
komt uit op 1.233, zoals u wilt in procenten: 11,5%.
Een ander interessant gegeven is wat er dan gemid-
deld per actieve deelnemer in 2024 is geschonken, 
dat is  bijna € 109,00. En dan nog een cijfer waar u 
mogelijk in bent geïnteresseerd: welke leeftijd heb-
ben de deelnemers aan de gezinsbijdrage? 75% is 
ouder dan 70 jaar. En dan echt tot slot: de totale som 
aan kerkbijdrage in 2024 was: € 133.958,00.
De tendens laat in 5 jaar tijd een flink afnemend beeld 
zien:
		  In 2020: € 186.428,00
		  In 2021: € 153.763,00
		  In 2022: € 146.583,00
		  In 2023: € 137.120,00
		  In 2024: € 133.958,00
Deze cijfers spreken voor zich: veel parochianen voe-
len zich niet meer geroepen om de kerk financieel 
te ondersteunen, gelukkig meer dan één tiende deel 
wel. 

En het zijn met name onze ouderen die het grootste 
gedeelte van dit bedrag bijdragen.
Parochianen jonger dan 50 jaar laten het bijna volle-
dig afweten, en de ouderen die stoppen worden niet 
meer gecompenseerd door jongere parochianen. Er 
is dus meer dan aanleiding genoeg om parochia-
nen ervan te overtuigen dat een blijvende financiële 
bijdrage essentieel is om de parochie op termijn in 
stand en gezond te houden.
Mede gezien het feit dat inkomsten uit collectes, do-
pen, huwelijken en uitvaarten ook een dalende ten-
dens vertonen.
Aan de verantwoordelijken binnen onze kerk een 
“stevige” uitdaging om te laten zien dat we een actie-
ve parochie zijn! Niet alleen door te vieren, dat is en 
blijft onze kerntaak, maar ook op andere manieren en 
plaatsen ons gezicht te laten zien. De laatste jaren 
zijn we daar al mee bezig, te denken valt aan activi-
teiten “Rondom de Waterput”, een initiatief van de ge-
zamenlijke kerken in Heiloo. Tweemaal per jaar komt 
hiervoor een programmaboekje uit met interessante 
lezingen, films, wandelingen en veel meer dan ik hier 
kan opnoemen. Ėén activiteit wil ik nog wel even ex-
tra toelichten: Op 19 september, aanvang 20.00 uur, 
kunt u de voorstelling: “Schemermens” opgevoerd 
door Trio de Wilde Eend, in de Willibrorduskerk bijwo-
nen. Van harte aanbevolen. Ook het openstellen van 
de H.M.M. Alacoque kerk tijdens de jaarlijkse Fjoer-
Toer is een groot succes. En wat te denken van de 
grote kerststallen tentoonstelling in de Jacobus Major 
in Akersloot tijdens de Kerstperiode. Jaarlijks komen 
hier veel mensen op af.
Veel dank aan u allen die de kerk financieel maar ook 
fysiek trouw blijven, wij proberen een herberg te zijn 
voor jong en oud. 

Astrid Wiebering – Vlaar, Financiële Administratie Bron van Levend Water
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                      Ontdek je hart
Ontdek je hart – de laatste encycliek van paus Franciscus

Met een groep in Limmen en een groep in Heiloo hebben we laatste encycliek van paus Franciscus gele-
zen. Kortweg is de analyse van de inmiddels overleden paus dat onze samenleving lijdt omdat ze haar hart 
is kwijtgeraakt. Met de encycliek, getiteld Dilexit nos (Hij heeft ons liefgehad), reikt de paus aan om een weg 
te wijzen hoe je het hart weer terug kunt vinden. Hieronder een verslag van de bijeenkomsten, waarbij ik als 
begeleider zoveel mogelijk de deelnemers zelf aan het woord laat. Hieronder enkele reacties 

Wat hebben we gedaan en hoe ging dit?
'Ontdek je hart' was de toepasselijke titel van de bijeenkomsten waarin we ons onderdompelden in de laat-
ste encycliek van Paus Franciscus. De Paus, maar zeker ook de medelezers en Ber gaven mij verrassend 
praktische handvatten om mijn en andermans hart te ontdekken. Ik heb ervan genoten om dit samen met 
andere nieuwsgierige mensen te mogen doen. 
Het is fijn om met gelijkgestemden te praten. De cursus was voor mij een mooie leerervaring. Vooral de 
laatste bijeenkomsten vond ik erg diepgaan.

Wat waren de verwachtingen?
•	 Voor mij was de aanleiding om met deze groep mee te doen mijn behoefte om mijn godsbeeld te 
verduidelijken en er met anderen over te spreken.
•	 Ieder had zijn eigen inbreng. Bedankt allemaal!

En hoe nu verder?
•	 Een inzicht dat ik kreeg: Niet alles is verloren; ik kan voor het goede kiezen.
•	 Het hart van een mens legt een lange en mysterieuze weg af. Het is soms een zware weg maar ge-
dragen door liefde wordt de weg lichter.
•	 Door met elkaar de encycliek te lezen en ons ons erin te verdiepen, heb ik ervaren dat de encycliek 
heel actueel is. De inhoud heeft betrekking op iedereen. Het heeft me aan het denken gezet over mijn ma-
nier van leven, van omgaan met anderen en met 'de aarde als geheel'.

De encycliek sluit af met vier conclusies. De tweede: 
Wanneer we alles kunnen kopen en betalen, lijkt dat onze waardigheid afhangt van zaken die we verwer-
ven met de macht van het geld. Wij worden constant aangemoedigd om te verzamelen, te consumeren en 
ons te vermaken, gevangen als wij zijn in een vernederend systeem dat het ons niet mogelijk maakt verder 
te kijken dan onze onmiddellijke en bekrompen behoeften. De liefde van Christus staat buiten dit perverse 
raderwerk en Hij alleen kan ons bevrijden van deze koorts waarin geen 
ruimte meer is voor een belangeloze liefde. Hij is in staat een hart aan 
deze aarde te geven en daar de liefde weer uit te vinden waar wij denken 
dat het vermogen om lief te hebben voor altijd gestorven is. (Dilexit nos 
218)

De encycliek laat zich lezen als een waardevolle cursus spiritualiteit. Ik 
was verrast door veel elementen en de rijkdom aan ideeën. Prachtig dat 
ons geloof met deze tekst een schitterend alternatief biedt voor een be-
staan waarin het vooral lijkt te gaan om economie en waarin we allemaal 
last hebben van geestelijke armoede.
Ook de Nederlandse vertaling is inmiddels verkrijgbaar. De moeite waard!

Ber Leurink
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Schoenendoosactie - Caritas

Zomer 2025
Terwijl u misschien wel ergens dreef op een luchtbedje onder een stralende hemel in een azuurblauwe zee draai-
den de aktiviteiten van de CWH volop door. Uiteraard hopen we dat u een fijne vakantie heeft gehad. 

Boodschappenhulp gaat door!                                                                                                                                      
We ontvangen veel trieste reacties op het moeten stoppen van de boodschappentafels. Op het moment van 
schrijven heb ik net een laatste foto ontvangen van ons lid Joukje waarop nog een halfvolle kast te zien is met wat 
laatste artikelen. Maar wij konden gewoonweg niet anders meer. Er werd zoveel van de tafels gebruik gemaakt dat 

Schoenendoosactie 2025 Akersloot

Het is weer zo ver. De schoenendoosactie gaat na de zomervakantie weer van start.
Dus verzamel alvast schoenendozen, ga ze mooi versieren en kijk alvast op zolder of je nog nette (kleine) spullen 
hebt om in de doos te stoppen. Of let op aanbiedingen bij de Action of supermarkten. Voor wie het vergeten is: 
in de doos mogen schriften, kleurpotloden, schrijfpotloden, kleurboek, klein speelgoed, zoals autootjes, kleine 
knuffeltjes, spelletjes, puzzeltjes, springtouw, tandpasta, tandenborstel, kam, kleine bal of tennisbal…………..
enz. Petjes mogen ook, geen pistooltjes en geen etenswaren. Ook geen vloeibare dingen zoals shampoo of bel-
lenblaas, die gaan namelijk lekken tijdens het verre transport van Nederland naar het buitenland. 
De dozen zijn weer bestemd voor arme kinderen, in arme gezinnen of in weeshuizen. 
Zoals in Afrika, Oost - Europa en in vluchtelingenkampen.
De startviering van de schoenendoos actie is op zondag 28 september om 10 uur in de Jacobuskerk.
De informatiefolders zijn af te halen in het parochiecentrum, de Mariakapel of gewoon tijdens de vieringen in de 
kerk. Ook worden ze weer uitgedeeld op de scholen.
We hopen weer op heel veel mensen die met ons meedoen om een arm kind te verrassen.

Namens de schoenendoosactie commissie, Yvonne Hoogenbosch.

Schoenendoosactie 2025 Willibrorduskerk Heiloo

De meeste mensen zijn terug van vakantie. Voor de kinderen zijn de scholen weer begonnen. Voor ons is dat 
allemaal heel gewoon. Maar er zijn ook heel veel kinderen die om verschillende redenen niet gewoon naar 
school kunnen…..
En voor die kinderen doen wij al heel veel jaren enthousiast mee met de Actie Schoenendoos!! Ook dit jaar 
gaan we er weer voor! Doen jullie ook weer allemaal mee? Vul een mooi versierde schoenendoos met school-
spullen, een knuffel, een auto of een pop, een tandenborstel en tandpasta, zeep, een tasje en een spelletje 
voor wat afleiding. Bedenk waar een kind blij van kan worden, geef een kind in een zeer moeilijke situatie iets 
waar het wat aan heeft en waar het mee verder kan! Naar school kan of mee kan spelen met andere kinderen. 
Zondag 5 oktober starten we in onze kerk in de viering om 10 uur. El Shaddai zal zingen, we vertellen van de 
actie, laten het korte filmpje zien waarop we zien dat de actie zo ontzettend hoognodig is!
Voor en na deze viering, maar dan nog 5 weken staat de Schoenendooskraam in de Kerkstraat klaar. Dus tot 
en met 9 november. Hier kunnen jullie terecht voor informatie over de actie en er staan versierde schoenen-
dozen klaar om mee naar huis te nemen om daar te vullen. Voor €25 kunnen jullie een doos kant&klaar laten 
maken inclusief de €5 verzendkosten. Er zijn héél veel spullen om te kopen om er in te doen. Je kunt ook 
samen een doos vullen. Of met de kinderen of de kleinkinderen. Als jullie mutsen of sjaals hebben gebreid, geef 
ze af bij de kraam. We hopen op een mooie actie zodat we weer véél kinderen blij kunnen maken met een mooi 
versierde goedgevulde SCHOENENDOOS !!

Als jullie zelf schoenendozen willen verzamelen en vullen dan is de maat (incl deksel) belangrijk omdat de do-
zen in transportdozen gaan:
Lengte maximaal 33 cm	 Hoogte 10,5 tot max 11,5 cm	 Breedte 20- 21 cm, (min 18, max 22cm).

Werkgroep Actie Schoenendoos
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Heiloo en Egmond aan den Hoef
aanvullen onbegonnen werk begon te worden. Dat eerste is natuurlijk prachtig maar heeft er wel voor gezorgd dat 
de tafels zo aan hun eigen succes ten onder zijn gegaan. Het was voor ons niet meer te doen. Wij zijn niet van 
het opstellen van regels, toezicht  houden, controleren maar gaan uit van onderling vertrouwen. De tafels waren 
na drie succesvolle jaren een begrip geworden in Heiloo waarbij we de drempel voor dit soort hulp lager hebben 
kunnen krijgen dan de vele verkeersdrempels in het dorp! Daar zijn wij best trots op, dat was ook de opzet en heeft 
veel moeite gekost. Maar deze hulp verdwijnt niet, gaat straks op een andere manier ingevuld worden. Houd u het 
lokale nieuws in de gaten na half september.                                                                                                           
Wij zijn ons er van bewust dat er donateurs zijn die ons graag willen blijven helpen met deze hulp. Dat kunt u blijven 
doen! Wij verzamelen alle ingebrachte artikelen en brengen deze naar Voedselbank Alkmaar. Op de tafels zal ook 
informatie komen te liggen voor diegenen die veel van de tafels gebruik maakten. Daarin verwijzen wij o.a. door 
naar diezelfde Voedselbank. Zij hebben ook daar de toegangsdrempel zo goed als weggenomen. U kunt daar voor 
ca. drie maanden al boodschappen ophalen voordat om meer gegevens wordt gevraagd. Daarnaast kan men op 
de tafels informatie vinden voor incidentele hulp op dit gebied (via website!) 

Website CWH 
Op onze laatste vergadering op woe. 16 juli heeft ons lid Simon Bijpost een presentatie verzorgd over de opzet van 
onze website. Het concept is in grote lijnen klaar. Maar intern moeten er nog wel wat puntjes op de i worden gezet. 
Wij kunnen wel zeggen dat het er veelbelovend uitziet! De website is opgezet door het Heilooër bedrijf Webreturn 
die meerdere vrijwilligersorganisaties tot zijn klantenkring mag rekenen. Simon en onze secretaris Theo hebben 
vele uren div. websites bekeken, handige en simpele lay-outs bedacht en tekstueel velerlei zaken doorgelopen. 
Uitgangspunt daarbij: kort, duidelijk en voor ieder te begrijpen. Vanuit de homepagina bijv. zijn alle pagina’s en 
link’s bereikbaar. Onder aan elke pagina contactgegevens. Hulpvragen die via speciale formulieren direct bij de 
secretaris binnen komen. 
De website is geen doel op zich maar heeft als hoofddoel beter kunnen communiceren. Met mensen die een hulp-
vraag hebben, met donateurs, met hulpverleners, gemeente, als totale informatiebron, een groter en beter bereik, 
akties aankondigen, laatste nieuws, doorverwijzing (via link) naar organisaties waar wij mee samenwerken, (en 
andersom!), alleen voor incidentele hulp, snellere en simpelere communicatie. Zo wat items die wij als eis inbrach-
ten voor een eigen en unieke website. Want dat kunnen we zeker zeggen: zoveel Caritaswebsites zijn er niet en 
het is een prachtig stukje ontwikkeling om zo onze hulpverlening nog beter te kunnen afstemmen op de huidige 
maatschappij waarin nagenoeg alles digitaal gaat. We gaan de website in eigen  beheer nemen en een paar leden 
krijgen daar een korte cursus voor. Op het moment van uitkomen van dit parochieblad hopen wij de laatste plooien 
gladgestreken te kunnen hebben en bespreken we op onze volgende vergadering op 17 sept. een plan de cam-
pagne voor de introductie in Heiloo. 

Tot slot:
-Zijn wij ook al bezig met de voorbereiding van de kerstaktie 2025. Donateurs worden gezocht en aangeschreven. 
-hebben wij via het Sociaal Team iemand heel blij kunnen maken met een broodnodige 2e hands elektr. fiets. om 
naar zijn werk te kunnen.
-hebben wij een gezin wat het niet breed heeft kunnen verblijden met een uitje.
-wij verlenen kortdurende noodhulp en moeten soms, als dat niet voldoende blijkt, een hulpvraag met pijn in ons 
hart weer teruggeven. 
-wij zijn geen professionals maar ervaren vrijwilligers met het hart op de goede plek.
-het leven in Nederland wordt steeds duurder, voorzieningen steeds beperkter, hulp steeds moeizamer, kwetsba-
ren steeds kwetsbaarder. Wij als Caritas blijven daarbij zeggen: WIJ OORDELEN NIET, WIJ HELPEN!
 
Theo van Diepen
Caritas Werkgroep Heiloo

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef 

Met pen en papier in de hand settel ik mij op mijn ligbedje in de tuin en laat ik mijn gedachten de vrije loop over 
het stukje voor ons parochieblad. Maar waar ga je over schrijven als er weinig activiteiten zijn binnen onze Caritas 
werkgroep en we allemaal genieten van de heerlijke zomer, na ook al een heel mooi voorjaar te hebben gehad. 
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Caritas
De diverse evenementen, die in de Egmonden hebben plaatsgevonden en waar vele vrijwilligers zich voor heb-
ben ingezet, zijn allemaal, mede door het mooie weer, succesvol verlopen. Evenementen, die voor verbinding 
zorgen, waar jong en oud elkaar ontmoeten en er mooie gesprekken ontstaan. Dorpse saamhorigheid, het ons 
kent ons gevoel, heerlijk.

Met Egmond op z’n Kop nog vers in het geheugen, mochten wij dat zelf meemaken. Als je, zoals ons, aan de He-
renweg in Rinnegom woont dan ben je al snel een tussenstation waar je prima de voorzit kan houden om daarna, 
met een stevig ondergrondje, het echte ‘geweld’ op te zoeken. Frisse jongens en meiden van in de 20, een enkele 
dertiger, en wij als ‘oudjes’ daartussen maar wat kan je dan genieten. Genieten van hun verhalen, hoe vrij ze zijn 
en het in geuren en kleuren uitweiden over hun belevenissen op allerlei gebied, tot in de details toe.  Ouders erbij 
of niet, geen enkel probleem voor ze, alles rolde over tafel en ik moet zeggen, het was leerzaam want er kwamen 
termen voorbij, die wij nog nooit gehoord hadden en voorwerpen waar wij het bestaan niet van wisten. Dan merk 
je dat je ouder wordt en de tijden veranderd zijn maar ach, ook dat is een mooie ontwikkeling. Iedere tijd kent zijn 
goeie en minder goeie dingen, het is maar hoe je je leven invult en er mee omgaat.

En zo kom ik terecht bij ons nieuwe jaarthema: Durf te dromen. Een thema voor iedereen, het maakt niet uit in 
welke tijd je bent geboren of hoe oud je bent, eenieder van ons heeft zo zijn dromen. Dat kunnen kleine dingen 
zijn of grote maar als je durft te dromen ben je bezig met het leven en dat is belangrijk. Het liefst een ongedwon-
gen leven maar dat is in deze veranderde tijd weleens lastig omdat we vaak te veel bezig zijn met plannen en 
vooruitdenken. Natuurlijk kunnen we niet zonder structuur en het vastleggen van dingen maar toen ik begin deze 
zomer, vrij kort op elkaar, vier berichten binnenkreeg over evenementen in november en december haalde ik toch 
even mijn wenkbrauwen op van verbazing. Hartje zomer kerstkaarten maken in het knutselatelier van bij -Ellen, 
een bericht vanuit de parochie wanneer onze Caritas kerstmiddag plaats zal vinden dit jaar, een mail van Le 
Champion betreffende de Fjoertoer, het lichtspektakel in de Egmonden eind november en een bericht in de familie 
app over de datum van ons Sinterklaasfeest.

Met nog prachtige maanden voor de boeg wilde ik nog helemaal niet aan de winter denken, de kortere dagen, de 
kou en het meer binnen zitten. Ik wilde nog de warmte op mijn lijf voelen en buurvrouw Hopman voorovergebogen 
zien staan in haar mooie bloementuin. Met de Rinnegommer wandelclub de duinen in, ’s avonds met z’n tweetjes 
lekker langs strand slenteren, met vriendinnen kostelijke fietstochten maken en met vrienden in ons bootje het 
water op. Ik was nog niet klaar voor de winter. En toch krijgen we er mee te maken, dat begrijp ik ook wel en als 
het zover is vinden we ook onze draai weer want we leven tenslotte in Nederland. Vier seizoenen met ieder zijn 
eigen charme, zo moeten we ermee omgaan.

Als deze uitgave van ons parochieblad in de bus rolt is het september en komen vele clubjes en verenigingen 
weer bij elkaar en staan de eerste vergaderingen weer op de kalender, zo ook bij onze Caritas werkgroep. En ja, 
dan zal ook de kerstmiddag op de agenda staan waar we weer met veel enthousiasme een succes van proberen 
te maken wat ook geldt voor de andere activiteiten die we organiseren. Toch blijven wij vragen om met ons mee 
te denken en bij ons aan te kloppen als u denkt dat iemand hulp of een steuntje in de rug nodig heeft. Laten we 
gebruik maken van die dorpse saamhorigheid.
Samen, met elkaar het nieuwe kerkelijk jaar in met dat mooie thema waar ik eigenlijk aan toe wil voegen, durf 
naast je dromen ook te leven. Als je het leven waardeert en er positief instaat dan kan het niet anders dan dat er 
vele dromen uit zullen komen, ik wens het eenieder toe.

Tot slot wil ik nog even een compliment geven aan de medewerkers van ons parochieblad. Het blad is mooi, ziet 
er verzorgd en kleurrijk uit maar is vooral duidelijk en overzichtelijk. Het leest makkelijk en dát het gelezen wordt 
merk ik aan de reacties van mensen om me heen. Als ik zelfs op de tennisbaan al hoor dat mijn tennismaatjes 
uitkijken naar het blad dan verbaast me dat toch enigszins. Dat ze het lezen en we het erover hebben doet me 
echter goed en toont aan dat het blad in waarde is gestegen en het niet meer gezien wordt als het kerkblaadje 
voor ouderen. Dus nogmaals mijn complimenten voor de makers ervan, ga alsjeblieft nog heel lang door.
Fijne nazomer allen en blijf genieten van alle mooie dingen om je heen.

Karin Twisk    



Adressen
Parochie Bron van Levend Water

Postadres:	 Westerweg 267 
		  1852 AG Heiloo
Telefoon: 	 072-533 09 06

📩 info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:
Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
📩 financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Parochieraad:
De heer Martien den Blanken		   voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel	 secretaris
De heer Harry Broers	 penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:
H. Willibrordus:	 NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
			   NL20 INGB  0000 6815 70
tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major:	 NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot
H. Adelbertus:		  NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond
H. M.M. Alacoque:	 NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond
O.L.V. Onb. Ontv.:	 NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
📩 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
📩 coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:
Willibrordushof, Heiloo:
📩willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
📩 jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:
📩 rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl
De Karmel, Egmond aan den Hoef:
📩 dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:
📩 cwh.heiloo@gmail.com                                
📩 caritas.egmondaandenhoef@gmail.com
📩 cwa.akersloot@gmail.com

	 Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267 
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 11.30 uur
📩 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl 
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
📩 willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl   
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
📩 misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl 

	 Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37 
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
📩 jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl 

	 Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond 
	    aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Secretariaat:
Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
📩 rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl 

Pastores
Administrator: Marcelo Salão Rocha pr. 
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr.
Priesterassistent: Mario Agius, pr.
Diaken: Eugéne Brussee
Diaken: Steve Purperhart
Melden uitvaart:
Yvonne van Stiphout-Boos	 06 22248723
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Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65

tnv RK Parochie Bron van Levend Water
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Durf te dromen 

Jaarthema 2025-2026
Tekst/ muziek Marja Kraakman

Zeg, wat heb jij meegemaakt.
Tijden van pijn hebben jou geraakt.
Ik zie in je ogen zoveel verdriet,
wat een ander niet ziet.
Maar jij hoort erbij!
Deel je gedachten,
dan kun je dromen verwachten.
Pak mijn hand, durf het aan,
Ik zal dichtbij je staan…..
Durf te dromen!

Hoor hoe de natuur verstomd.
Tranen, verzuurd, vallen op de grond.
Leef in harmonie met moeder Aarde,
zij is van waarde.
Geef haar weer kracht,
om ons te geven:
Adem en liefde en leven.
Sterk onze banden,
versta haar verlangen, ja…
Durf te dromen!

Zie wat om ons heen gebeurt.
Daden van haat heeft de mens verscheurd.
Vrede vraagt om verbinding, 
zie elkaar staan, hoor elkaar aan.
Op vleugels van hoop,
geeft God ons vertrouwen,
Om op elkaar te gaan bouwen.
Voor vrede, rechtvaardigheid,
Hoop en saamhorigheid…..
Durf te dromen!

Durf te dromen,
durf te geven,
durf te vragen,
durf te leven!


