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Bron van Levend WaterBron van Levend Water
Jij bent weg,Jij bent weg,

maar dichterbij dan ooit.maar dichterbij dan ooit.
Omdat er liefde is,Omdat er liefde is,

bestaat er geen voorbij.bestaat er geen voorbij.



2

De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op 14 december
Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk 18 november
inleveren bij de lokale redacties,

bij voorkeur als Word document per email:
Locatie H. Willibrordus:
	 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Jacobus Major:
	 jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. M.M. Alacoque:
	 drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar 
waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aan-
geleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt 
gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen 
met de schrijver.
Dit parochieblad is ook te vinden op de website van 
Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl 
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt 
u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.

Parochie Bron van Levend WaterParochie Bron van Levend Water
p/a Westerweg 267p/a Westerweg 267
1852 AG Heiloo1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06Telefoon: 072-533 09 06
Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nlMail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nlWebsite: www.rk-bronvanlevendwater.nl

COLOFON
Bijschrift foto’s:

Afbeelding voorkant
Foto van website Pixabay

Foto achterkant
Bij de golfbaan Heiloo
door Astrid Wiebering-Vlaar

Tekst achterkant
Uit: Een zee van troost

Belangrijke mededeling

Per 1 september 2025 kunt u voor 
het melden van een overlijden en 
het aanvragen van een afscheids-
dienst in één van onze locaties, 
contact opnemen met mevrouw 
Yvonne van Stiphout-Boos.
Zij is bereikbaar op telefoonnum-
mer 06 22248723. 
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Pastoraal woord
Allerzielen en Advent.                               				    Tussen herinnering en verwachting

Allerzielen brengt ons dicht bij de namen en gezichten van wie ons zijn voorgegaan. Herinneringen worden 
tastbaar, alsof de tijd even wordt stilgezet. We horen hun stem in gedachten, voelen misschien zelfs nog de 
warmte van een hand. Soms is er ook pijn: van wat niet verzoend is, ongezegd blijft, of spijt die blijft knagen. 
Toch hopen we dat met het verstrijken van de tijd, oude wonden helen en het onverzoende dragelijk wordt.
Gisteren nog leken zij bij ons te zijn, met een glimlach, een woord, een gebaar. Hun laatste woorden dragen 
we mee in ons hart. Toch is er een leegte ongevuld, het zwarte gat van gemis, waarin het lichaam is gezakt 
en wij blijven achter met slechts hun gebeente of een beetje as en verloren vragen.
Dát maakt Allerzielen meer dan een moment van herinnering. Het opent de blik naar voren, naar wat komt, 
naar wat beloofd is. Het herinnert ons eraan dat we met onze geliefden verbonden blijven in God. Ons ge-
loof zegt: dit is niet het einde. Het diepste van wie we zijn, ons ik, onze ziel, is geroepen naar een andere 
plek. In menselijke woorden kunnen we dit nauwelijks uitdrukken. We stamelen dat er licht is, dat er vrede 
en verzoening is, dat er een voltooiing is die ons verstand te boven gaat. Een groot mysterie. De traditie 
noemt het: geborgen zijn in het ontoegankelijke Licht van God.
En juist dit geloof verbindt Allerzielen met Advent. Want terwijl wij onze doden gedenken, richten wij ons 
ook op de toekomst. Advent is de tijd van uitzien en verwachten, van de belofte dat God zelf zal komen, 
dat het licht sterker is dan de duisternis. Het geloof in Christus leert ons dat de dood niet het laatste woord 
heeft. Dezelfde Heer die komt om de wereld te vernieuwen, is ook degene die onze gestorvenen draagt en 
ons troost schenkt in het gemis.
Daarom kunnen we met hoop naar de toekomst kijken. Het licht van Advent laat ons zien dat rouw en hoop 
geen tegenstellingen zijn, maar elkaars metgezellen. Verdriet mag er zijn, het gemis mag bestaan, maar 
tegelijk mag er de zekerheid zijn dat we niet alleen achterblijven. Onze dierbaren leven voort in God, en zo 
blijven wij met elkaar verbonden: zij in Hem, Hij in ons, en wij in elkaar.
Wanneer wij in deze dagen kaarsen aansteken, doen we dat niet enkel om de duisternis te verdrijven. We 
doen het ook als teken van verbondenheid, als symbool dat liefde sterker is dan de dood. Elke vlam zegt 
ons: er is licht dat niet dooft, er is aanwezigheid die blijft. Zoals de adventskaarsen ons stap voor stap dich-
ter bij Kerstmis brengen, zo brengen ze ons ook dichter bij de belofte dat Gods toekomst groter is dan onze 
angst en sterker dan ons verdriet.
Zo mogen Allerzielen en Advent samenkomen: het gedenken van wie ons zijn voorgegaan en het verwach-
ten van Hem dat ons tegemoetkomt. In dat tussengebied – tussen herinnering en verwachting, tussen 
gemis en verlangen – vinden wij Christus zelf. Hij is het Licht in onze nacht, de belofte van een nieuwe 
dageraad. En zo vertrouwen wij dat wie gestorven is, geborgen blijft in zijn liefde, terwijl wij met hen samen 
uitzien naar de dag waarop God alles nieuw zal maken.
En wie weet, als wij het stil maken in onszelf, kunnen wij de stem horen van onze dierbare. Niet als een 
echo uit het verleden, maar als een fluistering die ons draagt en troost.
Fluistering in de stilte. 

“Troost je met dit feit:
 dat Hij bij je is,
 ik in Hem, Hij in mij,
 wij dicht bij jou,
 jij dicht bij mij.”

Diaken Steve Purperhart
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Even voorstellen - Soms helpt het
Kapelaan Mario Agius

Ik heet Mario Agius. Binnenkort word ik 43 jaar. Ik 
kom uit Malta. Ik ben de oudste van vijf kinderen. Ik 
kom ook uit een groot familie: mijn vader was de vijfde 
van elf kinderen en mijn moeder de elfde van twaalf.
Voordat ik de weg naar het priesterschap begon, ben 
ik afgestudeerd in economie aan de universiteit van 
Malta. Totaal iets anders. Sinds mijn 14e levensjaar 
maak ik deel van de Neocatechumenale Weg. Bij de 
WJD in Toronto in 2002 voelde ik dat God mij riep 
om alles: mijn familie, mijn land, mijn plannen achter 
te laten en mijn hele leven in zijn handen te leggen. 
Na een jaar van onderscheiding over mijn roeping, 
heb ik mijn beschikbaarheid gegeven om overal in de 
wereld te gaan en per loting ben ik in 2003 naar Ne-
derland gestuurd. Ik was toen bijna 21 jaar.
Ik heb mijn priesteropleiding gedaan aan de inter-
nationaal diocesaan missionair grootseminarie Re-
demptoris Mater in Nieuwe Niedorp. Ik heb daar de 
Nederlandse taal geleerd, filosofie en theologie aan 
de Tiltenberg. Tussen mijn studiejaren ben ik op mis-
siestage geweest, een jaar in Israel, een jaar in Duits-
land en twee jaren met een priester en een missiege-
zin in Zuid-Afrika. Deze ervaringen waren een ware 
verrijking voor mijn leven. Uiteindelijk ben ik door 
mgr. Punt in de Sint Bavo op 16 november 2013 tot 
diaken en op 14 juni 2014 tot priester gewijd.
Mijn eerste parochie was Heemskerk. Na drie jaar 
ben ik tot kapelaan benoemd voor de regio Hoorn. 
In die tijd heeft de bisschop mij ook gevraagd om op 
afstand kerkelijk recht te studeren aan een instituut 
voor kerkelijk recht te Lugano. Twee jaar later werd ik 
naar Groningen gestuurd waar ik zorgdroeg voor vijf 
missiegezinnen.

Voor de helft van de tijd bleef ik studeren. In 2021 heb 
ik mijn licentiaat behaald in kerkelijk recht aan de fa-
culteit Pius X te Venetie. Ik werd kapelaan benoemd 
in Edam, Monnickendam en Ilpendam. Ik gaf les aan 
de seminaristen in Heiloo en werkte ik aan de ker-
kelijk rechtbank van ons bisdom. Vier jaar later ben 
ik door mgr. Hendriks gevraagd om weer opnieuw te 
beginnen.
Het is niet makkelijk, maar ik ben zeker van dat God 
weet wat Hij doet. Wij zijn in het Jubeljaar van de 
Hoop 2025. Ik ben zojuist teruggekomen uit een pel-
grimstocht naar Rome met 300 jongeren uit Malta.
Per 1 september vervolg ik mijn levensreis met jullie 
in het regio Alkmaar, Heiloo, Limmen, Akersloot en 
Egmond aan den Hoef. Ik zal wonen in de pastorie 
van Oudorp met kapelaan Antonio Tocco. Ik hoop met 
jullie kennis te maken in de komende weken en om 
samen de liefde Gods dieper te ontdekken en verder 
te verspreiden in ons leven. Ik wens jullie allen: Gods 
zegen!

“Soms helpt het om woorden te geven aan wat 
in stilte leeft.”

Er zijn momenten in het leven waarop het goed is 
om even met iemand te praten.
Misschien omdat u iets meemaakt dat u bezig-
houdt – een verlies, zorgen, vragen over het ge-
loof, of een gevoel van onrust. Soms weet u niet 
precies wat er speelt, maar merkt u wel: ik zou hier 
graag eens met iemand over willen praten.
In onze parochie willen we er voor elkaar zijn. 
Soms helpt het om uw verhaal te delen – in ver-
trouwen, zonder oordeel, met aandacht en ruimte 

voor wat u bezighoudt. Daarom wil ik u graag de 
mogelijkheid bieden voor een persoonlijk gesprek. 
Ik neem graag de tijd om samen met u te luisteren 
en te zoeken naar wat helpt en richting geeft. 
Of u nu stevig staat in uw geloof, zoekende bent, 
of ergens daartussenin: u bent van harte welkom.

Wilt u graag een keer afspreken, of eerst even 
overleggen?
Bel gerust met het parochiesecretariaat, 072 
5330906.
Diaken Steve



5

Ontmoetingspastoraat - Energiekosten

Het ontmoetingspastoraat van de Willibrorduskerk

Wanneer we over ontmoeten spreken van bijvoorbeeld: “Ik heb iemand ontmoet” dan heeft men hem ge-
zien met je ogen, maar vooral ook met iemand gesproken, geluisterd, ervaringen uitgewisseld.
Het maakt je dikwijls blij dat luisterend oor. Je merkt dat je ertoe doet, gezien wordt. 
Dat is wat het ontmoetingspastoraat van de Willibrorduskerk al vele jaren doet. Er zijn voor de mens. Ie-
mand met veel verdriet, ziek, jong of oud.
Je luistert naar iemand, maar zelf krijg je ook iets voor terug. Dat is wat dit werk zo mooi en boeiend maakt. 
Wanneer je iemand ontmoet wordt je een blik gegund. Je mag meedelen in de vreugde, in de zorgen of 
het verdriet.
Dus heeft u behoefte aan een stukje extra aandacht, een luisterend oor of een gezellige praatje, neem dan 
gerust contact op met het ontmoetingspastoraat door:
•	 Te bellen naar de administratie van de Willibrorduskerk tussen 9-12 uur op 533 0906, of
•	 Bij de kerk langs te komen tussen bovengenoemde tijden, of
•	 Een e-mail te sturen naar willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Het ontmoetingspastoraat neemt dan z.s.m. contact met u op om langs te komen.

We zijn Christine Meerman, Tiny Dijkstra, Diny Hoedjes, Rozelle Franse en Annemarie de Boer.
We kijken uit naar de ontmoeting.

Beperking energiekosten willibrorduskerk

De locatieraad heeft besloten om net als de vorige winters, besparende maatregelen te nemen. In de 
maand oktober en het eerste weekend van november wordt de kerk voor vieringen heel beperkt verwarmd: 
het is dan een echte dikke-jassen-kerk. 
Na de afsluiting van de schoenendoosactie op zondag 9 november, wordt de Ontmoetingsruimte gereed 
gemaakt voor de zondagsvieringen en kleine uitvaarten. In de Kerkstraat worden de tafels neergezet met 
extra stoelen zodat we ook gezellig koffie kunnen drinken na de viering. De eerste viering in de ‘Winterkerk’ 
is dan op zondag 16 november.
Natuurlijk gaan we met Kerst tijdelijk terug naar de kerk. De Ontmoetingsruimte blijft in de kerk-opstelling 
tot Palmzondag zodat we makkelijk kunnen wisselen tussen de twee ruimten. 

Locatieraad Willibrordus
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Durf te dromen
Regioviering

Het weer is gelukkig goed voor de mensen die van-
morgen uit de omliggende dorpen per fiets naar de 
regioviering in de Willibrorduskerk zijn gekomen. 
Even na negen uur zijn de fietsenrekken voor de 
kerk al flink gevuld. Koorleden uit alle vier de lo-
caties verzamelen zich in het transept van de kerk 
voor de enige repetitie. Ze hebben al vaker samen 
gezongen en de vaste gezangen van de Lourdes-
mis zijn inmiddels bekend. In de nog lege kerk 
klinkt het grote regiokoor indrukwekkend, de zeer 
vroege kerkgangers 
genieten er zicht-
baar van. Marja en 
Zana wisselen el-
kaar af op piano, or-
gel en als dirigent en 
Zana zingt samen 
met Marjon de solo’s 
bij het Gloria.
	
In zijn openingswoord vertelt pastor Eugène Brus-
see over het nieuwe jaarthema ‘durf te dromen’. 
Eén droom van de parochiegemeenschap, zo zegt 
hij, is onlangs uitgekomen, toen twee nieuwe pas-
toraal werkenden benoemd werden voor de regio. 
Diaken Steve Purperhart vertelt vervolgens over 
zijn droom voor zijn werk in de parochies: “Als 
iemand u dwingt één mijl met hem mee te gaan, 
ga dan twee mijlen met hem mee, heeft Jezus ge-
zegd. Zó wil ik zijn voor de parochies, met hart en 
ziel bereid een extra mijl mee te gaan. Dat is ook 
mijn droom voor de kerk, dat gastvrijheid, warmte 
en hoop meer zichtbaar en voelbaar mag zijn.”

Een inspirerende viering volgt, het evangelie wordt 
gezongen door diaken Steve en pastor Osterhaus 
houdt de korte overweging. Na de preek klinkt het 
themalied voor het eerst, gezongen door Zana, be-
geleid door de componist en tekstschrijver Marja 
op de piano.  De vertegenwoordigers van de loca-
ties delen hun dromen met ons en nemen aan het 
eind van de viering een kleurige ster in ontvangst, 
als symbool van het jaarthema.

Vlak voor de zegen krijgt 
Marja het woord. Zij ver-
telt over de 150 steen-
tjes die ze samen met 
Marieke Prein en ande-
ren heeft beschilderd en 
voorzien van een korte 
tekst die aansluit bij het 
thema. Elke kerkgan-
ger wordt uitgenodigd 
er één mee te nemen, 
al dienen echtparen sa-
men te doen, omdat er 
veel meer dan 150 kerk-
gangers zijn geteld. 

Er is applaus voor al deze initiatieven. Het jaarthe-
ma dat dit voorjaar door een klein groepje paro-
chianen werd gekozen blijkt breed aan te spreken 
en te leiden tot verrassende ideeën en acties. Op 
die basis durven we te dromen van een gloedvol 
nieuw werkjaar!

Marieke Hoetjes 
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Lief en Leed - Familievieringen

Locatie Heiloo

Overledenen:

Jan Dirk (Joannes Theodorus) Leek		  *27-09-1931 	 †16-06-2025

Trees (Theresia Theodora Maria) van Velzen	 *28-08-1951 	 †07-08-2025

Silvio (Silvio Zacarias) Montagne			   *05-11-1939 	 †08-09-2025

Wim (Wilhelmus Maria) Swart			   *18-10-1934 	 †18-09-2025

Locatie Akersloot

Overledene:
Maartje (Maartje Marieke) Krom 			   *15-06-1983	 †13-08-2025.

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Dopeling:
Aniek Louwe, dochter van Johan Louwe en Miranda Krom, zusje van Floor en Sophie

Wij bidden dat zij zich thuis mag voelen in onze parochie en mag opgroeien in geloof.

Familievieringen in de kerken van parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius

Natuurlijk zijn kinderen altijd welkom in de kerk en bij de vieringen! In sommige vieringen hebben kinderen ook 
een actieve rol, door zingen in een kinderkoor of meedoen met een kerstspel of een andere vorm van betrokken 
deelname. Hieronder ziet u een lijstje met vieringen in de komende tijd waarvoor kinderen en hun ouders speciaal 
worden uitgenodigd. 

Jacobuskerk		  zondag 26 okt.	 10:00 uur	 Familieviering	  		  De Meerzangertjes

Willibrorduskerk	 zondag 9 nov.	 10.00 uur	 Slot schoenendoosactie		 Dameskoor

Jacobuskerk		  zondag 23 nov.	 10:00 uur	 Slot schoenendoosactie		 De Meerzangertjes

Corneliuskerk		  zaterdag 29 nov.19:00 uur	 Familieviering Sinterklaas	 CoKo junior

Willibrorduskerk	 woensdag 24 dec.17.00 uur	 Kindje Wiegen/Familieviering	 Spontaan Koor

Jacobuskerk		  woensdag 24 dec. 19:00 uur	 Kerstavondviering	  	 De Meerzangertjes

Corneliuskerk		  woensdag 24 dec. 19:00 uur	 Kerstavondviering	  	 CoKo junior
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Liturgisch Rooster
Rooster vanaf zaterdag 1 november 2025 tot en met donderdag 1 januari 2026 

Gedachtenis van alle overleden gelovigen - Allerzielen 

Zo 2 nov 10:00 H. Willibrordus Allerzielenviering I. Osterhaus 
S. Puperhart 

Dames- en Herenkoor 

Zo 2 nov 10:00 H. Jacobus Major W&C viering Y. van Stiphout Aquarius 

Zo 2 nov 10:00 H. M. M. Alacoque Allerzielenviering B. Glorie 
E. Brussee 
Avondwake groep 

Hoeverture  
en Soli Deo Gloria 

Zo 2 nov 10:00 H. Cornelius W&C viering B. Leurink  

Zo 2 nov 15:00 Kerkhof Rinnegom Allerzielenviering Pr. M. Agius  

Zo 2 nov 19:00 H. Willibrordus Allerzielenviering Avondwake groep El Shaddai 

Zo 2 nov 19:00 H. Jacobus Major Allerzielenviering Avondwake groep  

Zo 2 nov 19:30 H. Cornelius Allerzielenviering E. Brussee 
Avondwake groep 

Corneliuskoor 

Kerkwijding van de basiliek van Lateranen 

Za 8 nov 19:00 H. Cornelius Meditatieve viering K. Kint 
J. Olling 

Liturgisch koor 

Zo 9 nov 10:00 H. Willibrordus W&C viering E. Brussee Dameskoor 

Zo 9 nov 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering R. Hoogenboom Samenzang  
met R. Pijlman 

Zo 9 nov 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering P. Kint Soli Deo Gloria 

Zo 9 nov 10:00 H. Cornelius Eucharistieviering I. Osterhaus 
S. Purperhart 

Vocaal kwartet 

33e zondag door het jaar 

Za 15 nov 19:00 H. M. M. Alacoque Eucharistieviering Pr. M. Agius Hoeverture 

Za 15 nov 19:00 H. Cornelius Meditatieve viering J. Olling Samenzang 

Zo 16 nov 10:00 H. Willibrordus Eucharistieviering Pr. M. Agius Herenkoor 

Zo 16 nov 10:00 H. Jacobus Major W&C viering J. Eekels Samenzang  
met F. Verhaar 

Zo 16 nov 10:00 H. Cornelius Eucharistieviering R. Hoogenboom Heren zanggroep 

Christus, Koning van het heelal 

Za 22 nov 19:00 H. Cornelius Meditatieve viering E. Brussee Samenzang 

Zo 23 nov 10:00 H. Willibrordus Eucharistieviering I. Osterhaus Dames- en Herenkoor 

Zo 23 nov 10:00 H. Jacobus Major Familieviering - Slot 
Schoenendoosactie 

Y. van Stiphout 
 

De Meerzangertjes 

Zo 23 nov 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering S. Purperhart Soli Deo Gloria 

Zo 23 nov 10:00 H. Cornelius W&C viering E. Brussee Liturgisch koor 
 



9

Liturgisch Rooster

 
 

Eerste zondag van de advent 

Za 29 nov 19:00 H. Cornelius Familieviering - 
Sinterklaas 
Schoenendoos 

E. Brussee 
 

CoKo junior 

Zo 30 nov 10:00 H. Cornelius Regioviering Pastoresteam Regiokoor 

Tweede zondag van de advent 

Za 6 dec 19:00 H. M. M. Alacoque Eucharistieviering Pr. M. Agius Hoeverture 

Za 6 dec 19:00 H. Cornelius Meditatieve viering K. Kint Samenzang 

Zo 7 dec 10:00 H. Willibrordus Eucharistieviering R. Hoogenboom Dameskoor 

Zo 7 dec 10:00 H. Jacobus Major W&C viering E. Brussee Samenzang  
met J. Tromp 

Zo 7 dec 10:00 H. Cornelius W&C viering K. Kint Klein koor 

Derde zondag van de advent 

Za 13 dec 19:00 H. Cornelius Meditatieve viering J. Olling Samenzang 

Zo 14 dec 10:00 H. Willibrordus Eucharistieviering I. Osterhaus 
S. Purperhart 

Herenkoor 

Zo 14 dec 10:00 H. Jacobus Major W&C viering P. Kint Samenzang  
met F. Verhaar 

Zo 14 dec 10:00 H. M. M. Alacoque Eucharistieviering R. Hoogenboom Soli Deo Gloria 

Zo 14 dec 10:00 H. Cornelius W&C viering E. Brussee Dameskoor 

Vierde zondag van de advent 

Za 20 dec 19:00 H. M. M. Alacoque W&C viering S. Purperhart Hoeverture 

Za 20 dec 19:00 H. Cornelius Meditatieve viering J. Olling Samenzang 

Zo 21 dec 10:00 H. Willibrordus W&C viering E. Brussee  

Zo 21 dec 10:00 H. Jacobus Major W&C viering J. Eekels Samenzang  
met R. Pijlman 

Zo 21 dec 10:00 H. Cornelius Eucharistieviering Pr. M. Agius Liturgisch koor 

Kerstnacht 

Wo 24 dec 17:00 H. Willibrordus Kindje Wiegen Werkgroep Spontaan Koor 

Wo 24 dec 19:00 H. Jacobus Major Familieviering Y. van Stiphout De Meerzangertjes 

Wo 24 dec 19:00 H. M. M. Alacoque Familieviering Pr. M. Agius Hoeverture 

Wo 24 dec 19:00 H. Cornelius Familieviering E. Brussee CoKo junior 

Wo 24 dec 21:30 H. Jacobus Major Nachtmis B. Leurink Aquarius 

Wo 24 dec 21:30 H. Cornelius Nachtmis E. Brussee Liturgisch koor 

Wo 24 dec 22:30 H. Willibrordus Nachtmis I. Osterhaus 
S. Purperhart 

Gelegenheidskoor 
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Liturgisch Rooster - Weekvieringen

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
					     Eucharistieviering 	 dinsdag 	 09.30 uur
			    		  Rozenkrans	  	 vrijdag 		 09.30 uur 
Steunpunt Egmond Binnen*)
					     Viering			  woensdag	 09.30 uur
H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef
					     Viering			  vrijdag		 09.30 uur
*) vanaf januari 2024 zijn de vieringen in de kapittelkerk van de Abdij, Vennewatersweg 25, 1935 AR 
Egmond-Binnen

 

Kerstmis - Geboorte van de Heer 

Do 25 dec 7:00 Adelbertus Akker Dageraadsmis Pr. M. Agius  

Do 25 dec 10:00 H. Willibrordus W&C viering S. Purperhart  

Do 25 dec 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering I. Osterhaus Samenzang  
met F. Verhaar 

Do 25 dec 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering P. Kint Soli Deo Gloria 

Do 25 dec 10:30 H. Cornelius Eucharistieviering J. Veldt Caecilia koor 

Vr 26 dec 10:30 H. Cornelius W&C viering E. Brussee Harmonie Excelsior 

Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef 

Za 27 dec 19:00 H. Cornelius Geen viering   

Zo 28 dec 10:00 H. Willibrordus W&C viering K. Kint  

Zo 28 dec 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering I. Osterhaus 
E. Brussee 

Samenzang  
met R. Pijlman 

Zo 28 dec 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering K. Kager Soli Deo Gloria 

Zo 28 dec 10:00 H. Cornelius W&C viering K. Kroone Spontaan koor 

Oudejaarsavond 

Wo 31 dec 17:00 H. Cornelius Oecumenische 
viering 

E. Brussee 
ds. H. Frömming 

 

Heilige Maria, Moeder van God 

Do 1 jan 10:00 H. Jacobus Major W&C viering Y. van Stiphout Samenzang  
met J. Tromp 

Do 1 jan 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering S. Purperhart Soli Deo Gloria 

Do 1 jan 10:30 H. Willibrordus Eucharistieviering I. Osterhaus  

Do 1 jan 10:30 H. Cornelius Eucharistieviering J. Veldt Caecilia koor 
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Allerzielen
Allerzielen in de Willibrorduskerk 2025

Elk jaar gedenken wij op Allerzielen diegenen van wie we voorgoed afscheid moesten nemen. Maar ze 
zijn niet uit ons hart, wij herinneren ons hun namen. In hun naam komt hun hele persoon en alles wat zij 
gedaan en betekend hebben weer naar voren. Daarom is het goed om minstens één dag per jaar al die 
namen te noemen, al is het maar in ons eigen hart. 
Juist op Allerzielen ervaren wij dat wij de overledenen niet kunnen missen in ons leven.

In onze gemeenschap is het een goede gewoonte om op Allerzielen samen te komen in de kerk om alle 
overledenen te gedenken. En heel bijzonder noemen wij dan de namen van diegenen, van wie wij in het 
afgelopen jaar in onze parochie afscheid hebben genomen. Op het priesterkoor staat het boek met daarin 
de namen van deze overledenen uit onze gemeenschap. Dit boek staat er als symbool voor het Boek des 
Levens, waarin God alle namen schrijft van hen, die overleden zijn. 

Dit jaar valt Allerzielen op zondag 2 november. 
Er zijn in de Willibrorduskerk dan twee vieringen:
’s Morgens om 10.00 uur een Eucharistieviering waarin pastor Osterhaus voor zal gaan. Het Dames- en 
Herenkoor verzorgt de zang. 
’s Avonds om 19.00 uur een Woord- en Gebedsviering 
met medewerking van leden van de Avondwakegroep 
en zang van het koor El Shaddai.

Er is na de beide vieringen gelegenheid om een kopje 
koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in het 
Willibrordushuis. 
Wanneer de weersomstandigheden het toelaten wordt 
het kerkhof ’s avonds aangelicht. U kunt op eigen gele-
genheid een bezoek aan de graven brengen. 
Nabestaanden van overledenen voor wie het afgelo-
pen jaar in onze kerk een afscheidsviering is gehou-
den, krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de Aller-
zielenvieringen.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten.

Pastores team en Avondwakegroep

Allerzielen op de Willibrordushof  te Heiloo

Ook dit jaar willen wij op Allerzielen, zondag 2 november, lichtjes laten branden op 
het kerkhof. De werkgroep Tuinfluiters zal, mits de weersomstandigheden het toe-
laten, waxinelichtjes aansteken in lantaarns om het kerkhof feeëriek te verlichten. 
Ook het pad naar het kerkhof toe zal verlicht zijn.
Voor of na de viering van 19.00 uur kunt u het aangelichte kerkhof bezoeken. Er 
zullen leden van de werkgroep Tuinfluiters aanwezig zijn.
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Allerzielen 
“SAMEN DELEN”

Het is eind september en vandaag laat de tijd mij met rust. De dag beweegt behulpzaam met mij mee, ook al 
moet ik gaan bedenken wat ik voor het blad Bron van levend Water zal schrijven. De herfst is begonnen al hangt 
er warmte in de lucht. Ja, ik laat de zomer los. De luchten in september zijn prachtig en nu ’s morgens flarden 
laaghangende mist. We gaan langzaam over naar oktober.

Afgelopen week sprak ik diverse vrijwilligers van de kerktuin en begraafplaats. De nood is hoog, wat betreft 
aanwas van nieuwe vrijwilligers. De begraafplaats en kerktuin zien er kleurrijk en prachtig verzorgd uit. Mocht u 
vaste planten hebben in uw tuin of op u terras en deze willen weggooien, in de kerktuin is er plaats voor uw vaste 
planten. Wanneer u in de gelegenheid bent op woensdagochtend in de kerktuin of op de begraafplaats enkele 
uren hierbij ondersteuning te geven, bent u van harte welkom. Er wordt tussentijds uiteraard met elkaar gezellig 
koffiegedronken met iets lekkers erbij.

Wat een rijkdom dat er zoveel bloemen rondom de kerk in de parochietuin staan, die geplukt mogen worden voor 
de kerkversiering alsook voor de ontmoetingsruimte en Mariakapel. Ik deel graag namens de vrijwilligers dat dit 
zorgt voor aandacht, gastvrijheid en sfeer.

In de Mariakapel kunt u dagelijks een kaarsje aansteken, even gaan zitten in stilte en op adem komen.
Deze gastvrije ruimte in de parochiekerk Egmond is bedoeld voor mensen van alle levensbeschouwelijke ach-
tergronden.

Zaterdag 1 november is ’s avonds de hoeverveiling, waar u allen van harte welkom bent.
Zaterdag 1 november is er ’s avonds GEEN VIERING 19.00 uur, dit omdat wij zondag 2 november 10.00uur 
Allerzielen gedenken.

Wij zijn, de vrijwilligers van de avondwake groep samen met Eugène bij elkaar geweest om de dienst voor zon-
dag 2 november Allerzielen 10.00 uur te bespreken. 
Eugène gaat voor en Bert en de avondwake groep geven ondersteuning. De Allerzielen viering wordt muzikaal 
ondersteund door het koor Soli Deo Gloria en Hoeverture Elena (Hoeverture)zal muzikaal ondersteunen en Mar-
lies (Soli Deo Gloria) zal dirigeren.
In de viering van Allerzielen komen wij samen om alle overledenen te herdenken.  Een kaarsje aan te steken en 
wanneer u dat wenst de namen te noemen. Misintenties kunt u opgeven wanneer u dit wenst.
Wij proberen er voor u te zijn.  Voor u stil verdriet zijn niet altijd de juiste woorden te vinden. Maar wij hopen dat 
herinnering voor altijd verbondenheid mag geven. Mocht u hierbij willen helpen, bent u van harte welkom. Na de 
Allerzielen viering is er een mogelijkheid om bij een kopje koffie of thee met elkaar herinneringen te delen.

Wij wensen elkaar een grenzeloos vertrouwen, waarin wij er voor elkaar kunnen zijn, in respect en vertrouwen 
naar elkaar. Wij blijven aan elkaar denken.
Warme groet namens vrijwilligers avondwake groep.  
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Wat is er te doen de komende tijd in de Jacobus kerk Akersloot

Zondag	 6 oktober		  Familie viering, Durf te leven				    10:00 uur

Vrijdag	 31 oktober		  Samen eten bij Jacobus				    17:30 uur

Zondag	 2 november		  Allerzielenviering					     19:00 uur

Zondag	 23 november		  Slotviering schoenendoos				    10:00 uur

Vrijdag	 28 november  		 Samen eten bij Jacobus				    17:30 uur

Vrijdag	 12 december  		 Samen eten bij Jacobus Kerstdiner			   17:30 uur
 
Vrijdag	 12 december  		 Optreden Kerstkoor ‘A Joyful Christmas’ 		  19:30 uur

Donderdag	 18 december 		   Opening Kersstallen tentoonstelling 			  14:00 uur

Hoeverveiling 2025

De Hoeverveiling is dit jaar gepland op zaterdag 1 november. 
Tijdens deze gezellige en enerverende avond in de Hanswijk, worden de kavels door de veilingmeesters: 
Gerard, Samanta en Gerard, op ludieke wijze aan de man gebracht. 
De kavels bestaan uit een combinatie van goederen, etenswaren, planten, oliebollen op afroep, etentjes 
bij mensen thuis, activiteitendag, bonnen van de slager, bakker, visboer en diverse ondernemers uit Eg-
mond, etc.  Uiteraard zijn we altijd in voor nieuwe ideeën of gezamenlijke activiteiten met buren, familie 
of vrienden. Er is bijvoorbeeld een straat, waarvan een aantal bewoners, jaarlijks kavels voor varen en 
BBQ’en aanbieden.
Dit resulteert in een mooie opbrengst die ten goede komt aan de Hoeverkerk en 10 verschillende koren 
en (jeugd)verenigingen. De deelnemende verenigingen en koren zijn: VV Egmond, Lamoraal van Egmont, 
gymvereniging Spirit, Tennis-sportcentrum Wimmenum, Hanswijckers, Horizon, Stichting gebruik Slotka-
pel, Hoeverture, Soli Deo Gloria en Erato. Hiervoor dragen ze allemaal een steentje bij als wijkvrijwilligers 
en hulp aan de veilingavond.
Begin september hebben alle bewoners in Egmond aan den Hoef de flyer in de bus gekregen. De vrij-
willigers zijn aan de deur gekomen om te vragen of u een leuke schenking heeft bedacht. Voor bedrijven 
bieden wij tegenover een mooie gift een advertentie aan in de gids, die huis aan huis bezorgd wordt in 
Egmond aan den Hoef. 
We hopen ook dit jaar weer op een succesvolle veiling!

Vriendelijke groeten van de organisatie: Monique, Martin, Maaike en Kitty. Hoeverveiling@outlook.com
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Voor de laatste keer het Herenkoor St Cecilia in de Jacobuskerk

Het herenkoor heeft de laatste jaren vaak af
scheid moeten nemen van leden door ouderdom of overlijden. En er kwam helaas nauwelijks nieuwe 
aanwas. Toen afgelopen voorjaar ook de grote promotor Arie Krom wegviel en er nog 8 koorleden over-
bleven, was dat het sein om te stoppen. Ze konden niet meer de kwaliteit brengen die het koor voor ogen 
had. Op 7 september luisterde het koor de laatste keer de viering op bij het 50-jarig huwelijk van Han 
Duin (zelf koorlid) en Maria Overtoom. Het was fijn dat de kerk deze keer goed gevuld was. De voorgan-
ger, Eugene Brussee, wist op pakkende wijze de aandacht van de aanwezigen er goed bij te houden. 
Na afloop van de viering was er, naast de felicitaties voor het bruidspaar, een woordje van Arie Veldt, de 
voorzitter van het koor, die herinneringen ophaalde van het koor welke meer dan 100 jaar heeft bestaan. 
Jan Keijsper werd nog in de bloemetjes gezet vanwege zijn 65-jarig lidmaatschap. Ook de dirigente, 
Cora de Lange en Ria Pijlman, de trouwe organist, kregen een bloemetje. De voorzitter van de Locatie 
raad, Gerard Kaptein, had naast een woordje ook een cadeau voor het koor geregeld. Een toepasselijk 
lied, geschreven door Margriet Velzeboer, waarmee het koor werd toegezongen door de kerkgangers. 
Op de wijze van Glory, glory alleluja. Hier alleen het refrein.:
Heel veel dank aan onze mannen
Voor die prachtige gezangen
Vele keren stonden jullie daar
Helaas is het nu klaar

Het enthousiasme waarmee de kerkgangers zon-
gen geeft hoop voor de vieringen die we zonder 
het herenkoor moeten stellen! Na afloop van alle 
formaliteiten was er nog koffie met een traktatie 
van het bruidspaar. Het was een samenzijn met 
dubbele gevoelens zo bij het afscheid van ‘ons’ he-
renkoor. Het einde van een tijdperk.

Ans Kaptein

Schoenendoosactie Heiloo

Ten tijde van dit schrijven gaan we bijna starten met de schoenendoosactie. Voor de start hebben we al een 
aantal gevulde dozen en geld ontvangen, zodat we flitsend van start kunnen gaan.
We hebben ook een Opkikker gehad van Keer op Keer waar we erg blij mee zijn.
We hopen op weer net zoveel enthousiasme als andere jaren: de één vult thuis zelf een schoenendoos, een 
ander komt bij de kraam een doos (laten) vullen en weer een ander maakt geld over naar de kerk o.v.v. de 
schoenendoosactie. Bij de kraam houden we wekelijks bij hoeveel dozen we al klaar hebben voor transport.
We sluiten de actie af in de viering van 9 november met een muur van 
gevulde dozen. We hopen er weer minimaal 240 te halen. Waar de 
dozen heen gaan en wanneer ze worden opgehaald is nu nog niet be-
kend, maar zal in het volgende parochieblad bekend worden gemaakt.

Werkgroep Schoenendoosactie
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Oecumenische Viering

Het is zondag 
21 septem-
ber. De wind 
giert om het 
huis en terwijl 
ik naar kerk 
loop maak ik 
me een beetje zorgen over de mensen die straks 
naar de oecumenische viering willen gaan ko-
men. Wie wil er met dit weer uit huis? Maar mijn 
zorgen zijn ongegrond. Tegen tien uur is de kerk 
behoorlijk gevuld met mensen van de Protestan-
te Gemeente en mensen van de parochie van de 
Heilige Jacobus kerk.

Met de werkgroep hebben we een prachtig the-
ma voor deze dag gekozen. Het is vredesweek 
en hoe toepasselijk is het als we over gastvrijheid 
nadenken. En dus is het thema: Verbinding – 
gastvrijheid – en Warmte.

De zon die in de Pinksterviering nadrukkelijk aan-
wezig was hebben we nu gebruikt voor de warm-
te. De stralen die door de mensen in die viering 
willekeurig op de zon zijn gestoken hebben we 
aan de rand geplaatst, daardoor komt de kleur 
van de zon en dus de warmte meer tot zijn recht. 
Verbinding hebben we gevonden in het samen 
eten. Voordat we dat gingen doen hebben Mlete 
en Hiwet, dames uit Eritrea, hun verhaal verteld 
hoe zij gastvrijheid hebben ervaren tijdens hun 
reis naar Nederland. Ook Waseem uit Syrië ver-
telde hoe hij verwelkomd werd in ons land en hoe 
dankbaar hij was voor de mensen die hem door 
de eerste moeilijke tijd heen hebben geholpen. 

Daarna nodigde de dominee iedereen uit om uit 
de bank te komen om samen het brood te eten 
wat gebakken is door Mlete, Hiwet en Zihay. Heel 
toepasselijk was het verhaal wat in verkorte vorm 
door Dominee Tjalling verteld werd over de bak-
ker uit Parijs. Samen brood eten is verbindend en 
heel vaak ook helend. Alles werd door de cantorij 
met liederen, toegespitst op dit thema, begeleid. 
Tijdens het koffie drinken na de viering bleek dat 
dit een viering was waar ieder zich in kon vinden.

Jeanne Eekels

Als u een jaarlijkse gift wilt doen, die fiscaal 
aftrekbaar is

Daarvoor is het nodig dat u een formulier “over-
eenkomst periodieke gift in geld” aanvraagt bij de 
belastingdienst. Het formulier bestaat uit 2 exem-
plaren.
U moet minimaal 5 jaren een vast bedrag schen-
ken.
Dit bedrag geeft u aan op het desbetreffende for-
mulier. Na invulling en ondertekening van beide 
formulieren door u, gaan beide exemplaren naar 
de Parochie, die ze medeondertekent. U ontvangt 
één exemplaar hierna weer retour voor uw eigen 
administratie.
Het formulier kunt u via de website van de Belas-
tingdienst aanvragen:
www.belastingdienst.nl/overeenkomst --> perio-
dieke gift in geld
De gift is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen en 
dus ontvangt u een deel van uw geld terug van de 
Belastingdienst.
Mocht u een papieren exemplaar willen ontvan-
gen, laat het ons dan weten. U kunt deze opha-
len in het parochiesecretariaat in Heiloo, maar we 
kunnen er ook voor zorgen dat deze bij u in de bus 
gedaan wordt.

Astrid Wiebering – Vlaar, Financiële Administratie 
Bron van Levend Water
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Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst 
Periodieke gift in geld
Exemplaar voor de schenker

 Waarom dit formulier?

Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel? Dan moet u een 
schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel. 
Daarvoor kunt u dit formulier gebruiken. Bewaar het formulier 
daarna in uw administratie, u hoeft het formulier niet op te sturen. 

Hebt u vragen?
Lees eerst de Toelichting onder dit formulier. 
Op belastingdienst.nl/giften leest u wanneer u uw gift 
mag aftrekken, als u geeft aan een goed doel.

1 Verklaring gift

De ondergetekende (naam schenker) 
verklaart een gift te doen aan 
(naam instelling of vereniging) 

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke verstrekkingen van (bedrag in cijfers) € ,

(bedrag in letters) euro

per jaar, gedurende minstens 5 jaar

Geef aan bij welk overlijden de gift stopt. Uw periodieke gift kunt u ook afsluiten op 2 levens. Geef dan aan of de overeenkomst uiterlijk stopt 
bij het overlijden van 1 persoon, of pas stopt bij het overlijden van beiden. Kruis 1 van de 4 vakjes aan. 

De overeenkomst stopt uiterlijk 
bij het overlijden van: 

de schenker

iemand anders

de schenker of iemand anders (gift stopt bij overlijden van 1 van deze 2 personen)

de schenker én iemand anders (gift stopt bij overlijden van beide personen)

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon.

Stopt de overeenkomst als de instelling of vereniging geen ANBI meer is? Of als de schenker een baan verliest of arbeidsongeschikt wordt? 
Kruis dit dan aan. Lees eerst de toelichting.

De overeenkomst stopt als: de schenker of fiscale partner een baan verliest, of arbeidsongeschikt wordt

de instelling of vereniging geen ANBI meer is

2 Looptijd van de gift

2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd

2b Wat is de datum van de 
eerste verstrekking?
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Kerstmis in de Willibrorduskerk

Het is nu oktober, maar toch zien we in winkels de 
kerstspullen alweer verschijnen.
Wij zijn ook al aan het plannen maken om zoveel 
mogelijk mensen een mooi kerstgevoel te geven. 
We willen op Kerstavond woensdag 24 decem-
ber om 17.00 uur een Familieviering houden in de 
Willibrorduskerk. 
Omdat we geen kinderkoor meer hebben gaan 
we in deze viering met een Spontaan Koor de 
zang verzorgen. We zingen de bekende kerstlied-
jes zodat iedereen mee kan doen. Jong of oud of 
daartussenin, iedereen kan meedoen!
We nodigen alle mensen uit voor een mooie Fa-
milieviering!! Iedereen hoort bij een familie!

werkgroep Familieviering

Kerststallen expositie

Ook dit jaar organiseren we weer een Kerststallen expositie in de Jacobus kerk in Akersloot.
Heeft U een bijzonder kerststal en/of kerstgroep en deze zou u willen inbrengen, dan horen we dat graag 
van U.
Ook zijn we opzoek naar een kerstdorpje, eventueel met een treintje. De expositie is van 18 december tot 
3 januari. Open van 14 tot 16.30 uur. Zon- en feestdagen van 11.30 tot 16.30 uur.
Zijn er misschien mensen die een kerstcake willen bakken. Bezoekers kunnen we dan cake bij de koffie 
of thee presenteren. Iets voor U?
Omdat het best wel een lange periode is, zijn 
we op zoek naar gastheren en gastvrouwen! 
We horen graag van U.

Namens de werkgroep Gerard Kaptein, 
kapteingerard@gmail.com

A Joyful Christmas in de Jacobuskerk

12 december komt er een projectkoor optreden 
in onze Jacobuskerk. Met 
A Joyful Christmas   willen ze een avond bieden 
die inspireert, verbindt en harten raakt.
Het is een eigentijdse kerstbeleving waarin ver-
haal en muziek elkaar versterken. Het program-
ma duurt 60 a 75 min. Het koor van ongeveer 45 
personen, wordt begeleid door piano en cajon. 
Er zijn afwisselend vertellingen en sfeervolle lie-
deren. Er is ruimte voor stilte, licht en samen-
zang. U bent van harte welkom op 12 december 
om 19.30 uur.



17

Pastor Mantje
Laatste viering pastor Mantje in onze H.M.M. Alacoque kerk

Zondag 24 augustus jl. ging pastor Nico Mantje voor de laatste keer voor in onze H.M.M. Alacoque kerk. In 
een door de bloemengroep prachtig versierde kerk en met een groot koor bestaande uit leden van Soli Deo 
Gloria en Hoeverture met hun mooie gezang, vierde hij hier samen met de aanwezige parochianen voor 
de laatste keer de eucharistie.
Aan het eind van de viering sprak Anneke Koopman - Hollenberg hem toe en mocht hij een bos bloemen 
en een presentje in ontvangst nemen.

Zo’n tien jaar geleden kwam pastor Mantje als invaller voor 
pastor Overmars. In een interview met RTV80 in 2016 liet hij 
doorschemeren dat er waarschijnlijk een benoeming zat aan 
te komen. En inderdaad, hij bleef. Hij kwam in een roerige pe-
riode, maar al snel keerde de rust terug. De jaren liepen verder 
en dit ging niet altijd soepeltjes. De kerken van Egmond aan 
Zee en Egmond-Binnen werden aan de eredienst onttrokken. 
En het was moeilijk om wekenlang niet te mogen vieren door 
Corona. In de Goede Week heeft pastor Mantje samen met 
Anneke en de familie Hilbers vijf hele mooie vieringen in de 
kerk gedaan. 
Er zijn ook vele mooie momenten geweest; hij vierde met ons 
zijn zilveren priesterjubileum en het 100-jarig bestaan van de 
kerk. Hij zorgde voor een bloeiend Steunpunt in Egmond-Bin-
nen en de parochianen roemden hem om zijn overwegingen die hij altijd uit het hoofd deed.

Vrijdag 22 augustus is pastor Mantje 67 jaar geworden. Daarmee staat hij aan het begin van een nieuwe 
levensfase. Hij gaat met pensioen en verhuist naar Egmond aan Zee. We zullen hem dus vast nog eens 
tegenkomen en wensen hem het allerbeste toe.

Anneke Koopman - Hollenberg

Bericht van het bisdom

Mededeling over priester N.M. Mantje
Haarlem, donderdag, 2 oktober 2025
Ons bereikte het bedroevende bericht dat de priester N. Mantje op 22 augustus 2025 bij het begin van zijn emeritaat 
heeft aangekondigd in het huwelijk te willen treden. Ondanks aansporingen om hiervan af te zien heeft dit plaatsge-
vonden op 1 oktober 2025.
Wij leven mee met de gelovigen die hierdoor geschokt en teleurgesteld zijn. Priesters geven bij de priesterwijding 
hun gehele leven aan God en de geloofsgemeenschap en beloven celibatair te leven omwille van het rijk der heme-
len (vgl. Mt. 19,12).
Het huwelijk door een priester aangegaan zonder dispensatie wordt door de katholieke kerk niet als een geldige 
huwelijksverbintenis beschouwd.
Zoals voorzien in het kerkelijk recht heeft de bisschop per decreet d.d. 2 oktober 2025 moeten vaststellen en verkla-
ren dat priester Mantje van rechtswege een suspensie heeft opgelopen, wat betekent dat hij niet langer als priester 
mag functioneren; het is hem niet langer toegestaan kerkelijke functies of priesterlijke taken uit te oefenen (vgl. Wet-
boek van Canoniek Recht c. 1333 par. 1, vgl. c. 1394 par. 1).
De bisschop blijft bereid om op zijn verzoek voor hem bij de Paus dispensatie aan te vragen in de celibaats belofte.
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Heilige van de maand
Lambertus van Maastricht; Martelaar en Bisschop

Lambertus was een engelachtig blond misdienaartje, waar eigenlijk niemand boos op 
kon worden. Maar op een dag, toen zijn leermeester tijdens de mis ontdekte dat er 
geen vuur meer in het wierookvat zat, kreeg hij toch de wind van voren.
	 ‘Haal jij eens heel snel vuur, jongetje!’
	 ‘Maar waar moet ik dat in dragen?’ vroeg Lambertus timide.
	 ‘Al pak je het met blote handen uit de haard, het kan me niet schelen, als je 
maar opschiet!’ brieste zijn meester.
Lambertus verdween naar de sacristie, waar de haard brandde. Met zijn blote handen 
pakte hij een paar gloeiende kooltjes en legde ze in zijn koorhemd.
Pas toen hij de kooltjes in het wierookvat had gestopt, keek hij verbaasd op; er zat 
immers geen enkel vlekje op zijn kleed! Dat vond de voorbeeldige misdienaar toch 
ook wel gek.
Ontroerd door zoveel geloof en gehoorzaamheid, knielde iedereen voor hem neer. 
Lambertus wilde zo snel mogelijk zijn fout herstellen en had nauwelijks oog voor wat 
er om hem heen gebeurde.
	 Al snel kreeg hij een verantwoordelijke taak: hij werd toezichthouder bij verschillende bouwplaatsen van kerken 
in de omgeving van Maastricht. Op een dag ging hij op inspectie in Wintershoven, ten zuidoosten van Hasselt. In de 
zinderende zomerhitte zwoegden vele arbeiders. Af en toe lesten de mannen hun dorst met water uit een vuile, troe-
bele put. Vol afgrijzen zag Lambertus het aan. Hij verzonk in gebed op de plaats waar het altaar moest komen. Na 
enige tijd stond hij plotseling op en tekende een kruis op de grond. Het was al snel duidelijk wat daarvan de bedoeling 
was: in het midden van het kruis ontstond een heldere bron. De werklui waren dolgelukkig met het heerlijk koele, frisse 
water.
	 Nadat zijn oom en leermeester Theodardus, de twintigste bisschop van Maastricht, in 670 was vermoord, werd 
Lambertus unaniem gekozen tot diens opvolger. Vol overgave en enthousiasme predikte Lambertus het evangelie in 
de Kempen, waarbij hij vaak samenwerkte met Willibrordus.
	 In 675 vermoordde de hofmeier Ebroïn de Merovingische koning Childerik II (655-675). Omdat Lambertus zijn 
afschuw niet onder stoelen of banken stak, verbande Ebroïn de bisschop naar het benedictijnenklooster in Stavelot.
	 Tijdens zijn zevenjarig verblijf daar gebeurde het eens in een strenge winter dat Lambertus ‘s nachts moest 
plassen. Stilletjes stond hij op en schuifelde in het pikkedonker naar de latrines. Per ongeluk stootte hij echter tegen 
een tafeltje waarop een klomp stond die met luid geraas op de houten vloer viel. De abt schoot ontstemd wakker en 
zei:
	 ‘Wie die herrie heeft gemaakt, moet de rest van de nacht buiten voor het kruis gaan staan bidden.’
	 Lambertus deed wat hem bevolen was: op blote voeten en slechts gekleed in een dun nachthemd ging hij voor 
het kruisbeeld op de binnenplaats staan, terwijl de sneeuw in dikke vlokken neerviel. Pas toen de monniken de vol-
gende ochtend na hun eerste gebeden in de refter bijeenkwamen, viel hun de afwezigheid van Lambertus op. De abt 
herinnerde zich het lawaai van die nacht en liep naar de binnenplaats. Daar stond voor het kruisbeeld een sneeuw-
monnik! De abt verontschuldigde zich bij Lambertus, maar die sprak.
	 ‘Het geeft niets. Nu heb ik de hele nacht aan de woorden uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs kun-
nen denken: “Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder eten, verkleumd 
en zonder kleren.”
	 Nadat Ebroïn in 680 verdreven was door Pepijn van Herstal, kon Lambertus terugkeren naar zijn bisschopsze-
tel in Maastricht. Regelmatig moest hij Pepijns hulp inroepen wanneer edelen zich onrechtmatig meester maakten van 
bisschoppelijke grond. Daardoor wekte Lambertus nogal wat wrevel. In de zomer van 705 kreeg Lambertus, die toen 
een jaar of zeventig was, het aan de stok met ene Dodo. Die nam geen halve maatregelen: met een groep fanatieke 
handlangers trok hij in de vroege ochtend van 17 september naar de kerk in Luik waar Lambertus de mis opdroeg. 
Lambertus voorvoelde dat hij vermoord zou worden. Daarop nam Lambertus een zwaard om zich te verdedigen, maar 
na luttele seconden legde hij het wapen weer weg: hij wilde zijn handen niet bezoedelen met mensenbloed. Hij stelde 
al zijn vertrouwen in God en trad zijn moordenaars onbevreesd tegemoet. Hij verzocht hen af te zien van hun snode 
plannen, maar ze luisterde niet: zonder mededogen staken ze met zwaarden en dolken op hun bisschop in.
	 De Maastrichtenaren waren ontzet toen ze het bericht over de moord op hun bisschop hoorden. Ze wilden 
naar Luik om het lichaam op te halen. Plots zagen ze op de toren van de Onze-Lieve-Vrouwenkerk een engel staan 
die naar de oever van de Maas wees. Zo snel hun benen dragen konden, liepen de mensen naar de Maas waar ze 
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een bootje met de stoffelijke resten van Lambertus aantroffen: onder goddelijke begeleiding was het van Luik naar 
Maastricht gevaren. Omdat men het lichaam met geen mogelijkheid kon verplaatsen, werd het ter plekke begraven. 
In december 718 besloot Hubertus, die Lambertus was opgevolgd als bisschop, zowel het gebeente van Lambertus 
als de bisschopszetel te verplaatsen naar Luik.

Feestdag: 17 september.

Parochienieuws oktober

Het laatste parochieblad heb ik nog maar net twee 
weken in huis of ik zit alweer achter de computer 
voor mijn bijdrage voor het volgende exemplaar. 
Dit heeft niet alleen te maken met de deadline van 
30 september, maar meer met onze vakantie naar 
het voor mij nog steeds favoriete vakantieland, 
Griekenland. Dinsdag 16 september vlogen wij 
naar Samos.

Dit betekende tevens dat ik nog net bij de regio-
viering in Heiloo van 14 september aanwezig was. 
Een regioviering waar het nieuwe jaarthema werd 
gepresenteerd onder de naam: “Durf te dromen”. 
De viering zat goed in elkaar en werd naar mijn 
mening redelijk tot goed bezocht.  Vanuit iedere lo-
catie sprak de afgevaardigde zijn droom uit. Mijn 
bijdrage was als volgt: “Waar droom ik van? Dat 
zeg ik niet… Maar ik droom met iemand mee en 
wel een man die ik zeer bewonder, Martin Luther 
King. Hij had een droom. We kennen allemaal 
zijn wereldberoemde speech: I have a dream. Ik 
haal er één regel uit: “Laat van alle bergen vrijheid 
weerklinken”. Bij het woord berg zijn we meteen 
gekomen bij een Bijbels figuur, die mij ook altijd 
zeer heeft aangesproken en wel Mozes. Hij ging 
de berg op om de tien geboden ofwel de leefregels 
op te halen. Als iedereen nu weer eens probeerde 
om hiernaar te leven, ziet de wereld, die af en toe 
helemaal van God los lijkt, er volgens mij weer een 
stuk beter uit”. 
Aan het eind van de viering werden de symbolen 
van het jaarthema meegegeven aan de locaties en 
deze zullen dan een plaats krijgen in de kerken. 
Voor Egmond Binnen was er ook een extra exem-
plaar om deze op te hangen in het steunpunt, waar 
wekelijks nog een redelijk aantal kerkgangers aan-
wezig is om de dienst bij te wonen.

In deze viering werd ook diaken Steve Purperhart 
aan de regioparochie voorgesteld. Een versterking 

van het pastorale team. Gelukkig ook eens goed 
nieuws op het personele en pastorale probleem. Ik 
heb er alle vertrouwen in dat we met de aanstelling 
van Steve Purperhart en priester Mario Agius weer 
met een beetje meer vertrouwen de toekomst tege-
moet kunnen zien. Ik wens beide heren een mooie 
en opbouwende tijd toe. En hoop dat de parochie 
er wel mag bij varen.

In de parochiekerk van Egmond, Margaretha Maria 
Alacoque, zijn er de laatste tijd ook weer enkele 
klussen geklaard. Op de eerste plaats en zeker 
niet onbelangrijk is de c.v. ketel van de ontmoe-
tingsruimte vervangen voor een nieuwe ketel. Met 
het komend najaar en winter zeker geen overbodi-
ge luxe.

Ook is de kerk weer geïnspecteerd op houtrot. 
Waar nodig heeft men alles weer bewerkt om hout-
rot tegen te gaan. Ook het beeld van sint Adelbert 
werd ingespoten. Echter kwam hij hierdoor scheef 
op de sokkel te staan. Tijdens de afscheidsviering 
van pastor Mantje maakte hij daar een opmerking 
over. Inmiddels staat Adelbert weer keurig op zijn 
plaats.

Bij mij kwam even de gedachte op of Adelbert ook 
op het feest van “Egmond op zijn kop” was ge-
weest. Naast dit stukje humor toch nog even een 
kritische noot. Ik heb vernomen dat de viering op 
de akker af en toe wat luidruchtig werd verstoord. 
Dat kan volgens mij nooit de bedoeling zijn. Op die 
manier schiet het zijn doel voorbij. Er zullen men-
sen zijn die hier anders over denken, maar ik vind 
dit niet op zijn plaats. 

Als u dit blad leest zijn wij alweer een maand terug 
van een heerlijke vakantie in Griekenland. 

Kees Kager.
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Rond de waterput
De activiteiten die de eerste helft van het seizoen van 
start zijn gegaan draaien op dit moment succesvol. De 
commissie is nu druk bezig om een programma rond 
te krijgen voor komend voorjaar 2026. Hieronder en-
kele activiteiten die in oktober en november op stapel 
staan. het volledige programma staat in het rood-witte 
programmaboekje, verkrijgbaar in de kerken. Ook vindt 
u alle informatie op de website www.ronddewaterput.nl   
Aanmelden is over het algemeen noodzakelijk. Dat kan 
via ronddewaterputnl@gmail.com of telefonisch: 072 
5330906.

Commissie ‘rond de waterput’

•Wilt u een bijbeltekst op een geheel andere – maar zeer intensieve manier ervaren?
Dat kan tijdens Bibliodans, op zaterdag 1 november van 14.30-16.30 uur in de Ter Coulsterkerk.
Aanmelden tot 20 oktober: h.fromming@pknheiloo.nl  
•Drie avonden over najaarsheiligen zijn gepland in de Ter Coulsterkerk in Heiloo.
De eerste avond, vrijdag 7 november om 20 uur in de Ter Coulsterkerk, vertelt Ds. Robbert Blaauw over de hei-
lige Willibrordus. 
•De groep Achterom komt met een nieuw programma getiteld ‘Niet te geloven’ op donderdag 20 november op-
treden in de Ter Coulsterkerk. Aanvang 20 uur.
•Op woensdag 26 november houdt Pastor Eugène Brussee een lezing over H. Augustinus in de Corneliuskerk 
te Limmen, aanvang 19.30 uur.
•De Preek van de Leek wordt ditmaal gehouden door Rob van der Wal, klimaatburgemeester van Heiloo. U bent 
welkom in de Witte Kerk te Heiloo op zondag 30 november om 16 uur.
•In de Advent is er driemaal een avondgebed in de Witte kerk, op 1, 8 en 18 december. Aanvang 19.30 uur. na 
afloop is er gelegenheid deel te nemen aan een gesprek.

Preek van de Leek 

Ook dit najaar heeft Rond de Waterput weer een 
dorpsgenoot bereid gevonden om een ‘Preek van de 
Leek’ te houden. De ‘preker’ trakteert ons op levens-
lessen en deelt met ons bronnen van inspiratie. Dit 
wordt afgewisseld met muziek. 
Na afloop is er gelegenheid om - onder het genot van 
een drankje - na te praten met de (s)preker en met 
elkaar. 

De ‘Preek van de Leek’ op 30 november wordt ver-
zorgd door Rob van der Wal, klimaatburgermeester 
van Heiloo 

Sinds september 2021 mag Rob van der Wal zich kli-
maatburgermeester van Heiloo noemen. De klimaat-
burgemeester inspireert om stappen vooruit te zetten 
op het vlak van duurzaamheid en verbindt mensen, 
bedrijven en overheid met elkaar in deze zoektocht. 
Rob is dan ook actief bij Heiloo Duurzaam, een sa-
menwerking tussen inwoners, bedrijven en de ge-
meente met het doel om in Heiloo grote stappen te 
zetten in richting duurzaamheid. 
Daarnaast is Rob eigenaar van Ciro Pack, een bedrijf 
dat niet alleen een duurzaam product máákt maar dit 
op geheel duurzame wijze doet. Zelfs over bijenvrien-
delijke bloemen in de tuin wordt nagedacht! 
Duurzaamheid is Rob’s missie. Daar heeft hij alles 
voor over. Zo veel, dat voor hem als ondernemer niet 
winstmaximering maar de bewaring van Gods schep-
ping het hoogste doel is. Zijn enthousiasme is aan-
stekelijk. Een inspirerend uur is gegarandeerd. 

Wanneer: zondag 30 november om 16.00 uur (inloop 
v.a. 15.30 uur) 
Waar: Witte Kerk, Raadhuisweg 32 Heiloo 
Bijdrage: er is een collecte bij de uitgang
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Financiële terugblik
Een financiële terugblik 

Allereerst wil het Parochiebestuur, mede namens de parochieraden en de locatieraden, eenieder dankzeggen 
voor zijn of haar gedane bijdrage in het huidige boekjaar 2025 maar ook voor uw bijdragen in eerdere jaren. Zon-
der deze bijdragen komt de financiële exploitatie van de parochie in verdrukking. Activiteiten en kosten kunnen 
dan niet meer uit de normale exploitatie betaald worden.
Zoals u in voorgaand stukje kon lezen dalen de jaarlijkse inkomsten uit de kerkbijdragen.
Niet alleen de kerkbijdragen maar ook de collectes laten, door de afname van kerkbezoekers, een afnemend 
beeld zien. In de jaren 2020, 2021 en 2022 was dat nog te wijten aan corona, deze periode is voor de meesten 
een lastige periode. We zagen na corona echter minder mensen in de kerken als dat er voor corona aanwezig 
was. Blijkbaar hebben die mensen een andere manier gevonden of zijn er niet meer zo mee bezig om een vie-
ring bij te wonen.
De kerken als gebouwen hebben ook een verbindende rol in onze gemeenschappen. Het met zijn allen samen-
zijn in een kerk geeft een fijn gevoel van kunnen geven en van kunnen ontvangen. Denk daarbij niet alleen aan 
de vieringen in het weekend en door de week, maar bijvoorbeeld ook aan de uitvaarten vanuit de kerken. Denk 
aan de Allerzielen vieringen, de regiovieringen, de ziekenzondag, de openstelling van de kerken voor aparte 
gebeurtenissen. Het zou toch jammer zijn als wij onze kerken niet meer als zodanig kunnen gebruiken.
Uw gift, hoe groot of klein ook, houdt de kerkdeuren open en houdt onze parochie financieel gezond. 
Onderstaande tekst wil ik met u delen:

De Kerkdeur,

Stel je zelf eens de vraag, of je er wel eens over nagedacht hebt, wat er gebeurt als je door een kerkdeur naar 
binnen gaat?
Heb je wel eens aan den lijve ondervonden, dat zo een deur een verbinding is tussen twee werelden?
Aan de ene kant van de deur ligt het rumoerige, dagelijkse leven, het leven met zijn zorg en gezelligheid, het 
leven waarvan wij genieten, met zoveel goeds, maar ook met zoveel narigheid, leugens, bedrog en achterdocht. 

Aan de andere kant de ruimte waar wij, met al onze onrust en zorgen, tot rust kunnen komen.
In die ruimte is het licht anders, het wordt getemperd.
Die ruimte is indrukwekkend door haar sterke muren, de oprijzende pilaren en de hoge gewelven.

Laat het een herberg zijn, waar eenieder welkom is, waar de deuren openstaan en waar eenieder zich gehoord 
voelt.
Laat dit de ervaring zijn van elke kerkganger en bezoeker die door de kerkdeur naar binnen gaat

... daarom moet je er niet aan denken dat er geen kerken meer in een dorp zijn….
En wat zou het mooi zijn als het bovenstaande de jongeren onder ons zou motiveren ook een bijdrage te doen. 
Per slot van rekening is het ook hun kerk: nu en in de toekomst?

Astrid Wiebering – Vlaar, Financiële Administratie Bron van Levend Water

Collecten

De MIVA collecte op zondag 16 augustus heeft het volgende opgebracht:

Willibrorduskerk	 € 326,32
Jacobuskerk		  €  94.40
HMM Alacoquekerk	 € 112,50
Steunpunt Egmond	 €  22,50
Totaal BvLW		  € 555,22
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Uitvaarten Egmond Binnen
Uitvaarten in Egmond Binnen.

Vroeger maakte de timmerman de doodskisten en was dan ook begrafenisondernemer. De buren trokken een 
zwart pak aan en droegen de kist naar de Rinnegomerkerk en het kerkhof aldaar.
In 1954 werd begrafenisstichting Laatste Eer opgericht. Vele mensen zijn begraven onder begeleiding van deze 
acht dragers die een prachtig pak aangemeten gekregen hebben inclusief lange jas en hoge hoed. Ze ontvingen 
hiervoor een bescheiden vergoeding omdat dit een halve dag in beslag nam. Door het verdwijnen van de kerk 
en het feit dat er meer gecremeerd wordt, wordt er weinig gebruik meer gemaakt van de diensten van Laatste 
Eer. Er zijn ook al minder mensen lid van onze stichting. Wij als stichting hebben nog een ledenbestand van ruim 
250 personen, die bij overlijden recht hebben op 4 dragers van Stichting Laatste Eer.                
Toen uitvaartleider Ide Tervoort stopte heeft Gijsje Teunissen, nu Charon, deze taak overgenomen. Later heeft 
zij de koeling van Laatste Eer ter beschikking gekregen. Deze koeling krijgen de leden als er gebruik gemaakt 
wordt van Charon. 
Wij laten de leden de betaling stoppen! Wij blijven dan nog 10 jaar de overledenen begeleiden en bij Charon 
Uitvaartbegeleiding wordt dan € 200,- (koeling) korting gegeven. Charon heeft een ledenlijst van onze stichting, 
als U kiest voor een andere uitvaartbegeleiding levert die niet deze korting op.
Wat wordt er gedaan met het geld dat er nog in kas is? We hebben 3 nieuwe jonge dragers bij de stichting die het 
einde van de stichting op een nette manier zullen uitvoeren en het geld op een goede manier in het dorp zullen 
besteden. Gedacht wordt aan voorzieningen bij de nieuwe plannen bij de Schulp om daar ook bijeenkomsten 
te kunnen houden bij uitvaarten.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij hoogachtend.

Het bestuur van Stichting Laatste Eer Egmond-Binnen

De drie nieuwe jonge medewerkers zijn niet toevallig kleinzoons van de mannen van het eerste uur, te weten: 
Cor Baltus, Gerrit Apeldoorn en Gerard Apeldoorn. Zij hebben ook nog de voornamen van de grootvaders ge-
kregen
                                                                      

v . l . n . r . 
Gerard Apeldoorn, Cor Baltus en Gerrit Apeldoorn.
Bij een foto van de Rinnegommerkerk waar hun grootvaders de dragers-stichting Laatste Eer begon. 
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Adventsactie 2025

oorzaken van honger en ziekte op het platteland van 
Chinandega, Nicaragua. De aanleg van een water-
put en moestuinen bij basisscholen helpt de gezond-
heid van kinderen - en hun families! - verbeteren. En 
dat komt hun schoolprestaties natuurlijk ten goede! 
Adventsactie steunt de aanleg van de waterput en 
moestuinen; partner ADENOCH zorgt voor de uitvoe-
ring ter plaatse.

Onderwijs en begeleiding in Kameroen
In het straatarme noorden van Kameroen zijn nauwe-
lijks voorzieningen voor kinderen met een beperking. 
Ze worden bovendien vaak actief buitengesloten en 
blijven noodgedwongen thuis. Stichting Bethlehem 
zorgt onder meer voor toegang tot onderwijs, voor 
medicatie, behandelingen en operaties en waar no-
dig voor een prothese of rolstoel. Zo kunnen de kin-
deren volwaardig meedoen!

Scholing voor nomadenkinderen in India
In India leven 15 miljoen nomaden. De meesten zijn 
analfabeet en hebben geen vast werk. Hun kinderen 
gaan nauwelijks naar school. Een van de belangrijk-
ste programma’s van onze partner Tent is overbrug-
gingsonderwijs in speciale scholingscentra; het be-
reidt de kinderen voor op regulier onderwijs.

U kunt bijdragen via de collecte in de kerk op de der-
de Adventszondag of rechtstreeks via www.advents-
actie.nl

Koester een kind, bouw mee aan morgen

Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kan-
sen krijgen waar ze recht op hebben. Kwetsbare kin-
deren die aan de zijlijn staan. Omdat ze anders zijn. 
Omdat hun familie in de marge leeft en omdat iedere 
dag een strijd is om te overleven. De 60e Adventsac-
tie-campagne staat stil bij deze kinderen. 

Wereldwijd kunnen talloze kinderen niet volwaardig 
meedoen in hun samenleving. Sommigen hebben 
een lichamelijke of geestelijke beperking, anderen 
trekken rond met hun families zonder vaste verblijf-
plaats of leven in extreme armoede. Allemaal kinde-
ren die op een of andere manier buiten de boot val-
len en die nauwelijks de kans hebben daar op eigen 
kracht aan te ontsnappen. En zo blijven ze vaak on-
zichtbaar – zonder onderwijs, zonder speciale zorg, 
zonder schoon water en gezond voedsel, zonder 
hoopvolle toekomst.

Adventsactie vindt dat ieder kind een volwaardige 
plek in zijn of haar gemeenschap verdient. Ieder kind 
doet ertoe en heeft het recht om mee te doen, om te 
leren, te groeien en bij te dragen. Daarom zet de jaar-
lijkse Kerstactie van de Nederlandse katholieke ge-
meenschap zich in voor kinderen die nu nog worden 
buitengesloten. Met lokale partners zorgt Adventsac-
tie ervoor dat deze kinderen wél naar school kunnen, 
dat zij wél medische zorg krijgen en dat ze wél kun-
nen meedoen in hun gemeenschap.

Wat doet Adventsactie? 

Water en groente in Nicaragua 
Gebrek aan water is een van de belangrijkste 

In verband met de vele kopij welke voor deze editie van het parochieblad is bin-
nengekomen, heeft de redactie moeten besluiten om de kopij over Pater Pee de 
Waard op de website te plaatsen: www.bronvanlevendwater.nl
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Vredesmaaltijd Willibrordushuis
	 Het draaiboek voor de jaarlijkse Vredesmaaltijd hebben we al weken geleden doorgesproken met 
de mensen van Heiloo voor Elkaar en we hebben nog wat punten aangepast. Vorig jaar ging het namelijk 
nogal chaotisch bij de afwas. De stapels vuile borden belandden met bestek, servetjes en etensresten in de 
keuken. Dit keer willen we er voor zorgen dat de borden vooraf worden schoongeveegd, zodat ze eenmaal 
in de keuken na een beetje voorspoelen direct in de afwasmachine gezet kunnen worden.  Verder zal aan 
het begin van de maaltijd worden gevraagd niet te veel tegelijk op te scheppen, zodat er genoeg is voor 
iedereen en geen halve maaltijden in de afvalbak terecht komen.
	 De vrijwilligers van Heiloo voor Elkaar zijn vanmiddag al om 15 uur gearriveerd en ze gaan me-
teen aan de slag. De lange tafel die de Klussenclub midden in de Kerkstraat heeft opgesteld voorzien zij 
van kleurige tafelkleden. Iemand vult een heleboel kleine vaasjes met verse bloemen, anderen richten de 
Ontmoetingsruimte in als eetzaal en halen met de steekwagen stapels extra stoelen uit de toren. De borden 
en het bestek die we van X op X hebben gekregen en die we het hele jaar bewaren in de garage, komen op 
een tafel vóór het kantoor, de afruimbakken onder het prikbord. 
	 Tegen zes uur komen de eerste gasten binnen, ze worden verwelkomd met vrolijke muziek van een 
duo op accordeon en fluit. Al snel is de tafel goed gevuld, kaartjes met naam van het gerecht en land van 
herkomst erbij. We herkennen veel mensen die ook deelnemen aan de leesgroepen die hier op dinsdag 
komen en we groeten elkaar hartelijk. Ook Ftawit en Said, die wekelijks op woensdag komen helpen met de 
schoonmaak, zijn van de partij. De jongsten rennen uitgelaten rond totdat het te druk wordt om te kunnen 
rennen. Zo vult het Willibrordushuis zich met zo’n 150 gasten.  
	 Net als vorig jaar opent Khadija de avond. Ze komt uit Afghanistan en is hier met haar ouders. 
Ze krijgt assistentie van Sietna die op een gong slaat en dat heeft effect, het wordt stil. In haar toespraak 
benoemt ze de kracht van verbinding, met name in het delen van voedsel, maar ook in het delen van een 
glimlach, een blijk van herkenning van mens tot mens. Haar woorden tekenen het prachtige avondmaal dat 
volgt. Pastor Steve, die samen met pastor Eugène aanwezig is, bekrachtigt haar worden met een gebed. 
De burgemeester opent daarna het buffet samen met kinderburgemeester Naomi. 
	 Er vormt zich een lange rij voor de bordenuitgifte en rond de rijk gevulde tafel. Velen vinden een 
nieuwe zitplaats en overal wordt gegeten en gepraat. Zelf sta ik bij de afruimhoek en na een tijdje begint de 
vaat binnen te stromen. De meeste borden worden keurig schoongeveegd bij de afvalbak. Bij een seintje 
van Ina breng ik weer een volgende stapel borden naar de keuken. Ina spoelt voor en wast af. Sara staat 
aan de andere kant van de keuken en beheert het koffie- en frisdrankgebeuren. De ijskar van Di Fiorentina 
arriveert en wordt direct opgemerkt door een paar kleine jongens. Al gauw staat een rij kinderen vol ver-
wachting bij de kar en even later mogen enkele tieners om de beurt voor ijscoman spelen. Als afsluiting van 
de maaltijd zingen we vierstemmig(!) een kanon op de wijs van Vader Jacob, het enthousiasme is voelbaar 
als we gewoon door blijven zingen terwijl de dirigent al is gestopt. 
	 Even na achten is het alweer voorbij en blijven we achter met de mensen van Heiloo voor Elkaar. 
Gestroomlijnd volgen de opruimwerkzaamheden, vegen, dweilen, stofzuigen, toiletten schoonmaken, 
servies terugzetten in de garage. Het is bijna half tien als Ina en ik met een heel goed gevoel de voordeur 
sluiten. De droom van vrede en verbondenheid werd even werkelijkheid.
Marieke Hoetjes
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Caritas Heiloo
Warm hart van heiloo

Op vrijdag 5 sept. j.l. mochten wij als Caritas Werkgroep Heiloo een mooie on-
derscheiding in ontvangst nemen in ’t Trefpunt. Een oorkonde en een Warm Hart 
bokaal namens Steunpunt Eenzaamheid.  U heeft het ws. wel langs zien komen 
in de lokale pers. Gememoreerd werd dat wij nooit oordelen en altijd snel hulp or-
ganiseren, zonder bureaucratie. Dat wij hulpvragen laagdrempelig en menselijk 
maken. En dat wij steeds verder blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om 
hulp aan hen, die dat het hardst nodig hebben, te optimaliseren.  Proaktief het 
verschil maken. Zoals nu het opzetten van onze nieuwe website die onze vind-
baarheid nog verder moet gaan vergroten en zo nog toegankelijker te worden.  
De voorlopige planning is dat de website medio half okt. de lucht in gaat. 
Naast individuele hulp steunen wij ook groepsactiviteiten om die zo voor ieder toegankelijk te maken, ook 
als dat financieel niet vanzelfsprekend is. Praktisch sponsoren noemen we dat. U kunt daar verder meer 
over lezen. Dat zoveel mensen ons werk zo waarderen ervaren wij als zeer dankbaar en bijzonder. Dankzij 
alle, ook financiële, steun kunnen wij zonder concessies te hoeven doen ons onbaatzuchtige werk  uitvoe-
ren. Daar kunnen wij onze donateurs niet genoeg voor bedanken. Wij hopen dat wij straks in december 
weer op u mogen rekenen bij onze jaarlijkse aktie “Uw steun is goud waard”. 

Praktische sponsoring

In plaats van éénmalige donaties hebben wij bedacht dat organisaties er meer aan hebben om het hele 
jaar door wat geholpen te worden. Dat kan bijv. met het betalen van huur voor ruimtes die voor aktiviteiten 
gehuurd moeten worden. Want dat is een steeds groter probleem aan het worden De gemeente sluit of 
sloopt steeds meer oude gebouwen (zoals bijv. BukBuk) die maatschappelijk nog prima zouden voldoen. Of 
met materialen waar men zelf de middelen niet voor heeft. Zo hebben wij Heiloo voor Elkaar kunnen helpen 
met het doneren van naaimachines en zaalhuur voor  hun opgezette naai-/taalgroep. Als dank werden wij 
uitgenodigd om deel te nemen aan de Vredesmaaltijd op vrij. 26 sept. 
Een andere organisatie die wij op deze manier ondersteunen is het Jongerenwerk Heiloo. Wij verzorgen 
daar het wekelijks aanleveren van vers fruit. Iets wat veel kinderen uit een kwetsbare gezinssituatie thuis 
moeten ontberen. We kregen van hen het verzoek of wij dit ook wilden doen voor hun jaarlijkse zomerkamp 
en uiteraard voldeden wij graag aan hun wens! We kregen als dank een mooie foto met allemaal blije kin-
deren. Daar doen we het voor!
Wij zoeken contact met organisaties waar wij mee samenwerken om deze manier van ondersteuning ook 
bij hen te introduceren en samen te bekijken of we op deze manier (nieuwe) aktiviteiten kunnen ontplooien 
en ondersteunen Zo was op onze vergadering op 16 juli Wanda Vasbinder van stichting ’t Trefpunt uitge-
nodigd om daar eens over te komen praten. Zij gaf aan dat uit een recente enquète bleek dat veel van hun 
klanten niet altijd geld hadden voor uitjes e.d. Wij als Caritas kunnen/willen daar zeker iets in betekenen! Ze 
is bezig met het opzetten van een nieuwe laagfinanciële aktiviteit waarbij wij als Caritas als ondersteunende 
partner gaan fungeren.

Caritas bijeenkomst

Op woe. 8 okt werd weer de jaarlijkse Caritasbijeenkomst georganiseerd voor de leden 
van alle Caritas werkgroepen. We hebben met elkaar gepraat over Caritas en geluisterd 
naar elkaars inspiraties en ideeën. Dit jaar waren we te gast bij Caritas Limmen in de 
ontmoetingsruimte van de H. Corneliuskerk.  

Theo van Diepen
Caritas Werkgroep Heiloo
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Caritas Akersloot
Nieuws van de werkgroep Caritas & Diaconie in 
Akersloot

Het Rock’n roll weekend is hier net achter de rug. 
Wendy vatte het idee op om op de jaarmarkt te 
gaan staan met onze werkgroep om zowat naams-
bekendheid te krijgen. De mensen kennen ons 
eigenlijk alleen maar van het plaatselijke ‘Witte 
blaadje’. Het bleek een groot succes te zijn. We 
raakten met veel mensen in gesprek. Daarnaast 
hadden we een loterij om de kosten te dekken.

Na de zomervakantie gaan we ons verder weer 
opmaken voor de andere diverse acties. Straks ko-
men de Sinterklaas- en Kerstacties weer aan. On-
dertussen blijven we mensen bezoeken en onder-
steunen die het (even) financieel zwaar hebben. 
Sommige Akersloters verbazen zich erover dat wij 
zo’n 45 gezinnen in ons bestand hebben. Het is 
mooi en dankbaar vrijwilligerswerk.
De mensen die hulp vragen moeten eerst een 
drempel over en dat is ook wel te zien. Na een 
kort gesprek komen soms de tranen en gaan we 
op zoek naar een mogelijkheid om te helpen. Na-
tuurlijk checken we eerst of alle hulpbronnen bij de 
gemeente al aangeboord zijn. Als dat het geval is 
en de mensen net buiten de boot vallen, dan gaan 
wij helpen. Zonder te oordelen.

Het eerste signaal kan zijn dat er een briefje in de 
brievenbus van de Mariakapel wordt gedaan met 
het verzoek om een boodschappenbon. Die ver-
strekken we zonder vragen te stellen. Na een tijdje 
gaan we wel informeren of er nog behoefte is aan 
een gesprek. Zo ja, dan gaan we op pad.

Als Akersloter ken je veel mensen wel maar soms 
ook niet en zijn het mensen die pas in Akersloot 
zijn komen wonen. We waren we ook bij een gezin 
met hele kleine kinderen. De vader had zijn trots 
en zei: “Ik ga echt niet met de billen bloot, Wouter”. 
Hij bedoelde dat hij niet zijn administratie wilde la-
ten zien. Die bekijken we normaliter wel als we een 
lening verstrekken of als we een som geld geven. 
In dit geval vroeg ik dus: “Zeg dan maar wat nu 
de grootste nood is.”  Toen kwamen ze met een 
stofzuiger die kapot is gegaan en de behoefte aan 
luiers voor de jongste, dat loopt toch op. Daarnaast 
kunnen ze dan meedoen met de Sinterklaas-, 

Kerst-, Paas- en Zomeractie.

Met onze werkgroep loopt het gesmeerd, daar ben 
ik ontzettend trots op. Geen hulpvraag is te veel. 
Met de acties hebben we draaiboeken die elk jaar 
worden bijgewerkt.  Ik ben ook blij dat Lida en Ma-
rijke van de Diaconie met ons samenwerken. We 
maken we ons hard voor mensen in nood, onge-
acht religie of afkomst. Doordat we samenwerken 
met de Diaconie bereiken we ook meer mensen 
in het dorp. We noemen ons daarom: Werkgroep 
Caritas & Diaconie Akersloot.

Verder kunnen we ook veel doen dankzij onze 
sponsoren. Toen ik onlangs een sprak en hem be-
dankte voor zijn hulp, antwoordde hij: “Júllie be-
dankt, want júllie doen het werk!” Hij vertelde dat hij 
eigenlijk al lang een goed doel als het onze zocht 
die in de directe omgeving hulp biedt.

Maar vergeet de stille krachten niet.  Ik sprak laatst 
een Akerslootse die elk jaar 6 grote bigshoppers 
vol met boodschappen spaart met haar vriendin. 
Alles voor de Kerstactie. Ik wilde haar nog inter-
viewen maar ze wilde dat niet. “Wouter, wil je de 
tassen weer ophalen?” Tja, ze zijn harstikke zwaar 
natuurlijk en ze moeten ook van nog een trap af. 
“De lege tassen leg je maar weer bij de deur.”
Ze wilde niet geïnterviewd worden maar toen ik zei 
dat ik haar zou noemen vroeg ze wel om een ex-
emplaar van dit blad. Hij komt eraan hoor! (Nee, ik 
noem je naam niet)

Wouter Molenaar



Adressen
Parochie Bron van Levend Water

Postadres:	 Westerweg 267 
		  1852 AG Heiloo
Telefoon: 	 072-533 09 06

📩 info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:
Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
📩 financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Parochieraad:
De heer Martien den Blanken		   voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel	 secretaris
De heer Harry Broers	 penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:
H. Willibrordus:	 NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
			   NL20 INGB  0000 6815 70
tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major:	 NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot
H. Adelbertus:		  NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond
H. M.M. Alacoque:	 NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond
O.L.V. Onb. Ontv.:	 NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
📩 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
📩 coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:
Willibrordushof, Heiloo:
📩willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
📩 jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:
📩 rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl
De Karmel, Egmond aan den Hoef:
📩 dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:
📩 cwh.heiloo@gmail.com                                
📩 caritas.egmondaandenhoef@gmail.com
📩 cwa.akersloot@gmail.com

	 Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267 
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 11.30 uur
📩 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl 
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
📩 willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl   
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
📩 misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl 

	 Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37 
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
📩 jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl 

	 Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond 
	    aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Secretariaat:
Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
📩 rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl 

Pastores
Administrator: Marcelo Salão Rocha pr. 
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr.
Priesterassistent: Mario Agius, pr.
Diaken: Eugéne Brussee
Diaken: Steve Purperhart
Melden uitvaart:
Yvonne van Stiphout-Boos	 06 22248723

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65

tnv RK Parochie Bron van Levend Water
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 Als ik denk dat je weg bent voor eeuwig
 Omdat je me gist’ren ontviel
 Dan vind ik je terug in de liefde
 En draag ik je mee in mijn ziel

 Als we samen gaan zitten bij water
 Om te kijken naar luchten zo vrij
 Daar schrijven we oude verhalen
 En leef je voor altijd in mij


