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De volgende Bron van Levend Water

verschijnt op 15 februari
Kopij, bestaande uit maximaal 500 woorden.

kunt u uiterlijk 20 januari 
inleveren bij de lokale redacties,

bij voorkeur als Word document per email:
Locatie H. Willibrordus:
	 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. Jacobus Major:
	 jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Locatie H. M.M. Alacoque:
	 drieluik@rk-bronvanlevendwater.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om, daar 
waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de aan-
geleverde artikelen. Indien de inhoud hierdoor wordt 
gewijzigd, wordt vóór plaatsing contact opgenomen 
met de schrijver.
Dit parochieblad is ook te vinden op de website van 
Bron van Levend Water: rk-bronvanlevendwater.nl 
Indien u geen parochieblad meer wilt ontvangen kunt 
u dit doorgeven aan het secretariaat van uw locatie.
Adressen vindt u achter in dit blad.

Parochie Bron van Levend WaterParochie Bron van Levend Water
p/a Westerweg 267p/a Westerweg 267
1852 AG Heiloo1852 AG Heiloo

Telefoon: 072-533 09 06Telefoon: 072-533 09 06
Mail: info@rk-bronvanlevendwater.nlMail: info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nlWebsite: www.rk-bronvanlevendwater.nl

COLOFON

Bijschrift foto’s:

Foto voorkaft:
kerstgroep gemaakt door mevrouw 
Truus Helsloot-Poppe

Foto achterkaft:
Gemaakt door Didy Coljée
Bevroren duinmeertje, ook wel de 
ijsclub baan genoemd, 
langs de Zeeweg achter de Hoep in 
Bakkum. 

Belangrijke mededeling

Per 1 september 2025 kunt u voor 
het melden van een overlijden en 
het aanvragen van een afscheids-
dienst in één van onze locaties, 
contact opnemen met mevrouw 
Yvonne van Stiphout-Boos.
Zij is bereikbaar op telefoonnum-
mer 06 22248723. 
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Pastoraal woord
Kerstmis 2025

De herfst is alweer enige tijd geleden begonnen. De prachtige groene bladeren zijn, eerst langzamerhand van 
kleur verschietend, van de bomen verdwenen. De dagen worden steeds korter. Een nieuw jaargetijde dient zich 
aan. We zijn onderweg naar het begin van de winter. Ook binnen de kerkelijke kalender dient zich een nieuw 
jaar aan. Op 23 november vierden we de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het hoogfeest van Christus Ko-
ning. Een week later, op 30 november, vierden we de eerste zondag van de advent. Hiermee begint een nieuw 
liturgisch jaar. 

In het evangelie van zondag 21 december, de vierde zondag van de advent, kunnen wij lezen, voor welke aardse 
woonplaats God, ongeveer 2000 jaar geleden, heeft gekozen. Dat was niet in een grote tempel of in een kerk. 
Ook wilde Hij niet wonen in de grote stad Jeruzalem, of in de toenmalige metropool Rome? Nee, Hij kiest voor 
het allereenvoudigste dat er is. God kiest zijn woonplaats in een zeer onaanzienlijk gat in een van de onaanzien-
lijkste provincies van een land dat ook al als zeer onbelangrijk op de kaart van het Romeinse Rijk stond. Hij vindt 
huisvesting in Nazareth in de half heidense streek Galilea. Zijn moeder Maria is een heel eenvoudige vrouw, die 
voor Hem open staat en die Hem haar jawoord geeft. Laten wij daar eens bij stil blijven staan: een eenvoudig 
meisje uit de laagste klasse van de samenleving, dat haar jawoord geeft aan God.
Het evang
elie volgens Lucas laat ons zien dat de aartsengel Gabriël met Maria spreekt. Gabriël heeft het over het plan 
dat God met haar heeft. Maria is gevraagd de moeder te worden van de Messias, de Zoon van God. Voordat zij 
daar mee in kan stemmen, wil zij zeker weten of dit nu wel écht de bedoeling is van God. “Hoe kan dat nou?”, 
zo heeft zij wellicht gedacht, “Ik, een zeer eenvoudige persoon, hoe kan God daar nu in willen wonen?” Met de 
hulp van de heilige Geest wordt Gods bedoeling haar duidelijk. Zij begrijpt dat het gaat om het moederschap van 
Jezus en zij geeft meteen haar onvoorwaardelijk ‘ja’ aan God. Dit jawoord van Maria is heel belangrijk. Hierdoor 
kan de Zoon van God uit haar geboren worden en zo kan de verlossing van de mensheid werkelijkheid worden.

Maria heeft tijdens haar leven steeds de wil van God en niet haar eigen wil vervuld en om deze reden prijzen alle 
generaties haar gelukkig. Hierdoor kon God werkzaam in haar zijn en zij heeft zich op deze wijze helemaal ge-
realiseerd. Maria zal niet alleen moeder van God worden, maar later ook de moeder van de kerk en uiteindelijk 
de moeder van de gehele mensheid. 

Maria is vooral voor christenen ook belangrijk, omdat zij een heel duidelijke voorbeeldfiguur is. Zij is hét voor-
beeld bij uitstek van iemand die in alle nederigheid haar levensopdracht vervulde. Maria leefde geheel volgens 
Gods plan met haar. Maria gaf haar jawoord aan God en zij leefde ernaar. Zij bleef trouw aan haar specifieke 
roeping, het moederschap van de Heer. Ook wij mogen óns jawoord – natuurlijk ieder op onze eigen manier - aan 
God geven. Ook wij mogen leven volgens het schitterende plan dat God met ieder van ons heeft uitgestippeld.

Jezus is geboren uit een mens die open stond voor Gods Geest. Hierdoor is God ´God-met-ons´ geworden: Je-
zus. In Hem woont God in al zijn volheid, zegt Paulus. Als je God wilt vinden, kijk dan naar het leven van Jezus. 
Hij heeft ons de plaats gewezen, waar wij God kunnen vinden: in onze naaste. 

Het unieke van ons christelijke geloof vinden wij in het gegeven dat God mens is geworden. Dat vinden wij ner-
gens anders. Hij is mens geworden om midden tussen de mensen te wonen. In de geloofsbelijdenis bidden wij: 
“Hij is mens geworden uit Maria en uit de Geest Gods die in haar zijn werk mocht doen.”

De woonplaats bij uitstek van God is midden onder de mensen. Het zou, denk ik, goed zijn, als wij God niet 
proberen te vinden op misschien wel de verkeerde plaatsen? Natuurlijk, Hij is ook te vinden in prachtige middel-
eeuwse kathedralen en in gewone kerken. In de sacramenten is Hij volop aanwezig. Ook in het Woord van God, 
is Hij aanwezig. Ik denk echter dat Hij vooral ook bij de mensen te vinden is, op de eerste plaats bij behoeftige 
en noodlijdende mensen. Als wij God eens meer wisten te vinden onder elkaar. Als wij God eens meer zouden 
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Kerstwens - Een nieuw
zoeken bij mensen in wie Hij zijn tent heeft opgeslagen. Als we dat beseffen, dan kan de wereld er nog veel 
mooier uit gaan zien: een wereld die nog meer vervuld kan worden van liefde en vrede. Dat is toch, waar wij 
allen naar streven!

Over enige tijd, met kerstmis, laat God ons ook dit jaar weer weten waar Hij woont. Uit een mens is Hij geboren 
en onder mensen heeft Hij gewoond. Dat mogen wij met Kerstmis vieren. 
Graag wens ik u een zalig Kerstmis toe!
Igno Osterhaus, pastor.

Zalig Kerstmis voor u en al de uwen
Dank voor uw betrokkenheid bij

en inzet voor onze parochie
in het afgelopen jaar     

Een goed, vredevol
en gezegend 2026 gewenst

vol dromen
die wij

- voor onszelf en anderen-
tot werkelijkheid
zullen maken…

Bestuur en pastoresteam parochies Bron	
	 	 van Levend Water en H. Cornelius

Een nieuw begin in de parochies

Nu ik vier maanden in de parochies Bron van Levend 
Water en Limmen meeleef, merk ik hoe God in stille 
stappen met ons meegaat. Wat mij het meest treft, is 
de warmte waarmee ik ben ontvangen: niet alleen in 
woorden, maar vooral in kleine gebaren, in aandacht, 
en openheid. Dat geeft mij vreugde en vertrouwen. 
Tegelijk voel ik het verlangen om met elkaar te zoe-
ken naar wat God vandaag van ons vraagt: hoe spre-
ken we over Hem in een taal die mensen van nu her-
kennen in hun eigen leven?

Toen de bisschop mij deze parochies toevertrouwde, 
voelde ik drie dingen tegelijk: enthousiasme, dank-
baarheid en nederigheid. Enthousiasme, omdat God 
ons telkens weer uitnodigt om mee te bouwen aan 
Zijn droom voor mensen. Dankbaarheid, omdat ik 
mijn roeping hier mag leven. En nederigheid, omdat 
ik mij invoeg in een lange stroom van geloof – gedra-
gen door generaties, gedragen ook door pastors die 
vóór mij het goede hebben gezocht. Ik sta op schou-
ders die mij verder dragen dan ik zelf zou kunnen.

Bij mijn eerste viering vroeg ik voorzichtig hoe be-
paalde dingen hier gewoonlijk gaan. Het antwoord 
was eenvoudig: ‘U bent de pastor; wij volgen wat u 
aangeeft.’ In die woorden klonk geen afstand, maar 
vertrouwen. Het gaf mij het gevoel dat we samen op 
weg zijn. Kerk-zijn begint precies daar: in wederzijds 
respect, in luisteren, in openheid voor elkaars gaven.

We weten allemaal dat de kerk van vandaag in nieu-
we omstandigheden leeft. Jongeren vinden niet van-
zelfsprekend hun weg naar de gemeenschap; er zijn 
weinig misdienaars en acolieten. Toch geloof ik niet 
dat dit een teken van achteruitgang hoeft te zijn. In-
tegendeel: juist in deze tijd zie ik kleine maar heldere 
tekens van hoop. Jongeren die bewust kiezen voor 
het katholieke geloof, mensen die opnieuw gaan zoe-
ken naar God, gezinnen die terugkeren naar een plek 
waar ze rust en verbondenheid ervaren. Jezus heeft 
zelf gezegd dat Hij en de Vader altijd aan het werk 
zijn (Joh. 5,17). Soms zien wij dat werk pas in het 
kleine, het onverwachte.
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begin in de parochies
Zo sprak ik iemand die op zondag koffie inschenkt in 
de Willibrorduskerk. Ze zei eenvoudig: ‘Ook zo dien 
ik God.’ In dat ene zinnetje klonk een diepe waarheid: 
dat God niet alleen woont in het heilige van de kerk, 
maar ook in de gewone dingen van de dag. Teresa 
van Ávila zei 
het zo mooi: 
‘God wan-
delt tussen 
potten en 
p a n n e n . ’ 
Hoe eenvou-
dig, en hoe 
waar. Het 
maakt mij 
opnieuw ge-
voelig voor 
Zijn aanwezigheid in het alledaagse, in de trouw van 
mensen, in kleine gebaren van dienstbaarheid.
De vrijwilligers van onze parochies – de kerkbouwers 
– raken mij telkens weer. Van de tuingroep tot het zie-
kenbezoek, van de caritas en de schoenendoosactie 
tot de koren: overal ontmoet ik mensen die hun geloof 
handen en voeten geven. Vaak in stilte, zonder lof of 
aandacht. Ook de kerkgangers, soms met weinigen 
maar altijd met volharding, geven mij moed. Vooral 
oudere parochianen die, ondanks hun lichamelijke 
beperkingen, toch met vreugde naar de kerk komen. 
In hen zie ik de trouw van God weerspiegeld.

De ziel van de parochie is Christus zelf, maar het 
zijn de mensen die Zijn gelaat zichtbaar maken. Dat 
besef groeit in mij met elke ontmoeting, elke viering, 
elke luisterende minuut. Toen ik nog wat meer van de 

rand meeleefde, zag ik dit niet zo scherp. Nu raakt 
het mij diep hoe mensen willen bijdragen aan de ge-
meenschap, hoe zij kerk willen zijn voor elkaar. Dat 
helpt mij om zelf met meer openheid en eenvoud te 
dienen.

De liturgie, die vaak zo liefdevol wordt verzorgd, is 
voor mij een bron van vreugde. Het is bijzonder om 
aan het altaar te staan, samen te bidden en te vieren, 
en te luisteren naar wat mensen in hun hart dragen: 
hun vragen, hun verdriet, hun hoop. De Allerzielen¬-
viering van 2 november jl. raakte mij in het bijzonder. 
Tijdens het orgelspel en het ontsteken van de kaar-
sen voelde ik hoe God aanwezig was in de stilte die 
mensen verbindt met hun dierbaren én met elkaar.

Tijdens huisbezoeken ontmoet ik mensen die leven 
met ziekte of met het besef dat hun levenseinde na-
dert. Wat mij telkens raakt, is het vertrouwen dat zij 
uitstralen. Geen grootse woorden, maar een stille ze-
kerheid dat God hen draagt. Dat vertrouwen houdt 
mij een spiegel voor: het herinnert mij aan mijn eigen 
kwetsbaarheid, maar vooral aan Gods nabijheid.

De ervaring van Gods liefde vraagt erom gedeeld te 
worden. Waar ik vroeger soms aarzelde, voel ik nu 
meer vrijmoedigheid om te getuigen: God is er voor 
iedereen. Hij stuurt ons naar elkaar toe om troost, 
steun en vreugde te brengen. In dat besef wil ik graag 
met jullie verder groeien – als leerling van Christus, 
en als dienaar in Zijn gemeenschap.

Diaken Steve

Geheugensteuntje actie Kerkbalans 2025

In oktober jl. zijn de herinneringsbrieven, net als voorgaande jaren, weer de deur uitgegaan.
Mensen die een parochieblad ontvangen en waarvan we het lopende boekjaar nog geen vrijwillige bijdrage heb-
ben ontvangen krijgen zo een brief. Niet alleen met de vraag voor een bijdrage maar ook hopen we er op deze 
manier achter te komen wie of er nog prijs stelt op de ontvangst van het parochieblad. 
Ook dit jaar kregen we weer diverse reacties: mensen die ons belden of langskwamen om te zeggen dat ze het 
blad niet meer fysiek willen ontvangen omdat zij het digitaal lezen. Mensen die ons meldden dat zij de Kerkba-
lans folder wel ontvangen hadden maar er niets mee gedaan hadden en blij waren met onze herinneringsbrief. 
Mensen die belden om te vragen hoe wij aan hun gegevens komen. Dat verbaast ons nogal want elke nieuwe 
inwoner die in onze parochie komt wonen ontvangt een welkomst brief, daarin staat beschreven wat er zoal 
gebeurt in onze parochie. In deze brief valt ook te lezen dat zij, indien wij niets horen, het parochieblad 6 keer 
per jaar toegestuurd krijgen. 
Dit gaat lange tijd goed totdat er opeens een kerkbalansfolder in de bus ligt of …….een herinneringsbrief/ge-
heugensteuntje. 
Uiteraard wordt zowel in de folder alsmede in de herinneringsbrief om geld gevraagd, dit betreft altijd een vrij-
willige bijdrage. 
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Kerkbalans - El Shaddai
Dit jaar hebben we meerdere mensen weten te bereiken die opeens spontaan een bijdrage overmaken. En dat 
wordt zeer op prijs gesteld.
Of het nou een bijdrage voor actie Kerkbalans is, een bijdrage voor een actie zoals bijvoorbeeld de schoenen-
doosactie; elke bijdrage is momenteel o zo welkom. 
Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om op deze manier, mede namens het parochiebestuur en de 
locatieraden, eenieder hartelijk te bedanken voor alle bijdrages die wij tot nu toe hebben ontvangen. 
Want laten we met elkaar waarmaken dat kerkzijn ook “Verbinden” is en dat is in deze tijden o zo nodig.

Astrid Wiebering – Vlaar

Weetje:

Wist u trouwens dat u zich in de locatie Heiloo kan aanmelden voor ontvangst van de wekelijkse nieuwsbrief? 
Deze kunt u per mail ontvangen of u kunt hem meenemen vanuit de Kerkstraat in de Willibrorduskerk. Ook kunt 
u de nieuwsbrief lezen op de facebook pagina van de Willibrorduskerk en op de website van de RK Bron van 
Levend Water onder het icoon van de Willibrorduskerk.

El Shaddai

Wat hebben we weer twee prachtige vieringen ach-
ter de rug!  Op 5 oktober mocht El Shaddai de start 
van de schoenendoosactie muzikaal ondersteunen. 
Sowieso al een sfeervolle dienst waarin onder meer 
de beelden van de (eerdere) uitreiking van de dozen 
werden getoond, maar waarvoor óók de liederen heel 
toepasselijk waren gekozen door ‘onze’ Marja.

Daarna - voor het tweede jaar in successie - klon-
ken de gezangen van El Shaddai in de viering van 
Allerzielen. Als je achteraf parochianen hoort, die de 
tranen nauwelijks konden bedwingen, dan heb je als 
koor de juiste snaar geraakt.
En dat met slechts vier keer repeteren (waarbij zelfs 
ivm de stormverwachtingen één repetitie moest wor-
den gecancelled)!
Inmiddels is het koor gegroeid tot zo’n 20 leden. Het 
wordt dan ook tijd voor een nieuwe groepsfoto. Blijk-
baar spreekt het aan, een projectkoor.: 4 x repeteren, 
gevolgd door kerkdienst en dat 5x per jaar! Want, 
steeds weer is er iemand, die bij ons aanhaakt: eerst 
informeren, dan een keer luisteren en já, daarna óók 
om mee te zingen.
Wat zijn wij superblij met onze beide dames:

Marja, verantwoordelijk voor de liedkeuze, het pia-
nospel en ook voor de leiding op de eerste twee re-
petitieavonden. Ongelooflijk knap om niet alleen de 
muzikale begeleiding te doen, maar ook nog eens om 
de koorleden op weg te helpen met het instuderen 
van de (nieuwe) nummers.
Wilma, een geweldenaar daar waar het gaat om de 
zanginstructie en het dirigeren. U hebt haar vast al 

een keer zien acteren bij een viering met El Shaddai! 
Dát enthousiasme draagt ze niet alleen uit in de kerk, 
maar óók op de repetities. 

Maar eerlijk is eerlijk: beide dames weten én ontdek-
ken ook dat de koorleden van El Shaddai de betref-
fende nummers al goed hebben doorgenomen voor-
dat de repetities starten. Een tijdrovende klus (dat 
opnemen van de pianomuziek en Wilma’s inzingen in 
drie partijen!), maar een enorme steun in de rug voor 
ons, koorleden. Immers, door het vaker te beluisteren 
gaat een lied / stem al goed beklijven. 
El Shaddai groeit in aantal, enthousiasme én in kwa-
liteit en niet in de minste plaats door de vele inspan-
ningen van Marja en Wilma. Het is fijn om daar bij te 
horen!

Bent u nog niet bij een viering met El Shaddai ge-
weest? Houd het parochieblad van Bron van Levend 
Water dan goed in de gaten! U bent van harte wel-
kom!! 
Weet dat het gezellig is en dat we – gelet op alle re-
acties vanuit de parochie – een positieve bijdrage le-
veren aan de kerkelijke viering. Overweegt u mee te 
zingen? Meld u snel aan (Marja: 0629020596), dan 
staat u mogelijk – samen met ons - nog op de nieuwe 
groepsfoto!

Tot slot: Marja, Wilma en álle El Shaddai-ers wensen 
u een heel mooi Kerstfeest en voor 2026 de drie G’s 
toe:  Gezondheid, Geluk en Gezelligheid!

Bart de Vries
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Lief en Leed
Locatie Akersloot

Dopeling:

Joop Velzeboer, zoon van Pieter Velzeboer en Yoeni Velzeboer-Groot

Wij bidden dat zij zich thuis mag voelen in onze parochie en mag opgroeien in geloof.

Overledene:

Gerard (Gerardus Marinus) Berghuis		  *26-02-1935	 †10-10-2025

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.

Locatie Heiloo

Overledenen:

Laura (Laurentia Jacoba) Jansen			   *11-12-1967	 †04-10-2025

Gerard (Gerardus Theodorus Maria) Schaap 	 *16-10-1941	 †24-10-2025

Zuster Laeta (Cornelia) Wessel 			   *29-09-1919	 †29-10-2025

Jaap (Jacobus Anthonius) Langedijk 		  *18-08-1934	 †11-11-2025

Locatie de Egmonden

Overledenen:

Truida (Geertruida Cornelia) Bakker - Gaarthuis	 *12-12-1928	 †03-10-2025

Guido (Guido Lucien) Lavreysen			   *05-06-1950	 †10-11-2025

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.
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Liturgisch Rooster
Rooster vanaf zondag 20 december 2025 tot en met zondag 1 maart 2026 

Vierde zondag van de advent 

Za 20 dec 19:00 H. M. M. Alacoque W&C viering S. Purperhart Hoeverture 

Za 20 dec 19:00 H. Cornelius Meditatieve viering J. Olling Samenzang 

Zo 21 dec 10:00 H. Willibrordus W&C viering E. Brussee Samenzang 

Zo 21 dec 10:00 H. Jacobus Major W&C viering J. Eekels Samenzang  

Zo 21 dec 10:00 H. Cornelius Eucharistieviering Pr. M. Agius Liturgisch koor 

Kerstnacht 

Wo 24 dec 9:30 Steunpunt Egm.-B. Eucharistieviering M. Agius,  
E. Brussee 

Kerstviering 

Wo 24 dec 16:00 H. Cornelius Kleuterkerst  voor de allerkleinsten 

Wo 24 dec 17:00 H. Willibrordus Kindje wiegen wg Familieviering Spontaan Koor 

Wo 24 dec 19:00 H. Jacobus Major Familieviering Y. van Stiphout De Meerzangertjes 

Wo 24 dec 19:00 H. M. M. Alacoque Familieviering M. Agius Hoeverture 

Wo 24 dec 19:00 H. Cornelius Familieviering E. Brussee CoKo junior 

Wo 24 dec 21:30 H. Jacobus Major Nachtmis B. Leurink Aquarius 

Wo 24 dec 21:30 H. Cornelius Nachtmis E. Brussee Liturgisch koor 

Wo 24 dec 22:30 H. Willibrordus Nachtmis I. Osterhaus,  
S. Purperhart 

Gelegenheidskoor 

Kerstmis - Geboorte van de Heer 

Do 25 dec 7:00 Adelbertus Akker Dageraadsmis M. Agius  

Do 25 dec 10:00 H. Willibrordus W&C viering S. Purperhart Dames- en Herenkoor 

Do 25 dec 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering Pr. I. Osterhaus Samenzang 

Do 25 dec 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering P. Kint Soli Deo Gloria 

Do 25 dec 10:30 H. Cornelius Eucharistieviering J. Veldt Caecilia koor 

Vr 26 dec 10:30 H. Cornelius W&C viering E. Brussee Harmonie Excelsior 

Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef 

Zo 28 dec 10:00 H. Willibrordus W&C viering K. Kint Herenkoor 

Zo 28 dec 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering I. Osterhaus,  
E. Brussee 

Samenzang 

Zo 28 dec 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering K. Kager Soli Deo Gloria 

Zo 28 dec 10:00 H. Cornelius W&C viering K. Kroone Spontaan koor 

Wo 31 dec 9:30 Steunpunt Egm.-B. W&C viering E. Brussee  

Wo 31 dec 16:00 PKN Limmen Oec. viering E. Brussee,   
H. Frömming 

Vocaal Ensemble 
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Liturgisch Rooster

 

Heilige Maria, Moeder van God 

Do 1 jan 10:00 H. Jacobus Major W&C viering Y. van Stiphout Samenzang 

Do 1 jan 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering S. Purperhart Soli Deo Gloria 

Do 1 jan 10:30 H. Willibrordus Eucharistieviering I. Osterhaus Dameskoor 

Do 1 jan 10:30 H. Cornelius Eucharistieviering J. Veldt Caecilia koor 

Openbaring des Heren 

Za 3 jan 19:00 H. M. M. Alacoque Eucharistieviering M. Agius Hoeverture 

Zo 4 jan 10:00 H. Willibrordus Eucharistieviering R. Hoogenboom Dames- en Herenkoor 

Zo 4 jan 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering I. Osterhaus,  
S. Purperhart 

Aquarius –  
De Meerzangertjes 

Zo 4 jan 10:00 H. Cornelius W&C viering E. Brussee Liturgisch koor 

Doop van de Heer 

Zo 11 jan 10:00 H. Willibrordus W&C viering P. Kint Herenkoor 

Zo 11 jan 10:00 H. Jacobus Major W&C viering Y. van Stiphout Samenzang 

Zo 11 jan 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering B. Leurink Soli Deo Gloria 

Zo 11 jan 10:00 H. Cornelius Eucharistieviering I. Osterhaus,  
S. Purperhart 

Caecilia koor 

2e zondag door het jaar 

Za 17 jan 19:00 H. M. M. Alacoque W&C viering S. Purperhart Hoeverture 

Zo 18 jan 10:00 H. Willibrordus Oec. viering E. Brussee Dameskoor 

Zo 18 jan 10:00 H. Jacobus Major Oec. viering J. Eekels,  
Ds. Huisman 

Samenzang 

Zo 18 jan 10:00 H. Cornelius Eucharistieviering M. Agius Vocaal kwartet 

Di 20 jan 9:30 Ontmoetingsruimte Eucharistieviering I. Osterhaus  

3e zondag door het jaar 

Zo 25 jan 10:00 H. Willibrordus W&C viering B. Leurink Samenzang 

Zo 25 jan 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering I. Osterhaus Samenzang 

Zo 25 jan 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering Ph. Kint Soli Deo Gloria 

Zo 25 jan 10:00 H. Cornelius Gemeensch.viering E. Brussee Liturgisch koor –  
CoKo Junior 

4e zondag door het jaar 

Zo 1 feb 10:00 H. Willibrordus Eucharistieviering M. Agius,  
S. Purperhart 

Dames- en Herenkoor 

Zo 1 feb 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering R. Hoogenboom Aquarius 

Zo 1 feb 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering E. Brussee Soli Deo Gloria 

Zo 1 feb 10:00 H. Cornelius W&C viering K. Kint Klein koor 
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Liturgisch rooster - Weekvieringen

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
					     Eucharistieviering 	 dinsdag 	 09.30 uur
			    		  Rozenkrans	  	 vrijdag 		 09.30 uur 
Steunpunt Egmond Binnen*)
					     Eucharistieviering	 woensdag	 09.30 uur
H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef
					     Eucharistieviering	 vrijdag		 09.30 uur
*) vanaf januari 2024 zijn de vieringen in de kapittelkerk van de Abdij, Vennewatersweg 25, 1935 AR 
Egmond-Binnen

 

5e zondag door het jaar 

Za 7 feb 19:00 H. M. M. Alacoque Eucharistieviering R. Hoogenboom Hoeverture 

Zo 8 feb 10:00 H. Willibrordus W&C viering Ph. Kint Herenkoor 

Zo 8 feb 10:00 H. Jacobus Major Familieviering Y. van Stiphout De Meerzangertjes 

Zo 8 feb 10:00 H. Cornelius Eucharistieviering I. Osterhaus,  
E. Brussee 

Vocaal duo 

6e zondag door het jaar 

Za 14 feb 19:00 H. Cornelius Familieviering 
Carnaval 

K. Kint CoKo junior 

Zo 15 feb 10:00 H. Willibrordus Eucharistieviering I. Osterhaus,  
E. Brussee 

El Shaddai 

Zo 15 feb 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering M. Agius Samenzang 

Zo 15 feb 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering K. Kager Soli Deo Gloria 

Zo 15 feb 10:00 H. Cornelius W&C viering S. Purperhart Caecilia koor 

Aswoensdag 

Wo 18 feb 9:30 H. Willibrordus Aswoensdag I. Osterhaus  

Wo 18 feb 9:30 Steunpunt Egm.-B. Aswoensdag M. Agius  

Wo 18 feb 17:00 H. Jacobus Major Aswoensdag B. Leurink Samenzang 

Wo 18 feb 19:00 H. M. M. Alacoque Aswoensdag M. Agius Hoeverture 

Wo 18 feb 19:30 H. Cornelius Aswoensdag E. Brussee Spontaan koor 

Eerste zondag in de veertigdagentijd 

Zo 22 feb 10:00 H. Jacobus Major Regioviering Pastoraal team - 
BvLW en HC 

Aquarius - De 
Meerzangertjes 

Tweede zondag in de veertigdagentijd 

Za 28 feb 19:00 H. Cornelius Meditatieve viering J. Olling  

Zo 1 mrt 10:00 H. Willibrordus Eucharistieviering R. Hoogenboom Dameskoor 

Zo 1 mrt 10:00 H. Jacobus Major Eucharistieviering I. Osterhaus Samenzang 

Zo 1 mrt 10:00 H. M. M. Alacoque W&C viering S. Purperhart Soli Deo Gloria 

Zo 1 mrt 10:00 H. Cornelius W&C viering E. Brussee Dames koor 
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Vieringen rond Kerstmis
Familieviering op kerstavond

Op kerstavond om 17:00 uur is er een familievie-
ring in de Willibrorduskerk. Deze viering is bedoeld 
voor iedereen, van 0 – 99 jaar, die van het kerstfeest 
houdt. We spelen samen met kinderen, die mee wil-
len doen, het kerstverhaal. Iedereen kan meedoen, 
want in dit verhaal is er voor iedereen een speciaal 
plekje! Wellicht kent u dat nog van het ‘Kindje Wie-
gen’. 
We zingen de bekende kerstliederen. We formeren 
een spontaan koor waar ook voor iedereen een spe-
ciaal plekje is. We maken wat licht om ons heen. We 
geven elkaar warmte en bidden samen een gebed-
je. Zo geven we elkaar het Kerstgevoel om door te 
geven aan alle mensen over de hele wereld.
Wees welkom allemaal!
woensdag 24 december 17:00 uur Familieviering / 
Kindje wiegen

Kinderkoor De Meerzangertjes

De schoenendoos actie is achter de rug. Met veel 
enthousiasme hebben kinderen op de scholen hun 
dozen versierd en gevuld. Veel parochianen brach-
ten een doos of spullen voor in de dozen. Tijdens 
de familievieringen zijn de schoenendoosliedjes ge-
weldig gezongen, de dozen zijn op dit moment op 
weg naar o.a. vluchtelingenkampen en scholen in 
Afrika.
Zondag 16 november hebben we gezongen en de 
pietendans gedaan (zie foto) bij de intocht van Sin-
terklaas in de kerk, wat een feest was dat.

Nu 

gaan we met veel plezier de liedjes en het spel oefe-
nen voor kerstmis. We zijn heel blij met de ‘verster-
king’ van oud-leden om goed voor de dag te komen. 
We beginnen de kerst maandag 22 december ‘s 
morgens in Strammerzoom, daar zingen we in de 
kerstviering bekende en nieuwe liedjes.
Kerstavond 24 december om 19.00 uur is de fami-
lieviering in de kerk, waar we een kerstspel uitvoe-
ren. Het verhaal gaat over de droom Franciscus, 
over delen met elkaar en we gaan op weg naar de 
stal.  Wat er nog meer gebeurt …..
We repeteren woensdag van 18.45 uur tot 19.30 
uur. Iedereen is welkom!

Marian Meijne en Margriet Velzeboer 

Dageraadsmis op de Adelbertusakker

Op Eerste Kerstdag donderdag 25 december, is 
er in alle vroegte een Eucharistieviering op de Sint 
Adelbertusakker. De aanvang is om 07.00 uur, de zo 
geheten Dageraadmis.
Pastor Mario Agius zal voorgaan in deze viering en 
er is gitaarmuziek ter ondersteuning van de kerstlie-
deren die we samen zingen.  De paden op de akker 
zullen verlicht worden met lantaarns.
Er zijn weinig zitplaatsen, wellicht kunt u zelf een 
stoeltje meenemen en een lampje om de tekst in het 
boekje te lezen. Eenieder is van harte welkom. 
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Kerststallen expositie
Voor de zevende keer organiseren we in de St. Jacobuskerk in Akersloot een kerststallen expositie.  De 
kerstgroepen zijn vooral verzameld door Gerda de Jong - Sernee. 
Elk jaar haalt Gerda een deel van haar verzameling van zolder. Uit alle landen van de wereld heeft zij ze in 
huis. Groot en klein, van steen of hout en van allerlei andere materialen gemaakt. 
Het is iedere keer weer verrassend welke mooie en bijzondere exemplaren er tevoorschijn komen.  Ook 
een aantal mensen uit Akersloot en Castricum geven hun kerstfiguren, al dan niet met een stal erbij, in 
bruikleen.
Zo hebben we elk jaar ook borduurwerken, met een kerstthema, van Marianne Hogeterp aan de muren 
hangen. Elk jaar hangen er weer andere werken
Verder is de kerk prachtig versierd met bloemstukken en kerstgroen. Heel sfeervol.
Dit jaar is er tevens een groot levensecht middeleeuws dorp te bezichtigen, ter beschikking gesteld en 
opgebouwd door Ernst Boers.
De openingstijden zijn vanaf 18 december t/m 3 januari dagelijks van 14.00 uur t/m 16.30 uur.  Op zon- en 
feestdagen van 11.00 uur t/m 16.30 uur.
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom om de 
onkosten te dekken. 
Koffie, thee en limonade staan klaar! (gratis)
De werkgroep is nog op zoek naar mensen die als gastvrouw of gastheer 
willen optreden, tijdens de openstelling van de tentoonstelling. Dit om ons 
vaste team vrijwilligers aan te vullen. Heeft u vragen hierover? Voor meer 
info, of om uzelf aan te melden, kunt u mailen naar marian@meijne.nl of 
yvonnehoogenb@gmail.com 
Heeft u een kersttrein of een kerstdorpje over en wilt u die wel uitlenen aan 
ons, voor de tentoonstellingsperiode? Ook dan kunt u mailen naar één van 
bovenstaande mailadressen. 

Ook zal er op vrijdag 19 december door Rob Hoogenboom een lezing ge-
houden worden over het ontstaan van de kerststal. Rob is lid van de orde 
van de Fransiscanen en zoals we weten is het de Heilige Fransiscus die 
ervoor gezorgd heeft dat we allemaal een kerststal in huis hebben.
Deze avond zal beginnen om 19.30 uur. Ook daar gaan we iets bijzonders van maken. U zult daar in het 
witte weekblaadje tzt meer over kunnen lezen. 

Namens de werkgroep, Jeanne Eekels en Yvonne Hoogenbosch

In memoriam Gerard Berghuis

Op 10 oktober overleed in Verzorgingshuis De Marke in Bergen de heer Gerard Berghuis. Gerard Berghuis 
zat jarenlang in de redactie van het Parochieblad, Akersloot Onderweg, de lokale voorganger van ons 
huidige blad, Bron van Levend Water. Niet alleen zat hij in de redactie ook zorgde hij ervoor dat het blad 
gestencild werd. Hij deed dat eerst op de Jacobusschool, waar hij hoofdonderwijzer was. Later schafte de 
parochie zelf apparatuur aan en vond het stencilen in het Parochiecentrum plaats. Ook daar was Gerard 
regelmatig te vinden. Tevens was hij vele jaren bezield lid van het Oecumenisch Beraad waar hij secretaris 
was. De Jacobusparochie is hem veel dank verschuldigd voor alle activiteiten die hij voor ons deed. Wij 
wensen Vera veel sterkte met het verlies.
Moge hij ruste in vrede.
Ans Kaptein  
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voor elk wat wils voor elk
Wat is er te doen de komende tijd in de Jacobus kerk Akersloot.

Vrijdag	 12 december	 Optreden Kerstkoor Geloof /Hoop /Liefde		  19:30 uur 
Donderdag	 18 december 	 Opening Kerststallen tentoonstelling			  14:00 uur 
Vrijdag	 19 december 	 Samen eten bij Jacobus Kerstdiner			   17:30 uur
Vrijdag	 19 december	 Lezing Rob Hoogeboom				    19:30 uur
Zaterdag	 20 december	 P.C.I. inzameling Kerstpakketten			   10:00 uur 
Woensdag	 24 december	 Kerstavond  	 Familie viering met Meerzangertjes	 19:00 uur
                                                             	 Viering met Aquarius			   21:30 uur
Donderdag	 25 december	 Kerstmisviering					     10:00 uur
Donderdag	 1 januari	 Viering							      10:00 uur
Zondag	 18 januari	 Oecumenische viering PKN kerk Akersloot		  10:00 uur
Vrijdag	 30 januari	 Samen eten bij Jacobus				    17:30 uur
Vrijdag	 27 februari	 Samen eten bij Jacobus				    17:30 uur
Zondag	 22 maart	 Walking Dinner					     17:00 uur
Vrijdag	 27 maart	 Samen eten bij Jacobus				    17:30 uur

Walking Dinner 2026

Op zondag 22 maart 2026 om 17:00 is het weer tijd 
voor het Walking Dinner in Akersloot! Vind je koken 
leuk? We zoeken koks die drie gerechten maken: 
voor-, hoofd- en nagerecht. Tijdens de avond ko-
men er drie verschillende gezelschappen langs, 
één voor ieder gerecht.
Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je aan via 
wd.akersloot@gmail.com 
We horen graag van jullie! 

Team Walking Dinner 

Oecumenische viering.

Het is dinsdag 18 november, als oecumenische 
werkgroep zijn we bijeen om ons over de dienst/
viering van 18 januari 2026 te buigen. Dat dit 
2 maanden van tevoren moet gebeuren heeft 
natuurlijk met de ontzettende drukke december-
maand te maken van de dominee en de mensen 
die moeten zingen of andere activiteiten in deze 
maand hebben.
Het is de week van het internationaal gebed. 
Met elkaar hebben we besloten om deze dienst/
viering het thema “DWARSLIGGER” mee te ge-
ven. En natuurlijk gaat het hier niet alleen om de 
negatieve dwarsliggers. Integendeel, het gaat 
dan juist om de positieve ‘dwarsliggers’. Mensen 
die ergens op de wereld keuzes moeten maken 
en deze durven uitdragen.
Wie van u is die ‘dwarsligger’ die juist een posi-
tieve uitstraling heeft naar de jeugd toe, naar de 
ouderen toe, naar de mens toe, die hulp nodig 
heeft?
Doet u met ons mee om, op 18 januari 2026, in 
de PKN kerk in Akersloot er een mooie oecume-
nische bijeenkomst van te maken?

De oecumenische werkgroep.
Jeanne Eekels
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Aankondiging Vormsel 2026

Maakt het verschil of je gelooft of niet. 
Sta je daardoor anders in het leven? 
Maak je andere keuzes? Wie is God 
voor jou? Wat doet Hij met je? 

Over deze en andere vragen gaan we 
in gesprek met hen die zich willen voorbereiding op 
hun Vormsel. De viering voor de Corneliusparochie 
en de parochie Bron van Levend Water zal plaats-
vinden op zondag 31 mei 2026 in Limmen. 

Praten over je geloof is niet zo gemakkelijk, voor 
niemand niet. Maar er over praten met leeftijdsge-
noten die zich deze vragen ook wel eens stellen, 
kan wel hartstikke leuk zijn. En wie weet hou je er 
nog een leuke vriendenclub aan over ook.

Graag horen we vóór het einde van dit jaar 2025 wie 
er mee wil doen. Na de voorbereidingsbijeenkom-
sten is ieder vrij om te kiezen of hij/zij zich wel of niet 
laat 'vormen'.

Via de mail houden we je verder op de hoogte, ook 
wanneer de bijeenkomsten zijn.
Laat wat horen via: vormselwerkgroep@cornelius-
kerk-limmen.nl

Namens de werkgroep Vormselvoorbereiding
Pastor-diaken Eugène Brussee

Aankondiging Eerste Communie 2026

Begin 2026 starten we een voor-
bereiding op de Eerste Communie 
voor de Corneliusparochie en de 
parochie Bron van Levend Water.
De viering van de Eerste Commu-
nie in de St. Corneliuskerk in Lim-
men zal plaatsvinden op:  zondag 
17 mei 2026.

Geloven is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. 
Wij willen u en uw kind hierbij van harte ondersteu-
nen.  
Heeft u een zoon/dochter die in aanmerking komt, 
stuur dan alvast een email en geef uw kind op. De 
leeftijd van Eerste Communicanten is rond 
de 8 jaar of ouder. Op school zitten deze kinderen in 
groep 4 of hoger en kunnen dan al redelijk zelfstan-
dig lezen en schrijven. 

Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich opgeven via:
communiewerkgroep@corneliuskerk-limmen.nl
        
Namens de werkgroep 
Eerste Communievoorbereiding
Pastor Eugène Brussee

In verband met de vele kopij welke voor deze editie van het parochieblad 
is binnengekomen, heeft de redactie moeten besluiten om de kopij over de 
Heilige van de maand op de website te plaatsen: www.bronvanlevendwater.nl
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Nieuw wierookvat – en scheepje en wijwatervat voor Akersloot

Enkele maanden geleden werd onze locatie H.J. Major in Akersloot opgeschrikt door een inbraak. Hierbij 
werden onder andere het wierookvat en -scheepje en het wijwatervat ontvreemd. Dit liturgisch vaatwerk, 
zoals dat heet, wordt regelmatig gebruikt en dus ging men op zoek naar vervanging.

In onze Egmondse locatie bleken meerdere wijwatervaten en wierookstellen aanwezig te zijn. Een van 
deze stellen werd in bruikleen aan Akersloot gegeven. 
Eén van de andere stellen bevond zich achter een schuifdeur achter het koor. Het koperwerk was, mede 
doordat het niet gebruikt werd, dof en vies. De standaard voor het wierookstel bleek ook nog eens, met 
name op de voet, behoorlijk roestig te zijn. Door een bevestigingsplaat/verzwaringsplaat onder de kope-
ren-voet en een deel van de stang, was de roest naar boven doorgeslagen. 
Er was werk aan de winkel, veel werk. Ik ging aan de slag met het koperpoetsen en zag wel resultaat, 
maar dat was nihil. Daarom besloot ik om het vaatwerk mee naar huis te nemen. Ook een wijwatervat ging 
mee naar huis.
Ik moet bekennen dat ik me afvroeg of we de boel wel weer blinkend zouden krijgen. Daarop heb ik de 
hulp van mijn man Robin ingeroepen. Met een polijstschijf lukte het beetje bij beetje om de roest te ver-
wijderen en de objecten hun glans terug te geven. Al met al zijn we heel wat uren bezig geweest om alles 
weer te laten glimmen, maar het resultaat mag er zijn, vinden we beiden.

En hoe mooi is het dan dat je het blinkende vaatwerk aan onze locatie in Akersloot mag overhandigen? 
Dinsdag 18 november jl. mocht ik deze overdragen aan Jan Meijne van de locatieraad van H.J. Major. We 
hopen dat veel gebruik van mogen maken.

Het wierookstel uit Egmond dat de Jacobuskerk in bruikleen had, heb ik weer meegenomen. Eens kijken 
of we die ook weer zo kunnen laten blinken.

Hartelijke groet,

Astrid Wittebrood – Schouten, parochie coördinator

PS Dit alles is natuurlijk niets ten nadele van onze ijverige koperpoet-
sers. Wij zijn maar wat blij men hen! Zij laten met elkaar het liturgisch 
vaatwerk en de kandelaars die in gebruik zijn met hun poetswerk weer 
stralen.
Het koperwerk wat ik mee naar huis had, was al langere tijd niet meer 
gebruik en vroeg daarom om extra aandacht. Wanneer zij de volgende 
keer weer aan de slag gaan, hoop ik dat zij met het poetsen van deze 
voorwerpen minder werk hebben.

Collecten

Vredesweek:	Willibrorduskerk: € 159,95
Missio: 	 Wilibrorduskerk: € 276.45 (deurcollecte) en € 50,00 (van een parochiane)
		  Jacobuskerk: € 201,75 (kindercollecte) en € 126.60 (collecte)
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ROND DE WATERPUT NAJAAR 2025

Het eerste deel van het seizoen loopt ten einde. Er staan 
nog enkele bijeenkomsten op de rol:
•	 In de serie Najaarsheiligen komt op 12 december 
de derde heilige, Sint Maarten ter sprake. Ds. Helga Fröm-
ming vertelt over zijn boodschap voor de huidige tijd: ‘Be-
hoeften waarnemen’ op vrijdagavond 12 december om 20 
uur in de Ter Coulsterkerk.
•	 Op donderdag 18 december is de derde en laatste 
Adventsbijeenkomst in de Witte Kerk, onder leiding van 
Ds. Helga Frömming. Onder de titel ‘wachten op vrede en gerechtigheid’ bent u welkom voor het avondgebed 
en aansluitend gesprek. De aanvang is om 19.30 uur.
•	 U bent ook van harte welkom bij de kerstzangavond in de Witte Kerk:

Verbinding door zingen: Christmas Carols 
Van samen zingen word je blij. Dat mag wel even in de drukte voor kerst. 
Hartelijke uitnodiging om op vrijdag 19 december in de Witte Kerk Christmas Carols te komen zingen bij de 
kerstdoorloop (kaarsje aansteken, chocolademelk drinken, kerststal kijken). Wilt u deel uitmaken van het gele-
genheidskoortje dan kunt u zich tot uiterlijk 1 december opgeven bij Helga Frömming: 06 -45 59 61 56

De commissie ‘rond de waterput’ is enthousiast bezig met de voorbereidingen van de tweede helft van het 
seizoen. 
Naast de items die al in september zijn gestart zijn er ook nieuwe initiatieven. 
Het nieuwe programmaboekje zal begin januari beschikbaar zijn in de kerken van de regio.

Rond de Waterput

Wie-o-wie vindt knippen en plakken en redigeren 
leuk en kan dat ook op de computer?
Het ‘Rond de Waterput-team’, een initiatief van de 
gezamenlijke kerken in de regio Heiloo, verzint en 
organiseert activiteiten rond zingeving, spiritualiteit 
en persoonlijke ontwikkeling: wandelen, bijzondere 
films, lezingen met en zonder muziek, en natuurlijk 
een ‘Preek van de Leek’.
Daarvoor komen we zo’n 2 á 3 keer per seizoen 
bij elkaar om e.e.a. te bespreken en om een voor- 
en een najaar-programma te maken. Voor dat pro-
gramma wordt een programmaboekje gemaakt.
We zoeken nu versterking van ons team en hopen 
vooral dat iemand ons kan helpen bij het maken van 
zo’n boekje. En bijvoorbeeld af en toe een poster 
kan maken en/of via sociale media voor extra PR 
kan zorgen.  
Kan je ons helpen op het digitale of creatieve vlak 
mail of bel ons dan alsjeblieft:
ronddewaterputnl@gmail.com of 072-5330906

Marieke Hoetjes en Ditje van Genderen

Vertel me jouw droom

vertel me jouw droom
dan zal ik jou de mijne vertellen.

Ik droom altijd van een stad van Liefde
In die geweldige stad
zullen de sterken de zwakken steunen
de ouderen de jongeren van advies dienen
de wijzen een gids zijn voor de minder wijzen
de vijanden elkaar spijt betuigen
de beledigden waarlijk vergeven
de tranen van het kind compassie opwekken
de jongeren harmonieus opbloeien.

Het verdriet van de buurman wordt het jouwe
evenals zijn blijdschap.
Dit is mijn droom en ik zie dat hij al werkelijkheid 
wordt.

Gedicht uit Kenia
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Familievieringen - Uitvaart
Met name rond Kerst zijn er veel kinderen in de kerk. Maar ook daarna zijn er regelmatig vieringen met en voor 
kinderen in onze regio waarbij een eigen kinderkoor zingt. Goed om te weten en wellicht ook een goede gelegen-
heid om met het hele gezin of zelfs de hele familie naar toe te gaan. Iedereen is welkom, ook huilende baby’s.
Vlak voor de kerstvakantie zullen veel scholen een bezoekje brengen aan onze kerken om een eigen kerstvie-
ring te hebben. Op kerstavond zal er bovendien zowel in Limmen als in Akersloot een gezins- of familieviering 
zijn (19.00 uur) met zang van het kinderkoor. In Limmen (16.00 uur) en Heiloo (17.00 uur) is er op 24 december 
bovendien nog een laagdrempelige viering voor kleine kinderen. 
Daarnaast zal erin zowel Limmen als Akersloot komende tijd regelmatig een viering met en voor kinderen zijn, 
zowel gezins- of familievieringen op zaterdagavond (Limmen) of zondagochtend (Akersloot) als laagdrempelige 
vieringen gericht op kleine kinderen op zaterdagochtend in Limmen. Hieronder een overzicht van al die vieringen 
tot 1 maart. In het volgende parochieblad komen de vieringen tot aan de zomer te staan. Van harte welkom!

Pastor-diaken Eugène Brussee

Gezins- en familieviering in Corneliuskerk in Limmen en de Jacobuskerk in Akersloot
Akersloot	 Zondag 8 februari	 10:00 uur	 Familieviering	 De Meerzangertjes
Limmen	 Zaterdag 14 februari	 19:00 uur	 Gezinsviering Carnaval en Valentijnsdag	
							       CoKo junior
Kinderkerk in de Corneliuskerk in Limmen voor het hele gezin
Limmen	 Zaterdag 7 februari	 10:30 uur	 Carnaval maskers maken met kinderen

Andere vieringen waaraan de kinderkoren hun medewerking verlenen zijn:
Akersloot	 Zondag 4 januari	 10:00 uur	 Nieuwjaarsviering       Meerzangertjes & Aquarius
Limmen	 Zondag 25 januari	 10:00 uur	 Gemeenschapsviering CoKo Junior & Corneliuskoor
Akersloot	 Zondag 22 februari	 10:00 uur	 Regioviering 	 Meerzangertjes & Aquarius

Een uitvaart kan ook laagdrempelig zijn

Bij het voorbereiden van een uitvaart krijg ik vaak de wens te horen om de viering niet te zwaar of te hoog ker-
kelijk te houden. Daar kom ik met de familie altijd wel uit. Maar het riep bij mij de vraag op: misschien weten veel 
mensen niet wat er allemaal mogelijk is in het vormgeven van een uitvaart. Vandaar dit artikeltje.

In een katholieke uitvaart komen altijd de volgende elementen terug: gebed, een lezing uit de Bijbel en een ab-
soute. Dat laatste is een ritueel waarbij de kist met gewijd water wordt gezegend en daarna bewierookt als teken 
van respect voor de overledene. Daarnaast zijn er veel variaties mogelijk in het toevoegen van een gedicht bij-
voorbeeld, in de keuze voor een Bijbeltekst en voor gebeden en bij het aansteken van de kaarsen rond de kist. Er 
kan gekozen worden voor liederen door een koor, een Ave Maria door een solist of het afspelen van liederen die 
worden aangeleverd. En natuurlijk zijn er toespraken van nabestaanden. Juist door de afwisseling met teksten 
en gebeden wordt het geheel mooi en verzorgd en toegankelijk voor een brede groep mensen. 

Soms wordt expliciet gevraagd om een Eucharistieviering of om een Woord en Communieviering. Dan kan mooi 
zijn als de aanwezigen daar ook bewust bij betrokken zijn. Maar als familie en vrienden niet kerkelijk (meer) zijn, 
kan het verstandig zijn om juist te kiezen voor een gebedsviering. Dat is dan veel laagdrempeliger.

Familie van de overledene wil een viering zo goed mogelijk voorbereiden. Dat is heel begrijpelijk en daar doet 
ieder ook z’n best voor. Als kerk hebben we het geluk dat we een beroep kunnen doen op vrijwilligers die daar 
met hun hart bij betrokken zijn. Vrijwilligers die we als kerk ook niet moeten overbelasten met een teveel aan 
toeters en bellen. Daarom is het belangrijk te zeggen dat het bij een uitvaart niet gaat om een perfect uitgevoerd 
draaiboek maar om een waardig afscheid.

Wilt u eens in gesprek gaan over de vormgeving van een uitvaart dan is dat altijd mogelijk. U kunt contact zoeken 
via de mail (pastor@corneliuskerk-limmen.nl) of telefonisch (0639142565). 

Pastor-diaken Eugène Brussee
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Parochienieuws - Pater Pee
Bijna Kerstmis 2025. Maar eerst wil ik nog even te-
rug naar begin November. En wel 2 November. De 
zondag dat er overal Allerzielen werd gevierd. Dus 
ook in de kerk van Margaretha Maria Alacoque in 
Egmond aan den Hoef. Ik denk, ik kan bijna wel 
met zekerheid zeggen dat iedereen dit een hele 
mooie, warme en voor sommige emotionele viering 
was. Onder leiding van de voorgangers pastor Eu-
géne Brussee en pastor Bert Glorie werd het een 
gepaste eucharistieviering. Dit was zeker mede te 
danken aan de avondwakegroep, die hieraan veel 
zorg geschonken had. Hartelijk dank voor allen 
die dit hebben mogelijk gemaakt. De animo voor 
deze viering was zeer groot en tijdens de viering 
mijmerde ik bij mezelf, ondanks dat het lijkt alsof 
alles op kerkelijk gebied minder lijkt te worden, “De 
mensen ervaren toch dat er meer is tussen hemel 
en aarde”. Dit mogen we toch zien als een teken 
van hoop. Het geloofsleven laat door de loop der 
eeuwen altijd al een golfbeweging zien. Na wat 
mindere tijden wordt het altijd weer beter. Een dui-
delijke oorzaak is vaak niet aan te tonen. Laten wij 
ons hieraan vasthouden. Het zal in de toekomst 
misschien niet meer de kerk zijn die wij traditioneel 
kennen, maar het geloof in Jezus Christus zal nooit 
verloren gaan. 

We mogen ons in Egmond nog gelukkig prijzen dat 
we nog een kerk hebben en sterker nog dat er elk 
weekend nog een viering is. In grote delen van Ne-
derland is dat al niet meer het geval. Laten we dit 
koesteren. Er is op allerlei gebied een aantal vrij-
willigers dat de zaken rond kerk en parochie draai-
ende houden. Daar kunnen we alleen maar dank-
baar voor zijn. Maar deze mensen zouden graag 
versterking of misschien beter gezegd verjonging 
willen zien.
Mocht u denken: “Misschien is dat iets voor mij” 
dan kunt u altijd contact opnemen met een van de 
werkgroep mensen. Of anders kunt u op donder-

dagmorgen informeren op het secretariaat. Hier is 
van 9 tot 12 uur altijd iemand die u te woord kan 
staan.

Als u dit parochieblad leest, zitten we midden in 
de adventstijden nog enkele dagen en het hoog-
feest van Kerstmis is aangebroken. Ik zeg met op-
zet “nog enkele dagen” Want ruim twee maanden 
geleden werden in tuincentra en supermarkten de 
eerste tekenen van Kerstmis al zichtbaar. Iedereen 
mag hier het zijne van denken, maar ik heb hier 
mijn vraagtekens bij. De zomer lag nog maar net 
achter ons. Het ontlokte mij in oktober bijna om in 
de supermarkt te vragen: “Waar liggen de chocola-
de paaseieren?”

Wat is nu de betekenis van Kerstmis? Is dat alleen 
maar het commerciële doel of is het toch iets an-
ders. Weet de overgrote meerderheid waarom het 
Kerstmis is en waarom dit elk jaar gevierd wordt? 
Denken we alleen maar aan lekker eten, gezellig 
bij elkaar zijn of zoals uit Amerika overgenomen de 
kerstcadeaus? Gelukkig weten wij als Christenen 
waar het om draait en wel de geboorte van Jezus 
Christus, die als weerloos kind in een stal van ar-
moede werd geboren. Een weerloos kind, maar 
naarmate Hij ouder werd een Goddelijk mens met 
een duidelijke boodschap. Een boodschap van lief-
de en vrede. En daar gaat het om. In een wereld 
waarin dit soms steeds verder weg lijkt, kunnen 
wij daarin iets betekenen. Wij moeten niet naar de 
grote wereldleiders kijken. Daar hebben wij geen 
invloed op. Maar laten we beginnen om in onze 
eigen omgeving hieraan te werken. Dan krijgt de 
boodschap van Jezus Christus, VREDE OP AAR-
DE AAN DE MENSEN VAN GOEDE WIL, echt be-
tekenis.

Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar.

Kees Kager.

Pater Pee de Waard

Recent hebben we via de mail contact gehad met pater Pee de Waard, geboren in Egmond aan Zee maar 
nog altijd werkzaam in Brazilië. In september is hij nog naar Nederland gekomen ter gelegenheid van zijn 
91e verjaring en hij is inmiddels weer terug op zijn locatie. We hebben gevraagd om wat informatie over zijn 
activiteiten als Montfortaan in Brazilië om dat in ons parochieblad te kunnen plaatsen. Dit laat hij ons weten:
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Nu wat informatie over mijn missionarisleven in Brazilië...........Na 
enkele jaren als kapelaan in Duitsland werd ik gevraagd in Brazi-
lië te gaan werken waar wij, Montfortanen, in 1966 begonnen met 
het vormen en ontwikkelen van geloofsgemeenschappen aan de 
stadsranden van diverse steden d.w.z. onder de armere milieus, 
zoals onze stichter de Heilige Montfort ons voordeed. Zo kon ik 
in Sao Paulo twee parochiecomplexen bouwen (kerk, grote zaal, 
catecheseruimtes en pastorie) en sociale hulpgroepen t.b.v. de 
armsten stichten voor b.v.  alfabetisering, beroepsvorming (zoals 

metselaar, schilder, naaicursus), voedselvoorziening organiseren, maar ook catechisten en jeugdleiders 
opleiden. 
Na 19 jaar in Sao Paulo ben ik in 1987 naar een kleinere stad, Atibaia, verhuisd om er hetzelfde te gaan 
doen, en dit tot vandaag in 2025. Hier, geholpen door vrienden in Nederland, Duitsland en de plaatselijke 
Braziliaanse bevolking verrezen er eveneens twee parochies plus twee buiten de stad gelegen grote ka-
pellen. De vorming van de mensen te bevorderen was altijd de bedoeling van zovele bouwwerken. Met 
87 jaar heb ik in december 2022 mijn laatste parochie overgedragen aan een Braziliaanse medebroeder 
Montfortaan. Sindsdien ben ik zijn assistent, celebreer tal van kerkdiensten in onze hoofdkerk en de vier 
afgelegen buitenkerken, geef geloofscursus (wekelijks) aan volwassenen en zorg voor de maandelijkse 
voedselpakketten voor de allerarmste gezinnen, gewoonlijk een 70 in aantal. 
Mijn gezondheid heeft zijn beperkingen: een stok voor kleinere afstanden en ik benut op straat zo nodig de 
zit-functie van de rollator om even te pauzeren. Probeer met fysiotherapie mijn conditie te onderhouden. 
Ben blij dat ik nog steeds actief mee kan doen met de religieuze en de sociaal-charitatieve programma's. 
Speciaal voor de steun aan de armste mensen is geld nodig. Mooie woorden alleen zijn niet voldoende: 
de gepreekte liefde tot de medemens eist daden. Daarom ben ik de parochie Bron van Levend Water heel 
dankbaar indien ze van tijd tot tijd een helpende hand kan reiken. Dat is het Evangelie in praktijk gebracht. 
Uiteraard kweken we ook hier bij de gelovigen de gevoelens en de gestes van de Barmhartige Samaritaan; 
desondanks is er elke maand een behoorlijk grote voedselkoop nodig om rond de 70 voedselpakketten te 
monteren. Dank aan de parochianen binnen Bron van Levend Water die over de oceaan heen kijken, met 
broederlijke liefde. Gods Zegen over U allen.                       

Groeten uit Brazilië van Pater Pee de Waard s.m.m. 

Hoeverveiling 2025 wederom groot succes

Op zaterdag 1 november vond opnieuw de Hoe-
verveiling plaats. De avond werd goed bezocht en 
verliep in een bijzonder goede sfeer. Opvallend 
was het grote aantal nieuwe bezoekers, waaronder 
veel jonge dorpsgenoten, wat de betrokkenheid 
binnen de gemeenschap duidelijk onderstreept.
De uiteenlopende kavels — variërend van eten-
tjes, activiteiten en taarten tot planten en creatie-
ve diensten — werden enthousiast ingebracht en 
verkocht. Dit resulteerde in een prachtige bruto-op-
brengst van €17.650,-, exclusief de nog binnenge-
komen donaties.
De opbrengsten van de veiling worden verdeeld 
onder de goede doelen: De RK kerk Heilige Maria 
Margaretha Alacoque, de Slotkapel, VV Egmond, 

sportvereniging Wimmenum, gymvereniging Spi-
rit, musicalvereniging Hanswijckers, theatergroep 
Horizon, Hoeverture Koor, Erato koor Egmond, het 
fanfareorkest Lamoraal van Egmont en het koor 
Soli Deo Gloria. Vele vrijwilligers uit deze groep le-
veren hun bijdrage aan de werkzaamheden. Waar-
aan zij het bedrag besteden is te lezen op de web-
site: www.
Hoevervei -
ling.nl. 
De organi-
satie spreekt 
haar grote 
dank uit aan 
alle schen-
kers, dona-
teurs, vrijwil-
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Hoeverveiling - Allerzielen
ligers, deelnemende verenigingen en natuurlijk de 
kopers die gezamenlijk dit mooie resultaat hebben 
mogelijk gemaakt. De Hoeverveiling vervult al ja-
renlang een belangrijke verbindende rol binnen 
het dorp. De vele geveilde etentjes, activiteiten en 
diensten zorgen het hele jaar door voor nieuwe 
ontmoetingen.
Tijdens deze editie was er ook aandacht voor een 
bijzonder moment: Martin Houtenbos nam na vijftig 
jaar trouwe inzet afscheid van de organisatie. Als 
medeorganisator en financieel verantwoordelijke 
heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
succes van de veiling.

Op zaterdag 8 november viert Martin bovendien 
zijn 80e verjaardag — een bijzondere mijlpaal voor 
iemand die zich zo lang en met zoveel toewijding 
heeft ingezet.
Ook zijn echtgenote Rineke is jarenlang actief ge-
weest als vrijwilliger en nauw betrokken bij de vei-
ling. Inmiddels is hun dochter Maaike al een paar 
actief binnen de organisatie, waarmee het stokje 
op passende wijze wordt doorgegeven.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie! 
De deelnemende verenigingen kunnen weer een 
mooi bedrag bijgeschreven krijgen!

Levende herinnering – Rusten in vrede

Zondag 2 november hebben wij in de parochiekerk Egmond met elkaar herdacht, gebeden en gezongen. De 
herinneringsviering werd voorgegaan door de pastores Eugène Brussee en Bert Glorie. Ondersteuning was er 
van de koren Soli Deo Gloria en Hoeverture, daarnaast hulp van vele vrijwilligers en avondwake groep. Allen 
heel veel dank voor hulp en inzet.
Allerzielen een dag om de naam van een geliefd mens lang te laten doorklinken.
Daarnaast hebben wij kaarsjes aangestoken. Symbolen van herinnering. “Aan een tere draad van tranen, rijg 
ik stil de dagen en maanden van gemis”. Fijn dat velen van u aanwezig waren in de Allerzielenviering. Na de 
herinneringsviering was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte en in de parochiekerk. 
Herinneringen werden gedeeld met een lach en een traan.

Onderstaand gedichtje willen wij met u delen, dit werd gelezen tijdens de herinneringsdienst op 2 november 
2025.

De stroom van ’t leven   geschreven door Paul Vlaar
Water stroomt in een rivier - Om uit te monden in de zee
Begonnen ergens ver van hier - Voert het alles met zich mee.

Hij die op één plek wil blijven - Omdat hij aan ’t oude is gehecht
En dus niet durft mee te drijven - Voert een innerlijk gevecht.

Klamp je niet vast aan ’t verleden - Laat je meedrijven naar de zee
Op de waterstroom van ’t heden - En neem je toekomstdromen mee. 

Wij blijven aan elkaar denken en wensen u kracht en sterkte toe.

De prachtige Allerzielen rozen kaarsjes waren gemaakt door een vrijwilliger.
De heer en mevrouw Hilbers brachten altijd de restkaarsen van de parochie aldaar. De vrijwilligers zetten deze 
traditie nu voort, waardoor de avondwake groep met mevrouw in contact is gekomen. Wij waren ontroerd, 
mevrouw wilde voor de nabestaanden een kaars maken uit dankbaarheid. Er volgde een mooi gesprek en 
we zijn mevrouw zeer dankbaar.
Om elkaar te helpen, hierbij naam en telefoonnummer wanneer in uw omgeving een ziekenzalving of af-
scheidsdienst gewenst is. Mevrouw van Stiphout tel.nr. 06 22 24 87 23, mevrouw neemt dan contact op 
met één van de pastores. 
In de Mariakapel ligt een brief van diaken Steve Purperhart, hij wil als teken van verbondenheid met u in 
gesprek.
Op weg naar Kerstmis toe, wensen wij u warmte en licht toe. Een gezond, gelukkig 2026. Warme groet 
namens de avondwake groep, Anny, Alie, Laura en Marianne.
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Lourdes - Herenkoor

Afscheid Herenkoor Jacobuskerk

Dit lied, gezongen op de laatste samenkomst van het 
Herenkoor, door Henk Krom en Ben van Schagen, 
geeft de gevoelens weer van de leden. 

Dramatische ballade herenkoor
(mel. Amsterdam huilt van Rika Jansen)

Honderd jaar zong het Herenkoor,
De longen uit ’t lijf zoals het hoort 
Op elke zondagmorgen in de kerk
Dat was toen der tijd nog heel gewoon
Gezongen werd er in het Gregoriaans
Het leek gelijk ‘n monniken koor
Het galmde zo mooi in die ouwe kerk
Van bovenaf hoog op het koor
Dat was dan wel voor onze tijd
Wij mochten pas zingen in de nieuwe kerk. 

Refr. Akersloot huilt waar het eens heeft gezongen
         Akersloot huilt want weg is ’t gezang
         Akersloot huilt waar het eens heeft gezongen
         Akersloot huilt om de stilte die valt

De tijden veranderden ook voor het Herenkoor
Het dirigeren werd vrouwenwerk
Ook het orgel werd door ’n dame bemand
Drie vierstemmig dat werd heel gewoon
Ook andere talen werden heel normaal
Duits en Engels en in het Russisch,
Niemand die het verstond maar het klonk zo mooi
Maar helaas de ouderdom sloeg toe
De stemmen werden minder de krasjes namen toe
Het kon zo niet verder, het was gedaan met het koor. 
Refr

Op vrijdagmiddag 7 november
Zijn we hier bijeen met de 
mooie herinneringen
Het boek gaat dicht en met ’n 
traan in onze ogen
Het boek gaat dicht het is echt 
afgelopen
Geen in Paradisum maar in de 
eeuwen der eeuwen Amen

Een spirituele reis naar een plaats waar geloof, stilte 
en hoop samenkomen? Een bedevaart naar Lourdes 
kan precies zijn wat u zoekt. 
Onze komende reis in 2026 is inmiddels volledig vol-
geboekt, maar we vertellen u graag meer over deze 
bijzondere pelgrimage én hoe u zich kunt aanmelden 
voor toekomstige reizen.

Waarom Lourdes?
Lourdes, gelegen aan de voet van de Pyreneeën in 
het zuidwesten van Frankrijk, is wereldwijd een van 
de meest bezochte bedevaartsoorden. In 1858 ver-
scheen de Maagd Maria hier 18 keer aan het jonge, 
arme herderinnetje Bernadette Soubirous. Sindsdien 
is deze plek uitgegroeid tot een bron van troost, hoop 
en bezinning voor miljoenen pelgrims.
De grot, de bron, de kaarsenprocessies en de indruk-
wekkende basilieken maken Lourdes tot een plek 
waar veel mensen diepe rust en verbondenheid er-
varen. Het is een unieke gelegenheid om geloof en 
innerlijke kracht te hervinden.

Onze reis van 2026 – Volgeboekt
De bedevaart van 25 april t/m 2 mei 2026 is inmid-
dels volledig volgeboekt. We zijn dankbaar voor de 
grote belangstelling en verheugen ons erop met deze 
groep op reis te gaan.
Wilt u in de toekomst graag mee? Laat het ons weten! 
We informeren u graag zodra een nieuwe reis wordt 
gepland.
Over Lourdesgroep Heiloo
Lourdesgroep Heiloo is een stichting die al sinds 
1977 bestaat. Wij willen dat iedereen – óók wie het 
financieel moeilijk heeft – de kans krijgt om Lourdes 
te bezoeken. Denken u of uw naasten: “Dat kan ik 
nooit betalen…”? Neem gerust contact met ons op, 
dan zoeken we samen naar een passende oplossing. 
Als stichting zijn we afhankelijk van donateurs die 
ons ondersteunen om bovenstaande te kunnen ver-
wezenlijken. 

Wilt u ons werk ondersteunen? Een gift is van harte 
welkom op:
NL60 INGB 0005 2434 39 t.n.v. Stichting Lourdes-
groep Heiloo. Handig om te weten: de stichting heeft 
de ANBI status. 
Namens al onze pelgrims: Heel hartelijk dank!

Meer weten?
Heeft u interesse in toekomstige bedevaarten of wilt 
u informatie ontvangen zodra nieuwe datums bekend 
zijn? Neem dan contact op met:

Liesbeth van Zelst – 06-48818568
Mariska Willems – 06-23923406 
Of mail ons op info@lourdesgroepheiloo.nl

Samen op reis naar Lourdes – een ervaring die u niet 
wilt missen!
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Uitnodiging
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Adventsactie 2025
Kinderen met een beperking verdienen een plaats in de gemeenschap
Na zes jaar leven in onzekerheid gaat Avaïka weer naar school

Avaïka (9) glimlacht. Trots wandelt ze naar school. Met een 
rugtas vol schoolspullen en een hoopvolle blik in haar ogen. 
Ze is niet bang meer. Deze negenjarige meid kan weer voor-
uitkijken. Ze is leergierig. Niet meer angstig dat klasgenoo
tjes haar uitlachen. Ze kijkt naar de lucht en weet dat ze 
geaccepteerd wordt zoals ze is.

Hoe anders zag haar leven eruit, toen ze nog maar drie jaar 
oud was. Avaïka groeit op in een arm gezin. Ze woont met 
haar lieve vader, moeder oudere broertjes en zusjes in een 
klein huisje in het dorp Badadji in Noord-Kameroen, het arm-
ste deel van Kameroen. De straatarme bevolking heeft zwaar te kampen gewapende conflicten en vluchtelin-
genstromen. Er is doorlopend tekort aan voldoende eten en drinken. En zorg is maar mondjesmaat beschikbaar.

Een vreemde in haar eigen dorp
Op een dag krijgt Avaïka hevige koorts. Ze blijkt epilepsie te hebben en krijgt elke dag meerdere aanvallen met 
heftige stuiptrekkingen. Haar ouders zijn wanhopig omdat ze niet weten wat er met hun dochtertje gebeurt. 
Langzamerhand verliezen Avaïka en haar ouders de grip op haar leven. Soms is ze minutenlang bewusteloos 
na een aanval, terwijl haar ouders in paniek wachten tot ze weer bijkomt.

Epilepsie is voor deze kleine gemeenschap een onbekende ziekte. Vreemde verhalen doen de ronde over haar 
dagelijkse aanvallen. Avaïka schaamt zich en vervreemdt steeds meer van haar vriendinnen, dorpsgenoten en 
haar klasgenootjes. Ze wil niet meer naar school. En haar ouders leven in onrust en angst voor de toekomst van 
hun dochter, die steeds meer buitengesloten raakt. Dorpsgenoten denken zelfs dat ze bezeten is.

Voorlichting en medicijnen 
Haar eenzame situatie duurt maar liefst zes jaar. Tot medewerkers van de Bethlehem Stichting haar verhaal 
horen. Zij regelen een afspraak met een specialist en haar wanhopige ouders brengen haar naar het spreekuur. 
Ze vrezen het ergste. Maar als de arts hen met veel geduld uitlegt dat epilepsie een ziekte is, die met de juiste 
behandeling en medicijnen kan stabiliseren, durven ze het bijna niet te geloven. 

Al binnen enkele weken maakt Avaïka grote stappen. Haar aanvallen verminderen en haar vertrouwen groeit. 
Ondertussen steken de medewerkers van de stichting veel tijd in de voorlichting en bewustwording op school. 
Om de terugkeer van Avaïka voor te bereiden.

Het resultaat is ontroerend en hoopgevend: Na zes jaar leven in eenzaamheid en wanhoop kan Avaïka nu weer 
met opgeheven hoofd naar school lopen en meedoen in het leven.

Help meer kinderen als Avaïka
Avaïka is een van de kinderen die dankzij de inzet van de Bethlehem Stichting, de partner van Adventsactie 
in Kameroen, weer hoop op een toekomst kregen. Adventsactie steunt dit jaar de Bethlehem Stichting bij hun 
belangrijke werk. Helpt u weer mee om meer kinderen met een beperking in Kameroen een beter leven te gun-
nen? Samen met u willen we in 18 dorpen meer dan 200 kinde-
ren als Avaïka helpen met medicijnen, schoolgeld en aangepaste 
schoolbenodigdheden. Bovendien zorgt de Bethlehem Stichting 
voor voorlichting en bewustwording op de scholen. Doe mee via 
www.adventsactie.nl of via de collecte in de kerk.
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Caritas Egmond aan den Hoef
Kortere dagen, langere nachten en wat ligt het dan 
lekker als de wind om het huis raast en de regen te-
gen de ruiten klettert. De bomen verliezen hun blad 
en de natuur kleurt prachtig door alle herfsttinten. De 
herfst gaat over in de winter en we brengen weer wat 
meer tijd binnenshuis door. Rokende schoorstenen, 
de houtkachels branden volop, kaarsen worden ont-
stoken, gordijntjes gaan ’s avonds dicht, legpuzzel op 
tafel, een flesje rode wijn erbij, kortom de zomerse 
frivoliteit maakt plaats voor knusse winterse gezellig-
heid. Ook goed want we leven tenslotte in Nederland 
en daar zijn de vier seizoenen nou eenmaal nadruk-
kelijk aanwezig en daar moet je zelf op een goede 
manier invulling aan geven.

En dus kunnen we ook weer genieten van alle acti-
viteiten die daarbij horen. Bijvoorbeeld van de Fjoer-
toer, het spectaculaire wandelfestijn waar duizenden 
lopers, versierd met toeters en bellen, een lang ge-
kleurd lint vormen. Indrukwekkende kunstwerken en 
verlichte huizen en tuinen maken van Egmond een 
waar lichtparadijs. Onze kerk speelt daarin ook een 
belangrijke rol, badend in een zee van licht kunnen 
we spreken van een ware blikvanger in het dorp. 
Een rustpunt voor de wandelaars die, mede dankzij 
de inzet van vele vrijwilligers, de mogelijkheid ge-
boden wordt om die bijzondere sfeer te proeven en 
een kaarsje aan te steken, een ieder met zijn eigen 
gedachte daarbij. Een mooie samenwerking met Le 
Champion en dank aan de vrijwilligers uit ons dorp 
die daar tijd voor vrij maken en er energie in steken.

Andere sportieve activiteiten zijn natuurlijk de Nieuw-
jaarsduik op 1 januari, de fiets strandrace, de halve 
marathon en eind januari twee wandel dagen over 
strand en door duin. Ook vermeldenswaardig zijn 
de sfeer evenementen die georganiseerd worden in 
onze dorpen zoals de winterfair bij Nieuw Westert op 
12, 13 en 14 december en de winterbraderie in het 
centrum van Egmond aan Zee op zondag 28 decem-
ber.

Heel veel reuring dus in Egmond en veel gezelligheid 
maar eerst de viering van Kerst en de voorbereidin-
gen daarop. Onze Caritas werkgroep is daar volop 
mee bezig. Uiteraard organiseren wij weer onze 
kerstmiddag in Dorpshuis Hanswijk op woensdag 17 
december met daaraan voorafgaand de viering in de 
kerk om 10.30 uur met medewerking van het koor Soli 
Deo Gloria. De Caritasleden zijn bij u langs geweest 
met de uitnodiging voor deze middag, zij hebben u 
persoonlijk gesproken of het formulier bij u in de bus 

gedaan. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen 
of mensen kent die niets van ons gehoord hebben 
maar toch graag deze middag willen bijwonen aarzel 
dan niet en bel 06 15 60 47 47 (Karin Twisk) of mail 
naar caritas.egmondaandenhoef@gmail.com. Wij 
proberen er met elkaar weer een mooie en gezellige 
middag van te maken. Helaas zijn ons ook dit jaar 
weer dorpsgenoten ontvallen waaronder enkele vas-
te deelnemers aan onze kerstmiddag. Wij zullen er 
op waardige wijze bij stil staan en gedenken zodat de 
gedachte aan hen voor altijd levend blijft.

Op onze agenda ook weer aandacht voor de levens-
middelenactie. In de ontmoetingsruimte en de Maria-
kapel staan manden die u kunt vullen met houdbare 
producten. Daar de Kledingbank weg is uit Egmond 
geven wij hier nu een andere invulling aan. Er zullen 
van de ingezamelde producten pakketten gemaakt 
worden die wij bezorgen bij dorpsbewoners waar-
van wij denken dat zij dit steuntje in de rug heel goed 
kunnen gebruiken. De overige producten zullen wij 
afleveren bij medewerkers van de voedselbank, die 
daar verder goede dingen mee doen en mensen blij 
maken met dat beetje extra zodat ook zij de warmte 
voelen die de kersttijd met zich meebrengt en deze 
tijd iets draaglijker voor ze maakt.

Wij danken u voor uw gulle gave, alle giften die we 
mogen ontvangen zowel tijdens het Caritas weekend 
als spontane giften van mensen, die de Caritas een 
warm hart toedragen, het is allemaal zó welkom. Met 
ons kleine groepje proberen we een manier te vinden 
om mensen bij elkaar te brengen en ze te steunen 
daar waar mogelijk is. Het mooie is dat Egmond daar 
goed in is, er zijn zoveel enthousiaste vrijwilligers die 
echt om de medemens geven, daar hun vrije tijd aan 
willen geven en het die mensen naar hun zin probe-
ren te maken, daar kunnen we als dorp heel trots op 
zijn. Lunches, aanschuiftafel, Post aan Zee, de Zon-
nebloem, allerlei clubjes, die spontaan ontstaan zijn, 
de vele activiteiten die georganiseerd worden, er is 
zoveel maar het belangrijkste is om er ook aan mee 
te doen. 
De eenzaamheid verdrijven, actief deelnemen, sa-
men komen en genieten, mensen aansporen om aan 
te sluiten, contact maken en inzien dat met elkaar 
dingen doen zo veel kan toevoegen aan je leven. Be-
sef dat we in Egmond goed af zijn, dat we met elkaar 
een mooie gemeenschap vormen en in een prachtige 
omgeving wonen.
De zon laten schijnen voor jezelf en voor anderen, 
laten we daar de kersttijd mee ingaan dan weet ik 
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zeker dat de warmte die we met z’n allen uitstralen 
mensen blij maakt en we met een positieve kijk op 
het leven het nieuwe jaar ingaan. Durf te dromen en 
maak je leven zinvol.
Mede namens Marian, Roos, Nel, Ineke, Trudy, Si-
mon en Tanny wens ik u allen een heel mooi kerst-

feest toe, fijne dagen met elkaar en voor 2026 heel 
veel geluk en gezondheid!
Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef

Karin Twisk 

Caritas nu ook website

Eindelijk is het zover, een lang gekoesterde wens is wer-
kelijkheid geworden: de Caritas Werkgroep Heiloo heeft 
sinds deze maand een eigen website: www.caritasheiloo.nl

Secretaris Theo van Diepen: De website is geen doel op zich maar heeft 
als hoofddoel beter te kunnen communiceren. Communiceren met men-
sen die een hulpvraag hebben, met donateurs, met hulpverleners en met 
de gemeente. De site fungeert ook als informatiebron om zo een groter 

en beter bereik te hebben, om acties aan te kondigen of om het laatste nieuws te vertellen. Op de website staan 
ook diverse links naar organisaties waar wij mee samenwerken om zo de hulpvragen ook naar de juiste instantie 
door te kunnen verwijzen.

Als hulporganisatie voor mensen in Heiloo die het niet breed hebben zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om hulp, aan hen die dat hard nodig hebben, te optimaliseren. Door middel van deze website 
willen wij onze vindbaarheid vergroten, nog toegankelijker worden en de drempel voor hulp nog lager maken. 
Daarbij oordelen wij niet en kunnen wij, mede door onze korte lijnen en geen bureaucratie, snel anticiperen en 
hulp organiseren. 

We zijn inmiddels wat bekender geworden, niet alleen door ons grote netwerk maar ook door acties zoals de 
Kerst cadeaukaart actie (nu ook via de website dit jaar!), het boodschappenfonds en recent  door ondersteuning 
van groepsactiviteiten. Onze boodschappentafels zijn helaas gestopt, maar men kan nu dus ook boodschappen-
hulp aanvragen via onze website.  

Voor al onze activiteiten mochten we recent de “Warm hart van Heiloo” bokaal ontvangen vanuit Steunpunt Een-
zaamheid ’t Trefpunt. Een hartverwarmende waardering.  

Het blijft voor veel mensen moeilijk om te accepteren dat ze hulp nodig hebben en om die hulp vervolgens 
daadwerkelijk te vragen. Armoede neemt dan misschien niet meer zo toe, maar is zich wel steeds meer aan het 
verdiepen. Zo zijn er bijv. 6,5 miljoen huishoudens die zonder toeslagen geen leefbaar inkomen hebben. Zo’n 
540.000 mensen leven onder de armoedegrens en nog zo’n 1,2 miljoen mensen vlák boven deze grens, wat 
eigenlijk ook armoede betekent. Steeds meer mensen met betaald werk komen in de knoop: Dit zijn de zoge-
naamde “werkende armen” waaronder alleenstaanden, AOW’ers, ouderen maar ook hardwerkende ouders, u 
kent ze vast ook... Armoede is structureel verweven in onze maatschappij, ook in Heiloo. 
Daarom blijven wij om aandacht vragen en om donaties om ons werk te ondersteunen. Kosten voor levenson-
derhoud stijgen alleen maar, voorzieningen zijn steeds beperkter, hulp krijgen gaat steeds moeizamer en de 
kwetsbaren worden steeds kwetsbaarder. Wij bieden een manier om een stukje te helpen als iemand zelf even 
niet meer weet hoe het verder moet. 

Wij hopen dat onze website een bijdrage kan zijn om de drempel te verlagen om te vragen 
om hulp. Dat is nu gewoon thuis te regelen, slechts via enkele klikken is de hulpvraag ver-
stuurd!
Ons motto blijft daarbij altijd : WIJ OORDELEN NIET, WIJ HELPEN !

Theo van Diepen
Secretaris CWH
Bankgegevens: IBAN: NL39RABO0327062401 t.n.v.  PCI Heiloo onder vermelding van Caritas Heiloo 
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Schoenendoosacties
DANK JE WEL (met hoofdletters!)

Dat geldt natuur-
lijk voor al diege-
nen die geld heb-
ben gegeven, aan 
het haken of brei-
en zijn geslagen, 
spulletjes hebben 
gedoneerd en ook 
zij, die zelf een of 
meerdere dozen 
hebben gevuld. U 
allemaal hebt er-
voor gezorgd dat de 
schoenendoosactie 
weer meer dan ge-
slaagd mag worden 
genoemd.

Maar … dat zou Femke, Ingrid, Mieke, Christine, 
Helen, Marieke, Anna Sophia, Joyce en vele ande-
re ‘behulpzame handjes’ veel en veel te kort doen!! 
Want wat hebben zíj een WERELDprestatie neer-
gezet. Wekelijks vanaf 5 oktober de kraam bezet-
ten, dozen vullen samen mét of vóór parochianen, 
alle dozen nazien en daar waar nodig aanpassen 
of aanvullen, alle dozen sealen (zodat de kinde-
ren er lang van kunnen genieten), het formaat van 
sommige dozen aanpassen en ook – door het jaar 
heen - van het gedoneerde geld benodigde artike-
len scoren in diverse winkels (daarbij natuurlijk de 
aanbiedingen aflopend). 

De organisatie ‘DURFDE te DROMEN’ !! Hét jaar-
thema van onze parochie(s). Bij de start op 5 ok-
tober werd de wens (lees: droom) uitgesproken 
om ook dit jaar (net als in 2024) vanuit Heiloo 240 
versierde en goed gevulde schoenendozen te la-
ten verzenden naar kinderen, die het (veel) minder 
hebben dan ónze kinderen.  Nou, die wens / droom 
is NIET uitgekomen. 

Nee, het zijn er géén 240 geworden, maar ….. dit 
jaar heeft u er met z’n allen voor gezorgd dat er 
maar liefst DRIEHONDERD dozen onderweg zijn. 
Met al deze fraai versierde dozen werd in onze 
Willibrorduskerk op 9 november, de slotdag van de 
actie, een écht enórme muur gebouwd.
Gelukkig is deze muur diezelfde morgen weer ‘ge-

slecht’ om het geheel verzendklaar te gaan maken, 
want ook dát hoort nog bij de taak van het organi-
satiecomité. 
Super, super trots mogen wij zijn op hén, maar ook 
op onszélf dat we heel veel kinderen een onver-
getelijk moment kunnen laten beleven. Het wordt 
volgend jaar een grote uitdaging om dit alles te 
overtreffen, maar met hun én met ónze hulp gaat 
dat ongetwijfeld weer lukken. 

Koopt u in de loop van het jaar nieuwe schoenen? 
Bewaar dan alvast de schoenendoos! (de ideale 
maat van de schoenendoos is: lengte maximaal 33 
cm, hoogte 10,5 tot 11 cm, breedte  20 tot 22 cm.

U mag ze natuurlijk ook altijd vragen bij de schoen-
handel of bij anderen. 
Femke, Ingrid, Mieke, Christine, Marieke, Helen, 
Anna Sophia, Joyce en die andere vele ande-
re ‘handjes’:  GROTE KLASSE !! Heel, heel veel 
dank! Ongetwijfeld mede namens iedereen, die op 
enigerlei wijze heeft deelgenomen aan dit prachti-
ge project.

Bart de Vries

Schoenendoosactie 2025 Jacobus Parochie

Ook dit jaar is de schoenendoosactie weer een 
groot succes. Mede door de donaties in geld en 
spullen. De twee basisscholen hebben ook weer 
meegedaan en veel dozen ingeleverd. De kinde-
ren in opvangkampen, weeshuizen en veel arme 
gezinnen zullen dan ook dolblij zijn met de verras-
singen die in de dozen zitten. 
Wij bedanken iedereen die heeft meegeholpen om 
het aantal van bijna 100 dozen weer te bereiken. 

Namens de werkgroep, Yvonne Hoogenbosch



Adressen
Parochie Bron van Levend Water

Postadres:	 Westerweg 267 
		  1852 AG Heiloo
Telefoon: 	 072-533 09 06

📩 info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiële Administratie:
Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06
📩 financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Parochieraad:
De heer Martien den Blanken		   voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel	 secretaris
De heer Harry Broers	 penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere giften:
H. Willibrordus:	 NL46 RABO 0327 0640 21
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
			   NL20 INGB  0000 6815 70
tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus
H. Jacobus Major:	 NL07 RABO 0300 9542 63
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot
H. Adelbertus:		  NL88 RABO 0315 7004 91
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond
H. M.M. Alacoque:	 NL41 RABO 0315 7479 94
RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond
O.L.V. Onb. Ontv.:	 NL87 RABO 0315 7041 95
tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie coördinatoren:
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel
Telefoon: 072-533 09 06
📩 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
📩 coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:
Willibrordushof, Heiloo:
📩willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:
📩 jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:
📩 rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl
De Karmel, Egmond aan den Hoef:
📩 dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:
📩 cwh.heiloo@gmail.com                                
📩 caritas.egmondaandenhoef@gmail.com
📩 cwa.akersloot@gmail.com

	 Locatie H. Willibrordus

Adres:
Westerweg 267 
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 11.30 uur
📩 willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl 
maandag speciaal voor kerkhofbeheer
📩 willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl   
vrijdag speciaal voor opgeven intenties
📩 misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl 

	 Locatie H. Jacobus Major

Adres:
Kerklaan 37 
1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28
Secretariaat:
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur
📩 jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl 

	 Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond 
	    aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Secretariaat:
Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
📩 rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl 

Pastores
Administrator: Marcelo Salão Rocha pr. 
Priesterassistent: Igno Osterhaus, pr.
Priesterassistent: Mario Agius, pr.
Diaken: Eugéne Brussee
Diaken: Steve Purperhart
Melden uitvaart:
Yvonne van Stiphout-Boos	 06 22248723

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65

tnv RK Parochie Bron van Levend Water
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Levend bevroren water 
of is het bevroren levend water? 
Want onder dat stille bevroren dak 
leeft het water!!

Didy Coljée


