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Pastoraal w

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Samen met de vormelingen van onze parochies, Bron van Levend Water en g <&
Limmen, waren pastor Eugéne en ik aanwezig bij de Chrismamis. Wat mij
raakte, was de grote groep geloofsleerlingen die helemaal vooraan zat: jon-
ge mensen, vol verwachting, vol enthousiasme. Mensen die bewust hebben
gekozen voor een leven met Jezus, in gemeenschap met de kerk.

Die catechumenen deden mij denken aan de leerlingen die achterbleven na | i - =
Jezus’ hemelvaart, die ochtend. Ze stonden daar met een mengeling van | = }"’:?ﬂ-
spanning en verwondering. Jezus had hen geraakt, hen meegenomen, hen

gevormd en nu was Hij weg, en toch ook niet. Er hing een belofte in de lucht, zo licht als adem, zo tastbaar
als een hand die je net niet meer kunt vasthouden.

Misschien herkennen wij iets van dat moment in ons leven. Ook wij staan soms in zo’n tussentijd: tussen
wat was en wat nog moet komen, tussen Hemelvaart en Pinksteren, tussen verlangen en vervulling. De
hemel lijkt verder weg, en toch is er dat stille weten dat we niet alleen zijn, dat er lemand met ons meeloopt,
dichtbij, onzichtbaar maar niet afwezig.

Dat is de Helper die ons met Pinksteren wordt beloofd: de Trooster, de Heilige Geest. Hij zal bij ons blijven
en ons alles in herinnering brengen wat Jezus ons geleerd heeft (Joh. 14, 25-26). Een zachte maar krachti-
ge Aanwezigheid die ons herinnert aan wie we zijn: geliefde leerlingen. Wij leven nu in zijn era; het tijdperk
van de Geest. Hij nodigt ons uit tot gemeenschap met Christus en met elkaar. Daarom nodigen wij u ook uit,
in naam van diezelfde Geest, op voorspraak van de Moeder van de Heer, de heilige Jozef en onze patroon,
de heilige Willibrordus.

Kom binnen, ook als de drempel hoog voelt. Kom bidden, ook als woorden ontbreken. Kom delen, ook als
uw geloof klein lijkt. De Geest werkt in harten die open durven blijven.

Moge de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren, en alles wat daarna komt, voor u een ruimte zijn waarin
hoop kan ademen, gedragen en geinspireerd door de Geest.

Diaken Steve Purperhart

Bericht van de kerkhof administratie, Willibrordus

Dit is de laatste oproep voor de navolgende 3 graven. Deze graven word
opgezegd en de monumenten worden verwijderd.

Op 1 januari 2021 was de grafhuur verlopen van het Op 1 januari 2025 w.
volgende graf: het volgende graf:

*L03-10 Nicolaas de Vries *II-15  Christina

Op 1 januari 2024 was de grafhuur verlopen van de en Wilhelmus G. Zui
volgende graven: Op 1 januari 2026 w.

*1-13 Anna Maria Denneman de volgende graven

* F03-02 Rembertus Mulder en Elisabeth Mul- *H12-06 Adrianus J

Weijling-Dekker
*K07-06 Adrianus J
*K13-05 Paul R.L.

Wij verzoeken nabestaanden en/of zij die nabestaanden kennen zich te
van de Willibrordushof. 072-5330906.
De meldingen worden ook gemaakt op het mededelingenbord en aan het

der-Hollenberg

Kerkhofadministratie Willibrordushof Heiloo,
Ina Hoogeboom.




no en rooster

Beste parochianen,

Het was pastor Ingo’s wens om in actieve dienst zijn zilveren priesterjubileum te vieren. In de Regioviering
van 14 juni zouden we hierbij stilstaan en afscheid van hem te nemen. Helaas laat zijn gezondheid hem
steeds meer in de steek en zagen we deze de laatste maanden verslechteren. Een Tia heeft zijn gezond-
heid versneld achteruit doen gaan, waardoor hij helaas met onmiddellijke ingang genoodzaakt is te stoppen
met zijn pastorale werkzaamheden.

Wij hopen en bidden dat pastor Igno in deze onzekere tijd de juiste hulp en ondersteuning krijgt die hij nodig
heeft.

Maandag 16 maart jl. is pastor Igno naar een tijdelijke woonruimte bij Stichting Buitenplaats Nieuw Schoon-
oord verhuisd. Hij hoopt op een definitieve plek aldaar.
Mocht u hem een kaartje willen sturen, dan kan dat naar Rijnsburgerweg 4, kamer 96, 2215 RA Voorhout.

We houden de Regioviering van 14 juni a.s. in de Willibrorduskerk aan, om indien mogelijk dan alsnog af-
scheid van pastor Igno te nemen. We staan dan ook stil bij zijn zilveren priesterjubileum.

Er wordt voor de pastorale activiteiten gekeken naar centralisering, waarbij Heiloo en Limmen de centrale
kerken zijn. We zullen hierbij de krachten moeten bundelen om vitaal te kunnen blijven en zo de toekomst
het hoofd te kunnen bieden.

We hebben te maken met een beperking in de pastorale capaciteit voor onze regio Bron van Levend Water
en Cornelius, die maken dat er kritisch gekeken dient te worden naar het aantal vieringen per week.

Het pastoresteam bestaat momenteel uit pastor Mario (50% inzetbaar), pastor-diaken Eugéne (100% inzet-
baar) en diaken Steve (60% inzetbaar). Voor medio juli kunnen we nog niets verwachten qua versterking.

Het pastoresteam buigt zich momenteel over de invulling en aanpassing van het liturgisch rooster. Voor de
vieringen waarin pastor Ingo zou voorgaan, is vervanging gevonden. Daarmee is het liturgisch rooster is in
zijn geheel gehandhaafd tot eind juni.

Voor de zomerperiode wordt het steeds moeilijker om het liturgisch rooster sluitend te krijgen. We zullen dit
jaar dan ook naar een zomerrooster moeten overstappen. Mogelijk houdt dit in dat er in bepaalde locaties
niet meer ieder weekend een viering zal worden gehouden, maar om het weekend.

Houdt u voor het actuele rooster onze websites en nieuwsbrieven in de gaten.

Wij staan voor pijnlijke en moeilijke keuzes die ingrijpende maatregelen met zich meebrengen. Anderzijds
biedt het ook mogelijkheden om ander locaties en kerken binnen onze regio te leren kennen.

We hopen en rekenen op uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet, namens het pastoresteam en bestuur,

pastoor-deken Marcelo
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Bericht van Pasto

Even een kleine update van pastor Igno...
Voorhout, 2 april 2026

Beste lezers,

Het is alweer bijna drie weken geleden, dat ik mijn intrek nam in Schoonoord in Voorhout. Wat gaat de tijd
toch snel! Ik ben hier al helemaal gewend. De sfeer hier is zeer goed. Ik ontmoet hier ook veel (oud)col-
lega’s van de bisdommen Rotterdam en Haarlem-Amsterdam. Ook heb ik veel contacten met de hier wo-
nende broeders van OLV van Zeven Smarten, vooral na onze gezamenlijke gebeden, na de Eucharistie en
tijdens de maailtijden. Gelukkig wonen hier ook ‘gewone mensen’, met wel of geen kerkelijke achtergrond.
Kortom, het is hier een leuke mix van mensen bij elkaar. Ik voelde mij hier meteen thuis.

Het is de bedoeling dat ik hier door ga stromen naar een aanleunwoning. Deze woningen zijn hier op het
terrein ‘van de broeders’, zoals men Schoonoord hier noemt.

Zojuist ben ik bij de oogarts geweest in een oogkliniek in Warmond. Zij heeft geconstateerd dat ik een
centrale retinale arterie occlusie (CRAO) heb. Dit klinkt heel eng... Het houdt in dat een slagadertje in het
netvlies van mijn rechteroog afgesloten is geweest door een bloedstolsel, ten gevolge van de tia. De tia
aan de rechterzijde van mijn hersenen is goed herstellende. Ik ben hier gelukkig goed uitgekomen. Het had
heel anders kunnen aflopen.... Daar ben ik de Heer dankbaar voor! Over anderhalf jaar word ik weer bij de
oogarts verwacht. Bij de neuroloog ben ik helemaal klaar.

Toen ik in Schoonoord binnenkwam, was ik behoorlijk ziek. (Te) kort na opname in het ziekenhuis werd ik
er alweer uit ontslagen. Dit was zeker niet conform mijn wens... ‘Ai baja’, pleegt men in Suriname te zeg-
gen. Dat is zoiets als ‘Oei, oei’... Dit betekende vervolgens voor mij lange nachten alleen in de pastorie
in Egmond Hoef. Men vond het terecht onverantwoord dat ik daar langdurig alleen moest blijven. Dankzij
de hulp van Astrid Wittebrood, van Anneke, van mijn familie en van nog enkele anderen, kon ik met spoed
worden geplaatst, waar ik nu met veel genoegen mag vertoeven. Nu voel ik mij redelijk hersteld. De huisarts
in Voorhout heeft de behandeling van zijn collega in Egmond Hoef overgenomen.

Van onze vier kerken, van de werkgroepen en van talloze individuele mensen, heb ik enorm veel blijken
van belangstelling gekregen. Veel telefoontjes, brieven, kaarten en bloemen en bezoekjes zelfs, heb ik ge-
kregen van heel veel mensen. Opvallend is dat veel vertegenwoordigers van onze twee zusterkerken mij
een hart onder de riem hebben gestoken. Ik werd door veel mensen bedankt voor de ‘goede, collegiale en
oecumenische samenwerking’. Dit heeft mij heel goed gedaan. Hetzelfde heb ik ervaren van de kant van
de Zorggroep Viva. Deze zorgkoepel beheert de verzorgingshuizen in onze regio. lk heb de afgelopen (bij-
na) vier jaar heel prettig met de medewerkers van Viva en met collega-vrijwilligers van de twee parochies
samen mogen werken. Heel veel dank hiervoor!

Volgens mij is dit zo een beetje wat ik nu met jullie kan delen.
Ik dank jullie allen heel hartelijk voor de goede samenwerking, die ik met jullie heb mogen ervaren. Ik wens
jullie nu al vast een zalig Pinksteren toe en alle goeds voor de toekomst! Gods zegen gewenst!

Heel veel groeten, Igno



brorduskerk - Tuinmannen

Volgend jaar bestaat de Willibrorduskerk in Heiloo 100 jaar

Door meneer Admiraal werden we erop geattendeerd dat onze Willibrorduskerk in 1927 werd voltooid en in-
gewijd. Dit betekent dat de kerk volgend jaar op 22 augustus 100 jaar bestaat. Vanuit de Locatieraad heeft
Petra Henselmans het initiatief genomen om een kerngroep te vormen die zich gaat buigen over een mooi
programma. De gedachte is om gedurende het jaar 2027 op een aantal momenten en in diverse vormen
stil te staan bij deze heugelijke mijlpaal. Er zijn al heel wat voorstellen ter tafel gebracht, die de komende
maanden op uitvoerbaarheid zullen worden getoetst. Zo is er bijvoorbeeld al contact met de Historische
Vereniging Heiloo om te onderzoeken of een tentoonstelling kan worden ingericht in het Historisch Museum
op het Willibrordusterrein. Ook is er al contact geweest met onze bisschop, Mgr. Hendriks, om te polsen
of hij bereid is om in een feestelijke viering voor te gaan. Hij heeft voorlopig zondag 7 november 2027 in
zijn agenda vastgelegd. Die dag is het Willibrorduszondag. Het is nog ver weg, maar de tijd gaat snel, dus
noteert u dit alvast in uw agenda.

De H. Corneliuskerk in Limmen bestaat volgend jaar 125 jaar. Ook aan deze mijlpaal zal in 2027 aandacht
worden besteed. Hiertoe heeft de Parochieraad Limmen een voorbereidingsgroep ingesteld. Afgesproken
is dat we de activiteiten rond beide jubilea op elkaar zullen afstemmen.

In de kerngroep 100 jaar Willibrorduskerk hebben zitting: Petra Henselmans, Marjon Schaap, Marius Prein,
diaken Steve Purperhart en Martien den Blanken. Mocht u nog ideeén hebben voor een eventuele activiteit
in relatie tot dit jubileumjaar dan kunt u zich melden bij één van deze personen of bij het parochiesecreta-
riaat. Wij zullen u in de komende afleveringen van het parochieblad op de hoogte blijven houden van de
voortgang.

Martien den Blanken

Voorjaarstuin H.M.M. Alacoque kerk

Lente, een toverwoord. Nieuwe kleuren, jong leven, blauwe luchten en hogere temperaturen. We krijgen er weer
een fijn gevoel van. Ook de tuin voor de kerk laat de lente weer in volle pracht zien. De tulpen staan er weer heel
mooi bij. Dank voor de schenkers van de bollen en uiteraard dank aan de tuinmannen die er elke keer weer voor
zorgen dat alles er netjes onderhouden uitziet. We zijn als parochie maar wat rijk met zulke mensen.

Onze tuinmannen zijn op zoek naar versterking!

De tuinmannen van onze kerk en pastorie zijn op zoek naar versterking. Ook de tuinmannen van begraafplaats
De Karmel kunnen extra handen gebruiken. Zowel de tuin rondom de kerk als de begraafplaats krijgen regelma-
tig complimenten, omdat het er zo netjes uit ziet en goed wordt onderhouden. Dit willen we graag zo houden.
Daarom is er dringend hulp nodig om beide in goede staat te behouden. Eerdere oproepen voor uitbreiding heb-
ben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Zij zijn nu met spoed op zoek naar versterking!

Komt u helpen?
ledere woensdagmorgen rond 08.30 uur starten zij met hun werkzaamheden. Rond half tien is er tijd voor een
kop koffie, waarna er nog een uurtje wordt doorgewerkt.

Voor informatie kunt u op woensdagochtend een bezoek brengen aan de tuinmannen bij de
kerk of op De Karmel. Of u kunt contact opnemen met het secretariaat (donderdag geopend
van 09:00 -12:00 uur) tel.nr 072-506 13 64. Mailen kan ook: rkegmond@rk-bronvanlevend-
water.nl

De tuinmannen zien uit naar uw komst en hopen dat u hen wilt helpen om de tuinen te on-
derhouden.

Hartelijke groet, namens de tuinmannen,
Astrid Wittebrood - Schouten, parochie codrdinator

o

(Foto: Ed Burgmeijer)



Lief en

Locatie Heiloo

Overledenen:
Jan (Johannes Theodorus) Broers

Nel (Cornelia Christina Maria) Klaver-Ooijevaar

Ton (Antonius Michaél Franciscus) van Velzen

Teresa (Teresa Maria) van Diepen

Lyda (Jacoba Alijda) Skotarczak-Willemsen

Arie (Adrianus Cornelis) de Boer

Truus (Geertruida Maria Cornelia) van Baars-van der Kaaij
Gré (Margaretha Wilhelmina) Overbeek-Reus

Locatie Akersloot

Overledenen:
Antoon (Anthonius Matheus Frederik) Kruijenaar

Tiny (Catharina Maria) Verduin-Glorie
Dorus (Theodorus Mattheus Jacobus) Teeling

Locatie de Egmonden

Overledenen:
Pauline (Pauline Adriana Francisca) Idema - van Dijk

Annie (Anna Margaretha Maria) van der Velden - Zonneveld
Riet (Maria) Lute - Tervoort

Wim (Wilhelmus Johannes) Noteboom

Cees (Cornelis Antonius Wilhelmus) Aulbers

Henk (Hendrikus) Admiraal

Wil (Wilhelmina Johanna) Janssen-Dekker

Sjaan (Adriana) Reinders - Zut

Voor de familie en nabestaanden bidden wij om kracht en troost.
Wij wensen hen sterkte toe bij dit verlies.




Rooster

Rooster vanaf zaterdag 2 mei tot en met zondag 28 juni 2026

Vijfde zondag van Pasen

Za 2 mei 19:00 | H. Cornelius I\/_Iec_iitatieve J. Olling Samenzang
viering
19:00 | H. M. M. Alacoque W&C viering S. Purperhart Hoeverture
Zo 3 mei 10:00 | H. Willibrordus Eucharistieviering Pr. M. Agius Dameskoor
10:00 | H. Jacobus Major WA&C viering J. Eekels Samenzang
10:00 | H. Cornelius W&C viering E. Brussee Dameskoor
Zesde zondag van Pasen
Za 9 mei 19:00 | H. Cornelius Meditatieve K. Kint, J. Olling Liturgisch koor
themaviering
Zo 10 mei 10:00 | H. Willibrordus Eucharistieviering pater R. Hoogenboom Herenkoor
10:00 | H. Jacobus Major W&C viering S. Purperhart Samenzang
10:00 | H. M. M. Alacoque W&C viering P. Kint Soli Deo Gloria
10:00 | H. Cornelius W&C viering K. Kint Vocaal Kwartet
Hemelvaart van de Heer
Do 14 mei 10:00 | H. Willibrordus Eucharistieviering Pr. M. Agius, E. Brussee Dames- en Herenkoor
10:00 | H. Jacobus Major Eucharistieviering pater R. Hoogenboom Samenzang
10:00 | H. M. M. Alacoque WA&C viering S. Purperhart Soli Deo Gloria
10:00 | H. Cornelius WA&C viering B. Leurink Vocaal Heren kwartet
Zevende zondag van Pasen
Za 16 mei 19:00 | H. Cornelius I\/_Ie(_iitatieve E. Brussee Samenzang
viering
19:00 | H. M. M. Alacoque Eucharistieviering Pr. M. Agius Hoeverture
Zo 17 mei 10:00 | H. Willibrordus W&C viering S. Purperhart Dameskoor
10:00 | H. Jacobus Major W&C viering P. Kint Samenzang
10:00 | H. Cornelius Eerste Pr. W. Bakker, E. CoKo Junior
Communieviering Brussee
Pinksteren
Za 23 mei 16:00 | De Cameren Eucharistieviering Pr. M. Agius
19:00 | H. Cornelius Meditatieve K. Kint, J. Olling Project- en Liturgisch
Taizéviering koor
Zo 24 mei 10:00 | H. Willibrordus Viering nog onbekend Dames- en Herenkoor
10:00 | H. Jacobus Major O_ec_umenische J. Eekels Aquarius
viering
10:00 | H. M. M. Alacoque W&C viering B. Leurink Soli Deo Gloria
10:00 | PKN Limmen Oecumenische E. Brussee, ds. Samenzang

viering

Fromming




Liturgisch R

Heilige Drie€éenheid

Zo 31 mei 10:00 | H. Willibrordus W&C viering P. Kint Samenzang
10:00 | H. Jacobus Major W&C viering Y. van Stiphout De Meerzangertjes
10:00 | H. M. M. Alacoque W&C viering J. Eekels Soli Deo Gloria
10:00 | H. Cornelius Vormselviering Pastoor-Deken Marcelo Klein Koor
Pastoraal team - BvLW
en HC
Sacramentsdag
Za 6 jun 19:00 [ H. M. M. Alacoque W&C viering E. Brussee Hoeverture
Zo 7 jun 10:00 | H. Willibrordus W&C viering K. Kint Dames- en Herenkoor
10:00 | H. Jacobus Major Eucharistieviering Pr. M. Agius, E. Brussee Aquarius
10:00 | H. Cornelius Eucharistieviering pater R. Hoogenboom Dameskoor
11e zondag door het jaar
Zo 14 jun 10:00 | H. Willibrordus Regioviering en Pastoraal team - Regiokoor
afscheid pastor regionaal
Igno
10:00 | H. Jacobus Major Geen viering Regioviering Heiloo
10:00 | H. M. M. Alacoque Geen viering Regioviering Heiloo
10:00 | H. Cornelius Geen viering Regioviering Heiloo
12e zondag door het jaar
Za 20 jun 19:00 | H. M. M. Alacoque Eucharistieviering Pr. M. Agius Hoeverture
Zo 21 jun 10:00 | H. Willibrordus Eucharistieviering Pr. M. Agius El Shaddai
10:00 | H. Jacobus Major W&C viering S. Purperhart Samenzang
10:00 | H. Cornelius W&C viering K. Kint Samenzang
13e zondag door het jaar
Zo 28 jun 7:00 | Adelbertus Akker, Vogeltjesmis Pr. M. Agius
Egmond-Binnen
10:00 | Adelbertus Akker, Eucharistieviering Pater van de Adbij
Egmond-Binnen
10:00 | H. Willibrordus W&C viering B. Leurink Samenzang
10:00 | H. Jacobus Major W&C viering Y. van Stiphout Aquarius
10:00 | H. Cornelius Dankzondag E. Brussee Corneliuskoor en CoKo

Junior

Voor het actuele rooster: kijk op onze website www.rk-bronvanlevendwater.nl

VIERINGEN DOOR DE WEEK
H. Willibrordus Heiloo

Steunpunt Egmond Binnen

H.M.M. Alacoque Egmond ad Hoef

Viering
Rozenkrans
Viering
Viering

dinsdag
vrijdag
woensdag
vrijdag

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
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Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Eucharistieviering dinsdag 09.30 uur
Rozenkrans vrijdag 09.30 uur
Steunpunt Egmond Binnen*)
Eucharistieviering woensdag 09.30 uur
H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef
Eucharistieviering vrijdag 09.30 uur
*) vanaf januari 2024 zijn de vieringen in de kapittelkerk van de Abdij, Vennewatersweg 25, 1935 AR
Egmond-Binnen

Adelbertusviering 2026

Een van de jaarlijkse hoogtepunten op de Adelbertusakker is de viering van het Adelbertusfeest. Op zon-
dagmorgen 28 juni zal het weer een drukte van belang zijn op de Adelbertusakker. Vanuit de Egmonden,
maar ook van ver daarbuiten komen de vereerders van Adelbert om zijn jaarlijks feest te vieren. Enkele
honderden mensen nemen jaarlijks aan deze viering deel. Hoe het weer ook zal zijn: de viering gaat altijd
door!

Net als andere jaren zullen er ook dit keer weer stoelen staan, maar u kunt, als u dat wilt, een eigen stoel
meenemen. Weet dat u allen van harte welkom bent.

Er zijn op deze dag twee vieringen;
om 7:00 uur is er de ‘Vogeltjes mis’ en om 10:00 uur vindt de Hoogmis plaats.

NB: Deze zondag zal er, buiten de vieringen op de Adelbertusakker om, geen viering in de Egmonden zijn.

Een bijzondere Goede Vrijdag viering in de Jacobuskerk

Op Goede vrijdag om 15.00 uur was er in Akersloot een prachtige diavoorstelling van de 14 Staties in de
Jacobus kerk te zien. Bij ieder ‘Stilstaan’ moment werd er door Jeanne Eekels Jezus zijn lijdensverhaal
verteld. Met een goed gevulde kerk en de mooie zang door het samengestelde heren Projectkoor onder
leiding van Cora de Lange en met op het orgel Ton Schoen lieten ze ons prachtige liederen horen. Waarbij
wij soms zelf ook mee konden zingen. Bij iedere statie was er een gezamenlijk gebed wat we uitspraken.
Ik sluit graag af met één daarvan:

Heer, doe ons omzien naar elkaar. Laat barmhartigheid en compassie de drijfveren zijn die ons in bewe-
ging zetten, meer dan het zoeken naar argumenten om ons te vrijwaren van het leed van de ander. Doe
ons begaan zijn met de ander.

Een kerkganger

1o



Ziekenzalving en zieken

Ziekenzalving en ziekenzegen

Om het sacrament van de ziekenzalving, ook wel
‘bedienen’ genoemd, wordt nog regelmatig ge-
vraagd. Net als om een ziekenzegen, die afgeleid
is van de ziekenzalving. Wanneer vraag je daar nu
om en wat betekent het voor mensen?

Vaak vragen mensen om het sacrament van de
ziekenzalving of om een ziekenzegen als ze zo
ziek zijn dat ze gaan overlijden. Maar zowel de zie-
kenzalving als een ziekenzegen zijn niet specifiek
gericht op het laatste stukje van het leven, maar
ook bedoeld om mensen te sterken die ernstig ziek
zijn of voor een zware operatie staan. Ik heb regel-
matig meegemaakt dat mensen na een ziekenzal-
ving of ziekenzegen weer opknapte. Bovendien is
het na je tachtigste mogelijk om elke jaar opnieuw
de ziekenzalving te ontvangen.

Tegelijk wordt het sacrament van de ziekenzalving
of een ziekenzegen juist in die laatste fase van het
leven als heel waardevol ervaren. Mensen kunnen
daarna vaak beter het leven loslaten. Bovendien is
het een moment om samen met de directe familie
stil te staan bij het feit dat iemand gaat overlijden.
Dan wordt in dankbaar teruggekeken op het goede
dat is gebeurd en om vergeving gevraagd voor wat
niet goed ging.

Dat vergevingsaspect komt het sterkste naar vo-
ren in het sacrament van de ziekenzalving, dat
alleen door een priester kan worden toegediend.
Maar ook in de ziekenzegen wordt om vergeving
gevraagd. Bovendien is er zowel bij een ziekenzal-
ving als een ziekenzegen de mogelijkheid om de
communie te ontvangen indien men dat wil.

Daarmee staan beide rituelen dus dicht bij elkaar.
Omdat er niet altijd een priester beschikbaar is, is

de ziekenzegening meer opgekomen als een alter-
natief voor de ziekenzalving. En vaak willen men-
sen de eigen pastor aan hun bed. Dan maakt het
hen niet zoveel uit of die eigen pastor of geestelijke
verzorger een priester is of niet. De persoonlijke
band blijkt belangrijker dan de vraag of men het
sacrament ontvangt in plaats van een afgeleide
daarvan.

Denkt u erover om een ziekenzalving of zieken-
zegen te ontvangen? Neem dan contact op met
mevrouw Yvonne van Stiphout (06-22248723). Zij
informeert dan wie er vanuit het pastorale team be-
schikbaar is.

Eugéne Brussee, pastor-diaken

Hemelvaartsdag in de Willibrorduskerk

Traditiegetouw is er in de Willibrorduskerk op He-
melvaartsdag, donderdag 14 mei, speciale aan-
dacht voor zieken en ouderen.

Om 10:00 uur is de viering, waarin ook enkele
mensen het Sacrament der Zieken of de zieken-
zegen ontvangen

Daarna is er een koffietafel voor genodigden.

De leden van de werkgroep zijn druk bezig met de
voorbereidingen en het regelen van vervoer.

We hopen dat de gasten én de vrijwilligers mogen
genieten van deze dag!




enieuws

We zitten alweer volop in de lente van 2026. Een mooie tijd van zon, af en toe een verfrissend regentje en
hogere temperaturen. Laten wij hiervan genieten.

Pasen ligt alweer even achter ons. De vieringen in de goede week en met Pasen zijn weer voorbij. Het
is met een krappe pastorale bezetting altijd zeer moeilijk om een passend rooster samen te stellen. Een
rooster waar iedereen mee tevreden is, is bijna niet mogelijk. Bijkomend probleem was in dit geval ook
nog het uitvallen van pastor Igno Osterhaus. Waardoor er op het laatste moment ook nog moest worden
geimproviseerd. Hulde en dank voor de mensen die zich hiervoor hebben ingezet.

Igno Osterhaus de naam is nu toch gevallen. Igno heeft per 16 maart de pastorie in Egmond aan den Hoef
noodgedwongen moeten verlaten. Er waren al veel langer signalen dat het minder met hem ging, maar na
een licht herseninfarct werd het helemaal duidelijk dat hij niet meer op zichzelf zou kunnen blijven wonen.
Hij zou in de loop van de zomer toch al gaan verhuizen naar Voorhout. Maar gezien de ontstane situatie
moest er zeer acuut een oplossing worden gevonden., Door de inzet van velen is dat gelukkig gelukt en
woont hij voorlopig op een logeeradres in de buurt van zijn toekomstige huisvesting.

Astrid en Anneke hebben zich de laatste dagen dat Igno hier verbleef over hem ontfermd. Met name wil ik
toch Anneke even in het zonnetje zetten. Zij heeft zich voor Igno als een super mantelzorger ingezet. Ge-
weldig Anneke wat je voor hem gedaan hebt. Hiervoor onze hartelijke dank.

Naast Igno was een jaar geleden ook Wim Noteboom op donderdagmorgen een vaste koffieklant op het
secretariaat. Maar ook van Wim hebben we afscheid moeten nemen en wel een definitief afscheid. De
parochie heeft aan Wim een muzikale duizendpoot gehad. Als je muziek zei, dan zei je Wim en als je Wim
zei dan zei je muziek. Naast zijn aanwezigheid in vele vieringen in Egmond aan den Hoef hebben de paro-
chianen van Egmond aan Zee, voordat helaas de kerk sloot, ook nog enkele jaren van zijn muzikale talent
mogen genieten.

Wie weet speelt Wim nu ook nog op een hemels orgel, maar dan op een nog hoger niveau.

Vlak voor Pinksteren wil ik toch nog even terugkomen op Pa-
sen. Dit jaar heb ik de Goede week en Pasen niet in Egmond
mee mogen beleven. En wel om reden dat Ellie en ik die dagen §t.
bij onze zoon in Spanje waren. Maar daar hebben we een bij- {5
zondere ervaring opgedaan. Lijkt hier de beleving van het ge-
loof minder te worden. Dat is daar helemaal niet het geval. Op |
Witte Donderdag waren er vanaf 9 uur ’s avonds grote proces-
sies waaraan honderden mensen deelnamen. Er werden grote
wagens voortgeduwd en getrokken met Bijbelse afbeeldingen.
Zoals o.a. het laatste avondmaal en de kruisiging van Christus.
De wagens werden omringd door vele mensen met gezichtsbe-
dekking en puntmutsen, dit als teken van boetedoening. Groot
en klein, jong (zeer jong zelfs) en oud deden hieraan mee. Heel
indrukwekkend om dit mee te maken. Ook op Goede Vrijdag wa- ¥
ren er opnieuw diverse processies in steden en dorpen. Dit zijn |
toch weer tekenen van hoop en laten we met het oog op Pinkste-
ren vertrouwen dat de Geest vaardig blijft nu en in de toekomst.
Ik wens u een zalig Pinksteren toe.

Kees Kager

E
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Vernieuwde website Bron Van Levend Water Bij Maria op de thee op 8 mei!

Na een lange tijd van voorbereiding is op dinsdag- Door omstandigheden hebben we de datum van
middag 17 maart onze vernieuwde parochie-web- 1 mei moeten verzetten naar vrijdag 8 mei.
site live gegaan. Hij ziet er fris en overzichtelijk uit En we gaan niet op de kof-
en is ook op de telefoon goed te bekijken. Veel fie maar op de thee. Natuur-
dank aan allen die hebben meegewerkt aan dit lijk kan U ook een kop koffie
project: de firma Webheld voor het ontwerp, ach- krijgen hoor. We hebben een
terliggende techniek en begeleiding én allen die korte viering om 14.30 uur
de inhoud hebben aangeleverd en de website nu in de Jacobuskerk. We zin-
up to date houden. gen bekende Marialiedjes en
www.rk-bronvanlevendwater.nl luisteren naar inspirerende
- R —— woorden. Neem een bloe-
—Lm g metje mee om Maria hulde te
brengen. Na de viering is er
it koffie/ thee met wat lekkers
in het parochiecentrum. Mo-
gen wij u ook begroeten bij
Maria in de Jacobuskerk?
Tot dan.
Namens de bezoekgroep, Ans Kaptein.

Aankondiging Lopend Vuurtje 2026

Tussen Hemelvaart (14 mei) en Pinksteren (24 mei) zullen er een viertal gebedsbijeenkomsten worden
gehouden vanuit de parochie Bron van Levend Water en de Corneliusparochie en als voorbereiding op
Pinksteren. Elke avond begint om 19.00 uur en duurt een goed half uur. De laatste viering zal plaatsvin-
den tijldens de meditatieve Taizé viering op zaterdagavond 23 mei in de Corneliuskerk in Limmen en wijkt
qua inhoud dan ook iets af van de andere drie vieringen.

Hieronder het schema van de locaties

voor deze vieringen:

Woensdag 20 mei: Adelbertusakker
Egmond-Binnen

Donderdag 21 mei: Willibrorduskerk
Heiloo

Vrijdag 22 mei: Jacobuskerk
Akersloot

Zaterdag 23 mei:  Corneliuskerk
Limmen
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Wat is er te doen de komende tijd in de Jacobus kerk Akersloot

Vrijdag 8 mei Bij Maria op de thee 14:30 uur

Vrijdag 22 mei Lopend Vuurtje 19.00 uur

Pinksteren
Oecumenische buitenviering

Zondag 24 mei

10:00 uur

Vrijdag 29 mei Samen eten bij Jacobus 17:30 uur

Vrijdag 26 juni Samen eten bij Jacobus 17:30 uur

Vrijdag 28 aug Samen eten bij Jacobus 17:30 uur

Zondag 20 sept Oecumenische viering

Eerste Communie en Vormsel

Op dit moment bereiden 12 jonge kinderen zich
voor op de Eerste Communie. Vijf van hen komen
uit de Corneliusparochie en zeven uit de parochie
Bron van Levend Water. Op zondag 17 mei zullen
Zij voor het eerst ter communie gaan in de Corne-
liuskerk in Limmen.

Zes jongeren worden door pastor Eugéne Brus-
see en diaken Steve Purperhart voorbereid op het
sacrament van het Vormsel. Drie uit de Cornelius-
parochie en drie uit de parochie Bron van Levend
Water. Op zondag 31 mei zullen zij in de viering
in de Corneliuskerk gevormd worden door deken
Marcelo Salao Rocha.

Namens alle parochianen wensen wij hen en hun

ouders en familie een goede voorbereiding en in-
spirerende vieringen toe.

T'

10:00 uur

Kruisbeelden in de Jacobus.

In de Goede Week heeft Han Leije een gedeelte
van zijn verzameling in de kerk tentoongesteld.
Daardoor was er ‘gelukkig’ nog iets te doen in de
Goede Week. Want door het tekort aan priesters
zal er steeds ergens een kerkdienst uit moeten
vallen. Maar de kleine expositie bracht toch elke
dag mensen in de kerk om te komen kijken naar
deze bijzondere verzameling. Han vertelde mooie
verhalen over de kruisbeelden en hij is zeker be-
reid om volgend jaar een ander deel van zijn ver-
zameling te laten zien.

Jeanne Eekels
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Bedankt

De opbrengst van de sponsorloop is 3700 euro. Alle
kinderen en sponsoren hartelijk dank!

De opbrengst van Walking Dinner is 1170 euro. Alle
koks en gasten, hartelijk dank, tot volgend jaar

Namens Weeshuis Mama Jane bedanken we ieder-
een, die hier aan mee geholpen heeft

Nieuw jaarthema kiezen 2026-2027

Na het prachtige thema ‘Durf te dromen’ van af-
gelopen jaar gaan we ons richten op een nieuw
jaarthema voor en de parochie Bron van Levend
Water en de Corneliusparochie.

leder die daarbij wil meedenken is van harte wel-
kom op dinsdagavond 23 juni om 19.30 uur in de
ontmoetingsruimte van de Corneliuskerk in Lim-
men. We zullen daarbij zeker ook een verbinding
zoeken met de jubilea in 2027 van de Cornelius-
kerk (125-jarig bestaan) en de Willibrorduskerk
(100-jarig bestaan). Heel graag tot 23 juni!

Pastor Eugéne Brussee.

Aquariuskoor presenteert nieuwe kerstmusi-
cal:

Hoera, een zoon!

Ook dit jaar pakt het Aquariuskoor groots uit met
een kerstmusical. In december brengen wij maar
liefst vier voorstellingen in de Jacobuskerk in
Akersloot, waarin het bekende kerstverhaal — de
geboorte van Jezus — op eigentijdse wijze tot le-
ven komt.

Hoera, een zoon! is geschreven door Corrie Kers-
sens. De teksten worden afgewisseld met herken-
bare popsongs. Solisten nemen het publiek mee
in het verhaal, terwijl projectleden samen met het
vaste koor zorgen voor een volle, rijke koorklank.
Naast zang en spel wordt er ook veel aandacht
besteed aan de aankleding: een verrassend
vormgegeven decor maakt de beleving van het
kerstverhaal compleet.

We zijn inmiddels enthousiast aan het repeteren
en kijken ernaar uit om er samen iets moois van
te maken! Lijkt het je leuk om mee te doen? Nieu-
we zangers en projectleden zijn

van harte welkom om aan te sluiten.

* Repetities: elke woensdagavond om 19:30 uur
* Locatie: Jacobuskerk, Akersloot

Kom langs, zing mee en beleef het samen met
ons!

Collectes Vastenactie (tot nu toe):
H.M.M. Alacoquekerk € 21,00
Steunpunt Egmond-Binnen € 22,00

Willibrorduskerk (kist en collecte) € 698,85

[+s
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Gezinsviering Palmpasen

Vrijdag voor Palmpasen gingen we als vanouds
weer samen Palmpasen stokken maken. De kin-
deren en begeleiding hadden al een drukke mid-
dag achter de boeg, want om 13.00 uur was de
sponsorloop.

Het was een gezellige boel met veel kinderen.
Heel enthousiast was iedereen aan het werk, ge-
holpen door leiding van scouting en ouders. Het
kruis werd geknoopt, dat was even lastig, maar
het lukte iedereen. Daarna versierd met crépepa-
pier en volgehangen met rozijnen, pinda’s en ei-
tjes. Daarna het haantje erop en klaargezet voor
zondag in de kerk.

Ook thuis werden stokken gemaakt, zodat er in
de viering nog meer kinderen waren, die met hun
stok de kerk in liepen. Aan het begin van de vie-
ring gingen de kinderen met pastor Eugéne Brus-
see in optocht door de kerk. Tijdens de viering
werd middels een spel getest of iedereen wist wat
de betekenis is van de symbolen van de Palmpa-
sen stok.

De viering werd opgeluisterd door het kinderkoor
‘De Meerzangertjes’ met vrolijke liedjes. Tot slot
kreeg iedereen een groot paasei van Margriet
Veldt. Een mooi begin van de Goede Week.
Namens werkgroep Palmpasen, Marian Meijne

1o

Pinksteren.

Zondag 24 mei is het Pinksteren. Zoals de traditie
laat zien is dit bij ons een oecumenische buiten-
viering en wel in de tuin van de H. Jacobus kerk.
Wat dit jaar het thema gaat worden gaan we vrij-
dag 10 april bespreken met de werkgroep. Do-
minee Tjalling Huisman en Jeanne Eekels zullen
voorgaan. Voorafgaand aan de pinksterviering is
er het

Lopend vuurtje.

Er zijn gesprekken om ook het lopend vuurtje een
oecumenisch tintje te geven. Of dit zal gaan ge-
beuren zal voor Akersloot vermeld worden in het
witte blaadje. Met het lopend vuurtje doen alle
kerken van Bron van Levend Water en de Cor-
neliuskerk te Limmen mee. Op vrijdag 15 mei ‘s
avonds om 19.00 uur komen de parochianen uit
de verschillende kerken bijeen. Elke avond is het
in een andere kerk. Zingen en bidden naar aanlei-
ding van het thema van die dag. En we drinken tot
slot een kopje koffie/thee samen. Dit ter voorbe-
reiding van het Pinksterfeest. Eigenlijk ook gelijk
aan hoe de apostelen toen deden. Wachten op de
dingen die komen gaan. Zeker de moeite waard
om mee te doen.

Jeanne Eekels




Heilige van de n

Pancratius: {
Martelaar, lJsheilige, Lo- [
kale noodhelper.
Iconografie:

Als Romeinse jongeling
Patroon van:

Leiden, Ranst (ten oos-
ten van Antwerpen) en
Sint Pancras (gemeente
Langedijk)
Aangeroepen:

Eerste communicantjes,
huilende kinderen en rid-
ders

Tegen:

Eczeem, hoofdpijn, jicht,
kinderziekten, kramp, winterhanden en- voeten

Vroeger toen de aarde nog niet opgewarmd was,
lang geleden dus, kon het tot halverwege mei ‘s
nachts nog wel eens behoorlijk vriezen. Boeren
waren hier bang voor, omdat jonge plantjes dat niet
zouden overleven. Hun oogst kon verloren gaan.
Daarom baden ze op 11, 12 en 13 mei vurig tot de
zogenaamde ijsheilige van wie het feest op die da-
gen gevierd werd. Pancras of Pancratius, Servati-
us (patroonheilige van Maasstricht) en Bonifatius
van Tarsus (een derde-eeuwse martelaar), zoals
uit een oude weerspreuk blijkt: Pancras, Servaas
en Bonifaas, zij geven vorst en ijs helaas.

Volgens de legende werd Pancratius in 290 ge-
boren in Phrygié&, in het westen van het huidige
Turkije. Omdat zijn ouders zeer rijk waren, leek
Pancratius  bedje gespreid. Hij was echter nog
geen 4 jaar toen zijn moeder overleed. Nog geen
jaar later werd zijn vader geveld door een dodelij-
ke ziekte. Het vijfjarige knaapje werd toevertrouwd
aan de zorgen van een oom.

Ter afleiding ging de oom met zijn neefje op reis. Via
Griekenland en de Balkan bereikten ze Rome, het
centrum van de toenmalige wereld. Daar kwamen ze
in aanraking met het christendom. Pancratius was zo
onder de indruk van dat geloof en vooral van het le-
ven na de dood, dat hij zich liet dopen. Het bleef niet
bij woorden alleen. Hij gaf zijn eveneens bekeerde
oom opdracht de armen en daklozen financieel te on-
dersteunen. Enkele jaren leefde ze aldus weldoend in
de Eeuwige Stad.

Keizer Diocletianus (284-305) zocht in de tijd een
zondebok voor de economische malaise, waardoor
de bodem van de schatkist bereikt was. Omdat de
christenen weigerden offers re brengen aan de go-
den, beval Diocletianus per decreet de christenen uit
te roeien, “door hun gedrag hadden de goden zich
van Rome afgewend”. Op wrede wijze werden de
christenen vervolgd. Elke dag vonden er wel razzia’s
plaats. Hele wijken werden door soldaten uitgekamd.
Wie gepakt werd, kreeg nog één kans: als hij offerde
aan de goden, werd hij vrijgelaten. Natuurlijk waren er
mensen die meer waarde hechten aan het leven hier
op aarde en opzagen tegen de martelingen. Maar
het was slechts een kleine groep die boog onder het
Romeinse juk. De meeste bleven standvastig in hun
geloof en stierven de marteldood. De beulen hadden
er de handen aan vol. Bij een van de razzia’s werden
ook Pancratius en zijn oom opgepakt. Ze weigerden
te offeren aan de afgoden. Vol overtuiging sprak de
veertienjarige Pancratius: “Jullie afgoden zijn niets
waard. lk geloof in één God, de schepper van hemel
en aarde”. Omdat hij nog jong was, zag de rechter af
van martelingen, hij zou onmiddellijk terechtgesteld
worden. Op 12 mei 304 werd Pancratius onthoofd.
Zijn lichaam werd begraven in de catacomben langs
de Via Aurelia. Boven zijn graf verrees rond 500 een
basiliek, de San Pancratius fuori le mura (Sint-Pan-
cras buiten de muren).

Feestdag:12 mei

[+



waterput

Voorjaar 2026

De bijeenkomsten van dit voor-
jaar zijn zeer goed bezocht en dat
geeft ons het enthousiasme om
ook voor komend najaar weer een
mooi programma op te gaan tui-
gen. Maar eerst de activiteiten in
mei en juni, weer een gevarieerd
aanbod.

m Na Pasen is de Kerkstraat van
het Willibrordushuis verrijkt met
een tentoonstelling van naald-
kunstwerken van de hand van Marge Jelles. De werken blijven hangen tot 3 juni. Daarna worden de werken
gewisseld voor een zomerexpositie met naaldkunst van de hand van Henny Pols en Marga Jelles.

m Donderdag 7 mei wordt in de Ter Coulsterkerk de derde film getiteld ‘I'll push you’, vertoond in het thema
‘Geloven in je dromen?’ De aanvang is om 19.30 uur.

m Zondag 17 mei kunt u deelnemen aan een stiltewandeling in Heiloo onder leiding van Ds. Helga From-
ming. De aanvang is om 15.00 uur en er wordt gestart bij zwembad Het Baafje.

m Op zondag 31 mei houdt de heer Geert Booij de Preek van de Leek in de Witte Kerk te Heiloo. Aanvang
16.00 uur.

Wanneer u aan één van de activiteiten wilt deelnemen is opgave gewenst: dan weten we op hoeveel deel-
nemers we kunnen rekenen en kunnen wij u altijd bereiken in geval van wijzigingen. Opgeven via: rondde-
waterputni@gmail.com of 072 5330906

Preek van de Leek door Geert Booij

Verwondering en verbinding: de kracht van taal en
literatuur

Verwondering is de bron van wetenschappelijk onder-
zoek.

In deze Preek van de Leek zal Geert Booij vertellen
over de wetenschappelijke bestudering van taal, en
hoe de indrukwekkende mogelijkheden van taal ons
tot mensen maken. Taal maakt het mogelijk om met
elkaar te communiceren op heel subtiele manieren,
en om verhalen te vertellen over andere werelden,
andere mensen, en andere tijden. Dit geeft het men-
selijk denken een grote flexibiliteit: we kunnen ons
inleven in de wereld van andere mensen.

Zo kan taal voor verbinding zorgen, en leiden tot
‘perspectivische lenigheid’.

Dat geldt ook voor literatuur, waarin het (ver)beeldend gebruik van taal nieuwe werelden en perspectieven opent.
Maar de kracht van taal is ook heel gevaarlijk omdat we met woorden de werkelijkheid op een bepaalde, soms
misleidende manier kunnen voorstellen (fake news, framing).

Verwondering over de wereld waar we in leven is ook een bron van religie.

K]




Vaar naar het

In religieuze tradities worden door middel van taal in de vorm van mythen, verhalen, gedichten, brieven en profe-
tieén allerlei perspectieven geboden op het menselijk leven.
Taal en literatuur kunnen op veel manieren mensen met elkaar verbinden. En dat hebben we nodig in een wereld

vol tegenstellingen en polarisatie.

Geert Booij, al bijna een halve eeuw inwoner van Heiloo, is emeritus-hoogleraar Taalwetenschap van de Uni-
versiteit Leiden en was van 1981-2005 hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit. Geert
publiceerde diverse boeken en artikelen over taal (zie https://geertbooij.com).

Wanneer: zondag 31 mei om 16.00 uur
Waar: Witte Kerk, Raadhuisweg 32, Heiloo
Bijdrage: er is een collecte bij de uitgang

Vaar naar het diepe

Mijn bezoek aan de Conferentie Missionaire Parochie
Op 12 en 13 maart jl. woonde ik de Conferentie Mis-
sionaire Parochie bij in Veenendaal. De Conferentie
Missionaire Parochie is een jaarlijks, grootschalig ka-
tholiek evenement in Nederland dat parochies helpt
transformeren van onderhoudend naar missionair.
Dat betekent dat de vraag die bij veel kerken leeft,
"Hoe houden we de kerk draaiende (of in stand)?”
verschuift naar “Hoe delen we wat — of Wie — ons
bezielt?" "Hoe openen we ruimte voor anderen?” Het
impliceert een verandering van houding, een funda-
mentele verschuiving van binnenuit. Ze nodigt uit en
durft om ruimte te laten voor het onverwachte, voor
de Geest, voor ontmoeting.

Het thema dit jaar was: “Vaar naar het diepe.” In Lu-
cas 5 daagt Jezus zijn toekomstige leerlingen uit om
na een lange nacht zwoegen op zijn woord opnieuw
uit te varen om de netten uit te gooien. Deze stap in
geloof blijkt het waard: de netten zitten overvol. Dit
beeld illustreert de uitdaging waar veel parochies in
deze tijd mee te maken hebben: durven zij een nieu-
we weg in te slaan en naar het diepe uit te varen? En
wat volgt er na deze stap in geloof?

WOW it into life, don’t HOW it to death.

Tijdens de inleidingen benadrukten verschillende
sprekers dat missionair zijn begint bij luisteren naar
de Geest. Bisschop Liesen sprak over wendbaar-
heid van hart, en pater Mallon waarschuwde dat we
onze dromen niet moeten “doodorganiseren”. Uit de
terugblik kwam één zin steeds terug: “WOW it into
life, don’t HOW it to death.” Laat verwondering toe,
zei father Mallon — want verwondering opent ruimte
voor de Geest. En de grootste hoop ligt in ontmoe-
tingen: mensen van verschillende achtergronden die
elkaar vinden in geloof en eenvoud.

VARR'NU NAAR
HET DIEPE!

Waar dromen wij van als parochie

De eucharistie- en woordvieringen zijn het hart van
ons geloofsleven, maar daarnaast verlangen veel pa-
rochianen ook naar andere vormen van ontmoeting.
Wel hebben we nu nog een trouwe rozenkransgroep,
waar wij dankbaar voor zijn en bieden wij als kerk in-
spirerende ontmoetingen aan via Rond de Waterput.
Toch is er ruimte voor nog meer. De kerk is ook een
plek met aandacht voor stille aanbidding, geloofs-
verdieping, gesprek en gebed voor mensen met ver-
schillende achtergronden. Al die groepen zijn kleine
vlammetjes van geloof en hoop die samen een groot
licht geven.

Een klein begin

Met Pinksteren is de Heilige Geest gekomen over de
apostelen en leerlingen van Jezus. Misschien begint
een nieuwe inspiratie in onze parochies ook bij een
kleine groep mensen die uit verwondering en verlan-
gen samenkomen en elkaar willen ontmoeten rond-
om de Heer.

In die geest droom ik. ledereen die dit verlangen her-
kent, is van harte welkom om dit met ons te verken-
nen. Wie weet kunnen we in het najaar of al eerder
iets beginnen, zonder het te ‘doodorganiseren’. Wie
weet welke vormen van gebed en ontmoetingen op-
nieuw kunnen opbloeien en wie weet welke dromen
in ons midden werkelijkheid kunnen worden. Mis-
schien is de tijd voor ons aangebroken om te ‘varen

naar het diepe.’
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Kerkbalans

We zijn alweer een paar maanden in het jaar 2026 en ik kan alleen maar zeggen: wat is er weer veel ge-
beurd.

In de nieuwsbrieven leest u over het wel en wee van de parochies, elke week is er wel iets te vertellen. Op
maandag nemen we in kantoor Heiloo de week door en wat zeggen wij vaak tegen elkaar: “het is hier nooit
saai”. Elke week is weer verrassend.

In februari 2026 mochten we in het Willibrordushuis een nieuwe gastvrouw verwelkomen op de woensdag.
De eerste keer dat zij hier kwam had zij haar bedenkingen en zei: “ik weet niet of het iets voor me is hoor, ik
ben bang dat het te rustig is en dat ik niets te doen heb”. Nou na de eerste ochtend zei zij gelijk: ‘o dit had ik
niet verwacht, wat is dit leuk, er gebeurt hier zoveel'. En dat is precies wat het is.

De functie gastvrouw/gastheer is niet te omschrijven, je moet het doen en ervaren....Wij zijn maar wat blij
dat er elke ochtend een gastheer/gastvrouw in kantoor en Kerkstraat aanwezig is.

Want als zij er zijn dan stelt mij dat in de gelegenheid om met de cijfers bezig te zijn. En begin van het jaar
is dat veel. In januari hebben we met een groep mensen de kerkbalansfolders voorzien van een brief en een
adressticker. Het waren veel folders maar vele handen maken licht werk en met een paar uur was het klaar.
Vervolgens hebben de chauffeurs hebben de folders langs de lopers gebracht en in de 2de week januari
gingen zij op pad.

Zoals u hebt gezien stond er dit jaar een QR code op de folder en daar werd vanaf dag 1 meteen gebruik
van gemaakt. Ik ben aangenaam verrast dat veel mensen betalen met een QR-code. Het is een makkelijk
betaalmiddel maar niet iedereen wil er gebruik van maken. Dus toen ik meteen de eerste week meerdere
betaalverzoeken zag binnenkomen op de bank deed mij beseffen dat we een goede keuze hadden gemaakt
om zo een code op de folder te zetten.

Als u betaalt met de QR-code dan zie ik op de bank meteen van wie de overmaking komt, met behulp van
onze ledenadministratie kan ik opzoeken aan welke locatie u gekoppeld bent.

Want hier heb ik diverse telefoontjes over gehad. Hoe weet ik nu of de overgemaakte kerkbijdrage bij de
daarvoor bestemde locatie komt? En juist dit maakt dat ik zo weinig mogelijk afgeleid wil worden van mijn
werk. Het blijft opletten, checken en nog een keer checken.

Inmiddels is het jaarverslag over 2025 ook gereed en kan het, na controle door de kascommissie en de
parochieraad, naar het Bisdom verstuurd worden.

Vanuit kantoor wil ik u dan ook, mede namens het bestuur van de Bron van Levend Water, hartelijk danken
voor de ontvangsten die wij tot nu toe hebben ontvangen. Een bijdrage voor de Kerkbalans kunt u het hele
jaar door overmaken, het maakt dat ons werk door kan gaan. Dank....

Deze QR code kunt u gebruiken voor het
overmaken van uw Kerkbijdrage.

Heeft u een QR-code scanner op uw mobiel?
Houdt deze dan voor de afbeelding,
daarna volgt u de aanwijzingen op uw mobiel.

Namens de Parochie: Heel erg bedankt.

Astrid Wiebering — Vlaar, Financieel Medewerkster Bron van Levend Water
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In memoriam Wim Noteboom 1938-2026

Vanaf begin jaren 70 is Wim bij onze kerk in Egmond aan den
Hoef betrokken. Er werd toen een kinder- en jongerenkoor op-
gestart en Wim was daarbij als pianist aanwezig. Er werd iedere
woensdagmiddag gerepeteerd in de toenmalige Sint Jozefschool.
En 1x per jaar ging hij als begeleider mee met het uitje.

Na zijn pensioen ging Wim meer taken op zich nemen bij de paro-
chiekerken in Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Bij St.
Cecilia speelde hij tot aan de sluiting van O.L.V. Onb. Ontvangen
kerk in september 2019 op het orgel. Bij een avondwake en/of
uitvaart in Egmond aan den Hoef was hij aanwezig om het koor te
begeleiden.

Na de sluiting van Egmond aan Zee en het vertrek van de orga-
nist in Egmond aan den Hoef werd Wim vaste begeleider van Soli
Deo Gloria en was hij betrokken bij de liturgiegroep om de vierin-
gen in elkaar te zetten.

Binnen het secretariaat was Wim aanwezig voor al het drukwerk.
Je leverde boekjes op een A5 papiertje, je legde een briefje neer
hoeveel boekjes je wilde hebben en binnen no time kreeg je een
belletje dat ze gevouwen en geniet klaarlagen in de kopieerka-
mer. Dit gebeurde met alle precisie die Wim in zich had. Was er een extra klusje te doen, zoals kerkbalans
of het toenmalig parochieblad, Wim kopieerde, vouwde, ect. etc. en zorgde ervoor dat het tiptop on orde
kwam.

Op woensdagmorgen maakte Wim deel uit van de tuinploeg, waar hij tijdens de koffiepauze op zijn vaste
stoel zat en bij verjaardagen het lang zal zijn leven liet klinken.

Op 1 juli 2017 werd Wim voor zijn vele werk voor onze Egmondse locaties in een viering onderscheiden met
de Penning van Verdiensten van onze parochie. Waarbij hij in de eerste instantie weigerde naar beneden te
komen. Maar met tussenkomst van zijn vrouw Ria kwam hij toch naar beneden om de penning in ontvangst
te nemen.

Toen zijn gezondheid en geheugen (behalve voor muziek) hem in de steek ging laten, zagen wij zijn fiets
steeds minder voor de deur van de pastorie staan. Op een gegeven moment ging het fietsen niet meer en
kwam hij aan schuifelen. Maar hij kwam nog steeds 3x per week langs voor koffie.

In 2025 verhuisde hij en Ria naar de Prins Hendrik Stichting. Voor ons was het vreemd om niet meer zijn
vertrouwde stem door de pastorie te horen of als je binnenkwam er pianoklanken door het gebouw klonken
zonder dat er een viering was. Het linnentasje tegen de piano aan die daar bleef staan tot de viering.

Wij nemen afscheid van een man die zoveel voor onze parochiekerken gedaan en betekend heeft. Niet weg
te denken was binnen de pastorie. Koffiezetter, Pianist, afwasser, kopieerder, boekjes vouwer, tuinman en
waarschijnlijk vergeet ik nog het een en ander.

Wij wensen Ria, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en kracht voor de tijd
die komen gaat.

Anneke Koopman - Hollenberg
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Pinksteractie 2026: Geloven in de ander. leder mens telt mee
Elk jaar wordt in de Pinksterweek gecollecteerd voor de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Dit jaar is de
collecte van 16 tot en met 25 mei. De opbrengst van de collecte is van levensbelang voor missionarissen en
missionair werkers. WNM zorgt dat zij een basis in bestaanszekerheid krijgen, zodat ze zich
volledig kunnen richten op het bijstaan van de meest kwetsbare medemensen wereldwijd.
Dat doet WNM onder meer door verzekerings- en sociale premies voor haar rekening te
nemen. Ook ondersteunt WNM missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijk
welzijn, onder meer door bij te dragen aan hun verlof. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat
missionarissen en missionair werkers hun werk kunnen voortzetten en is voor hun een |
belangrijke morele steun.

Leken-Spiritijn Mariélle Beusmans in Tanzania:
“Vrede is het fundament van gerechtigheid”

Eind 2025 waren er verkiezingen in Tanzania. Voor, tijdens en na de verkiezingen werd pijnlijk duidelijk hoe
fragiel de vrede en veiligheid in het land zijn. Het is duidelijk dat de missie van Mariélle Beusmans nog niet
volbracht is. Zij is al 25 jaar voorvechtster van vrede in Afrika. In het bisdom Sam, in het noordoosten van Tan-
zania, zet ze zich, met steun van Week Nederlandse Missionaris, in voor vrede |nr

en gerechtigheid. '

Pater Jan Joris Rietveld in Brazilié:
“Ik wil de werken van barmhartigheid doen”

Een stage in Ethiopié veranderde het leven van pater Jan Joris Rietveld. “Als |’
student plantenteelt en irrigatie ging ik veldwerk doen bij Lazarist en missionaris
Ger Reintjes. Die werkte met ziel en zaligheid voor de lokale bevolking,” vertelt
Jan Joris. “Ik dacht: dat wil ik ook. Ik ga de werken van barmhartigheid doen.” En dat doet de missionaris inmid-
dels al 40 jaar in de droge streek Cariri in het noordoosten van Brazilié.

Oproep voor de Schoenen-

doosactie doos waar de deksel aan vastzit zoals op de afbeel-

ding.

s
Ook al is het nog vroeg in het jaar,

de werkgroep Schoenendoosactie is alweer vol op
bezig met de voorbereidingen.

Hierbij kunnen we uw hulp gebruiken.

Vindt u het leuk om sjaals te breien of haken? Die
mogen mee ter aanvulling van de exportdozen (de
grote dozen waarin de versierde en gevulde schoe-
nendozen in verstuurd worden) zodat elk gaatje ge-
vuld kan worden.

De afmetingen van de sjaals graag 130 cm lang en
20 cm breed, dan heeft elk kind evenveel sjaal en is
het makkelijker in te pakken.

Maar het belangrijkste is dat 1|
we altijld op zoek zijn naar de
goede maat schoenendozen. |
Breedte: 20 cm — 22 cm |
Lengte: 30 cm — 33 cm

Hoogte: 10 cm -11,5 cm bij een

2|

Als de deksel los van de doos kan dan heeft de
hoogte alleen een minimum van 10 cm en geen
maximum, die snij ik dan op maat.

Op deze manier kunnen er dan 10 dezelfde dozen
in een exportdoos.

Heeft u goede maat schoendozen? Mag u ze op de
bank in de kerk inleveren.

Of weet u iemand of een bedrijf die ons hierin kan
voorzien of sponseren?

Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen blij te ma-
ken met een gevulde en versierde schoenendoos.

Alvast vriendelijk dank, werkgroep Schoenen-
doosactie

Voor vragen of
bij grote hoe-
veelheden
schoenendozen:
Femke de Waal
072-5340302




Bestuur C:

Caritas: Het bestuur even voorstellen

Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft iedere locatie van de parochies Bron van Levend Water en Cornelius
zijn eigen Caritas werkgroep, voorheen PCI (Parochiéle Caritas Instelling) genoemd. Daarnaast hebben
we een overkoepelend bestuur:

. Theo van Diepen: secretaris (Heiloo)

. Liesbeth van Zelst-Oud (Heiloo)

. Marian Hopman (De Egmonden)

. Matthé Mooij (Limmen)

. Lida Oud-Swart: Penningmeester (Akersloot)
. Wouter Molenaar: Voorzitter (Akersloot)

Daarnaast wordt de vergadering regelmatig bijgewoond door de pastor Eugéne Brussee. De laatste keer
was ook pastor Steve Purperhart aanwezig.

Rob Schijf uit Limmen was voor november 2025 voorzitter. Ik heb het stokje van
hem overgenomen. 20 november werd Rob als dank voor zijn inzet een beeldje
overhandigd met twee helpende handen, symbolisch voor wat wij doen.

Voor Limmen wordt er nog een bestuurslid en voorzitter voor de werkgroep ge-
zocht.

Ons doel is om 4 keer in het jaar van gedachten te wisselen over wat we zoal
doen in onze werkgroepen. We leren van elkaar en proberen daar, waar het, el-
kaar te ondersteunen. Ook worden de financién besproken. Lida heeft daar een
flinke klus aan! Begrotingen worden ingediend bij het bisdom en de uiteindelijke
financiéle verantwoording moet ook ingeleverd worden.

Een keer in het jaar komen we allemaal bij elkaar. De laatste keer was dat in Limmen waar we gebrain-
stormd hebben over het beleidsplan. Eugéne had een opzet gemaakt en na die dag kon hij het een en
ander aanpassen.

Tevens kwam die dag Patrick de Winter iets vertellen over de vluchtelingen in het Fletcherhotel. Inmiddels
hebben we contact met hem gehad en zijn er plannen om hem te ondersteunen.

In oktober hebben we weer zo’'n Caritasbijeenkomst in Egmond a/d Hoef.

In februari jl hebben we ook een gezamenlijke actie gevoerd:

Kledingactie voor gewonde soldaten in Oekraine,

Olga Zubkovska is samen met haar dochter
Mascha gevlucht uit Donetsk. In eerste instantie
woonden ze bij ons in Akersloot en later zijn ze
' naar het oude Paulusgebouw aan de Oosterzijweg
\ in Limmen verhuisd.

. Natuurlijk bleef ze contact houden met het thuis-
. front. Op Facebook kwam ze de actiegroep: Lief-
y dadigheidsfonds voor de bescherming van het le-
ven tegen (vrij vertaald uit het Oekraiens). Deze
actiegroep verzamelt kleding voor gewonde solda-
ten die bij de eerstehulppost aankomen. De kle-
ding wordt vanwege de urgentie meestal stuk ge-
knipt voor de behandeling. Hierdoor is er een groot

gebrek aan kleding aan het front.
| 23




elloo

Aangezien ik bij Olga was als taalmaatje, maakte ze van de gelegenheid gebruik om mij te vragen of ik
een verzoek wilde doen bij Caritas om kleding in te zamelen. Dat verzoek diende ik in bij Caritas Limmen,
Akersloot en Heiloo. Namens de Werkgroep Caritas & Diaconie Akersloot zette ik een advertentie in het
Witte Blaadje en op Facebook. Heel veel Akersloters reageerden hierop. Caritaslid Leo en zijn vrouw Ma-
rie-José kochten voor een zacht prijsje tweedehands kleding op en veel mensen kwamen langs in de kapel
om kleding af te geven. De stichting De Tweede Ronde heeft ook veel kleding geschonken. Marian Meijne,
samen met haar zus Marga, lid van Caritas Akersloot, zorgden ervoor dat er alleen kwaliteit heen gaat en
dat de sokken en ondergoed ontdaan zijn van kaartjes.

Uiteindelijk zijn er 67 grote dozen met kleding en nieuw ondergoed naar Kyiv gegaan! Caritas Heiloo heeft
een donatie gedaan om de transportkosten te dekken en Caritas Limmen heeft voor € 500 ondergoed en
sokken gekocht! Dit was een praktische actie want ze hadden net al een kledingactie voor Patrick de Winter
gevoerd, maar o zo welkom!

De uiteindelijke transportkosten kwamen neer op € 1000! Vrienden en collega’s van Olga hebben de ove-

rige € 750 betaald.

Erg dat deze kleding nodig is maar mooi dat zoveel mensen betrokken zijn!

Het was vooral mooi dat drie lokale Caritasgroepen samenwerkten aan dit project!

Wouter Molenaar

Licht

Het is Paasweekend geweest. Het licht van de
lentezon piept door de ramen naar binnen. De
groeiende warmte van de zon voelt aangenaam
en verleid om eens naar buiten te gaan. Licht is
een woord met veel symboliek zowel letterlijk als fi-
guurlijk. Richting voorjaar worden de dagen steeds
meer gevuld met licht en wordt de donkerte van de
wintermaanden verdreven. Zomertijd is inmiddels
ingegaan. Een moedwillige speling met de tijd door
de mens in zijn eigen voordeel. De natuur heeft er
geen behoefte aan.

In de aanloop naar Pasen hebben wij onze jaar-
lijkse boodschappen-kadokaarten-aktie afgerond
door het wederom rondbrengen op zo’'n 210 adres-
sen van Lidl kadokaarten twv €75. Op dezelfde
adressen van de mensen die dat ook goed konden
gebruiken met Kerst. Deze aktie is steeds beter be-
kend bij alle organisaties van de doelgroepen die
wij willen bereiken. Onze website, in de lucht sinds
okt. 2025, heeft daar veel aan bijgedragen. Dankzij
veel donateurs konden wij onze doelstelling (want
die hadden we toch wel): een richtbedrag van ca.

?'

€30.000 zodat we zowel met Kerst als met Pasen
die mensen die het niet zo breed hebben een extra
lichtpuntje konden geven, uitvoeren. Daar werden
we ook zelf erg blij van.

Leonard Cohen dichtte het al in één van zijn aan-
grijpendste liedjes: “There’s a crack in everything,
that’s how the light gets in”. Wat er ook gebeurd is,
er komt altijd wel ergens opeens een straaltje licht
binnen. Dat is wat wij als Caritas ook willen nastre-
ven: een lichtpuntje aanreiken zodat een mede-
mens in hood daar weer wat nieuwe energie van
kan krijgen om verder te kunnen gaan. Dat er iets
of iemand is die jou toch wil en kan helpen, dat je
er bent en mee kunt blijven doen in de maatschap-
pij. Die zo individueel geworden is dat het begrip
“leven in een eigen bubble” inmiddels een eigen
bestaan is gaan leiden. Wij doen er alles aan om
daar niet zelf verstrikt in te raken en die mensen
te blijven bereiken die vaak niet eens financieel in



Caritas Egmond aan de

staat zijn om een eigen bubble te hebben!

Dat merken wij goed aan de vele soorten hulp-
vragen die ons meer en meer bereiken via onze
website. Elke week komen ze binnen: niet alleen
voor een boodschappenbon maar ook voor, vaak
financiéle, bijstand. Ons grote netwerk helpt daar
zeer bij en dat onderhouden we goed. Het is vaak
een aaneenschakeling van problemen die zich op-
stapelen en door daar de financiéle angel uit te ha-
len kan men weer wat ademhalen en samen met
een begeleid(st)er verder werken aan een leefbare
oplossing.

We bieden diverse oplossingen in de vorm van le-
ning en/of donatie waarbij we goed kijken naar de
situatie en wat in alle redelijkheid mogelijk is.

Wat zoal passeerde: een fiets voor een leerling uit
groep 5/diverse huurschulden voldoen/financiéle
ondersteuning bij het aanschaffen van een nieuwe
matras/lening voor onverwachte belastingschuld/
een nodige koelkast na een scheiding (gratis gele-
verd door kringloopwinkel KeeropKeer!)/ een busa-
bonnement om toch naar school te kunnen na een
fietsongeluk/financiéle hulp bij het gemotiveerd
willen oplossen van schulden/een garagerekening
voldoen voor iemand die er zelf niet meer uitkwam/
donatie voor een, medisch noodzakelijke, woning-
verbetering/diverse tandartsfacturen/ opslag hulp

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef

bij gedwongen verhuizing/financiéle hulp bij nare
vechtscheiding /diverse bijdragen aan allerlei zie-
kenhuiskosten.

Wij werken bij al dit soort hulp nhauw samen met
0.a. het Sociaal Team, Zaffier, stichting Heiloo voor
Elkaar, GGZ. Onze korte lijnen en geen bureau-
cratie zorgen er voor dat hulp soms binnen een
paar uur geregeld is. Wij geven daarbij wel aan
dat eerst andere mogelijkheden onderzocht moe-
ten zijn voordat er bij ons aangeklopt kan worden.
Soms verwijzen wij ook door. Onze hulp is gericht
op korte termijn en is niet structureel van aard.
Snel anticiperen is onze kracht, veel ervaring een
pré, donaties blijven van goud bij toenemende ge-
vraagde bedragen.

Ons motto blijft: wij oordelen niet, wij helpen!

Ik wil zo eens een beeld schetsen van hoe Caritas
in de huidige tijd vorm wordt gegeven. Ondersteu-
ning van groepsaktiviteiten is daar bijv. ook een
(nieuw) onderdeel van. leder kan blijven meedoen,
ook als dat financieel soms moeilijk lijkt. Vele licht-
puntjes maken een mooie lichtstraal!

Theo van Diepen
Secretaris CWH

Maart roert z'n staart en april doet wat ‘ie wil, inmiddels hebben we dat ondervonden want zaten we de ene
keer te spragen in het zonnetje, de andere keer werden we plotsklaps getrakteerd op een hagelbui. Wonen-
de aan de drukke Herenweg is het altijd vermakelijk om te zien hoe mensen met die weersveranderingen
omgaan. Zo zie je 's morgens fietsers en wandelaars met een muts op, sjaal om en handschoenen aan
terwijl je ’s middags de T-shirtjes en blote benen voorbij ziet gaan. Een periode waarin we zoekende en aan
het aftasten zijn wat wel en niet mogelijk is. Wel merk je duidelijk dat we behoefte hebben aan warmte op
ons lijf en langere dagen met meer licht zodat we weer meer buiten kunnen zijn en kunnen genieten van de
kleurenpracht die Egmond en omgeving ons biedt. Kleurrijke hyacinten velden, opkomende tulpen en de
prachtige, lange regels met narcissen langs de weg, daar wordt ieder mens toch vrolijk van.

Vrolijkheid heerste er ook bij ons Caritasgroepje want er waren de afgelopen maanden genoeg activiteiten
waar we op los konden gaan. Eind februari mochten we 11 deelnemers in de pastorie ontvangen voor de
sobere soepmaaltijd. Een Turks echtpaar, die van ons wat steun mocht ontvangen, waardeerde dat zo
dat zij, uit dankbaarheid, voor deze gelegenheid de soep wilde bereiden. Een mooi gebaar waar je als
werkgroep mee verder kan. Het werd een geslaagde avond, voorgegaan door diaken Steve, met gezang,
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mond aan den Hoef

gebeden, uitleg en overwegingen rond het hongerdoek ‘wereldgezichten’, een toepasselijke naam, zeker
in deze tijd.

Een week later kwamen er 16 enthousiaste dorpsgenoten bijeen in de ontmoetingsruimte van de kerk voor
de Keezavond. Jong en oud samen die gingen Keezen of Tokken, de nieuwe variant van het Keezspel.
Onder het genot van een hapje en drankje werd het een heel gezellige avond en werd er een gezonde strijd
geleverd. Beide activiteiten, soepmaaltijd en Keezavond zijn voor herhaling vatbaar.

Daarna maakten we ons op voor Pasen. Zoals al in eerdere stukjes vermeld, altijd weer een hoogtepunt
voor onze groep. Creatief brein achter de paasstukjes is Ellen Liefting, die ieder jaar haar atelier beschik-
baar stelt om 230 attenties voor de bewoners van de zorgcentra en de Hospice in elkaar te knutselen.
Met extra vrijwilligers, Anchel en Els, lukte het ons om het kleurrijke voorbeeldexemplaar van Ellen na te
maken en waren aan het eind van de dag alle dozen gevuld, klaar om uitgedeeld te worden. Dat gebeurde
op Goede Vrijdag 3 april wat weer een waar feestje werd. Bij de Prins Hendrik Stichting werden we , zoals
altijd, hartelijk ontvangen en kregen we alle medewerking om de bewoners te verrassen. Wat heerst daar
toch een gezellige sfeer en wat mooi om de dankbaarheid te zien bij de bewoners die blij zijn met het stukje
maar nog meer met het praatje. In huize Agnes misten we dat praatje daar de contactpersoon zelf de stuk-
jes wilde uitdelen. Een gemiste kans en een klein dompertje.

Juist het contact met de bewoners en de blije gezichten zijn voor ons de kers op de taart maar helaas mocht
dat nu niet zo zijn. Daarentegen was het bij de Hospice een warm bad en werden de stukjes dankbaar in
ontvangst genomen. Na het afsluitende koffierondje in de Stichting keerden we voldaan huiswaarts, al met
al een geslaagd gebeuren.

Op de terugweg naar huis besefte ik hoe mooi het is om mensen blij te maken met een bezoekje. De warm-
te, een aanraking en soms een knuffel, gewoon even wat aandacht die mensen nodig hebben. Bij de één
een malligheidje, bij de ander ontroering, je ziet wat zo’'n gesprekje teweegbrengt en hoeveel energie je
er zelf van krijgt. Waarom, zo dacht ik, doen we dit niet vaker, niet alleen met Pasen maar ook op andere
dagen. Gelukkig wordt het in onze gemeente volop gestimuleerd om contact met de medemens te zoeken
en vinden er heel wat activiteiten plaats waar men heen kan gaan maar het zijn juist de mensen die wat
meer aan huis gekluisterd zijn, niet meer zo vaak de deur uitkomen, familie hebben die ver weg woont, een
gesprek missen en eenzaam zijn.

Als Caritasgroep zijn we hier natuurlijk mee bezig maar ik denk, dat er nog meer mogelijk is en daar gaan
we dan ook zeker mee aan de slag. Maar niet alleen ligt daar voor ons een taak maar eigenlijk voor ons
allen want als we erover nadenken kunnen we allemaal best eens wat tijd vrij maken om bij iemand op be-
zoek te gaan. Even een gesprekje, een lach op iemands gezicht toveren, de sleur even doorbreken en laten
voelen dat iemand er nog iets toe doet en erbij hoort. Laten we met deze gedachte de zomer tegemoet
gaan en mochten er soms sombere dagen tussen zitten laten wij dan het zonnetje zijn, voor onszelf en
voor die ander. Het leven wordt echt een stuk leuker met een lach op je gezicht en een positieve instelling.
Namens ons allen fijne, kleurrijke en zonnige maanden gewenst.

Caritas werkgroep Egmond aan den Hoef
Karin Twisk
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Parochie Bron van Levend Water
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Locatie H. Willibrordus

Postadres: =~ Westerweg 267
1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

¥/ info@rk-bronvanlevendwater.nl
Website: www.rk-bronvanlevendwater.nl

Financiéle Administratie:

Mevrouw Astrid Wiebering-Vlaar
Telefoon: 072-533 09 06

¥/ financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

Parochieraad:

De heer Martien den Blanken voorzitter
Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel secretaris
De heer Harry Broers penningmeester

Voor uw kerkbijdrage en andere qiften:

H. Willibrordus: NL46 RABO 0327 0640 21

tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Par. Heiloo
NL20 INGB 0000 6815 70

tnv RK Par Bron van levend Water, inz. Loc Willibrordus

H. Jacobus Major: NLO7 RABO 0300 9542 63

tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. Akersloot

H. Adelbertus: NL88 RABO 0315 7004 91

tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

H. M.M. Alacoque: NL41 RABO 0315 7479 94

RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

O.L.V. Onb. Ontv.: NL87 RABO 0315 7041 95

tnv RK Par. Bron van Levend Water, inz. RK Egmond

Parochie codrdinatoren:

Mevrouw Marieke Hoetjes-Eijkel

Telefoon: 072-533 09 06

* willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl

Mevrouw Astrid Wittebrood-Schouten
Telefoon: 072-506 13 64 / 072 533 09 06
¥ coordinator@rk-bronvanlevendwater.nl

Begraafplaatsen BvLW:

Willibrordushof, Heiloo:
*willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
Sint Jacobushof, de Overtuin, Akersloot:

¥ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl
Rinnegom, Egmond Binnen:

¥ rinnegom@rk-bronvanlevendwater.nl

De Karmel, Egmond aan den Hoef:

¥/ dekarmel@rk-bronvanlevendwater.nl

Caritas Bron van Levend Water:

¥/ cwh.heiloo@gmail.com

¥/ caritas.egmondaandenhoef@gmail.com
¥/ cwa.akersloot@gmail.com

Adres:

Westerweg 267

1852 AG Heiloo
Telefoon: 072-533 09 06

Secretariaat:
Openingstijden: ma t/m vr 9.00 tot 11.30 uur
* willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
maandag speciaal voor kerkhofbeheer

* willibrordushof@rk-bronvanlevendwater.nl
vrijdag speciaal voor opgeven intenties

¥ misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Jacobus Major

Adres:

Kerklaan 37

1921 BK Akersloot
Telefoon: 0251-31 22 28 ] e
Secretariaat: i £a
Openingstijden: vr 9.00 tot 11.00 uur

¥ jacobusmajor@rk-bronvanlevendwater.nl

Locatie H. Margaretha Maria Alacoque

Adres:
Herenweg 188-190
1934 BD Egmond

aan den Hoef
Telefoon: 072-506 13 64

Secretariaat:
Openingstijden: do 9.00 tot 12.00 uur
* rkegmond@rk-bronvanlevendwater.nl

Pastores

Administrator: Marcelo Salao Rocha pr.
Priesterassistent: Mario Agius, pr.

Diaken: Eugéne Brussee

Diaken: Steve Purperhart

Melden uitvaart:

Yvonne van Stiphout-Boos 06 22248723

Centraal rekeningnr:
NL 57 RABO 0120 5009 65
tnv RK Parochie Bron van Levend Water
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Lied om vrijheid

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nu angstig zijn -

wij zaaiden bronnen uit in de woestijn

wij oogstten zeeén zonder te vervaren.

. Wij, fussen moed en wanhoop.

Waarom weten wij wel wat leven is maar
leven niet?

Soms gaan wij op de vleugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten.

Huub Oosterhuis
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